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Since 1932, OMEGA has known that 
the Olympic Games is a stage for 
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precision in every single event. 
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DÜNYA MELEK YATIRIM FORUMU 
WORLD CONGRESS 2018 
18 - 20 ŞUBAT 2018 | İSTANBUL 


Www.wbaf2018.istanbul 


WBAF WORLD CONGRESS 2018 


Dünyanın en büyük melek yatırımcılık kongresi WBAF World Congress 2018 İstanbul'da 
toplanıyor. İlk kez aynı anda 5 ayrı zirveye ev sahipliği yapacak olan WBAF 2018'e 80 ülkeden 
1000'in üzerinde katılımcı bekleniyor. Kongre, tarihinde ilk kez kapılarını start-up ve girişimcilere 
de açıyor. Dünya Mükemmellik Ödülleri de Swissotel The Bosphorus Istanbul'da VIP Gala 
Yemegi'nde verilecek. 


WBAF DÜNYA KONGRESİ 2018 


. — 


WBAF Melek Yatırımcılar Kongresi 2018 
(melek yatırımcılar için) 


Yatırım Alma Zirvesi 2018 
(start-up ve girisimciler için) 


CEO-Preneurship Zirvesi 2018 
(100 milyon USD üzerindeki 
sirket CEO'ları için) 


World Busines 
investment 


Impact Yatırım Zirvesi 2018 
(impact yatırımcıları için) 


Fintech Zirvesi 2018 
(Fintech profesyonelleri için) 


World Excellence Awards 2018 
(Dünya Mükemmelik Ödülleri) 
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. Kapak 


AKAİ Eh 
GELİŞTİRDİĞİ 


A ÖZGÜ DÜNYASININ DIŞINDA VİZYONU OLAN BİLİM 
—— e “ İNSANLARI TARAFINDAN KURULAN BU GİRİŞİMLER, 
DÜNYADA FİTİLİ ATEŞLENEN BİLİM DEVRİMİNİN DE 


TÜRKİYE'DEKİ ÖNCÜLERİ... 


| Editör 
| Öngörü | Bitcoin Çılgınlığı | Bülent Topbaş 


| Gerçek & Yorum | Vergi İndiriminde Unutulan 
Birinci Ders | Steve Forbes 


| Yeni Normal | Almanya'da Neden Enflasyon 
Olmaz? | Ümit Özlale 


SANAT RAPORU 


I Portföyü Çeşitlendirmek 
Türk resminde müzayede satış performansını 
ölçümlediğimiz FORBES Sanat Raporu sonuçlarına göre 
2017'de ciro şampiyonu Burhan Doğançay. İkinci sırada 
Kemal Önsoy imzası var. Müzayede satışları incelenen 262 
ressamın toplam cirosu 69 milyon lira oldu. 


FOCUS 


I Rekorlar Yılı 
Tüm hasılatı henüz hallice bir Hollywood filminin maliyetine 
denk olsa da, Türk sinema sektörü 2017'yi rekor ciroyla 
kapattı. 


. AKADEMİK AKIM 


TÜRKİYE'NİN ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA 
2000 SONRASINDA BAŞLAYAN AR-GE HAREKETİ ARTIK 
YENİ EVREYE GİRİYOR. SADECE SON DÖRT SENE İÇİNDE 
BU LABORATUVARLARDAN 300'E YAKIN GİRİŞİM ÇIKTI. 
ÇOĞUNLUĞU 35-45 YAŞLARINDA, YURTDIŞINDA EĞİTİM 
GÖRMÜŞ YA DA BULUNMUŞ, SANAYİDE ÇALIŞMIŞ YA DA 
SIKI İŞBİRLİĞİNDE BULUNMUŞ, AKADEMİNİN KENDİNE 


| Süper Meleklerin Türkiye Zirvesi 
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım 
piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) 
İstanbul'da bir ilke daha imza atacak. 


TEKNOLOJİ 


| Net Balaş | Kişisel Veri İştahına AB Sınırı | 
Kanbolat Uz 
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FON RAPORU 


| Alternatif Büyüme 
2017'de klasik fonların yanı sıra yeni kurulan girişim 
sermayesi ile gayrimenkul yatırım fonları ve serbest fonlara 
olan talep sektörün yeni bir yolda ilerlediğinin de 
işaretini verdi. 
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Yatırımlarınızın 
Rehberi 


Yatırım hakkında tek bilmeniz gereken: Akbank Yatırım Hizmetleri. 
Akbank Robo Danışmanlık ile Türkiye'de ilk defa mobilden varlık dağılım önerisini 
görüntüleyebilir, Portföy Fikirleri ve Yatırım Sepetleri ürünlerimizle bu dağılımı anında alabilirsiniz. 


Akbank bireysel müşterileri, Ak Portföy tarafından sunulan Robo Danışmanlık hizmetinden 
ilgili mevzuat kapsamında gereken süreçleri tamamlamaları halinde yararlanacaklardır. 
Portföy Fikirleri'nin en düşük satın alma tutarı 100.000 TL, Yatırım Sepetleri'nin ise 1000 TLdir. 
Akbank söz konusu en düşük satın alma tutarlarını değiştirme hakkını saklı tutar. 
Ayrıntılı bilgi için: yatirim.akbank.com 


ARBANK 


sizin için 
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PARA & YATIRIM 


2018'e Bakış: Kış Gelmeyecek Gibi 
2017'nin ardından bu yıl parlak beklentilerle dolu. Küresel 
ekonomi canlı, ufukta durgunluk yok. Piyasalarda boğalar 
hala güçlü, Wall Street'te karlar yine yüksek çıkacak. Petrol 

ve altın yukarı bakıyor. Tek risk enflasyonun yükselmesi. Ve 
tabii savaş... 


3 | Uluslararası Yatırım | Goldilocks Senaryosuna 
Devam | Gökhan Kula 


'0 İ Koalisyon Engeli 
Merkel'in bir türlü hükümeti kuramamasına, Brexit'e, 
Deutsche Bank'ın sıkıntılarına rağmen Almanya hala ayakta. 
2017'de ekonomi yüzde 2,2 büyüdü, rekor bütçe fazlası 
verildi, Dax endeksi sürekli yükseliyor. 


23 | Makro Finans | 2018: Riskler, Fırsatlar, 
Beklentiler... | Burak Saltoğlu 


| Yoksulluğun Öfkesi 
Beş yıl süren ambargonun kalkmasına rağmen muazzam 
petrol gelirlerini refah artışına yansıtamayan İran'da halkın 
sokağa dökülmesinin gerçek nedeni, fiyat artışları, işsizlik ve 
yolsuzluklar... 


26 | Direkt Temas | Çalışkan Para | Burçin Mavituna 


LIFE 
0 |Zoom 
34 | Ajanda 
> | Saat | Mükemmel Zamanlama 


:0 |İki Fuar Gezmeye Hazırlanın! 
Her sene şubat ayında gerçekleşen yılın en büyük boat 
show'u bu sene şehrin iki ucuna dağıldı. 


52 İ Kayağın Gurme Adresi 
Four Seasons'ın Avrupa'da açtığı ilk dağ oteli Hotel Megeve, 
15 Aralık 2017'de ilk konuklarını ağırladı. İki Michelin 
yıldızlı restoranı Le 1920 ile unutulmaz tatlar sunan lüks 
otel, hem doğrudan piste giriş hem de helikopter ski-safari 
olanaklarıyla Alpler'de özgür kayak keyfi vaat ediyor. 


| Gişe Savaşları 
Geçen yıl, fantastik evrenin süper kahramanları sinema 
endüstrisini ihya etti. Dünyada çizgi roman uyarlamaları ve 
devam filmleri gişede şampiyonluğa oynarken, yerli sinema 
izleyicisinin tercihi yüzünü güldüren yapımlar oldu. 


| Seyir Postası 


2 | Düşünceler 


SORUMSUZLUK BEYANI: Bu dergide yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı 
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu dergide il alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 


Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercih 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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erinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu dergide yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 


Yalı Spor mobil ve sabit teknoloji 4 t Gelecek heyecan verici. 
ihtiyaçlarını Vodafone İş Ortağım ği Hazır mı 
ile KAŞE 5 Ma İİ 


< Kurucu$ Yönetim Kulu lanlar | 6 ki ie 
| oluşan Mİ ve z 


5 izmet iz LAR ie internet erişiminin olması gerekmektedir. Servislerin kullanımında 
R intern net ücretlendir “müşterinin tarifesinden yapılmaktadır. İnternet hızı, coğrafi Koşullara, baz istasyonuna uzaklığa, kullanılan cihaza, bağlanılan 
-siteye; şebeke yoğunluğuna bağlı olarak.değişkenlik gösterebilir. Servisler üçüncü partilere kullandırılamaz. Bulut santral hizmeti ve Vodafone güvenlik 


hizmetleri Vodafone NET tarafından faturalandırılır. Bilgiiçin: vodafone.com.tr 


İNDEKS ŞİRKETLER 
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ACT, 78, 82 

Amazon, 15 

Ambeent, 82 

Amgen, 78 

Anadolu Cam, 98 

Anadolu Grubu, 98 

Antik A.Ş, 22 

Apple, 118 

Armani Casa, 140 

Ata Portföy, 98 

Augmencey, 72 

Bandit9, 130 

Bank of America Merrill Lynch, 114 
Bayer, 78 

BKM, 54 

Boyut Film, 54 

Bundesbank, 120 

Caspian Credit Institute, 124 
Celgene, 78 

Chicago Mercantile Exchange, 15 
Christie's, 15 

Cicago Board Options Exchange, 15 
Cloudone, 82 

Coca-Cola, 84 

Coriant, 82 

CY Vision, 72 

Çağlar Arts, 54 
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DCP, 88 


Deloitte, 15 
Deutsche Bank, 120 
Dijital Yapım Evi, 54 
eBay, 15 

Entekno, 88 
Farplas, 66 
Gartner, 84 

Gedik Portföy, 98 
General Motors, 84 
Goldman Sachs, 15 
Google, 15, 94, 118 
Gustavian, 130 
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Hermes, 140 

IFC, 96 

Impact Biomedicines, 78 
ING Bank, 120 

Initio, 90 

Insignia, 54 

Instagram, 22 
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Intel Capital, 72 
Interact,76 
Inventram, 72 

Isra Vision, 84 
Jimmy Choo, 130 
JP Morgan, 15, 114 
Jungen Holding, 96 


K.LM.N 


Keiretsu Capital, 84 
Kerneos, 66 

Koç Holding, 86 
Laligue, 130 

Limon Yapım, 54 
Linley, 130 

Logo Ventures, 84 
Loxo Oncology, 78 
Mag$pin, 92 
Microsoft, 94 
MicrovVision, 72 
Mikol, 130 

Minotti, 140 
Misone, 82 

Mitsui, 86 
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National Semiconductor, 82 
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Science UK, 15 
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Siemens, 88 

Sotheby's, 15 
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TR 40 33 Productions, 54 
Trakya Cam, 98 
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Türk Telekom, 96 
Uber, 15 
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Universal PC Club, 92 
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Vestel Ventures, 72 
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VP Bank, 120 
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EU Eco-label sert ifikası alabilmek için, kağıt üretimi s 
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BURÇAK GÜVEN 


Hayatınızın en önemli iş görüşmesinde size şu sorunun sorulduğunu hayal edin: Şöhretli 
ve zenginlik olmak istiyor musun? Bunlar Kim 500 Milyon İster yarışmasında ya da bir 
filmin başrolü için deneme çekimine girdiğinizde karşınıza çıksa pek şaşırmayabilirsiniz 
belki ama dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan MIT'yi bitirip doktora sonrası 
çalışmalarınız için Harvard'da girmeye çalıştığınız mülakatta gelse oldukça şaşırtıcı olabilir sanırım. Soru şaşırtıcı olsa da asıl haber kimin sorduğu bence. Kurduğu şirketlerin 
büyüklüğünün 20 milyar doları aşması yetmezmiş gibi akademik yayınlarıyla da dünyanın en çok atıf alan kimya profesörü, Harvard Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölüm Başkanı 
Profesör George M. Whitesides'ın, sabahın yedi buçuğundaki mülakatta 7 aylık halime 
aday Özge Akbulut'a bunları sorması ortalığı epey dağıtmış olmalı. 

Akbulut o an ne hissettiğini tahmin zor olsa da, hayata bakışını kökten değiştirdiği kesin. Bugün Sabancı Üniversitesi Malzeme ve Nano Mühendislik Bölümü'nden ve sağlık 
teknolojileri girişimi Surgitate kurucusu Akbulut, otomotiv sektörüne üretim yapan bir 
fabrikada sentetik kadın memesi ve insan derisi modelleri üretirken bir yandan da havalimanı, otoban inşaatlarında kullanılan çimentonun içinde katılarak çabuk donmasını 
engelleyen bir kimyasal geliştirmesiyle dünya devlerini peşinden koşturuyor. 

36 yaşında bir anne, bilim kadını, mucit ve girişimci iş insanı olarak tüm bunları 
becermesinin arkasında ise hiç kuşkusuz “büyük resme, büyük bakış atabiliyor olması 
var. Kendisine mülakatta sorulan “şöhret olmak ve zenginlik yaratmak istiyor musun” 
sorusunun altındaki mantığı iyi kavradığı için artık konuya farklı bakıyor: “Bir şeyi düşük 
maliyetle nasıl çözebiliriz diye düşünürüm. İnsanların bilimin çıktısına erişimi olmalı. 
Çok pahalı çıktılar sadece zenginler içindir. Bilim kapsayıcı olmalı. Ayrıca bize verilen 
araştırma fonları insanların ceplerinden çıkan vergiler...” 

Bu bilinçle de artık düsturu “zenginlik yaratmak istemezsen, başarılı olmazsın” olmuş. 

Bu yüzden de üzerinde çalıştığı her şeyin önemli bir problemi çözmesi, para ya da iş 
yaratmasına dikkat ediyor. Ve para “kazandıramıyorsan iyi mühendis değilsindir” önermesine içtenlikle inanıyor. Parayı başarının parametresi olarak tanımlıyor... 

Para elbette ki başarının tek ölçütü değil ama kesinlikle vazgeçilmez ve çok önemli bir 
parametre. Konumuzun bilim mi, ticaret mi, iş dünyası mı, sanat mı, tıp mı olduğu ise bu 
önermenin geçerli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ne kadar ettiği, ne kazandırdığı /kay- 
bettirdiği, ne kadara mal olduğu, bir mal/hizmet/eserin ederi, piyasa değeri, kaça satılabileceği, ne kadar edeceği gibi soruların cevapları, bir şeyin ölçümlenmesinde son derece 
önemli. Bu artık tartışmasız biçimde bilim için de geçerli sanat için de... 

Bu nedenle ve tam da bu bakış açısıyla bu ay FORBES'da üç önemli dosya var. Birincisi Özge Akbulut'un aralarında bulunduğu ve icatlarıyla “spin-off” dediğimiz türde 
işler yaratarak global ölçekte potansiyel yakalayan şirketlerin kurucuları olan bilim 
insanlarının hikayelerini okuyacağınız kapak dosyamız. İkincisi, bu yıl beşinci kez 
yayınlamakta olduğumuz ve Türk resim piyasasının Türkiye'deki en kapsamlı ve derin 


piyasa analizini bulacağınız FORBES Sanat Raporumuz... Üçüncü olarak da tüm ya- 


tırım fonlarının yıllık, beş yıllık ve 10 yıllık performanslarının değerlendirmesinin bir 
arada görebileceğiniz 2018 Fon Raporu'muzdaki ana temayı ve FORBES bakış açısını 
bir kez daha vurgulamak istedim... 


recinde, doğal kaynakların ve kimyasalların kullanımı, enerji tüketimi, hava ve suya karışan emisyonlar ve atık yönetimi 


gibi konulara yönelik katı kriterlerin karşılanması gerekir. Aynı zamanda kağıt, yalnızca, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen geri dönüştürülmüş elyaf ve/ 
veya taze elyaf içermelidir. Bu kağıt, UPM tarafından EU Eco-label reg.nr FI/11/1 sertifikalı olarak üretilmiştir. 
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Hugh m. n and 


the new TimeWalker 
Chronograph 
Thenew TimeWolker Chronograph is inspired 


*öywpertormance and the spirit of racing. 
montblane'com/timewalker 


Craftedfor New Heights. 


Official Timing Partner of the 
Goodwood Festival of Speed. 
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ÖNGÖRÜ 


BÜLENT TOPBAŞ 


Bitcoin Çılgınlığı 


öy kahvelerinde, berberde, takside ve Kanyon AVM'deki telaffuz 

edilmesi zor isimli restoranların masalarında 
bugünlerde ortak gündem: Bitcoin ve 
diğer kripto paralar... Bitcoin'in fiyat12017'den 2018'e neredeyse yüzde 
1.500 civarında arttı. Ethereum ise 8 
dolardan, 1.000 dolara çıktı. Bin 400'e 
yakın kripto paramız oldu. Bütün 
dünyada bu konuda bir nevi manik 
sendrom yaşanıyor. Binance.com 
sitesine her hafta 250 bin yeni kullanıcı ekleniyormuş. O kadar ki teknik 
kapasitelerinin üzerine çıktığı için 
üyelikleri sınırlamışlar. Coinbase uygulaması da iTunes'da, Youtube'dan 
daha fazla indirilmiş durumda. 

Rakamlara bakılırsa 30 milyona 

yakın dijital cüzdan hesabı var. Ama 
bunların çoğundaki bakiye neredeyse yok seviyesinde. Ya da bir kişinin 
birden fazla cüzdanı var. Yani aslında 
dünyada sadece yaklaşık 10 milyon 
kişi gerçek anlamda Bitcoin sahibi. 
Satoshi'nin çalışmasına göre teknik 
olarak sadece 21 milyon Bitcoin üretilebilecek ve bunun 16,8 milyonu 
tedavülde. Bu arada bir söylentiye 
göre de varolan Bitcoim'in yüzde 40'ı 
sadece bin kişinin elinde. Yani denebilir ki herkes Bitcoin'i konuşuyor 
ama çok az kişi Bitcoin'e sahip ve 
neredeyse kimse Bitcoin'in ne olduğunu bilmiyor. Bitcoin bir para birimi 
mi emtia mı yoksa hisse senedi mi 
belli değil. Belki de yeni bir varlık 
sınıfından bahsediyoruz. 


Bu talep karşısında aracılık faaliyetleri neyseki gelişmeye başladı ve 
erişim biraz daha kolaylaştı. Chicago 
Mercantile Exchange ve Chicago 
Board Options Exchange gibi organize vadeli piyasalar, Bitcoin'de dolaylı da olsa pozisyon alma olanağı 
vermeye başladılar. Her ne kadar 
yüzde 35 teminatla işlem yapılıyor 
ve diğer piyasalara göre ilave başka 
sınırlamalar olsa da, bu bile büyük 
adım. Goldman Sachs da kurumsal 
yatırımcılar için bir kripto masası 
oluşturduğunu açıkladı. Ama hala 
ilgi çok yüksek ve birşey kaçırıyor 
muyum paniği çok etkili. 

Kripto para talebini, kısa vadede 
hızlı para kazanma güdüsü domine 
etse de, değere dönüşme ihtimali 
olan bir teknolojik altyapıya ortak 
olma gibi motivasyonuyla alanlar 
da var. Bunların dışında güvenli bir 
şekilde servet saklama ve kara para 
aklama amaçlı da bir talep olduğunu 
da sanırım söylemek mümkün. Nitekim iktidardaki AK Parti'nin de geçenlerde Bitcoin'i masaya yatırdığı 
“Kripto para, Bitcoin ve Blockchain” 
raporundan çıkan birinci sonuç 
Bitcoin'in “el konamaz bir şey” olduğuydu. Demek ki işin bu tarafı da 
önemli. 

Kripto para çılgınlığı üzerine 
efsane yatırımcılardan ve otoritelerden de uyarı üzerine uyarı geldi. 
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon 
bir konferansta bunun 17'nci yüzyıl 
Lale Balonu'ndan daha kötü biteceği 
konusunda uyarıda bulundu. Hatta 


daha ileri giderek “Bitcoin bir dolandırıcılıktır” ifadesini kullandı. Her 
ne kadar sonradan Dimon böyle bir 
ifade kullandığı için pişman oldugunu ve Bitcoim'in arkasında önemli 
bir teknoloji yattığını vurgulasa da, 
bu daha çok bu işe para yatırmış 
insanların açabileceği davalardan 
dolayı zorunlu bir geri adım gibiydi. 
Vanguard'ın kurucusu Jack Bogle da 
yatırımcılara “Bitcoin'den bir veba 
gibi uzakta durun” diye uyarı yaptı. 
Efsane yatırımcı Warren Buffet ise 
bu maceranın kötü biteceğini ve beş 
sene vadeli her türlü kripto para put 
opsiyonlarını alabileceğini söyledi. 
Yani bir nevi: “Çöküş bekliyorum ve 
uzun vadede her türlü açığa satarım” 
demiş oldu. 

Bitcoin sadece fiyat hareketleriyle 
gündeme geldiği için bu eleştirileri 
anlamak kolay elbette. Gerçekten 
de herşey 2000 yılının dot.com dönemini hatırlatıyor. Aynı o yıllarda 
olduğu gibi nerede çer çöp olmuş 
şirket var, hepsi unvan ve faaliyet 
alanlarını blok zinciri ile ilintilendirerek piyasa değerlerini birkaç katına 
çıkarıyorlar. Bunun son örneği de 
Kodak oldu. İfas başvurusu yapmış 
şirket, fotoğraf hakları üzerinde daha 
fazla kontrol sağlayacağını idda ettiği 
Kodakcoim'in ilanının ardından bir 
günde piyasa değerini ikiye katladı. 
Durum karşısında CEO'sunun bile 
şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. 

Evet Bitcoin çılgınlığı, dot.com 
günlerine benziyor ama gözden kaçan diğer bir benzerliğe de dikkat etmek lazım. Aynı dot.com döneminde 
olduğu gibi bu çılgınlık bir değişimin 
geldiğinin de kanıtı aslında. Kullanıcıların arada bir aracı olmadan, bir 
ağa bağlanıp şifrelenmiş güvenli işlem yapmasını sağlayan ortak bir veri 
tabanı sisteminden bahsediyoruz. 
Blok zinciri sistemleri alışverişlerde 
ve diğer iktisadi aktivitelerde merkezi üçüncü taraflar olmadan kişilere 
doğrudan güven unsurunu sağlayan 
sistemsel bir devrimi ifade ediyor. 

Bu sistemler ileride belki ciddi bir 
değerin parçası olacak. Bu teknolojinin temel yansıması şimdilik sadece 
kripto paralar etrafında dönüyor ama 
ciddi bir paradigma değişiminin geldiğini anlamak bizim gibi 1970'lerin 
Dünya Kupası hafızasında olanlar 
için bile mümkün. 


Rekabetleri konusunda da 
birçok anekdot anlatılır. Christies'in 
işadamı olmaya çalışan bir grup centilmenden, Sothebys'in ise centilmen 
olmaya çalışan bir grup işadamından 
oluştuğu popüler olanlardan biridir. 
Ama artık kesinleşen birşey var ki sanat dünyası artık centilmenlerin değil, 
işadamlarının dünyası. Bu yüzden de 
aralarındaki bu algı farkı da çoktan 
ortadan kalktı. 

Bırakalım müzayede evlerini 
sanatçıların bile motivasyonu farklılaştı. Andy Warhol: “En müthiş 
sanat para kazanmaktır” diyerek bu 
durumu özetliyor. Andy Wharhol, 
Jeff Koons, Damien Hirst ve Takashi 
Murakami gibi çağdaş ve modern sanatın yıldız isimleri, ressamdan çok 
yanlarındaki onlarca işgücüyle birkaç 
atölyede birden üretim yapan işadamlarına benziyorlar. Jeff Koons'un 
yanında 64'ü ressam, 44'ü heykeltıraş 
olmak üzere toplam 128 kişi çalışıyor. 
Science UK Şirketi'nin patronu olan 
Damien Hirst'ün de İngiltere'de, ikisi 
uçak hangarından bozma altı ima- 


hristie's ve Sotheby'sin yüzlerce yıla dayanan rekabeti bilinir. 
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1990'ların sonunda da İnternet'in 
gelişimi sayısız dot.com şirketini 
piyasaya çıkarmıştı.2000'den sonra 
bu dot.com çılgınlığından geriye çok 
az şirket kaldı. Ama bugün geriye 
kalan eBay, Amazon veya Google gibi 
şirketler ABD ekonomisinin en değerli şirketlerine dönüştüler. 2012'de 
halka arz edildikten sonra Facebook 
neredeyse dört katına çıktı. Ama 
halka arz edildiği zaman ilk yatırımcıları bu fiyattan yüzde 60 bin kazanmışlardı. Uber ilk yatırımcı almaya 
başladığı zaman 4 milyon dolar degerindeydi. Bugün piyasa değeri 48 
milyar dolar. 

Yine de siz, siz olun tedbiri elden 
bırakmayın. Ortada bir balonun bütün emareleri var. Blok zinciri ekosistemleri henüz yeterince olgun ve 


Sanat ve Para 


lathanesinde toplam 120 çalışanı var. 
Bir taraftan da emlakçılık yapıyor ve 
net serveti 364 milyon dolar. Murakami ise sahibi olduğu Kaikai Kiki 
şirketiyle reklamcılıktan, hazır giyime, ev hayvanı ve bitki pazarlamasına kadar tam 18 farklı işi yürütüyor. 

Sanatseverler de artık farklı bir 
motivasyondalar. Deloitte'un 2016 
tarihli sanat raporuna göre koleksiyonerlerin yüzde 22'si sadece koleksiyon motivasyonuyla; yüzde 72'si 
ise bir yatırım değeri gözeterek alım 
yapıyor. Bu oran 2012'de yüzde 53 
seviyesindeymiş. Hoşumuza gitsin ya 
da gitmesin sanat artık para ve yatırım demek. 

Sanat ve yatırımın yolları kesişince 
çözümler de gelişiyor bir yandan. 
Farklı kategorilerde sanat endeksleri 
üretiliyor. Sanat ürünleri üzerine 
borsa yatırım fonları, sanat fonları 
ve sanat vadeli kontratları oluşturuldu. Deloitte'un raporuna göre ultra 
zenginlerin elinde 1,6 trilyon dolarlık 
sanat koleksiyonu var. Artık varlık 
yönetimine bunların da dahil edilip 
yönetim ve raporlama talep ediyorlar. Bu konuda yol daha uzun ama 


denenmiş değiller. Karmaşık ve işletilmesi zor bir yapıdalar. Singapur 
Bankalar Birliği'nin başını çektiği 
bir araştırma projesinde, kapalı devre ödeme sistemi için blok zinciri 
sistemlerinin hala kullanılmaya hazır olmadığı sonucu yayınlandı. Blok 
zincirlerinden yeni bir paradigma ve 
iş modeli çıkabilir ama bunu zaman 
gösterecek. Bunları geliştirenler ve 
çözenler belki bambaşka ölçeklerle 
yollarına devam edecekler. Ama 
belki aralarında bugün çok popüler 
olanlar da dahil olmak üzere çoğu 
iyi bir deneme olarak tarih sahnesinde yerini alacak. Kripto paralarda 
pozisyon alırken bunları gözönüne 
almakta ve finansal durumunuzu 
etkileyebilecek ölçüde pozisyon 
almamakta fayda var. 


yine bu rapora göre 2017 beklentilerin aksine sanat varlıkları açısından 
iyi geçmiş. 2017 ilk altı ay itibarıyla 
üç büyük müzayede evinin satış rakamları yüzde 18 büyüyerek finansal 
piyasalardan geri kalmamış. 
Türkiye'de ise sanat piyasasının ne 
durumda olduğu yönünde en detaylı 
çalışma Forbes Türkiye sayfalarında 
işleniyor. Ben de bu haberin iyi bir 
izleyicisi olarak bu senenin sonuçları 
bekliyorum. Ama genel izlenimim 
Türkiye'de sanat piyasasının çok istenen yerde olmadığı yönünde. Bir 
askeri mağlubiyetten sonra Napoleon 
komutanını yanına çağırarak savaşın 
neden kaybedildiğini sorar. Komutan: 
“Mağlubiyetin dört nedeni var. Birincisi; cephanemiz bitti..” derken Napoleon sözünü keser ve “tamam, gerisine 
gerek yok” der. Türk sanat piyasasının 
neden istenen yerde olmadığı konusunda da birçok gerekçe söylenebilir. 
Ama sanat ürünleri üzerindeki yüzde 
18 KDV ve yüzde 8 müzayede komisyonuyla birlikte sanat yatırımcılarının 
işlem maliyetinin yüzde 25 olduğunu 
hatırlatırsak sanırım bizim de gerisini 
söylememize gerek kalmaz. © 
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GERÇEK & YORUM 


STEVE FORBES 


Vergi İndiriminde 
Unutulan Birinci Ders 


umhuriyetçiler'in sürüncemede kalan, karmakarışık vergi tasarısı 

çalışmasında iki dikkat 

çekici şey -yokluğuyla- öne çıkıyor. Bunlardan ilki, biraz 
gizemli olmakla birlikte etkin bir 
vergi politikası için kesinlikle kritik 
öneme sahip; diğeri ise Cumhuriyetçi 
Parti'nin yatırımın önemi hakkındaki 
bütün laf kalabalığı ve indirimlerin 
çoğunun “gelir dengelemeleri” gerektirdiği iddiası dikkate alındığında 
şaşkınlık verici. 

9 Marjinal Vergi Oranları: Bu, ek 
Idolarlık gelir için ödenen verginin 
oranı. Ronald Reagan, John Kennedy, 
Jack Kemp ve geçmişin diğer akıllı 
vergi indirimcileri daha fazla kazanmak için çalışıp çalışmayacağına ya da 
nereye yatırım yapacağına karar verirken şahıslar ve şirketler açısından 
en önemli şeyin marjinal vergi oranı 
olduğunu kavradı. Meselenin anlaşılması için uç bir örneği ele alalım: 
Diyelim bir şahıs 50 bin dolar kazanıyor ve yüzde 10 vergi ödüyor. Daha 
fazla çalışırsa gelirini 60 bin dolara 
çıkarabilir. Ancak ek 10 bin dolarlık 
gelir yüzde 10 yerine yüzde 98 vergilendirilirse, bu şahıs ya söz konusu 
ek gelirden vazgeçecek ya da bunu 
saklamanın bir yolunu bulmak için 
bir vergi avukatı yada muhasebeciye 
danışacaktır. Aynı şey bir şirket için 
de geçerli. Yatırım yapmak yeterince 
riskli birşey ancak elde edilecek ek 
gelir, fahiş bir düzeyde vergilendirilecekse şirket muhtemelen işletmeyi 
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büyütmek için yatırım yapmayacak ve 
bunun yerine parayı vergiden muaf 
işlere yatıracaktır. 

Vergi iadelerinin ekonominin 
genişlemesi üzerinde fazla etki olmaz çünkü bunlar marjinal vergi 
oranlarını değiştirmez. Bir sefere 
mahsus işlemlerdir. Olması iyidir ama 
alınan finansal kararları daha düşük 
marjinal vergi oranlarının etkilediği gibi etkilemez. Aynı şey mevcut 
Cumhuriyetçiler'in partinin orta sınıfı ve düşük gelirli aileleri ne kadar 
sevdiğini göstermek amacıyla çocuk 
vergi kredisini keskin bir şekilde genişletme takıntısı için de geçerli. 

Ebeveyn ya da ebeveynlerin vergi 
faturası azalacak ama marjinal vergi 
oranı değişmeyecek (Kredi kısmen 
“geri ödemeli”; bu da ailenin hiç gelir 
vergisi ödemese de para alabileceği 
anlamına geliyor). 

Durgun Amerikan ekonomisini 
hareketlendirmek için gerek John 
Kennedy gerek Ronald Reagan kişisel 
gelir vergisi oranlarını en üst dilimden 
en alt dilime kadar indirdi. İndirimler, 
harcamaların kısılmasına ya da kişisel 
vergi kesintilerinin kaldırılması veya 
geri alınmasına bağlanmamıştı (Reagan, ilkinden beş yıl sonra çıkan ikinci 
büyük vergi yasasında birçok vergi 
korumasını kaldırdı ama kişisel vergi 
oranları indirilmişti). 

Bu isimlerin yaklaşımını 
Cumhuriyetçilerin bu sefer bireylere 
ne yaptığıyla karşılaştırın: Cumhuriyetçiler birçok kesintiyi ortadan 
kaldırdı ya da ciddi ölçüde azalttı ama 


vergi oranlarını düşürmedi. Hatta bazı 
üst gelir dilimlerinde marjinal oran 
yükselecek. JFK ve Reagan'ın çabalarının aksine Cumhuriyetçi Parti'nin 
kişisel tarafla ilgili çabaları, ekonominin hızlandırmasına neredeyse hiç 
katkı sağlamayan acınası girişimler. 
Vergi indirimleri tarihi kayıtlarında 
hiç bu kadar çok çaba harcayıp bu 
kadar az şey başarılmamıştır. Cumhuriyetçiler, herkese yüzde 10 indirim 
yapsaydı, çok daha iyi olurdu. 

© Sermaye Kazançları: Bir vergi 
indirimi yasası taslağının hazırlandığı 
aylar boyunca bir kere bile sermaye kazançlarından alınan verginin 
azaltılması fikri üzerinde ciddiyetle 
durulmadı. Bu oranı aşağı çekerek bir 
taşla iki önemli kuşu birden vurmak 
mümkün. Böyle bir adım atıldığında 
her zaman gelirler anında yükseliyor 
ve üretken yatırımlar artıyor. Ani ek 
para, ek vergi indirimlerini de “finanse edebilirdi”. Bunda beğenilmeyecek 
ne var? Belli ki Cumhuriyetçiler, ödlek 
aslanlar gibi ekonomiyi hızlandıracak 
bu adımın kendilerini “zenginleri” 
kayırdıkları suçlamasıyla karşı karşıya bırakmasından çekindi. Oysa 
Demokratlar'ın bu yanlış suçlamayı ne 
olursa olsun kendilerine yönelteceğini 
çok önce öğrenmiş olmalıydılar. 

Yine de Cumhuriyetçi Parti şanslı. 
Ekonomi, Obama yıllarının aksine 
Washington'un her gün iş dünyasını 
kösteklemenin yeni yollarını aramaması neticesinde hız kazanıyor. Başkan Trump'un “mevzuatsızlaştırma” 
hamlesi meyvelerini veriyor. © 
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YENİ NORMAL 


ÜMİT ÖZLALE 


Almanya'da 


Neden Enflasyon Olmaz? 


ildiğiniz gibi geçen seneyi çift haneli ve beklentilerin kötüleştiği bir 

enflasyonla kapattık. Bu 

da Türkiye'yi gelişmekte 
olan benzer ekonomiler arasında en 
yüksek enflasyona sahip ülke konumuna getirdi. Hem de Merkez Bankası bu enflasyonun neredeyse yarısını 
hedeflemesine rağmen. Peki hedefle- 
nin çok üstünde bir enflasyonla karşılaştık da ne oldu? Neredeyse hiçbir 
şey... Bu yazıyı neden birşey olmadığına ayırmak istiyorum. 

En önemli sebep Türkiye'de enflasyonun ekonomideki tüm dengeleri 
nasıl kötüleştirebileceğine dair bir 
hafızanın ve bilincin oluşmayışı. Oysa 
enflasyon ve neden olduğu belirsizlik, Türkiye'nin çözmesi gereken üç 
önemli problemin temel sebeplerinden. Bu problemlerden ilki, yatırımların istenen düzeyde ve Türkiye'nin istihdam problemini azaltacak seviyede 
olmaması. Yüksek enflasyonun beraberinde belirsizliği de artırarak şirketlerin yatırım kararlarını ertelediğine 
dair çok net bulgular var elimizde. 
Üstelik yüksek enflasyonun yaşandığı 
çoğu ülkede azalan yatırımların kompozisyonu da sabit yatırımlardan işletme sermayesine doğru kayıyor. 

İkinci problem, enflasyonun 
Türkiye'de çeşitlendirilmiş ve derin 
bir sermaye piyasasının oluşamamasındaki en temel nedenlerden olması. 
Türk Lirası'na güvenin yüksek enflasyonla azaldığı bir ortamda hem tasarruflar dövize kayıyor hem de firmalar 
giderek daha fazla döviz cinsinden 
borçlanmak zorunda kalıyor. Son 
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olarak yüksek enflasyon —sabit gelirli 
vatandaşın aleyhine- gelir dağılımını 
olumsuz etkiliyor. Ülkeler arası araştırmalarda yoksul halkın enflasyonu 
zenginlere kıyasla daha önemli bir 
“ulusal” problem olarak görmesi de 
bu yüzden zaten. 

İşte bütün bu olumsuzluklara rağmen iktisadi birimlerin hedeflerin 
uzağında kalmasının ve yükselen 
enflasyonu temel problem olarak görmemesinin bir nedeni, Türkiye'nin 
çok uzun yıllar çok yüksek enflasyon 


altında bir şekilde hayatta kalabilmesi. 


Dikkatinizi çekmek istiyorum: Büyümesi ve kalkınması değil, “hayatta 
kalabilmesi”. Hafızamızı zorlarsak 
Türkiye'nin yüksek enflasyonla yaşadığı yıllar reel faizlerin alıp başını 
gittiği, tasarrufların yatırımlar yerine 
bütçe açıklarının kapatılmasında 
kullanıldığı, siyasi belirsizliğin bütün 
ülkeye hakim olduğu ve daha önemlisi şimdi öykündüğümüz Güney Kore 
gibi ülkelerin bizimle arasını açtığı 
yıllardı. Toplum olarak yüksek enflasyonu bu kayıp yıllarla ilişkilendirmeyip toplumsal hafızamıza kazıyamadığımız için bugün hedeflenenin iki katı 
kadar enflasyonla yılın kapatılması, 
karşılık bulmuyor. 

Oysa birçok ülkede tersi bir durumla karşılaşıyoruz. En çarpıcı örneği Almanya tabii ki. “Almanya'da herşey olur ama enflasyon olmaz!” sözü 
boşuna değil. Birinci Dünya Savaşı 
ile başlayan ve sonrasında Nazilerin 
iktidara gelmesiyle sonuçlanan hiperenflasyon döneminin Almanya'ya hatırlattığı yegane duygu toplumsal çöküntü. Nobel ödüllü Stefan Zweig'in 


romanlarında bile bunun izini açıkça 
görebilirsiniz. 

Daha yakın bir örneği 1970lerin 
sonunda siyaseten çalkantılı bir dönemde ABD'den verebiliriz. Yüzde 
20lere yaklaşan enflasyon yaşanan 
diğer olumsuzluklarla beraber ilişkilendirilerek toplumun neredeyse tamamında derin bir kaygı uyandırmasa 
-teamüllerin dışına çıkılarak- mevcut 
merkez bankası başkanı görevden alınıp yerine enflasyon bükücü (!) Paul 
Volcker üzerinde görüş birliğine varılarak atanmazdı. 1970lerin sonunda 
Volcker'ın vadettiği ve geniş kesimler 
tarafından destek gören yegane şey, 
işsizlik ve düşük büyüme gibi bütün 
ekonomik maliyetlere katlanılarak 
enflasyonun düşürüleceğiydi. 

Kuşkusuz Türkiye'deki enflasyon 
görünümü yukarıda bahsettiğim 
olumsuz örneklerin çok uzağında. 
Bununla beraber vurgulamak istediğim iki nokta var. İlki yükselen ve 
hedefin iki katına çıkan enflasyonun 
toplumun geniş kesiminde herhangi 
bir tepkiye yol açmaması. 

İkincisi de bir problemin toplumsal hafızada yer edip toplumun geniş 
kesimlerince önemsenmesi durumunda çözümünün de kolaylaşacağı. 
Türkiye'nin zayıf karnının burada 
olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin toplumsal hafızası ve mutabakat 
yeteneği zayıf. Uç bir örnek olarak 
görülebilir ama kaç yıldır utanç verici 
bir anayasayı değiştiremememiz de 
bu yüzden. Ne o anayasanın hangi 
şartlarda yazıldığını hatırlıyoruz ne 
de onu değiştirmek için bir konsensüs 
sağlayabiliyoruz. © 
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Türk resminde müzayede satış performansını ölçümlediğimiz FORBES Sanat Raporu 
sonuçlarına göre 2017'de ciro şampiyonu Burhan Doğançay. İkinci sırada Kemal Önsoy 
imzası var. Müzayede satışları incelenen 262 ressamın toplam cirosu ise 69 milyon lira. 
Likide dönmek isteyenlerin domine ettiği pazarda satışa çıkan eser sayısı bakımından 
'yüksek' bir yıl yaşandı. Döviz kurundaki artışla reel fiyatların iyice gerilediği 2017, yatırım 
yapanlar için kolay ele geçmeyecek fırsatlar sundu. Sanatsever ve koleksiyonerler ise 
sevdikleri yapıtlar uğruna servet harcamalarına gerek bırakmayacak fiyatlamalarla 
karşılaştılar. 2018'de bir miktar toparlanma olası görünmekle birlikte resim portföyünde 
çeşitlendirmeye gitmek isteyen yatırımcılar için fırsat devam ediyor. 
HANDAN BAYINDIR 
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konomik ve siyasi açıdan yine çok hareketli 
bir yıl olmasına rağmen 2017'de resim müzayedeleri, gelişen bir piyasa olarak yoluna 
devam etti. Muhammen bedellerdeki geri 
çekilme dikkat çekiciydi. Kurdaki artışla 
fiyatlar döviz bazında iyice ucuzladı. Likide 
dönmek isteyenlerin yarattığı yüksek arz da 
düşük fiyat oluşumunda etkili oldu. Tüm bunlar sanat 
yatırımcıları ve koleksiyonerler için son beş yıldır görülmemiş, olağanüstü pozitif bir ortam oluşturdu. 2017'yi 
alım yaparak kapatan yatırımcılar, orta vadede kar reali- 


2017'nin heyecanlı 
satışlarından biri 
Ahu-Can Has 
Koleksiyonu'ndan 
çıkan Mahmud 
Cuda'nın “Sara”sı 
oldu. 1929 tarihli 
Sara portresi, 
ressamın O 

yıl yaptığı üç 

nü resimden 

biri, Sanatçı, 
evlendikten sonra 
1932 yılında 
Sara'yı, karısıyla ilk 
karşılaşmalarında 
üzerinde olan 
pembe elbiseyle 
giydirmiş” İşte 

bu etkili portrenin 
2017 Mart ayındaki 
Antik A.Ş. 
müzayedesinde 
açılış fiyatı 500 
bin liraydı. Uğruna 
çok canlar yandı 
ve Imilyon 150 bin 
liraya yeni evini 
buldu Sara. 


zasyonuna gidebilir. Sanatsever ve koleksiyonerler içinse 
söyleyebileceğimiz tek şey sevdikleri eseri evlerinde izlemenin hazzına, birkaç yıl öncesine göre çok daha ekonomik ulaşmanın keyfini yaşayacakları. 

Beşincisini yayımladığımız Forbes Sanat Raporu'nda 
incelenen 262 ressamın müzayede salonuna çıkan lot 
sayısı 3 bin 556, satılan lot 2 bin 587 oldu. Satış oranı yüzde 72'de kaldı. Toplam ciro 69 milyon liraya geriledi. Bu 
rakam son beş yılın en düşüğü. 2013 yılında 97 milyon lira 
olarak gerçekleşen resim müzayede cirosu, 2014'te 72 milyon, 2013'te 81 milyon, 2016'da 76,5 milyon lira olmuştu. 


FORBES | 23 


TEKRAR SATIŞ 


Mehmet Güleryüz, “Bir Galerici 
Nasıl Olmalı?” 2000, tuval üzerine 
yağlıboyu, imzalı, 60x70 cm. 


2011 Mart, 
Antik A.Ş. 


2012 Mart, 


Antik A.Ş. 
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69 milyon liralık cironun 41 milyonluk kısmı, satışları 
milyon lira sınırını geçen 21 ressamın cirosundan geldi. 
Geri kalan 21 milyon lira ise 241 imzanın toplam cirosu 
oldu. Ciro bakımından 2016'nın gerisinde kalmış olmakla birlikte o yıl 10 milyon 700 bin liraya satılan Osman 
Hamdi'nin “Yeşil Cami Önü” resmini dışarda tutarsak 
2017 ile bir önceki yılın cirosunun başa baş geldiğini de 
belirtelim. 

FORBES Sanat Raporu yayımlanmaya başladığından 
itibaren geçen beş yılda neler olduğuna bakmak, sanat 
piyasasının kamuya açık yegane para hareketinin döndüğü müzayede satışlarına ilişkin öngörü ve beklentiler için 
bundan sonraki yıllara temel oluşturacak: 

Son beş yılda 17 bin 371 lot satışa çıktı ve yüzde 73,5'i 
(12 bin 770) satıldı. Toplam ciro 396 milyon 354 bin lira 
oldu. En çok eseri satılan imza sıralamasında ilk üç sırasıyla Ergin İnan (377 adet), Komet (352 adet) ve Fikret 
Mualla (325 adet). 10'uncu sırada 224 eserle Devrim 
Erbil'in olduğu listenin tamamını “5 Yıllık Kuşbakışı” 
başlıklı sayfamızda görebilirsiniz. Yaşayan en yüksek cirolu ressamları sıraladığımızda ilk sıraya yerleşen imza, 
12 milyon 548 bin lira ile Kemal Önsoy. Onu 11 milyon 155 
bin lirayla Ergin İnan izliyor. Canan Tolon, Neş'e Erdok 
ve Selma Gürbüz ilk 10'da yer alan kadın ressamlar. (Ayrıntılı liste sayfa 48'de). Hayatta olmayan ressamlar arasındaysa ilk sırada Burhan Doğançay var (20 milyon 69 
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bin TL). Ömer Uluç'un 14 milyon 959 bin lirayla beşinci 
olduğu sıralamada Bedri Rahmi Eyüboğlu 8 milyon lira 
ile 10'uncu basamakta. Tüm ressamların beş yıllık ciro 
sıralamasında ise birinci sırada Burhan Doğançay var. 
Kemal Önsoy, hayatta olmayan “ağabeylerinin' olduğu bu 
listede yedinci sırada yer alıyor. 

Bu yıla dönersek, 2017 eğilimlerinin 2018'de süreceini, bu yüzden alım veya mevcut resim portföyünde 
çeşitlenmeye gitmek için en doğru yılların yaşandığı söylenebilir. İşte bu noktada, “hangi imzaya yatırım yapmalı” 
sorusunun yanıtını raporumuzda bulacaksınız. Fiyat 
hareketlerini incelerken kimi ressamlarda 15 yıl geriye 
gidildi. Ve gördük ki Erol Akyavaş, Kemal Önsoy, Burhan 
Doğançay gibi bugünün en pahalı imzaları, o yıllarda birkaç bin lira seviyesindeydi. Resim uzun vadeli bir yatırım. 
Öyleyse bundan 15-20 yıl sonrasının “pahalı? imzalarına 
bugünden yatırım yapmak akıllı bir adım olacak. 

Günümüz sanat ortamında yeni isimlere ulaşmanın 
galeriler, fuarlar, bienaller ve hatta İnstagram gibi sosyal 
medya hesapları dahil o kadar çok yolu var ki... Evde 
onunla yaşamak isteyeceğiniz her sanat yapıtı paha 
biçilmez değerde, bu tartışılmaz. Ne var ki söz konusu 
yatırım olunca yıllara yayılan bir veri setine ihtiyaç var. 
Forbes Sanat Raporu'nun yayımladığı ve o yılın müzayede cirosuna göre sıralı liste arz-talep, satış oranı, 
eser fıyat ortalaması, bir önceki yıla göre ciro değişimi, 


Elektrik kaynakları, 
doğal afetlerden 
etkilenmediğinde, 
hayat daha çabuk 
normale döner. 


Doğal afetler sırasında elektriğin kesilmesi, durumu daha da 
zorlaştırır. Çünkü günümüzde elektrik bizler için vazgeçilmezdir. 
Bu sorunu çözmek için, oldukça sağlam, ultra hafif elektrik 
direkleri geliştirilmesine yardımcı olduk. Kurulduklarında 
diğerlerine göre birkaç kat daha güçlü olan bu direkler, 

en ağır koşullara dayanabiliyor. 


Elektrik kaynakları afetlerden etkilenmeden sağlam kalabilir. 
Çünkü BASF'de biz kimya yaratıyoruz. 
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ressamların özel analizlerinde tekrar satışları, yılın rekor satışlarını ve daha pek çok ayrıntı bulacaksınız. Bu 
veriler sadece alım yapmak için değil, satış için de doğru 
zamanlama, doğru müzayede evi, doğru ay gibi ipuçları 
taşıyor. Daha önce müzayedede satılmamış bir eserin o 
imzayla ilgili olağanüstü bir hal olduğunda tekrar satışa 
koymanın satış getirme ihtimalinin yüksek olması gibi... 
2017'de kaybettiğimiz Yüksel Arslan'ın yapıtlarında 
yaşanan tam da buydu örneğin. Arslan'ın daha önce 
müzayedede alıcı bulamayan iki yapıtı, toplam 120 bin 
liraya satıldı. 

Bu pazarın doğası gereği sadece rakamlarla karar 
vermek mümkün değil. Söz konusu imzanın satış/fiyat 
hareketlerindeki detaylara da bakmak gerekiyor. Mehmet 
Güleryüz örneğinde olduğu gibi... Cirosu 1 milyon liranın 
üzerinde olmasına rağmen Güleryüz'ün satış oranı önceki 
yıla göre yüzde 60 geriledi. 13 eseri çıkan sanatçının yedi 
eseri satıldı. Satılmayan altı eser kağıt üzerine tükenmezkalem, mürekkep veya karakalemdi. Sadece yağlıboya 
tabloları dahil etseydik Güleryüz'ün satış oranı yüzde 100 
olacaktı. İki eserinde tekrar satış kaydedilen imzada, ortalama satış fiyatı ise 103 bin liradan 147 bin liraya çıktı. 

2019'te “İstanbul” adlı esere verilen 1 milyon 450 bin 
lira ile kendi piyasasında tüm zamanların rekorunu kıran 
Bedri Rahmi Eyüboğlu pazarındaki hareketlilik devam 
ediyor, aynı eserin altı ay arayla müzayedeye çıkacağı kadar hem de. Ancak arz fazlalığı yaşanan imzada 2017'deki 
düşük satış oranı, bu imzayı 2018'de satışa çıkacakların 
dikkat etmesi gereken bir konu. 

2017'nin heyecanlı satışlarından biri Mahmud 
Cuda'nın “Sara”sı oldu. 1929 tarihli Sara portresi, ressamın o yıl yaptığı üç nü resminden biri. Sanatçı, evlendikten sonra 1932 yılında Sara'yı, karısıyla ilk karşılaşmalarında üzerinde olan pembe elbiseyle “giydirmiş”. 
İşte bu etkili portrenin 2017 Mart ayındaki Antik A.Ş. 
müzayedesinde açılış 
fiyatı 500 bin liraydı. Uğruna çok canlar yandı ve 1 
milyon 150 bin liraya yeni 
evini buldu Sara (Zeid'in 
“Feminity'si ona yetişemedi, I milyon lirada kaldı). 
Sara daha önce Ahu-Can 
Has Koleksiyonu'nda 
bulunuyordu. Koleksiyondan 2017'de çıkan bir 
diğer eser Hale Asaf'ın 
otoportresi oldu. Resim, 
mart ayındaki Antik A.Ş. 
müzayedesiyle açılış fiyatına (250 bin lira) el 


Halil Paşa'nın “İstanbul Üçlemesi” 
(1915) Antik A.Ş.'de 1 milyon 450 bin 
lira çekiç fiyatıyla el değiştirdi. 
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değiştirdi. Böyle bir koleksiyonda olmasına rağmen peş 
peşe resimlerin müzayedeye çıkması sürpriz sayılmaz. 
Zira Has Koleksiyon kitabı 2009'da basılmıştı ve daha 
o yıl bu kitaptan Fahrelnisa Zeid'in “Madam Caron”u 
müzayedeye çıkmış; 215 bin liraya da satılmıştı. Orhan 
Peker'in “Beyaz Atbaşı” (2017'de 65 bin liraya satıldı), 
“Kırmızılı Köpek” (2015'te 160 bin liraya satıldı). Nuri 
İyem'in “Pembeli Kadın” portresi (2014'te 41 bin liraya 
satıldı) bu koleksiyondan çıkmış eserler arasında akla 
gelenlerden... 

Orhan Peker'i anmışken 2017'yi bir önceki yıla göre 
hareketli geçiren Peker imzasında atbaşı, çocuk ve horoz, kedi-köpek temalı resimleri birkaç örnek dışında 
neredeyse alıcısız kalmadı. Açılış fiyatı 150 bin lira ile en 
yüksek olan kediler ve çocuk temalı resmi (aşağıda sağda) 
170 bin liraya satıldı. En yüksek fiyat ise 240 bin lira ile 
Sancak Müzayede'de teklif usulü satışa çıkan 54x83 cm 
boyutundaki at resmine geldi. 

Ciro bakımında dikkat çekici hareketlenme gösteren 
Cihat Burak, Adnan Çoker, Azade Köker, Yalçın Gökçebağ, Zekai Ormancı, Ahmet Oran, Mustafa Ayaz, Kezban 
Arca Batıbeki, Asım İşler, Çağatay Odabaş, Burcu Perçin, 
Evren Sungur imzası takibe alınmalı. 

Satış oranında yüzde 100'ü bulan isimler arasında 
olan Haluk Akakçe imzası, müzayedelerde kan kaybettiği yıllardan sonra 2016 ve 2017'yi iyi geçirdi. Bu imzada 2018'de yükseliş trendinin sürmesi büyük ihtimal. 
201ten beri müzayede salonlarında görülmeyen Taner 


Orhan Peker, 1973, tuval üzerine yağlıboya, imzalı,93x87 cm. 11 Kasım Antik 
A.Ş.'de 170 bin liraya yeni sahibini buldu. 
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Evren Sungur imzalı “Amatör Kamera” (180x216 cm., üst 
solda) adlı yapıt 2010'da Nişantaşı Müzayede'de 9 bin liraya 
satılmıştı. Aynı eser 2017'de Beyaz Müzayede'de 20 bin 
liraya satıldı. 


Ceylan imzasında 2017'de bir eser çıktı ve 435 


bin liraya satıldı. Yine çıkarsa yine satılır... 
Yüzde 100'lük satış oranında dikkati çeken ve 


Elvan Alpay imzası müzayedelerde ilk kez 2006'da göründü. O yıldan itibaren 39 adet 
çiçekli kompozisyonundan 38'i satıldı, toplam cirosu 500 bin lira oldu. 2017'nin en yüksek 
fiyatlı Alpay imzası 15 bin liraydı. (Üstte sağda, 140x140 cm., tuval üzerine yağlıboya, imzalı.) 


2018'de iyi eserleri çıktığında satış görmesi 

kuvvetle muhtemel imzalar arasında Alaettin 

Aksoy, Şükriye Dikmen, Aliye Berger, Ahmet Oran, Nejat 

Satı, Kemal Seyhan, Jale Çelik, Mithat Şen, Leyla Gediz, 

İlke Kutlay, Önder Ergün, Onur Gülfidan, Seçil Erel var. 
2018'de Elvan Alpay imzasında gelişmeye açık fiyat 

hareketleri gözlenebilir. Son beş yılda satışa çıkan az sayıdaki yapıtlarının hemen hepsi satıldı, ortalama eser fiyatı 

grafiğinde de düzenli artışa sahne oldu bu imza. 2017'de 

yüzde 100 satış göstermeyen ve ciro artışında da yüzde 


100'e yakın artış kaydedilmeyen ancak son beş yılına bakıldığında yükseliş trendinde olan diğer isimler arasında 
Semra Yetik imzasını 2015'ten beri müzayedelerde görüyoruz ve o dönemde 3 bin 500 liraya işlem gören imzanın 
2017'de benzer ölçü ve döneme ait fiyatlaması 6 bin lira 
olarak gerçekleşti. Benzer bir grafik Pınar Du Pre imzasında görülüyor. 2010'dan beri az sayıda eserle müzayede 
salonu gören imzada talep ve fiyatlama pozitif seyrediyor. 


İlki 2014 Şubat ayında yayımlanan Forbes Türkiye Sanat Raporu, müzayedelere çıkan 
resimlerin arz-talep, satış oranı, ciro, ortalama eser fiyatı ve bir önceki yıla göre 
karşılaştırmalı ölçümlemesi ve tekrar satışlar ile piyasa analizlerini kapsıyor. Galeri, fuar, 
atölye, koleksiyonerler arası satışlarda şeffaflık olmadığından buradaki fiyatlamalar dahil 
edilmiyor. Ancak eser satışlarını Forbes Sanat Raporu ile paylaşmak isteyen sanatçı, 
galeri ve diğer aracılar adresinden satış fiyatlarını paylaşır ise 
bu satışlar teyit edildikten sonra sanat raporuna dahil edilebilirler. 

Listenin sıralaması, en yüksek cirodan itibaren yapılıyor ve bir sanatçı 
değerlendirmesi içermiyor zira bu, sanat tarihçilerinin, sanat eleştirmenlerinin işi. Yıl 
boyu yapılan müzayedelerin takibi ile elde edilen sonuçlar başka kaynaklardan da teyit 
edilerek Forbes Türkiye Sanat Raporu veri tabanına kaydediliyor. Müzayedelerdeki satış 
hacimleriyle öne çıkan sanatçıların yer aldığı ve yabancı sanatçıların bulunmadığı listenin 
sonunda bir ya da iki yıldır hareket kaydedilmeyen isimler göreceksiniz. Bu veriyi söz 
konusu isimlere ait eser sahiplerinin alım-satım kararı için önemli görüyoruz. Bu isimler 
FORBES Sanat Raporu veri tabanında takip edilmekle birlikte, üçüncü yıl da o imzada 
işlem görülmüyorsa yeni bir işlem kaydedilene kadar liste dışı kalıyor. 
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FORBES Sanat Raporu'nda, beş yıldır incelediğimiz resim piyasası veri ve 
analizlerinin yanına önümüzdeki dönemde heykel, seramik ve hat sanatını 
da eklemeye hazırlanıyoruz. 2017'nin en 
heyecan verici sergilerinden “Füreya”nın 
bu imzadaki fiyatı nasıl etkilediğine dair 
küçük bir tekrar satış örneği vermeden 
geçmeyelim. 2015'te 2 bin lira tahmini 
bedelle müzayedeye giren 42x35 cm 
boyutundaki bir seramik pano, serginin 
devam ettiği günlerde gerçekleşen Antik A.Ş. müzayedesinde 17 bin lira çekiç 
fiyatına satıldı. Sanatın yanında “piyasa, 
para, değer, eder, fiyat vs” kelimelerini 
görmeye tahammül edemeyenler, bir 
serginin o imzanın piyasasına neler yaptığını bu küçük örnekten görebilirler. 


GÜLÜMSETEN 


BİR TATİLE, AYRICALIKLI SEYAHAT 
ETTİREN KREDİ KARTINIZ İLE ÇIKIN 


»e 1 - 28 Şubat tarihleri arasında HSBC Premier 
Miles Kredi Kartı ile turizm sektöründe tek 
seferde yapacağınız 1.000 TL ve üzeri 
harcamalarınıza 150 TL Premier Miles Puan 
hediye. 


» Kampanyaya katılmak için 
MIL yazın, 4477'ye gönderin. 


1 50 TE e Miles Puan 


HSBC 9 HSBC Premier ZİYARET EDİN premier.hsbc.com.tr 
m 4 Dn Ka ARAYIN 08502110112 
52541359 (4012-8867 yazıp 4477'ye Ki HsBcTurkiye YW eHSBc TR B HSBCTürkiye 


AS, 01/23 (101) SMS gönderin, 
sizi arayalım. 


(Z)» HSBC Birlikte büyüyoruz 


HSBC Premier müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyeniz bulunması yeterlidir. Kampanya; 1 — 28 
Şubat (dahil) tarihleri arasında, seyahat ve/ya konaklama sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde HSBC Premier Miles Kredi Kartları ile tek 
seferde yapılacak peşin veya taksitli 1000 TL ve üzeri alışverişler için eyi Kampanya müşteri bazlıdır. Bir müşterinin tüm kredi kartlarıyla 
(ek kartlar dahil) yaptığı alışveriş işlemleri kampanya dahilinde sayılacaktır. Kampanyaya katılmak için Premier Miles Kredi Kartı müşterilerimizin 
MIL yazarak 4477'ye SMS göndermeleri gerekmektedir. (Gönderilen her SMS, operatör tarifeleri üzerinden 1 SMS olarak ücretlendirilir). 
Kampanyadan bir müşteri en fazla bir kez yararlanabilir. Yurt içi ve yurt dışı işlemleri kampanya kapsamındadır. Premier Miles Puan/NakitPuan ile 
yapılan ödemeler/harcamalar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kazanılan miller 5 Mart tarihinde kart hesabına yüklenecektir. 
Yüklenen miller için belirlenen bir geri alım tarihi bulunmamaktadır. Bır müşteri (asıl ve ek kartlar toplam) maksimum 150 TL karşılığı Premier 
Miles Puan kazanabilir. Bu kampanya diğer NakitPuan/Premier Miles Puan kampanyaları ile birleştirilemez. HSBC Bank A.Ş. kampanya 
koşullarının tamamında, dilediği zaman değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. 


Tabloların Tablosu 


Türkiye'de müzayedeye çıkan 262 ressamın 17 binden fazla 
eserinin incelendiği FORBES SANAT RAPORU'nda 2017 yılına 
ait arz-talep, satış oranı, ciro ve ortalama eser fiyat bilgilerini bir 
önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki listede bulacaksınız. 


TÜRK RESMİNİN MÜZAYEDE PERFORMANSI 


| ORTALAMA İl | 
2018 2017 i SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2016 CİRO ESER FİYATI SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2017 CİRO 
SIRA SIRA | SANATÇI ÇIKANLOT LOT (©) (BİN TL) (BİN TL) ÇIKAN LOT LOT (0) (BİN TL) 
1 < Burhan Doğançay (1929-2013) 56 50 89,29 2.780 55,61 73 7E 63,72 4.550 
2 7 Kemal Önsoy (1954) 32 32 100,00 2.479 7747 40 39 O 9750 3.254 
5 ON. Fikret Mualla (1903-1967) 84 71 84,52 1.902 2679 | 104 91 8750 3144 
4 3 Fahrelnisa Zeid (1901-1991) 21 9 9048 O 3400 178,92 18 6 88,89 2.249 
5S Ömer Uluç (1931-2010) 35 30 85,71 2.216 73,87 42 34 — 8095 Dp) 
6 16 Devrim Erbil (1937) 47 34 7234 1251 36,79 59 52 8814 2106 
7 Erol Akyavaş (1932-1999) 26 MW (TER 0 GEBE 22788 33 29 O 8788 2091 
8 13 Mübin Orhon (1924-1981) 27 27 100,00 1810 6705 36 31 86N 2.060 
5 © Komet(i941) 97 88 (9072 2319 26,36 no 92 83,64 1951 
10 10 Ergin İnan (1943) 100 83 Oo 8300 2046 24,66 125 81 O 6480 1943 
W © Ferruh Başağa (1914-2010) 16 4 8750 666 4756 26 23 O 8846 1717 
12. 12 Halil Paşa (1857-1939) J 6 85,71 1843 30717 7 5 7143 1673 
© N. Melih Devrim (1923-1995) 64 55 85,94 2.522 45,86 49 Zn E367 1635 
14 14 B. Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 78 68 8718 1781 2619 106 69 65,09 1591 
© Nuri İyem (1915-2005) 53 47 — 88,68 1184 2519 49 7) 85,71 1532 
16 104 Mahmut Cuda (1904-1987) 1 1 100,00 75 75,00 7 5 7143 1448 
© 55 Fausto Zonaro (1854-1929) 5 3 60,00 430 143,33 5 5 100,00 1327 
18 33 Şevket Dağ (1876-1944) 14 10 7143 o 525 52,50 16 9 56,25 1242 
5 15 Adnan Çoker (1927) 8 7 8750 606 86,50 3 8 61,54 1215 
20 5 Mehmet Güleryüz (1938) 26 25 9615 2.584 103,36 Kİ 7 5385 1031 
5S İbrahim Safi (1898-1983) 55 8 (OE | ES 24,46 89 6 | EEE 1028 
22 37. Orhan Peker (1927-1978) 2 TL 5238 444 40,36 34 20 O 58,82 999 
55 1S Mustafa Ata (1945) 32 30 9375 927 30,90 28 26 O 9286 829 
24 64. Cihat Burak (1915-1994) 4 Di 85,71 203 16,94 48 so 72107 797 
55 © Hoca Ali Rıza (1858-1930) 14 0 7143 1322 13216 | G5 | GR | za 
26 243 Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) o o 0,00 o - 1 1 100,00 780 
5 G0! Azade Köker (1949) 2 1 50,00 85 85,00 8 8 100,00 726 
28 30 Güngör Taner (1941) 2 0 83,33 560 55,95 20 2 6000 718 
55 45 Yalçın Gökçebağ (1944) 26 23 — 8846 362 1572 40 36 (9000 692 
30 55 Hikmet Onat (1882-1977) 4 3 7500 250 83,33 9 9 10000 673 
5 55 İbrahim Çallı (1882-1960) 19 2 6316 784 65,33 18 2 6667 600 
32. 24 Abidin Dino (1915-1993) 73 60 82,19 753 12,54 7 55 7465 596 
55 10 Nazmi Ziya (1881-1937) 1 8 OE en 101,38 8 5 (6250 505 
34 o 56 Zekai Ormancı (1949-2008) B ir) 92,31 244 20,29 18 6 O 88,89 484 
5 © Ahmet Güneştekin (1966) 7 8 85,71 397 6617 2 8 (6667 460 
36 72 Turan Erol (1927) B a Miz 35 167 23,86 4 MN | 7857 439 
5 S7 Hale Asaf (1905-1938) 2 2. 100000 95 47,50 3 2. 100,00 435 
58 258 Taner Ceylan (1967) 0 o 0,00 o z 1 1 100,00 435 
550 Hakkı Anlı (1906-1990) 22 20 9091 400 20,00 27 22 — 8148 424 
40 46 Nedim Günsür (1924-1994) 7 7 100,00 360 5136 B 8 O 654 423 
4 Canan Tolon (1955) 10 9 9000 792 88,00 2 2. 100,00 45 
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ORTALAMA ESER 
FİYATI (BİN TL) 


63,20 
83,44 
34,55 
140,56 
65,78 
40,50 
721 
66,44 
21,21 
23,99 
74,65 
334,58 
39,87 
23,06 
36,48 
289,60 
265,44 
138,00 
151,88 
147,29 
13,53 
49,94 
31,88 
22,76 
12,40 
0,00 
90,75 
59,83 
19,21 
74,78 
50,00 
1,25 
101,00 
30,25 
57,50 
39,89 
217,50 
0,00 
19,28 
52,84 
207,50 


CİRO DEĞİŞİM : 
ORANI (50) 


63,66 


2018 
SIRA 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
7 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9ı 
92 
93 
94 
95 
96 
97 


25 
59 
32 
49 
25 
44 
68 
28 
76 
50 
63 
36 
54 
SI 
73 
94 
34 
35 
108 
48 
40 
47 
31 
244 
61 
133 
57 
85 
82 
9I 
80 
149 
15 
12 
245 


13 


175 
166 


SANATÇI 
Selim Turan (1915-1994) 

Nuri Abaç (1926-2008) 

Avni Arbaş (1919-2003) 
Mehmet Gün (1956-2014) 
Neş'e Erdok (1940) 

İbrahim Balaban (1921) 
Yüksel Arslan (1933-2017) 
Selma Gürbüz (1960) 
Nurullah Berk (1906-1982) 
Sami Yetik (1878-1945) 

Haluk Akakçe (1970) 
Ramazan Bayrakoğlu (1968) 
İ. Cemal Karaburçak (1898-1970) 
Alaettin Aksoy (1942) 

Ahmet Oran (1957) 

Mustafa Ayaz (1938) 

Ekrem Yalçındağ (1964) 
Abidin Elderoğlu (1901-1974) 
Kezban Arca Batıbeki (1956) 
Bubi (1956) 

Burhan Uygur (1940-1992) 
Necdet Kalay (1931-1986) 
Neşet Günal (1923-2002) 
Diyarbakırlı Tahsin (1875-1937) 
Bedri Baykam (1957) 

Asım İşler (1941-2007) 
Adnan Turani (1925-2016) 
Adnan Varınca (1918-2014) 
Şadan Bezeyiş (1926-2017) 
Özdemir Altan (1931) 

Zeki Faik İzer (1905-1988) 
Cemal Tollu (1899-1968) 

V. Bereketoğlu (1895-1971) 
Feyhaman Duran (1886-1970) 
Ahmet Elhan (1959) 

Sabri Berkel (1907-1993) 

Ali Demir (1931-2015) 

Şeref Akdik (1899-1972) 
Fikret Otyam (1926-2015) 
Murat Pulat (1978) 

Fevzi Karakoç (1947) 

Bayram Gümüş (1960) 

Edip H. Köseoğlu (1904-1990) 
Eren Eyüboğlu (1907-1988) 
Naci Kalmukoğlu (1896-1957) 
Leyla Gamsız (1921-2010) 
Mehmet Uygun (1989) 
Şükriye Dikmen (1918-2000) 
Hüseyin Cahit Derman (1951) 
Ali Avni Çelebi (1904-1993) 
Haluk Özden (1956) 

Faruk Cimok (1956) 

İrfan Önürmen (1958) 

Yiğit Yazıcı (1969) 

Osman Asaf (1868-1938) 
Namık İsmail (1890-1935) 


ORTALAMA 
ESER FİYATI 
(BİN TL) 


22,02 


2016 CİRO 
(BİN TL) 


771 


2017 CİRO 
(BİN TL) 


415 


SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 
ÇIKAN LOT (©) 


SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 
ÇIKAN LOT Lol (©) 


46,51 


ORTALAMA ESER 
FİYATI (BİN TL) 


CİRO DEĞİŞİM 
ORANI (24) 


13 8 61,54 221 27,63 19 15 78,95 406 27,03 
56 42 75,00 526 12,51 49 37 75,51 385 10,41 
29 25 86,21 308 12,34 34 29) 85,29 385 13,27 
16 2 75,00 740 61,67 n 9 81,82 361 40,n 
39 29 74,36 375 12,93 29 24 82,76 356 14,82 
5 9 100,00 178 35,60 83,33 355 7.00 İREN 
LU 10 90,91 625 62,50 87,50 350 50,00 
1 1 100,00 150 150,00 66,67 343 57,17 
23 16 69,57 288 18,00 17 10 58,82 336 5595) 
6 6 100,00 207 34,42 2 2 100,00 329 27,38 
5 5 100,00 458 91,50 4 3 75,00 320 106,67 
9 8 88,89 269 33,56 12 10 83,33 314 5139, 
6 6 100,00 278 46,29 4 4 100,00 313 78,25 
7 6 85,71 162 26,92 12 2 100,00 31 25,88 
50 37 74,00 106 2,85 85 64 75:20) 294 4,59 
28 18 78,26 481 26,72 19 14 73,68 281 20,07 
23 20 86,96 459 22.95 21 13 61,90 276 21,27 
9 6 66,67 66 11,00 12 10 83,33 264 26,36 
7 li 88,24 319 21,27 20 16 80,00 259 16,20 
41 29 70,73 400 13,79 45 24 53,33 243 10,13 
isil 49 83,05 333 6,79 45 37 82,22 251 6,39 
2 100,00 Sİ 266,25 4 5 75,00 233 77,67 
(0) 0,00 (0) > 9 9) 100,00 226 0,00 
19 13 68,42 21 16,23 13 13 100,00 214 16,42 
4 2 50,00 36 18,00 15 15 100,00 208 13,83 
38 31 81,58 239 Tell 42 32 76,19 206 6,45 
13 12 92,31 123 10,21 20 17 85,00 206 12,12 
18 15 83,33 127 8,46 14 12 85,71 205 17,04 
16 7 43,75 m 15,86 17 13 76,47 204 15,69 
35 24 68,57 128 5,32 59 38 64,41 195 5,13 
66,67 26 12,75 2 10 83,33 186 18,57 
66,67 59 9,75 7 14 82,35 185 13,18 
75,00 64 21,33 2 75,00 170 18,91 
(0) (0) 0,00 (0) > 3 3 100,00 168 0,00 
15 12 80,00 375 31,28 36 13 36,1 162 12,46 
43 26 60,47 125 4,79 61 36 59,02 160 4,45 
29 22 75,86 231 10,52 32 20 62,50 160 8,00 
62,50 38 7495) 14 13 92,86 152 11,66 
6 100,00 216 36,00 5 5 100,00 148 29,50 
20 19 95,00 191 10,04 7 14 82,35 140 9,98 
28 23 82,14 118 5,1 20) 25 86,21 137 5,49 
5 5 100,00 170 34,00 12 9 75,00 134 14,89 
38 29 76,32 686 23,66 18 LU 611 132 12,00 
15 n 78:53 276 25,05 22 16 7215 129 8,05 
14 10 71,43 15 11,50 ii 18 76,47 126 9,69 
LU 1 100,00 14 10,36 8 6 75,00 122 20,37 
1 & 81,82 9 10,08 2 12 100,00 119 9,88 
13 10 76,92 64 6,38 27 15 55,56 18 7,87 
13 6 46,15 193 2.17 6 5) 83,33 14 22,80 
16 14 87,50 143 10,18 2 10 83,33 13 1,25 
25 17 68,00 96 5,65 21 19 90,48 12 5,91 
6 5 83,33 151 30,10 6 5 83,33 110) 22,00 
18 15 83,33 94 6,23 21 15 71,43 109 7,23 
6 2 35:33) 17 8,38 6 83,33 108 21,50 
2 40,00 19 9,50 3 75,00 106 SELİN 
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2016 PERFORMANSI 2017 PERFORMANSI 


ORTALAMA 
SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2016 CİRO ESER FİYATI SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 
ÇIKANLOT Lor (©) (BİN TL) (BİN TL) ÇIKAN LOT Lor (©) 


2017 CİRO O ORTALAMAESER Kel oloiciilul 
(BİN TL) FİYATI (BİN TL) ORANI (24) 


SANATÇI 


98 71. Balkan Naci İslimyeli (1947) 9 7 8 5) 105 21,00 
99 5“ Mustafa Pilevneli (1940) 18 16 10 8 101 12,63 
100 246 Gülay Semercioğlu (1968) (0) (0) 1 1 100 0,00 
101 © Adem Genç (1944) 19 LU 14 10 95 9,50 
102 78 A. Öztoprak (1927-2011) 7 6 9 4 94 23,38 
103 © Ertuğrul Ateş (1954) 22 20 18 14 90 6,45 
104 159 PınarDuPre (1972) 3 7 6 89 14,83 
5. UO. Nejat Satı (1982) 6 5 5 88 17,50 
106 105 Kemal Seyhan (1960) 4 3 3 83 27,50 
7. 5 . Mehmet Pesen (1923-2012) 7 9 10 6 78 13,05 
108 178 Aliye Berger (1903-1974) 4 41 29 76 2,63 
109 © Elvan Alpay (1968) 7 7 6 72 11,92 
10 67. Muhsin Kut (1938) 32 29 T 10 69 6,85 
m ©. Şefik Bursalı (1903-1990) 13 10 15 9 67 7,44 
12 53 Mustafa Esirkuş (1921-1986) 10 10 4 66 22,00 
©. 14. Tanju Demirci (1961) 24 19 50 24 63 2,63 
14 38 Cevat Dereli (1900-1989) 15 2S) 63 10,42 
15 “7. İsmet Doğan (1957) 13 7 62 10,33 
76 240 Ayetullah Sümer (1905-1979) 7 8 61 15,19 
©. 0. Ahmet F. Aksoy (1949) 29 16 23 15 57 3,80 
78 137 Jale Çelik (1966) 4 4 5 5 56 11,20 
© 5 MehmetAliLaga (1878-1947) 7 LU 21 18 51 3,95 
120 138 Semra Yetik (1970) 5 5 8 7 51 7,32 
© <0. Mustafa Karyağdı (1961) 5 5 6 4 49 12,25 
722 107 Ebru Uygun (1971) 6 6 5 4 48 12,00 
©. 1. Gülten İmamoğlu (1970) 7 6 8 7 48 6,79 
724 145 Halil Akdeniz (1944) 6 3 8 4 48 11,88 
©. UZ. İrfan Okan (1960) 7 13 9 7 47 6,71 
1726 109 Mustafa Horasan (1965) 1 7 8 4 45 TL9 
7. 5. Albert Bitran (1931) 4 5 43 14,33 
128 71. Mithat Şen (1957) 6 6 3 3 42 14,00 
129 50 Alp Tamer Ulukılıç (1957) 30 27 10 Yi 41 5,86 
720 198 Çağatay Odabaş (1980) 2 2 9 8 41 5,06 
© 20. Muzaffer Akyol (1945) 1 1 2 7 40 3,66 
132 143 Aydın Ayan (1953) 3 2 2 38 19,00 
©. 5. Burcu Perçin (1971) 2 1 3 36 18,00 
734 102 Barış Sarıbaş (1979) 13 LU 2 5 55) 6,65 
©. WC. İsmail Acar (1971) 6 6 7 12 52 2,66 
726 140 Bahar Oganer (1980) 3 2 4 3 52 10,50 
7. 5. Tayfun Erdoğmuş (1958) Sİ 5 5 3 31 10,33 
738 242 Elif Naci (1898-1987) 5 1 8 5) 31 6,20 
<5 ©. Hüsamettin Koçan (1946) 5 9 9) 6 31 5,10 
140 - — Evren Sungur (1980) (0) (0) > (0) > 5) 2 30 15,00 
5 0 Arif Kaptan (1905-1982) 6 2 33,33 14 7,00 14 12 29 2,45 
142 248 . İlke Kutlay (1982) (0) (0) 0,00 (0) — 4 4 29 0,00 
5 S7. Suat Akdemir (1960) 4 3 75,00 19 6,33 6 Bİ 28 5,50 
144 128 Önder Ergün (1961) 4 4 100,00 41 10,25 2 2 27 13,50 
5 CS. Murat Germen (1965) 1 1 100,00 20 20,00 2 2 2 13,50 
146 253 Onur Gülfidan (1974) (0) (0) 0,00 (0) 5 2 2 26 0,00 - 
747. S0 Ekrem Kahraman (1948) 28 17 60,71 78 4,28 9 8 26 3,24 -64,40 
748 135 Ali Atmaca (1947) 10 10 100,00 35 3,50 17 9 26 2,87 
©. Gülçin Anıl (1944) 9 9 100,00 6l 6,72 8 6 26 4,25 
150 127 Memduh Kuzay (1957) 14 14 100,00 41 2,93 24 14 24 1,75) 
©. 2. Bahar Kocaman (1961) 4 Sİ 75,00 17 5,67 10 8 28 2,89 
152 177 Hüseyin Bilişik (1923-2004) 6 5 83,33 16 3,20 7 5 23 4,50 
©. 5. Leyla Gediz (1974) 2 2 100,00 39 17,25 1 1 21 21,00 -39,13 
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EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI 


MULTİ V 5 


e he 


IN: DUAL ULTIMATE Ocean GE 
Cos BlackFin Lyme 
Hem hava sıcaklığını Yapısı ve malzemesi 2bHP'a kadar Geliştirilmiş Geliştirilmiş 

hem de nemi yeniden tasarlanmış tek gövde korozyon ısıtma 


algılama kompresör direnci performansı 


LG | Business 
Solutions 


KURUMSAL 
ÇÖZÜMLER 


GP Koc 


ORTALAMA 
SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2016 CİRO ESER FİYATI SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2017 CİRO O ORTALAMAESER Kel oloi:ciilui 
ÇIKAN LOT Lor (©) (BİN TL) (BİN TL) ÇIKAN LOT Lor (©) (BİN TL) FİYATI (BİN TL) ORANI (24) 


SANATÇI 
154 196 Hayal İncedoğan (1980) 


1 100,00 n 1,00 2 2. 100,00 2 1050 90,91 

55 YE Seydi Murat Koç (1981) 3 3 100,00 7 5,50 4 4 100,00 20 5,06 22,73 | 
156 237. Süleyman Sayın Tekcan (1940) 2 2. 100,00 2 0,90 14 7 50,00 19 276 İzmi 
(57 050 Seçil Erel (1980) 0 o 0,00 o z 3 3 10000 19 0,00 
158 150 Feyyaz İnanç (1954) 27 19 70,37 25 132 23 n 4783 19 2460 
155 160 Ardan Özmenoğlu (1979) 1 1. 10000 20 20,00 3 2 6667 e Gİ 10,00 
160 169 Evren Tekinoktay (1972) 1 1 100,00 18 18,00 1 1 100,00 8 18,00 

4 Yaprak Berkkan (1942) 2 1 50,00 6 6,00 4 2 50,00 18 8,88 

162. 188 İlhami Demirci (1908-1976) 6 3 5000 Kİ 417 10 5 50,00 7 3,40 

65 S0 Şenol Yorozlu (1950) 4 3 7500 iri 4,00 4 3 | 750 ini 5,58 

164 222. Saim Dursun (1959) 7 4 5714 7 163 4 10 7143 16 162 

65 OS Avni Lifij (1886-1927) 9 9 100,00 36 3,97 6 Mİ 16 3,94 

166 208 Gülin Hayat Topdemir (1976) 1 1 100,00 9 3,00 4 3 7500 6 5,25 

6757 Esra Şatıroğlu (1981) 1 1 100,00 6 6,00 2 2. 100,00 5 750 

168 233 Fuat Soyhan (1885-1961) 5 2 4000 4 188 3 3 100,00 5 4,92 

165 70 Erdal Alantar (1932-2014) 2 2 10000 50 25,00 5 4 80,00 14 3,58 

170 234 Ahmet Uzelli (1904-1978) 1 1 100,00 4 3,50 4 30 7500 4 4,67 

©. VS Yavuz Tanyeli (1950) 15 a oz 2 50 3,57 4 3 7500 4 4,58 

172 100 Fatih Gürbüz (1985) 5 5 100,00 90 18,00 1 1 100,00 3 13,00 

5S Arzu Akgün (1970) 2 2. 100,00 23 1,50 1 1 100,00 B 1300 

174 86 Hamit Görele (1900-1980) 16 2 7500 19 9,92 7 6 85,71 3 213 

5. 17. Orhan Taylan (1941) 7 10 90,91 27 274 5 4 — 80,00 B 316 

176 193 Kadri Aytolon (1873-1957) B n 8462 n 100 n B | 7275 B 156 

© ©. Sayat Uşaklıgil (1975) 1 1 100,00 6 6,00 2 2. 100,00 B 6,25 

178 79 Ansen Atilla (1978) 4 — 80,00 141 3513 1 1 100,00 12. 1200 

5 S5 Malik Aksel (1901-1987) 3 3750 24 8,00 5 4 8000 2 2,90 

180 207 Rasin Berk (1947) 3 3 100,00 9 312 n 6 | SABB 2 192 

© 0. Fahri Sümer (1942) 2 6 — 50,00 5 0,78 5 B | BBs ini 144 

182. 144 Halil Vurucuoğlu (1984) 2 2. 100,00 28 14,00 3 2 6667 n 5,50 

ww S0 Filiz Azak (1976) 3 D | GESİ 10 475 g 4 dia n 2,63 

184 200 Ayşegül Sağbaş (1976) 2 2. 100,00 n 5,25 2 2 100,00 10 475 

65 GSS Zahid Büyükişleyen (1946) 6 4 6667 20 5,08 5 2 40,00 9 4,50 

186 155 Serdar Akkılıç (1981) 7 4 5714 2 5,25 2 2. 100,00 9 4,38 

57. OS! Mustafa Altıntaş (1946) 6 518333 38 755 3 3 100,00 8 275 

188 184 Tuncay Takmaz (1975) 20 2 60,00 Kİ v2 5 4 — 80,00 8 2,00 

85 07 Nazmi Çekli (1884-1958) 7 4 5714 7 4,33 5 4 — 80,00 8 194 

190 151. Meray Akmut (1968) 1 1 100,00 25 25,00 1 1 100,00 8 750 

50 G7 Mahir Güven (1958) 4 3 © 7500 B 407 5 2 4000 8 3,75 

192. 231. Celal Tutant (1910-1990) 4 2 50,00 5 2,30 7 4 5714 7 185 

155 55 Nalan Yırtmaç (1969) 1 1 100,00 7 700 1 1 100,00 7 700 

194 213 Tülin Onat (1948) a 2. 100,00 8 4,00 2 2. 10000 7 3,38 

5 505 Adil Doğançay (1900-1990) 6 D | TE 9 4,50 3 2 | Gö 6 33 

196 154 Ömer Kaleşi (1932) 3 DM 6667 22 1,00 1 1 100,00 6 6,00 

57 5S Aylin Olukman (1981) o o 0,00 o z 1 1 100,00 6 0,00 

198 199 İsmail Ateş (1960) 5 4 — 80,00 n 2,63 3 2 6667 6 2,88 

55 50 Selçuk Togul (1950) 2 2. 100,00 9 4,38 4 2 | 758) 6 192 
200 185 Mehmet Çetiner (1960) 4 2 50,00 B 6,50 2 2 100,00 5 2,63 

501 555 Nihat Evran Dermen (1981) 3 3 100,00 2 0,80 22 9 40,91 5 0,57 

202 225 Çınar Eslek (1976) 1 1 100,00 6 6,00 1 1 100,00 5 5,00 
505. 057. Mehmet İleri (1957) 1 1 100,00 ir) 12,00 4 3 7500 5 157 
204 189 Nedret Yaşar (1970) 2 9 7500 iğ 137 4 3 7500 5 150 
505. 55. Maide Bulak (1973) 2. 100,00 7 3,25 4 3 | TEN 5 150 
206 o 181 Mustafa Pancar (1964) 1 50,00 4 14,00 3 2 667 4 213 

407. GSS Eda Baysal (1973) 2. 100,00 B 6,50 1 1 100,00 4 4,25 
208 236 Ali Kotan (1959) 2 5000 2 0,90 6 3 50,00 4 140 
505 147 Habip Aydoğdu (1952) B 2 92,31 29 242 1 1 100,00 4 3,50 
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mesa 


LL LI ağ 


MESA, AVRUPA ve ASYA YI 
FIRSATLARLA BAĞLIYOR. 


Beykoz'un en seçkin semti Çubuklu'da, 
Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yaşamanın ayrıcalığı ile 
evinizden çıktıktan sonra sadece dakikalar içerisinde 
3 köprüye de ulaşmanın konforunu yaşayacaksınız. 


ŞİMDİ AL, ERKENDEN KAZAN. 


50 9620 20 
Yo10 60 AY0,72. 6 AY 12 AY 
PEŞİN | ORANİLEKREDİ | SONRA | SONRA 


e ği 


— 


Mk... 


2 E>; lg 


Ai li 


Bİ ig TEM, Mim 
keyi 


j GR ye) #57 DEE VA çö 


mesacubuklu28.com | 444 9 366 


ORTALAMA 
SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2016 CİRO ESER FİYATI SATIŞA SATILAN SATIŞ ORANI 2017 CİRO O ORTALAMAESER Kel oloiciilul 
ÇIKAN LOT Lor (©) (BİN TL) (BİN TL) ÇIKAN LOT Lor (©) (BİN TL) FİYATI (BİN TL) ORANI (24) 


SANATÇI 


210 204 Söbütay Özer (1949-2007) 4 4 10000 10 2,50 7 1 3 3,00 
SOU. Gazi Sansoy (1968) 4 n 78,57 18 161 7 3 3 0,90 
212 168 Ayşe Özen (1985) 4 4 10000 19 4,63 3 3 2 0,82 
55.055 Orhan Umut (1972) 2 1 5000 n 1,00 3 1 2 150 
214 254 İbrahim Örs (1946) o o 0,00 0 5 1 1 1 0,00 
55 1 Osman Hamdi Bey (1842-1910) 6 6 10000 10764 1794000 0 0 z 0 : 
216 69 İnci Eviner (1956) 4 4 10000 176 44,00 o o > o : 
57 S5 Utku Varlık (1942) 7 4 8235 100 714 o 0 N 0 z 
218 16 Turgut Zaim (1906-1974) 6 6 100,00 57 9,50 3 o 0,00 0 - 
8 8 Oya Zaim Katoğlu (1940) 2 2. 10000 47 23,25 o o z 0 z 
220 129 Hakan Onur (1965) 3 3 100,00 39 13,00 0 o - 0 N 
58 82. Gökçe Er (1982) 2 2. 100,00 37 18,50 o 0 z 0 : 
222 146 Güçlü Öztekin (1978) 1 1 100,00 28 27,50 0 o : 0 > 
555 5 Onay Akbaş (1964) 6 5 | EEE 28 512 1 o 0,00 0 a 
224 156 Meray Topsakal (1968) 1 1 100,00 2 21,00 0 o : 0 z 
555 057. Hakan Gürsoytrak (1963) 5 3 6000 2 700 1 o 0,00 0 2 
226 162 Kadir Reisli (1962) 1 1 100,00 20 20,00 0 0 N 0 ğ 
557. G3 Yeşim Akdeniz (1978) 1 1 100,00 20 20,00 0 0 z 0 : 
228 164 Soner Çakmak (1976) 2 2. 100,00 20 10,00 0 0 > o z 
555 065 Şeyda Cesur (1973) 7 6 85,71 20 3,25 0 0 N o a 
230 174 Ayça Telgeren (1975) 2 1 5000 7 1700 0 0 z 0 z 
5 US. Fırat Neziroğlu (1981) 1 1 100,00 15 15,00 1 0 0,00 o e 
232 182 Banu Birecikligil (1970) 1 1 100,00 4 14,00 o 0 N o 2 
-. 555. Neslihan Karaağaç (1972) 5 2 66,67 14 6,75 (0) (0) - (o) - 
234 191. Mansur Tansu (1965) 1 1 100,00 2 12,00 o 0 z 0 2 
555 (S4. Fulden Aran (1986) 1 1 100,00 n 1,00 0 0 N 0 z 
236 197. Arda Yalkın (1974) 1 1 100,00 n 1,00 1 0 0,00 o ” 
557. 207. Cem Şahin (1967) 2 2 10000 10 5,00 0 0 g 0 8 
238 203 Erkut Terliksiz (1978) 2 2. 100,00 10 5,00 0 o z o : 
555 505 Buket Savcı Atatüre (1976) 2 1 5000 10 9,50 0 0 z o a 
240 211 Emre Çalış (1988) 3 o W6667 9 4,35 o 0 ” o : 
545. 5. Arslan Sükan (1973) 1 1 100,00 9 8,50 2 o 0,00 o : 
242 74 Ali İbrahim Öcal (1982) 1 1 100,00 8 8,00 o 0 E 0 : 
545 WE. Serkan Taycan (1978) 1 1 100,00 8 8,00 o o) e o) 100,00 
244 27. Arzu Eş (1975) 1 1 100,00 8 750 0 o z o 20000 | 
245 58 Nazım Ünal Yılmaz (1981) 2 1 50,00 7 700 o o - o 100,00 İ 
246 220 Süha Şahin (1970) 1 1 10000 7 700 o) o N o) NM 10000 | 
547. 575 Mehmet Aslışen (1975) 1 1 100,00 6 6,00 0 0 : 0 : 
248 229 Ebru Alpagut (1975) 1 1 100,00 5 475 0 o : 0 z 
545 557. Utku Dervent (1967) 1 1 100,00 4 4,00 0 0 z 0 : 
250 238 Çetin Pireci (1960) 1 1 100,00 2 175 0 o z 0 z 
551 555 Ezgi Yüksel (1985) 1 1 100,00 2 170 0 0 a 0 N 
252. 241 Mehmet Güler (1943) 6 e 2 075 4 o 0,00 0 2 
555 047 Nilbar Güreş (1977) 0 0 0,00 o z 0 0 z 0 0,00 
254 249 Murat Morova (1954) 1 0 0,00 0 3 2 0 0,00 0 0,00 > | 
555 OGS Özer Kabaş (1938-1998) 1 o 0,00 o 3 0 0 > 0 0,00 
256 252 Filiz Top (1986) 0 0 0,00 o z 2 0 0,00 o 0,00 
557 555 Dilek Çetiner (1968) 1 0 0,00 o i 0 0 a o 0,00 
258 256 Ahmet Doğuer (1890-1945) 0 o 0,00 0 z 2 0 0,00 o 0,00 
455557 Elif Uras (1972) o o 0,00 0 z 0 0 : 0 0,00 
260 259 Erinç Seymen (1980) o o 0,00 0 3 0 0 5 o 000 
561 160 İrfan Dönmez (1980) o o 0,00 0 3 0 0 : 0 0,00 
262. 262 Erol Kılıç (1961) 0 o 0,00 o z 0 0 z 0 0,00 2 


* Rakamlar müzayede salonlarında oluşan son çekiç fiyatıdır. Vergi ve komisyonlar hariçtir. 
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FANTASTİK HİKÂYELER MAKİNESİ 


VIENNA CLASSICAL PLAYERS İLE 
MEVLANA'DAN ANADOLU OZANLARINA 
SABRİ TULUĞ TIRPAN 

MARTIN KERSCHBAUM 

ERDAL ERZİNCAN 

ZARA 

OKAN YALABIK a 

BURCU KARADAĞ 

SU GÜNEŞ MIHLADIZ 


SENDE BEN İMKÂNSIZLIĞI SEVİYORUM 
Aşk Şiirlerinden Seçmeler Il 


HAILEY TUCK 
RICK SIMPSON 
JOE SANDERS 
ERIC HARLAND 


CAZ'DAN FADO'YA 
SİLV!A PEREZ CRUZ g 


MİLLİ REASÜRANS'TA PARLAYAN YILDIZLAR 


DORUK DENİZ AKSU 
EMİR KEMANCI 


FESTIVAL STRINGS LUCERNE 
CAROLIN WIDMANN 


BEYAZ PERDEDEN SAHNEYE TÜRK FİLMLERİNDEN ŞARKILAR 


SİNEMA SENFONİ ORKESTRASI 
GÖKSEL 


BUBİ 6 DÖNEM 


biletix | Bilet için: biletix.com | (0216) 556 98 00 | Biletix satış noktaları İl 


tcketmaster Tükiye | Bilgi için: issanat.com.tr | (0212) 316 10 83 © /issanat 


1. Burhan Doğançay 


(1929-2013) 


15 YILLIK MÜZAYEDE PERFORMANSI çbin TD) 
2017 4.550 


KA 2.780 
EDE 22 
ELEME 2 5:2 


yelek 869,7 | 2008 


YY) 791,8 | 2007 
İN 499,6 | 2006 


İ 140,11 2005 
DE 440,11 2004 


BM 62.3 2003 


aynı ciroyla ikinci kez listede birinci sıraya yerleşti. 

2015 müzayede satış cirosu 54 eserle 4 milyon 422 
bin TL olmuştu. 2017'de ise 72 eserle 4 milyon 550 bin TL 
yakalanabildi. Sadece bu rakam bile 2017'de piyasanın genel seyrine işaret ediyor. Şimdi 2017 satışlarına yakından 
bakalım: 

Doğançay imzalı 113 eser müzayede salonlarında boy 

gösterdi, 72 satış kaydedildi, satış oranı yüzde 64 oldu. 


— id Sanat Raporu'nda Burhan Doğançay, yaklaşık 
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YILIN REKORU 


600.000 TL 


“Erom Walls No.5”, 1970, tuval üzerine yağlıboya, 150x125cm. 
09.04.2017 Beyaz Müzayede. 


Satışa çıkan eserlerin 54'ü baskıydı, 15'i satıldı. 59'u tuval 
üzerine işlerdi 52”si satıldı. Özetle ana tablomuzdaki yüzde 64 satış oranına bakıp Doğançay talebinde düşüş olduğunu söylemek için acele etmeyin zira baskılardan arındırılmış satış oranı yüzde 88. Baskılardaki enflasyonun 
sebebi Mart 2017'de Nişantaşı Müzayede'de gerçekleşen 
açık artırma oldu, o gün 20'nin üzerinde baskı satışa çıkmıştı -neredeyse hiçbiri satılmadı. 

Doğançay imzasında 2017 yılının en pahalı işlemi 600 
bin lira oldu. Müzayede açılış fiyatları ile çekiç fiyatları 
arasındaki makas genel olarak neredeyse “kapalıydı”. 
300 bin-450 bin lira beklenti aralığında açık artırmaya 
çıkan bu eserin 600 bin liraya satılması Doğançay iştahının dinmediğini göstermesi açısından önemli. Satışa 
çıkan 113 eser ise son 15 yıldaki rekor sayı. Daha önce 
2010, 2011 ve 2013'te 100'ün üzerinde eser çıkmıştı. 
Belli ki ona sahip olma heyecanı devam ediyor. 2018'de 
seyrin devamı şaşırtıcı olmayacak ancak satışa çıkan 
eser sayısında geri çekilme gözlenebilir. Bir Doğançay 
imzasını 2018'de satışa çıkaracaksanız aldığınız tarihi 
hatırlayın; 2009 ve sonrasında alınmış ise beklemekte 
fayda var, daha zamanı gelmedi satışın. 2008 ve öncesinde aldıysanız, dilediğiniz zaman satışa koyabilirsiniz. 


Bu yılalım yapmayı planlayanlar, planlamasın; harekete 
geçsin. Dolar bazında fiyatların bu kadar geri çekildiği 
bir de üzerine müzayedelerin açılış fiyatlarını alt limitten belirlediği bir dönemdeyiz. Alım için şahane bir 
dönem. 

Doğançay piyasası verileri yeni sanat yatırımcıları 
için bir hayli ilham verici. Son 15 yıllık cirolara ilişkin 
grafiğimizi incelediğinizde 2003-2008 arasına dikkat 
edin... 60 bin liralardan milyon lira bandına yaklaştığı 
2008'e kadar Doğançay piyasası adım adım “geliyorum” 
demiş... Sonrasında 2009 yılındaki 2 milyon 200 bin liralık Mavi Senfoni satışıyla birlikte onun piyasasını durdurabilene aşk olsun! O yıllarda piyasanın fotoğrafını 
çeken bir sanat raporu olsaydı, bu raporu “iyi okumayı 
başaranlar muhtemelen bir Doğançay alıp bugün yüksek karın keyfini çıkarıyordu. Yeni yatırımcılara ilham 
verme konusu işte tam burada ortaya çıkıyor. Bugün için 
raporumuzdaki 262 ressamın fiyat hareketlerini değerlendirip önümüzdeki 15 yılda size yüksek kar getirecek 
isimleri seçme ihtimaliniz var. 


“Striking Red”, 1982, 
tuval üzerine akrilik, 
100x70 cm. 


FARK | 


'EKPAR SATIŞ 
“The House of the Rising Sun”, 
1970, tuval üzerine yağlıboya, 
102x102 cm. 


1. SATIŞ 


- SATILMADI 


165.0007L 


18000017. 
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(1954) 


15 YILLIK MÜZAYEDE PERFORMANSI çbin TD) 
3.254 


| 682008 


| 88 | 2007 
| 5212006 
1712005 
1312004 
1212003 


imzası için geçen yılki raporumuzda, 2017'de 3 

milyon lira ciroyu geçebileceğini, bunun önünde 
ekonomik göstergelerin negatif seyri dışında hiçbir engel 
bulunmadığını belirtmiştik. Sonuç: Para piyasalarındaki 
anormal dalgalanmalar Kemal Önsoy yükselişine mani 
olamadı ve Önsoy imzası tahmin ettiğimiz gibi 3 milyon 
ciroyu geçerek ikinci sırada yer aldı. Üstelik bunu ortalama 
eser fiyatını artırarak yaptı. Yani az sayıda eseri yüksek 
fiyata satıldı. 2017'de 40 eseri çıktı ve sadece kağıt üzerine 
bir işi satılmadı. Tuval üzerine işleri bakımından satış oranı 
2016'da olduğu gibi yüzde 100 oldu. Önsoy pazarında son 
beş yıldaki en yüksek arz 78 eser ile 201teydi. 2017 dahil 
bu sayı hiç 40” geçmedi. Fakat 2018'de 40'ın üzerinde 


M uhteşem bir pazarla karşı karşıyayız! Kemal Önsoy 
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TEKRAR SATIŞ 


“Kare Çerçeveler”, 2008, tuval 
üzerine akrilik, 186x190 cm. 


FARK 
Y-8 


2011 Mart, 
Beyaz Müzayede 


2017 Haziran, 
Beyaz Müzayede 


YILIN REKORU 


250.000 TL 


“İsimsiz”, 2011, tuval üzerine akrilik, 
W 170x207cm. 
© 9 Nisan 2017 Beyaz Müzayede. 


bir arzla karşılaşmamız muhtemel zira pazardaki yüksek 
talebe satıcılar tepkisiz kalmayacaktır. Zaten Önsoy imzasının iyice hareketlendiğini tekrar satışlardan da gözlemek 
mümkün. Yılın Önsoy rekoru ise 80 bin ile 160 bin tahmini 
bedel aralığında açık artırmaya çıkan ve 250 bin liraya inen 
çekiç ile daha önce müzayede salonu görmemiş bir esere- 
den geldi. 

Kemal Önsoy imzasının tekrar satışlarında yüksek kar 
etmeyi hayal edenler, onu 2010'dan önce almış olmalılar. 
Daha sonrasında alınan Önsoy eserlerinin yüksek karlı 
satışı için henüz doğru zaman değil. Tabii salonda onu 
sonsuz tutkuyla isteyen ve bunun için bayrak yarışına 
girecek en az iki kişi varsa satış her zaman karlıdır. 

Buraya aldığımız tekrar satış örneklerini incelerseniz 
ilk satışı 2010'dan önce gerçekleşen eserlerin 2017'de 
döviz bazında da karlı satış fiyatını yakaladıkları ne var 
ki 2010 sonrasında alınan eserin 2017'de satışının hem 
TL hem döviz bazında zararına olduğu görülüyor. Kemal 
Önsoy piyasasında 2019'in ciro bakımından 2017'nin gerisinde kalma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse sebebi, 
arzın düşük kalması olacaktır. 


“Yüzleşme”, 2006, tuval üzerine ( (XX 


akrilik, 145x206 cm. 


1. SATIŞ 


28.000 TL 


2. SATIŞ 


60.000 TL 
FARK 


3.SATIŞ 


75.000 TL 


4. SATIŞ 


95.000 TL 


Soyut, 2000, tuval üzerine 
akrilik, 130x140 cm. 


1. SATIŞ 


24.000 TL 


2. SATIŞ 
FARK 


65.000 TL 


3. SATIŞ 


70.000 TL 
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Eseri En Çok 
Satışa Çıkan Ressamlar 


Toplam 960 eser 10 sanatçı arasında 
dağılım gösteriyor. 125 eserle ilk sırada 
Ergin İnan var. 


adet 


125 1943) 

13 (1929 - 2013) 

Lilo) asan) 

106 19114975) 

104 (1903-1967) ; 
96 (1858-1930) / 
89 (1898-1983) k 


s—— N 2075 


(1913-1993) i ” 
7 | BİN TL 


61 (1931-2015) Rakamlar bin liradır. 
CANAN TOLON'UN 
ORTALAMA ESER 


2017'de Satış Oranı FİYATI 
90100 Olan Ressamlar | 


SAN NS ANNN NS WNN SW EN—NNNENMUNUNWU—SRUYTTMLORERKN—NEw—U 


U BB EBE EBE PEP BANA NN NN WWWNMNWMWNMNMNM 4) ee e e e ee va 
SöklüğükükldEö6oOldloadmnckLUNLEOLDUAMLUNLEODOUDUFUNL2EOLAEUDUBRUMN SIRA 


SATILAN “CİRO : 

SANATÇI ESER SAYISI © (BİN TL)” 
Fausto Zonaro (1854-1929) 1.327 : i (0) 1 
Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) 780 : v4 
Azade Köker (1949) 726 : 
Hikmet Onat (1882-1977) 63 |; i BEDRİ BAYKAM'IN SATIŞ 
Hale Asaf (1905-1938) 435 ; 
Taner Ceylan (1967) 435. | ORANI. 
Canan Tolon (1955) 415 i 
Haluk Akakçe (1970) 329 
Alaettin Aksoy (1942) 313 
Ahmet Oran (1957) : 31 
Diyarbakırlı Tahsin (1875-1937) 226 
Bedri Baykam (1957) 214 
Asım İşler (1941-2007) 208 
Ahmet Elhan (1959) 168 O 1 
Murat Pulat (1978) 148 Va | 
Şükriye Dikmen (1918 - 2000) 719 : 
Gülay Semercioğlu (1968) 100 : ADNAN ÇOKER'İ Nİ CİRO 
Nejat Satı (1982) 88 : ME 
Kemal Seyhan (1960) 83 — DEĞİŞİM ORANI. 
Jale Çelik (1966) 56 ; 
Mithat Şen (1957) 42 
Aydın Ayan (1953) 38 
İlke Kutlay (1982) 29 
Önder Ergün (1961) 27 
Murat Germen (1965) 
Onur Gülfidan (1974) 
Leyla Gediz (1974) 21 


Yaşayan En Yüksek Cirolu 
10 Ressam 


İlk sırada yer alan Kemal Önsoy 2016'da 
2 milyon 479 bin lirayla ikinciydi. 


5 
bin lira 
- N 
3.500 m 
3.000 8 
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a © 
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EE 460 Ahmet Güneştekin (1966) 


2017'de En Çok 
Eseri Satılan Ressamlar 


Mustafa Ayaz'daki yükseliş 2017 yılında 
dikkat çekti. 
adet 


| emet 


Fikret Mualla (1903 - 1967) 91 


Ergin İnan (1943) 81 


İbrahim Safi (1898-1983) 76 


Burhan Doğançay (1929 - 2013) 72 
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Hoca Ali Rıza (1858-1930) 


Abidin Dino (1913 - 1993) 53 


Devrim Erbil (1937) 52 


Hayal İncedoğan (1980) 2 i Canan Tolon, yaşayan kadın ressam olarak beşinci sırada. 
Seydi Murat Koç (1981) 20 | 
Seçil Erel (1980) 19 
Evren Tekinoktay (1972) 18 ni Halil P. 
Esra Şatıroğlu (1981) 15 i | binlira <İs511539) 90'ıncı yaşını 
Fuat Soyhan (1885-1961) 5 0 İ 350 — Mr kutlayan Adnan 
Fatih Gürbüz (1985) LE uda © Fausto Çoker'in imzasında 
Arzu Akgün (1970) 3 i 300 — 2 Zonaro 
Sayat Uşaklıgil (1975) B 4 ç hareketlenme 
Ansen Atilla (1978) 2 — m gözleniyor. 
ALEX : m Canan 

Ayşegül Sağbaş (1976) 10  # 250 — > ii Tolon 
Serdar Akkılıç (1981) 9 : S > (1955) 
Mustafa Altıntaş (1946) 8 A N Adnan © 
Meray Akmut (1968) 8 200 — “ 5 Çoker a 3 Şevket 
Nalan Yırtmaç (1969) 7 ın, ş (1927) (1938) T Dağ ipi 

Ti ml ği E 1876-1944) o © 
Tülin Onat (1948) 7 150 < A N b wv 
Ömer Kaleşi (1932) 6 a © 
Aylin Olukman (1981) 6 ©, 2 Fahrelnisa © 
Mehmet Çetiner (1960) 5 100 — <— in b Zeid © 
Çınar Eslek (1976) 5 ŞE Z Goren (© Ramazan 
Eda Baysal (1973) 4 s0 - Asaf'ın bu otoportresi 250 ve obayrakeğlu 
bi BEN BİLİM) ni bin liraya el değiştirdi. ği 
Ayşe Özen (1985) 2 Yy: gIS 

. İbrahim Örs (1946) 1 fo) İ | 


42 | FORBES100. YIL | ŞUBAT, 2018 


1 © — OrtalamaEserFiyatı En Yüksek Ressamlar 


Dünyanın güllerini 
özenle taşıyoruz. 


Turkish Cargo; gülleri özenle ve ilk günkü tazeliğiyle 
dünyanın en fazla ülkesine taşıyan havayolu. 


TURKISH d Globalize 
CARGO your business 
www.turkishcargo.com.tr | 0850 333 0 777 


e < 
3. Fikret Mualla (9031967) 


altına inmeyen bir imza. 201te cironun düşük kalmasına sebep, ortalamanın altında sayıda eser çıkmasıydı (64 eser, 45 satış). 2017'de 
ise satışa çıkan 104 eser ve satılan 91 eserle son beş yıldaki en yüksek sayıya ulaşılmış durumda. Bu da ciroyu geçen yıla göre yüzde 65,2 oranında 
artırarak 3 milyon 144 bin liraya taşıdı. Aslında satışa çıkan eser sayısındaki artış genel görünümle uyumlu. Zira 2017'de 262 ressamın satışa çıkan 
CİRO DEĞİŞİM ORANI toplam eser sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstererek 3 bin 556 
adede ulaştı. 

Fikret Mualla'ya olan ilgi en başından beri hiç eksilmiyor ancak yine de 

yıl içinde 100 bin lira bandını defalarca geçmiş olması çok da sık rastlanan 


S on beş yıllık görünüme baktığımızda 2014 hariç milyon lira bandının 


MÜZAYEDE PERFORMANSI (bin TL) 


2017 3.144 bir durum sayılmaz. Üstelik açılış fiyatıyla çekiç fiyatı arasındaki makas 
cömertçe açılmış görünüyor. 19 Kasım 2017'deki Beyaz Müzayede'de sa- 
KE 1902 e ye Mn 
tılan üç lot örneğinde olduğu gibi... Bu üç lotun beklenti aralığı 50 bin-80 
2015. SAĞ bin lira iken satışları ikisi 150 bin lira, biri 110 bin lira olarak gerçekleşti. 
204 Çi Tekrar satışta da dolar bazında karlı gerçekleşen örneklere sahip Mualla 
imzası. Özetle her zaman sevilen ve talep gören Mualla imzası için 2017, 
Kr 1.338 pik yaptığı bir yılı oldu. Ancak Mualla pazarının handikapı, bol miktarda 


sahtesinin piyasada dolaşması. Bir Fikret Mualla alacaksanız ancak Ferit 
Edgü'ye o eseri doğrulatırsanız rahat uyuyabilirsiniz. 


YILIN REKORU 


150.000 TL 


“Promenade d'Apres Midi”, kağıt üzerine guaj, imzalı, 
55x65 cm. 19 Kasım 2017 Beyaz Müzayede. 


TEKRAR SATIŞ 


Natürmord, 1952, kağıt 
üzerine guaj, imzalı, 
25x19 cm. 


2010 Şubat, 
Artium Müzayede 


FARK 
4216 


YILIN REKORU 


150.000 TL 


“Le Marche”, kağıt üzerine guaj, imzalı, 55x65 cm. 
19 Kasım 2017, Beyaz Müzayede. 


2017 Mayıs 
Antik A.Ş. 


44 | FORBES100. YIL | ŞUBAT, 2018 


4. Fahrelnisa Zeid 


(1901-1991) 


MÜZAYEDE PERFORMANSI (bin TL) 
2017 2.249 


KE 3.400 
EDER 3:2 
EA 3.264 
EE 


YILIN REKORU 


1.000.000 TL 


“Feminity”, 1981, tuval üzerine yağlıboya, imzalı, , 
1350x100 cm. 19 Kasım 2017 Beyaz Müzayede. X , * 


Zeid cirosu. Fakat rakam, yatırımcısını korkutmasın 

çünkü bu düşüşte etkili olan 2017'de sadece 18 eser 
çıkması ve bunların da 11 tanesinin -en pahalısı 27 bin 
500 bin liraya satılan- kağıt üzerine işler olmasıydı. Yağlıboya tablolar ise küçük boyutlu idi. Belki de arzın düşük 
olmasından dolayı “Feminity” adlı portre çalışması 500 
bin ile 750 bin lira aralığında çıktığı müzayededen yılın 
-Türkiye'deki- Zeid rekoru olan 1 milyon lira ile yeni evine 
döndü. Anlaşılan o ki Fahrelnisa Zeid eserine sahip olanlar, 
ona sıkı sıkıya sarılmış, bırakmıyor. 2018'de arz bu şekilde 
seyrederse fiyatların küçük boyutlu yapıtlarda da yükseliş 


S on beş yılda hiç 3 milyon liranın altına gerilememişti 


trendine gireceği ve 2018 ciro hacminde artış kaydedileceği söylenebilir. Satış için fırsat bekleyenler 2018'i değerlendirebilir. 

Fahrelnisa Zeid pazarını incelerken yurtdışına bakmak 
şart. Zira 2017'de Sotheby's Londra'da 1 milyon dolara 
satılan -o günün kuru üzerinden 3 milyon 660 bin TL- 
200x590 cm. boyutundaki “Towards a Sky”ı gözden kaçırmak, Zeid piyasasının gerçeğini gözden kaçırmak olur. 
Bundan başka toplam 1 milyon 450 bin TL tutarındaki üç 
eseri daha yurtdışında satıldı. Özetle cirosundaki yüzde 
3#lük gerilemeye rağmen Zeid pazarında değişen bir şey 
yok -o hep koleksiyonerlerin gözdesi. 
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YILIN REKORU 


525.000 
TL 


“Mor Saçlı Kadın”, 1981, 
tuval üzerine akrilik, imzalı, 


5. Ömer Uluç 49312010) 


MÜZAYEDE PERFORMANSI (bin TL) 
2017 2.237 


O mer Uluç'un özellikle 1980'ler dönemini takip 


eden ve uğruna bayrak savaşı veren birileri var. 

2017 yılının rekor satışı yine 1980'lere ait bir yapıttı. Önceki yıl da aynı dönemden “Tanker” 375 bin lira 
ile yılın en yüksek satışı olmuştu. 1980'ler dönemi eserlerinin neredeyse ortak özelliği diyebileceğim ayrıntı, 
açılış fiyatıyla satış fiyatı arasındaki makasın, ekonomik 
konjonktür ne olursa olsun, açık olması. 
İşte bu yüzden Uluç'un 1980ler dönemine 
ait iyi bir eseri varsa elinizde, bırakın satın 
almak için kapınızda yatsınlar. 2017'nin bir 
özelliği de Uluç imzasında çok sayıda tekrar 
satış olmasıydı ve tabloların yeni sahipleri 
son yılların en iyi alımını yaptılar. Çünkü 
aralarında 2010 yılında 60 bin liraya alınıp 
2017'de 47 bin 500 liraya satılan bile vardı. 
Dolar cinsinden söylersek 39 bin dolara alınmış ve 12 bin dolara satılmıştı. Şimdi bu eseri 
alan için “şanslı” demeyelim de ne diyelim? 
Üstelik benzer örnekler çok. Peki karlı bir 
tekrar satış olmadı mı? Oldu ve eserin 1980 
yılına ait olması hiç de şaşırtmadı! 2007'de 
9 bin liraya alınan 50x70 boyutundaki tablo, 
2017'de 52 bin liraya satıldı. 2018'de Ömer 
Uluç satış oranında artış gözlenebilir. 


46 | FORBES100. YIL | ŞUBAT, 2018 


TEKRAR SATIŞ 


120x100 cm. 
15 Ocak 2017, Beyaz 
Müzayede 


“İsimsiz”, 1980, tuval See 2017 Kasım, 
üzerine yağlıboya, , Antik A.Ş., 
imzalı, 50x70 cm. 

FARK 
Ve 4478 
vi 


TEKRAR SATIŞ 


“Super Star”, 1997, 
tuval üzerine akrilik, 
150x150 cm. 


2016 Mart, 
Antik A.Ş. 


2016 Kasım, 
Antik A.Ş. 


2017 Haziran, 
Beyaz Müzayede 


z 


Devrim Erbil 4937) 


MÜZAYEDE PERFORMANSI (bin TD) 
2.106 
1.251 
1.304 
720 


1.104 


TEKRAR SATIŞ 


“Mavi İstanbul”, 2014, 
tuval üzerine yağlıboya, 
imzalı, 200x300 cm 


heste ve istikrarla yükselen bir imza. Devrim Erbil 

pazarındaki hareket, yıllar içinde artarak devam 

edecektir. 60 yıldan fazladır resim yapan Devrim 
Erbil ileri yaşına rağmen düzenli olarak her gün tuval 
başına oturan, paleti kurumayan bir ressam. Üretken ve 
müzayede piyasası spekülasyonlarından uzak, istikrarlı. 
İşte piyasanın sevdiği iki unsur ve teşekkürleri de satış 
grafiğine yansıyor. Devrim Erbil imzası son beş yılda ilk 
kez 2 milyon lirayı aştı. Daha önce en yüksek cirosu 1 
milyon 304 bin lira olmuştu. 2017'de satışa çıkan 59 eserinden 52'si satılan Erbil imzası, eser başına en yüksek 
fiyatı da Kasım 2017'deki Antik A.Ş. müzayedesinde 325 


2015 Şubat, 
Bali Müzayede 


2017 Kasım, 
Bali Müzayede 


bin lira ile yakaladı. Satılmayan yedi eserin sadece biri TEKRAR SATIŞ 
tuval üzerine yağlıboya idi, diğerleri ise Devrim Erbil'in “Sarı-Mor İstanbul”, 2007, 
vazgeçmediği baskılardı. Devrim Erbil'in ortalama eser tuval üzerine yağlıboya, 


Hi imzalı, 130x130 cm. 
fıyatı da aynı istikrarda artıyor. Bu durumda 2018 alan id 


için de satan için de karlı bir yıl olacak ve Erbil pazarın- 


daki hareket devam edecek. 
2016 Kasım, 


Beyaz Müzayede 


2017 Kasım, 
Antik A.Ş. 


2017 40,5 
2016 36,4 
2015 33,4 
2014 21 ii 
E 5 YILDA ERBİL İMZASI 
“İstanbul” 2011, poliptik, tuval üzerine akrilik, 2013 17 ORTALAMA ESER FİYATI (bin TL) 
imzalı, 240x540 cm. 
TI Kasım 2017 Antik A.Ş. (0) 10 20 30 40 50 
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BEŞ YILIN KUŞ BAKIŞI 


Son Beş Yılda in Çok 
Eseri Satılan Ressamlar 
(2013-2017) 


Yaşayan üç ressamın bulunduğu 
sıralamada Ergin İnan birinci sırada. 


adet 


377 
352 
325 

306 
305 
281 
250 İN 
İN 
229 İM 3 
224 İN erin eril 337 


17.371 


5 YILDA SATIŞA ÇIKAN 
ESER SAYISI 


396.354 


5 YILLIK TOPLAM CİRO 
(BİN TL) 


Milyon Lira 
Üzeri 


2013 | 


2014 | 


2015 | 


2016 | 


2017 | 


Son Beş Yılın Ciro Şampiyonları (2013-2017) 


İlk 10'da Ergin İnan, Komet ve Kemal Önsoy yaşayan ressamlar 


olarak dikkat çekiyor. 


bin lira 


25.000 © 
ö 2 Erol 
- Akyavaş ın 
Mm ği 
(1932 - 1999) o Fahrelnisa - 
20.000 — B Zeid gc 
e (1901-1991) a 
Burhan Pa G 
Doğançay İyi 2 
15.000 KP. Melih an 
Devrim © m 
: Ömer 
1923-1995) 
' : e Uluç 
10.000 (1931 - 2010) 
5.000 
(0) 


Mübin 
Orhon 


(1924-1981) 


12.880 


© 

T 

ne / 

- Ergin İnan 


(1943) 


Komet 
(1941) 
Kemal 
Önsoy 
(1954) 


Osman 
Hamdi 


11155 


Bey 
(1842-1910) 


a 
9 
N 
a 
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Son Beş Yılda Yaşayan 
En Yüksek Cirolu 10 Ressam 


2013-2017 yıllarının toplam ciro 
sıralamasında üç kadın ressam yer alıyor. 


© 
T 
bin lira ın 
13000 N 
ın) 
12.000 - a) 
1.000 - 
N 
10.000 - 8 
o ın 
9.000 - < 
© 
8.000 - 
ın 
5 
7000 - i 
(o) e a 
eo m 
: © 
6.000 - Di 
5.000 - 8 E R 
$Ş SG 
4.000 - - 
3.000 - 2 R s 
? Sid a ES 
eo emsm:msm sm a - 
2000-15 © UM MM M5 
i HEBEİ HEEHEHME 
ZE <MSMoMN MONO oN> 
RMA MAE 
orjinli ri 
ARAMA EE 
0 <hMi-jpi-gizjio U i z r 4 7 


i Son Beş Yılda 


- Hayatta Olmayan 

. RessamlarınCirosu 
BURHAN DOĞANÇAY (1929-2013) 20.069 
EROL AKYAVAŞ (1932-1999) 19.557 
N. MELİH DEVRİM (1923-1995) 16.935 
FAHRELNİSA ZEİD (1901-1991) 16.815 
ÖMER ULUÇ (1931-2010) 14.959 
MÜBİN ORHON (1924-1981) 12.880 


OSMAN HAMDİ BEY 10.764 
5.017. FİKRET MUALLA (1903 - 1967) 
8.050 | HALİL PAŞA (1857-1939) 


©. 00Ğ B.RAHMİ EYÜBOĞLU (1911 - 1975) 


ERKEN TEŞHİS | 
KADAR, 
ERKEN TEDAVi de 


«HAYATI ÖNEM 
“*.. TAŞIR 
NK 

N 


e 
kendinize 
ve sevdiklerinize 
değer verin! 


#kadinlaradeger kadinadegersigortasi.com 


Özel sağlık sigortanız olsun ya da olmasın, Kadına Değer Sigortanız olsun. 
Teşhis sonrası anında ödeme imkânıyla ister tedavinizi ister maddi 
ihtiyaçlarınızı karşılayın. 


Siz de BNP Paribas Cardif'e gelin, kendinize ve sevdiklerinize 
değer verin. 


bnpparibascardif.com.tr ÖenrPcardifTR Gİ enpPcardifTurkiye 


BNP PARIBAS Değişen dünyanın 


“ww CARDIF sigortacısı 


MÜZAYEDE PERFORMANSI (bin TL) 
2.091 
4.558 
2.735 
2.871 
7.303 


rol Akyavaş imzasında son beş yılın en düşük cirosu 2017'de gerçekleşti. 

Bunda etkili olan büyük boyutta eseri çıkmaması ve çıkan 33 eserin sadece 

16'sının tuval olmasıydı. Diğerleri kağıt, karton üzerine çalışmalardı. Onların 
da en düşüğü 9, en yükseği 95 bin liraya fiyatlandığını belirtmeliyim. Satışa çıkan 
en büyük tuval üzerine iki yapıt 130x100 boyutundaydı. Her ikisi için de çekiç, 350 
bin liraya indi. Akyavaş piyasasında bolca tekrar satış gözlendi. Ne var ki satıcısına 
kar getiren azdı. Geçen yılki raporda 2009'a kadar alınanlarda 2017'de primli satış 
gözlenebilir ancak sonraki tarihlerde alınmış bir Akyavaş'ı satmak için uygun yıl 
değil demiştik. Nitekim tam da böyle oldu. Son müzayede işlemini 2006'da 43 bin 
lira ile gören “Mavi Kale” (126x100 cm), 2017'de 160 bin liraya satılarak dolar bazında dahi satıcısına kar getirdi. 

2017'de 300 bin liraya (160 bin dolar) işlem gören “Kafalar Serisi” (127x100), 

2017'de 350 bin liraya (90 bin dolar) satıldı. Eser aynı zamanda yılın iki en pahalı 
Akyavaş eserinden biri oldu. 
Diğer “en pahalr eser de dördüncü kez müzayede salonuna çıkıyordu fakat finansal 
olarak satıcısını değil, diğer 
eserde olduğu gibi alıcısını 
mutlu etti. 2017'yi durgun 
geçiren Akyavaş imzasında 
2018'in nispeten daha hareketli geçmesi beklenebilir. 
Likide dönmek isteyenlerin 
bunu değerlendirebileceği 
bir yıl. 


YILIN REKORU” 


“Kafalar Serisi”, 1980, tuval üzerine 
yağlıboya, imzalı, 127x100 cm. 11 Kasım 
2017, Antik A.Ş. 


*Eser 2011 yılında 300 bin liraya satılmıştı. 
İlk satışı ise Sotheby's'de gören bu 
tablonun o günkü kur üzerinden satış fiyatı 
140 bin lira (80 bin dolar) idi. 
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TEKRAR SATIŞ 


“Mavi Kale”, tuval üzerine akrilik, 
imzalı, 126x100 cm. 


2006 Kasım, 
Artium 


FARK 
4272 


2007 Mayıs, 
Antik A.Ş. 


YILIN REKORU” 


“Gazali'ye Saygı XVII”, 1984, tuval üzerine 
akrilik, imzalı, 127x104 cm. 
19 Kasım 2017, Beyaz Müzayede. 


*Eser daha önce sırasıyla 2013'te 200 bin, 
2011'de 250 bin, 2010'da 200 bin liraya 
işlem görmüştü. 


- — — 


İdi 


— 


YILIN REKORU 


8. Mübin Orhon 


(1924-1981) 


MÜZAYEDE PERFORMANSI çbin TL) 
2017 2.060 


2016 RE 
ETE 2.006 
ELEME 2195 


EE 4 70 
aris Ekolü temsilcisi Mübin Orhon'un aynı rengin 
İmanlı meydana getirdiği soyutların sevildiğini, satış oranlarından görebiliyoruz. Orhon'un 
2017'de müzayedeye çıkan 36 eserinin 3Li satıldı. Bu 
satış oranı son beş yılda kendini koruyor gibi. Sadece 
2016'da yüzde 100 olmuştu, onun da nedeni 27 adet 
ile en düşük arzda kalmış olması denebilir. Yine de bu 
sevgi, onu fiyat skalasında daha yukarı taşıyamıyor. 
Dengeye oturmuş, spekülasyondan uzak bir pazar. 
Mübin Orhon imzasının fiyat hareketlerinde birkaç 
yıldır devam eden yatay seyir, alım için fırsat sunuyor. 
Dövizdeki kur artışı da hesaba katılırsa neredeyse beş 
yıl öncesinin yarı fiyatına bir “Mübin” almak mümkün. 
Nitekim yanda göreceğiniz tekrar satış hareketini dolar 


cinsinden yazarsak 2011 fiyatı 74 bin dolar iken 2017 fiyatı 


31 bin dolar oldu. Eser TL cinsinden de bir önceki satışa 
göre daha düşük fiyatlandı. Diğer satışları da incelendi- 


CY4SNOJO(ONUN 


“Abstrait Blanc et Rose”, 1957, tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 
130x195 cm. 9 Nisan 2017, Beyaz Müzayede. 


TEKRAR SATIŞ 


“Abstrait Dynamigue”, 
tuval üzerine 
yağlıboya, imzalı, 
133x70 cm. 


2008 Şubat, 
Beyaz Müzayede 


2011 Kasım, 
Beyaz Müzayede 


2017 Haziran, 
Beyaz Müzayede 


de gösterilen iştahın 


azaldığı gözleniyor. Yıl içinde spotları üzerine çekecek bir 
veya birkaç Orhon satışı gerçekleşmezse veya retrospektif 
sergisi yapılmaz, iyi bir biyografisi yayımlanmazsa (resim 
alıcısı hikaye seviyor) yatay seyirden bir süre çıkmayacak 


bir pazar görünümünde. 
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ğinde, Mübin Orhon 
resmine 2012 ve 2019ler- 


// 

(e 8 
j ii 
İK 


© OC Eg 
( 


l 


omet imzası, arzı en yüksek pazarlardan biri. Geçen yılki raporda “Likide 
dönmek isteyenlerin domine edeceği bir pazar olacak” demiştik Komet için. 
Nitekim son beş yılda satışa çıkan eser sayısı bakımından 110 adetle tepe noktayı gördü. Ne var ki satış oranı açısından bir önceki yıla (90,7) göre geride kaldı 
(83,6). Keza fiyatlamalar da önceki yıla göre daha düşük seyirdeydi. Bu durum, 
ortalama eser fiyatına 21 bin TL olarak yansıdı -ki Komet pazarının durağanlık 
açısından istisna bir yıl sayılabilecek 2014teki ortalama eser fiyatı 20 bin lira idi. 
Komet (1941) Esasında Komet imzasında arzın genel olarak yüksek seyretmesi dikey hareketlerin önüne geçerek dengeli bir pazar sunuyor. Yine de bu yıl arzda hafif bir 
geri çekilme yaşanabilir ne var ki büyük ihtimalle bu dramatik bir oranda olma- 
CİRO DEĞİŞİM ORANI yacağından fiyatlarda yatay seyir devam 
edecek gibi görünüyor. Bu da Komet imza- 
” sını koleksiyonuna dahil etmek isteyenlere 
MÜZAYEDE PERFORMANSI (bin TL) harika bir fırsat sunuyor. Üstelik bugüne 
1.951 kadar yaklaşık bin 500 kez müzayedede 
işlem gören sağlam bir imzadan söz edi- 


2.319 a > 
yoruz. Resim, uzun vadeli bir yatırım aracı 
2.211 ancak 2017'de gerçekleşen Komet tekrar 
655 satışlarından biri, beş ayda 11 bin lira kazandırdı -ki bu vadede, bu karın tam bir 
2.066 istisna olduğunu belirtmeliyim. 


TEKRAR SATIŞ 


“Figürlü Kompozisyon”, 2014, 
tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 
55x46 cm. 


2017 Nisan, 
Bali Müzayede 


FARK 
46 


2017 Kasım, 
Bali Müzayede 


NX zi 


# YILIN REKORU 


“Kuledibi Düş Gezginleri Hatırası”, 2010, tuval 
üzerine yağlıboya, imzalı, 190x190 cm. 
TI Kasım 2017, Antik A.Ş. 
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we a 


Ergin İnan 4943) 


MÜZAYEDE PERFORMANSI çbin TL) 
1.943 
2.046 
3.144 
1.844 
2.177 


üzayede ciro performansı açısından gayet iyi bir 

yıl geçirdiği söylenebilir ancak eser satış oranına 

bakıldığında bir önceki yıla göre 18 puanlık bir düşüşle fotoğraf biraz değişiyor. Bunun anlamı şu, geçen yıl 
Ergin İnan yapıtını müzayedeye verenlerin yüzde 35'i evlerine aynı yapıtla geri döndü. Geçen yılki FORBES Sanat 
Raporu'nu okumamış olmaları şanssızlık zira şöyle demiştik 2017 öngörümüzde: “İyi yönetilmesi gereken bir pazar 
bu. Piyasa iki yıldır süren yüksek arz ve ortalama yüzde 85 
satış oranıyla “yorgun görünüyor. Bu yüzden 2017'de “tut” 
pozisyonunda kalın, karlı çıkarsınız” 2017'de 125 adetle 
beş yılın rekorunu kıran arz, 2018'de yeni rekor kırmasa da 
bu seviyelerde kalacak gibi duruyor. Müzayede şirketleri 
stratejilerini değiştirip daha az sayıda İnan'ı açık artırmaya 
koyma yoluna gitmezlerse bu imzada yaşanan düşük satış 
oranı, yine gelip onları vuracak. Çünkü satış rakamı diğer 
yıllarla aynı sayıda olsa da, müzayededen kendi evine dönen eser oranının yüksekliği o pazarın ahengini 


YILIN REKORU” 


“Libella Serisi”, 2015, tuval üzerine karışık teknik, imzalı, 160x130 cm. 
29 Nisan 2017, Bali Müzayede. 


*Bu eser 11 Kasım 2017 Antik A.Ş. müzayedesine 100 bin lira tahmini bedelle 
çıkmış ve satılmamıştı. 


sizi şöyle alalım: 

2017'de satışa çıkan 125 lotun 56'sı baskı, kağıt üzeri 
rapido ve gravürdü. Bunların 28'i satılmadı. 69 adet tuval, 
mdf üzerine yapıt çıktı 16'si satılmadı. 

Bir önceki yıl 2016'da 100 lot çıktı ve bunların 42'si 
baskı vb. idi, 1'ü satılmadı. 58 adet tuval, mdf üzerine 
yapıtın 9'ü satılmadı. 

2016'da baskılardan arındırılmış satış oranı yüzde 94 
iken 2017'de bu oran yüzde 76'ya geriledi -aralarında 18 
puan fark var. Görülüyor ki sadece tuval, mdf vb. üzerine 
yağlıboyaları hesap etseydik de sonuç değişmeyecekti. 
Zira talep öylesine dengeli ki pazara yeni alıcı/yeni iştah 
gelmediği sürece, arzı artırmak günün sonunda yatırımcıyı ahengi bozulmuş bir pazarla yüz yüze bıraktığı gibi 
İnan piyasasının genel görünümünü 
de bozuyor. Alım yapacak yatırımcılar ve koleksiyonerler içinse durum 


ozuyor, alıcının hevesini kırabiliyor. / :  şahanegörünü or, Ergin İnan'ın göz 
b yı I h k biliyı Yıl Tuval Satış Baskı Satış : ş h g yor, Ergin İ g 
ok sayıda baskı vb. çıktığını, onların  : : amaştırıcı tablolarını şimdi değil de 
k sayıda baskı vb. çıktığ; l 20166 o 58 22 42 28 kamaşt blol şimdi değil d 
: 2017 69 53 56 28 


hesabı bozduğunu düşünüyorsanız 


ne zaman alacaksınız... 
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Tüm hasılatı henüz hallice bir Hollywood filminin maliyetine denk olsa da, 
Türk sinema sektörü 2017'yi rekor ciroyla kapattı. 


ürk sinema sektörü, 2017'de hem seyirci'sayısında hem hasılatta en parlak yıllarından birini geçirdi. Seyirci sayısını yüzde 22, gişe hasılatını yüzde 26 artıran sektör 71,1 milyon seyirciden elde edilen 870,7 milyonlira toplam gişe geliriyle rekor kırdı. Satılan bilet adedindeki 12,9 milyonluk artış ise 2014'teki 
Il milyonluk tüm zamanların artış rekorunu da tarihe gömdü. 
Kırılan rekorlar bu kadarla sınırlı değil. 2017'de vizyondaki -393/ü yeni 
filmlerden oluşan- 530 film içinde 192”sini yerli yapımlar oluşturdu. 
Bunların içinde “yen? yerli fılm sayısı ise bir önceki yıla göre 
12 adet artarak 15Vi buldu ve istatistiklerin başlangıç tarihi olan 1990'dan beri'en yüksek sayıya ulaştı. Diğer 


taraftan yerli yapımların yabancılar aleyhine 
kaydettiği seyirci ve hasılat kazanımı gözle görülür biçimde artmış durumda. 

Toplam seyircinin yüzde 56,6'sını 


(40,3 milyon bilet) çeken yerli 
yapımlar, yüzde 544 ile (473,6 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 
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milyon lira) gişe hasılatından da 

aslan payını aldı. En yüksek hasılat 

selde eden ilk 10 filmin yedisini yerli 
yapımlar oluşturdu: Buna karşılık 
“ilk 20” film içinde bu sayı bir artışla 
ancak sekize çıkabildi. Yine de yerli 
fılm seyirci sayısı, 2016'ya göre yüzde 30 arttı. 

Her ne kadar seyirci ve gişe hasılatı rekoru kırılsa.da, 1 milyon seyirci 
barajını sadece 10 filmin geçebildiği 
sektörde paylaşımın eşit olduğunu 
söylemek mümkün değil. Zira 870,7 

«milyon liralık toplamhasılatın yüzde 
5”si (453,9 milyon-ira) ilk 20 film, 


yüzde 75'i ise (651,4 milyon lira) ilk 
50 fılm arasında paylaşıldı. Geriye 
kalan 480 filmin payına ise ancak 
217,6 milyon lira düştü. Üstelik 100 
bin seyirci barajını ancak 44 yerli 
yapım geçebildi. Bir filmin ortalama 
maliyetini karşılayacak 400 bin lira 
hasılat barajını ise 59 yerli yapım 
geçebildi. 

En çok kazanan yapımcılar listesi ise zirvenin gediklisi üç yapım 


şirketi dışında yeni isimlerle tanıştı. 


Listenin son yıllardaki değişmez 
lideri BKM'nin patronları Yılmaz 
Erdoğan ve Necati Akpınar, Ça- 


maşırhane Film'den Gökbakar 
Kardeşler, TAFF'ın patronları Cemal Okan ve Timur Savcı 2017'de 
de listenin değişmez demirbaşları 
arasındaki yerlerini korudular. Insignia Yapım'dan Dorukhan Acar 

ve Alper Çağlar da bir önceki yıldan listede kalan yapımcılar oldu. 
2017'de en çok kazananlara eklenen 
yeni isimler de oldu. Bir dram olan 
“Ayla”nın yapımcısı Mustafa Uslu ve 
oyunculuktan sonra yapımcı olarak 
da listeye giren Ahmet Kural-Murat 
Cemcir geçtiğimiz yılın en sürpriz 
isimleriydi. G 


EN ÇOK KAZANAN YAPIMCILAR 


(Bir sinema biletinin 268'i maliye KDV olarak gidiyor, 2610'u eğlence vergisi olarak kesiliyor, 440 sinema salonuna kalıyor. Kalan 640 ise filmi sinemalara dağıtan işletmeci firma ve yapımcı arasında paylaşılıyor. Genelde 
bu oran dağıtımcı için 2610, yapımcı için 2630. Kaynak: Deniz Yavuz-Antrakt) 


1. BKM: Yılmaz Erdoğan - Necati Akpınar 


KAZANÇ: 39,4 MİLYON 7 
TOPLAM SEYİRCİ: 10,9 MİLYON 
TOPLAM HASILAT: 131,5 MİLYON 


Son 10 yıldır yerli sinema sektörünün değişmez lideri BKM, 2017'de 


2. ÇAMAŞIRHANE FİLM: Togan ve 


Şahan Gökbakar 


KAZANÇ: 25,8 MİLYON 7 
TOPLAM SEYİRCİ: 7, MİLYON 


Yılmaz Erdoğan 


vizyona TI yeni filmle çıkarak kendi rekorunu-kırdı ve toplam hasılattan aldığı payı oransal olarak korudu. BKM gişe hasılatındaki başarı- 


sının kaynağını teşkil eden geniş kadrolu komedi filmleri formülüne 


mn SAR geen GER gi 


BAZ ge 


“Togan Gök 


a 


Çamaşırhane Film'in patronları Şahan ve Togan 


TOPLAM HASILAT: 85,9 MİLYON $ 


Şahan Gökbakar 


h 


Gökbakar kardeşlerin “altın yumurtlayan tavuğu” 
Recep İvedik, 2017'de serinin beşinci filmiyle vizyondaydı. “Recep İvedik 5”, Gökbakar Kardeşler'e 
85 milyon 980 bin lira hasılat ve 7 milyon 437 bin 
bilet satışı getirdi. 


2017'de de büyük ölçüde sadık kalırken biri geçen yıldan devam eden 
12 filmle 870,7 milyon liralık toplam sinema hasılatının yüzde 15,1'ini 
tek başına topladı. Zaten BKM'nin 1 milyon seyirci ve 10 milyon lira 
hasılat barajını geçen dört filmi, en fazla izlenen ilk 10 film arasına girmeyibaşardı: “Aile Arasında” (43,4 milyon lira), “Yol Arkadaşım” (21,8 
milyon lira), “Olanlar Oldu” (21,3 milyon lira), “Kolonya Cumhuriyeti” 
(12,8 milyon lira)... “Tatlım Tatlım” (8,7 milyon lira), “İstanbul Kırmızısı” (6,3 milyon lira), “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” (4,7 milyon lira) ve 
animasyon filmi “Fırıldak Ailesi” (3,8 milyon lira) ise BKM'nin gişede 


başarılı olan diğer yapımları oldu. GTA 7 Mel 


(2016) #4 - 7,5 milyon # 
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FORBES / FOCUS BEYAZPERDENİN ZENGİNLERİ 


3. DİJİTAL YAPIM EVİ: 


Mustafa Uslu 


KAZANÇ: İ9 MİLYON 5 
TOPLAM SEYİRCİ: 5,3 MİLYON 
TOPLAM HASILAT: 63,6 MİLYON V 


1999'da kurduğu reklam ajansı Dijital 
Sanatlar ile birçok reklam filmi ve müzik videosunun yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Mustafa Uslu'nun 
“Dijital Yapım Evi” 2017'de vizyona üç sinema filmi çıkardı. 
Bunlardan Kore Gazisi bir Türk subayı ile Koreli bir kız çocuğunun gerçek hikayesini anlatan “Ayla” gişede yılın en başarılı ikinci filmi oldu. 5,2 milyon seyirci ile 62,8 milyon gişe 
hasılatı elde eden Ayla'ya karşılık yapımcının diğer iki filmi 
“Bekar Bekir” (859 bin lira) ve “Sarıkamış Çocukları” (116 bin 
lira) ilk 100 film arasına giremedi. Yapımcı Mustafa Uslu'nun 
2018'de gişede başarı beklediği yeni bir filmi daha var sırada: Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan “Müslüm”. 


5.TR40 33 PRODUCTIONS : 


Ahmet Kural, Murat Cemcir, Selçuk Aydemir 


TOPLAM SEYİRCİ: 2,7 MİLYON 
” ÖTOPLAM HASILAT: 32,5 MİLYON 


BKM yapımcılığında 2015'te “Düğün Dernek”, 2015'te ise “Dügün Dernek 2” filmleriyle en yüksek gişe hasılatı ve seyirci 
sayısına ulaşanfilmlerinde oynayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir kaderlerini kendi ellerine almaya karar verdiler ve 2016'da 
kendi yapım şirketlerini kurdular. Yönetmen ve senarist Selçuk 
Aydemir'in de ortak olduğu “TR 40 353 Productions” bu'yıl ilk 
yapımı olan “Çalgı Çengi İkimiz” devam filmiyle salonlardaydı. 
Kural ve Cemcir'in 2011'de altı günde 30 bin lira maliyetle çektikleri ancak finansman yetersizliği nedeniyle iki yıl sonra vizyona sokabildikleri “Çalgı Çengi”ye karşılık “Çalgı Çengi İkimiz” 14 
milyon/liraya mal oldu: Buna karşılık 2,7 milyon biletli seyirciyle 


32,5 milyon hasılat yapabildi. (YEND 


4. TAFF: 
Cemal Okan - Timur 


Savcı 


KAZANÇ: 14,4 MİLYON 1 
TOPLAM SEYİRCİ: Â,1 MİLYON 
TOPLAM HASILAT: 48,1 MİLYON 5 


Cemal Okan ve Timur Savcı'nın 
yapım şirketi “Tam Aile Filmleri” 
Fabrikası” (TAFR), 2017'de yedisi kendi, üçü ortak yapım 10 filmle sinema salonlarındaydı. 
Ancak.hiçbir filmi 1 milyon seyirci barajını aşamadı. Bu nedenle 
2016'da dokuz filmle elde ettikleri 67,2 milyon liralık hasılatın 
25 milyon lira altında kaldılar. “Maide'nin Altın Günü” (8 milyon 
lira) TAFF'ın 2017'de en fazla gişe hasılatı yapan filmi olurken 
“Ay Lav Yu Tuu” (7 milyon lira), “Sonsuz Aşk” (6,5 milyon lira), 
“Şansımı Seveyim” (5,8 milyon lira) şirketin gişede iş yapan 


le (2016) #2 - 22,4 milyon $ 


6. NULOOK: 


Muzaffer Yıldırım 


TOPLAM HASILAT: 


11,3 MİLYON 7 


Muzaffer Yıldırım'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü NuLook 2017'de iki 
filmle gösterimdeydi. NuLook'un kendi 
yapımı “Mutluluk Zamanı” 6,9 milyon 
lira hasılat yaparken yapımcılığını Cem 
Yılmaz'ın şirketi CMYLMZ Fikirsanat ile 
ortaklaşa üstlendiği “Deli Aşk” 4,3 milyon liralık bilet satışına ulaştı. 


a 
İK 


p 
b 


2017'DA FİLMLERİ EN ÇOK KAZANDIRAN YILDIZLAR 


İSMAİL HACIOĞLU, 
ÇETİN TEKİNDOR 
Ayla 


ŞAHAN GÖKBAKAR 
Recep İvedik 5 


DEMET 


62,8 MiLYoNt 


85,9 MiLYON 7 
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ENGİN GÜNAYDIN, 


Aile Arasında 


43,4 MiLyYoNt 


AHMET KURAL, 
MURAT CEMCİR 
Çalgı Çengi İkimiz 


« OĞUZHAN KOÇ, 
İBRAHİM BÜYÜKAK 
Yol Arkadaşım 


21,8 MiLYoNf 


EVGAR 


32,5 MiLYoNt 


71,1 milyon — * 
2017'de sinemaya giden — 


toplam biletli seyirci sayısı. ———. — 


Dorukhan Acar 


Alper Çağlar 


7. INSIGNIA, ÇAĞLAR ARTS: 


Dorukhan Acar - Alper Çağlar 


TOPLAM HASILAT: 8,8 MİLYON 1 


Dorukhan Acar liderliğindeki Insignia ile 
yönetmen Alper Çağlar'ın yapım firması 
Çağlar Arts'ın ortak yapımı “Dağ 2” 
aslında 2016'da vizyona girdi ve sadece 
o'yıl 2 milyon 859 bin biletsatışı ve: 31,8 
milyon.lira hasılat ile yılın en çok kazanan filmi olmuştu. Bir asker hikayesi olan 
“Dağ 2”nin bu başarısı, 2017'ye taşındı. 
2017'de seyircisine 738 bin kişi Ve gişe 
gelirine 8,8 milyon lira daha katan film 
böylelikle toplamda 40,6 milyon lira 
hasılata ulaştı. Insignia imzalı bir diğer 
2017 filmi “Nereden Nereye” ise aradığını bulamadı ve 126 bin lira hasılat elde 
etti. 


(2016) #3 - Tl milyon $ 


ATA DEMİRER, ÇAĞLAR ÇORUMLU, ÇAĞLAR ERTUĞRUL, 
TUVANA TÜRKAY BUŞRA PEKİN UFUK BAYRAKTAR 
Olanlar Oldu Kolonya Cumhuriyeti Dağ2 


E 5 


21,3 MİLYON 


12,8 MiLYoNf 


8. LİMON YAPIM: 


Hayri Aslan 


TOPLAM HASILAT: 7,8 MİLYON 1 


1989'dan beri film 
» sektöründe bulunan Hayri Aslan'ın 
2003'te kurduğu 
Limon Film daha çok 
(Kara Ekmek, Poyraz Karayel, Kalbim 
4Z Ege'de Kaldı gibi) 
> televizyon dizilerinin 
* yapımcısı olarak 
biliniyor. Ancak şirket 
kendi filmlerini yapmanın dışında film 
ve format ithalatı da yapıyor. Önceki 
yıllarda “Eve Dönüş”, “Küçük Kıyamet” 
ve “Tehlikeyle Flört” filmlerine imza atan 
yapımcının 2017'de gösterime giren 
yapımı “Cingöz Recai: Bir Efsanenin 
Dönüşü” 7,8 milyon gişe kazancıyla yılın 
kazandıran filmleri arasında yer aldı. 


10. PANA FİLM: 
Necati Şaşmaz 


TOPLAM HASILAT: 7,3 MİLYON $ 


.. 
9. BOYUT FİLM: 


Murat Tokat 


TOPLAM HASILAT: 7,8 MİLYON 7 


2015'te “Çarşı Pazar” ve “Mucize” filmleriyle gişede hayli başarılı olan Boyut 
Film patronu Murat Tokat, hareketsiz 
geçen 2016'nın ardından bu sene tek 
filmle vizyondaydı. Tarihi bir komedi 
dram olan “Vezir Parmağı” 7,8 milyon 
lira hasılatla yılın en fazla gelir elde eden 
12'inci yerli yapımı oldu. 


1 
A 


2004'te Şaşmaz Kardeşler tarafından kurulan ancak kardeşlerin 2014'te 
ortaklıklarının bitmesiyle Necati Şaşmaz'ın kontrolüne geçen Pana Film o 
zamandan bu yana hem iv dizisi hem'de sinema filmi olarak Polat Alemdar 
karakterinin hayli ekmeğini yedi ve halen yemeye devam ediyor. İlk olarak 
2006'da “Kurtlar Vadisi-Irak” olarak beyaz perdeye uyarlanan karakter, 
2017'de gösterime giren dördüncü devam filmi “Kurtlar Vadisi-Vatan” ile 


aynı başarıyı yakalayamadı. (YENİ) 


AYLİN KONTENTE, BÜŞRA 
PEKİN, GUPSE - ÖZAY, ŞEBNEM - 
BOZOKLU - Tatlım Tatlım 


EZGİ MOLA 


ğe 


A 
a 


8,7 MİLYON” 
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Akademik 
kım 


TÜRKİYENİN ÜNİVERSİTE LABORATUVARLARINDA 
2000 SONRASINDA BAŞLAYAN AR-GE HAREKETİ ARTIK 
YENİ EVREYE GİRİYOR. SADECE SON DÖRT SENE İÇİNDE 
BU LABORATUVARLARDAN 300'E YAKIN GİRİŞİM ÇIKTI. 
ÇOĞUNLUĞU 35-45 YAŞLARINDAKİ YURTDIŞINDA EĞİTİM 
GÖRMÜŞ YA DA BULUNMUŞ, SANAYİDE YA DA SIKI 
İŞBİRLİĞİNDE BULUNMUŞ, AKADEMİNİN KENDİNE ÖZGÜ 
DÜNYASININ DIŞINDA VİZYONU OLAN 
BİLİM İNSANLARI TARAFINDAN KURULAN BU 
GİRİŞİMLER, DÜNYADA FİTİLİ ATEŞLENEN BİLİM 
DEVRİMİNİN DE TÜRKİYE'DEKİ ÖNCÜLERİ... 
AKADEMİSYENLERİN LİDERLİĞİNDE 170 ÜNİVERSİTE, 
4 BİN SPIN OFF VE GİRİŞİME EV SAHİPLİĞİ YAPAN 52 
TEKNOPARK, 54 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, 30 BİN 
317 PROJE, 26,4 MİLYAR LİRALIK AR-GE BÜTÇESİYLE 
TÜRKİYE BİLİM EKOSİSTEMİ, İŞ YAPIŞ TARZINI VE 
GÜNDELİK HAYATI DEĞİŞTİREBİLECEK “BOZUCU? 
TEKNOLOJİLERİ ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR. 
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zge Akbulut, 2009'da post doktora 
için Harvard Üniversitesi'ne başvurmuştu. Mülakatı genç bir araştırmacı 
adayının gözünde yarı tanrı sayılabilecek Profesör George M. Whitesides 
yapacaktı. Buluşlarıyla toplam değeri 
20 milyar doları aşan şirketlerin doğmasına vesile olan ve dünyanın en 
çok atıf alan kimyacısı, Akbulut'a ilk olarak “ünlü olmak 
isteyip istemediğini” sordu. Bilim konuşmayı beklerken 
gelen bu soruyu yersiz bulmuştu. Zira bir akademisyen 
için “ünlü olmak istemiyorum” demek, “atıf almak istemiyorum” ile eş anlamlıydı. “Tabii” diye cevap verdi. İkinci 
soru “zenginlik (wealth) yaratmak isteyip istemediği” 
oldu. Cevabı “parayı düşünmeyi sevmiyorum” şeklindeydi. 
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve sentetik insan doku- 
su üreten Surgitate'in kurucusu Akbulut, o gün bugündür 
kulağına küpe olan Whitesides'ın cevabını duraksamadan 
tekrarlıyor: “Hayatta zenginlik yaratmak istemezsen, başarılı olamazsın. Çalıştığın herşeyin önemli bir problemi 
çözmesi veya para ya da iş yaratması lazım. O parayı istersen STK'lara bağışlayabilirsin ama o parayı yaratman 
lazım, yaratamıyorsan iyi mühendis değilsindir, satmıyorsa 
olmuyordur.” 

Whitesides'ın efsanevi sayılabilecek bu nasihati, bugünün akademi dünyasının temel bakış açısını çok iyi anlatıyor. Üniversitelerin başarı kriterlerinin patent, yayın ve 
girişim (spin off) çıkarma sayılarına göre belirlendiği yeni 
akademik sistem, çalışanlarından yani akademisyenlerden 
teorinin ötesine geçerek laboratuvarlarından hayata dokunacak, insanlığın bir sorununu çözecek patentli buluşlar 
çıkarmalarını ve bir aşamada da geliştirdikleri teknolojileri 
ticarileştirmelerini bekliyor. 

Bu büyük paradigma değişikliği de girişimcilik kasları 
kuvvetli, kendi araştırma bütçesini yaratabilen yeni bir 
akademisyen profilinin doğuşunu tetikliyor hatta zorluyor. “1990”lara hatta 2000'lerin ilk yarısına bakarsanız, 
akademisyenler daha çok makale yazan, ağırlıklı olarak 
teorik çalışmalar yapan insanlardı. Girişimci olmaları hatta 
parayla ilişkilerinin bulunması ayıp karşılanıyordu” diyor 
Koç Holding ve Mitsui ortaklığındaki erken aşama teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları yatırım şirketi 
Inventram'ın Genel Müdürü Cem Soysal, “Bugün bence 
bulunmaması ayıp...” 

Akademisyenler de aynı şekilde düşünüyor olmalı. Zira 
FORBES olarak Türkiye'de sayıları 5'ü bulan teknoloji 
transfer ofislerinden (TTO) gelen veriler üzerinden hazırladığımız listeye göre Türkiye'de “sadece akademisyenle- 


rim kurucu olduğu girişim sayısı 300'e yaklaşmış durumda. 
Üstelik “spin off” olarak adlandırılan bu girişimlerin neredeyse yüzde 99'inin tevellütü en fazla dört sene öncesine 
gidiyor. 

Çoğunluğu 35-45 yaşlarındaki yurtdışında eğitim görmüş ya da tecrübesi olan, sanayide çalışmış ya da sanayiyle 
sıkı işbirliği yapan, akademinin kendine özgü dünyasının 
dışında vizyonu olan (örneğin Sensobrigth'ın kurucusu 
Utku Büyükşahin aynı zamanda müzisyen) bu akademisyenler, dünyada fitili ateşlenen bilim devrimin Türkiye'de 
öncülleri... “Türkiye'deki 170 üniversiteden 22-23'ünde 
ciddi araştırma yapılıyor. Bu okullarda mühendislik, mekatronik ve sağlık teknolojileri alanlarında derin bilgi ve 
girişimci ruha sahip çok iyi hocalar var” diyor Cem Soysal, 
“Bir kısmı ABD'de yüksek eğitimlerini tamamlamışlar. 
Dolayısıyla oradaki trendlere daha çok yakınlar. Finans, iş 
modeli, ticarileştirme süreçleriyle desteklendikleri zaman 
uçtan uça bir ileri teknoloji şirketi çıkabiliyorlar” diyor. 

Zaten devam sayfalarımızda hikayelerini okuyabileceğiniz üzere aralarında “global etki” gücüne sahip ileri 
teknolojiler geliştirmiş onlarca spin off var. Örneğin Koç 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Hakan Ürey'in kurduğu 
CY Vision, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir bilgisayarlar 
alanında geliştirdiği teknolojiyle insanların çalışma ve eğlenme alışkanlıklarında köklü bir değişime yol açabilecek 
potansiyele sahip. Zaten bu nedenle Intel Capital'in de 
aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubundan 7 milyon 
dolar çekmeyi başarabildi. Bir başka örnek; ürettiği 3B 
mikroçiplerle yeni ilaç geliştirme maliyetini 10'da bir oranında azaltmayı vaat eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur'un Initio'su... 

Peki ne oldu da sadece dört senede, akademisyenler bir 
anda 20'li yaşlardaki girişimciler gibi davranmaya başladı? 
“Ekosistem oluştu” diyor üniversite spin off'larına yatırım yapan ACT Ventures'ın kurucu ortağı Gökhan Güner, 
“2000'lerin başında TÜBİTAK destekleriyle birlikte ar-ge 
alanında hareketlenme oldu. Yurtdışındaki biliminsanlarının dönüşü ve teknoparklarıyla kuruluşuyla birikim 
oluşmaya başladı. Bunları desteleyecek şekilde son birkaç 
senede TTO'lar da kuruldu. Böylece spin off”lar için yavaş 
yavaş bir ekosistem doğdu.” Inventram Genel Müdürü 
Cem Soysal da bugüne kadar görülmemiş bir şekilde bilime yatırımın desteklendiği bir ekosistemin olduğuna işaret 
ediyor. “Gerek teknoparklar gerek kamu fonları ve teknoloji destekleri ve tabii ki melek yatırımcılık mevzuatının 
oluşturulması... Bunlar son yedi-sekiz senede oldu” diyor. 

Ekosistemin kısa tarihine bakıldığında, şaşırtıcı olmayacağı üzere paranın miktarıyla spin off”ların sayısındaki 
artış arasında bir korelasyon var. Bu noktada ilk tetikleyici 
kamu fonları yani TÜBİTAK. Kurum, 2002'de akademik 
projelere sadece 19,3 milyon lira aktarırken 2016'da bu 
rakam 700 milyon lirayı gördü. Kurumun, hibe olarak 
dağıttığı destekse 12 yıl içinde 2,9 kat arttı ve 2016'da 350 
milyon liraya ulaştı. 

İkinci tetikleyiciyse üniversite bünyelerinde kurulan 
hızlandırıcılardı. Aslında birden çok fonksiyonu (hızlandırıcı, TTO, çekirdek fon) kapsayarak yola çıkan bu organizasyonlar hem ekosistemi insan kaynağı açısından besledi 
hem akademisyenleri harekete geçirdi ve bilinçlendirdi 
hem de ticarileşme öncesindeki finansmanı sağladı. İlk 
örnek 2006'da Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Türkiye'nin ilk teknoloji ticarileştirme/ hızlandırıcı ve 
çekirdek fon şirketi Inovent”ti (artık adı SUColl). 19 spin 
off çıkardı, dört çıkış gerçekleştirdi. 

Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığında kurulan 
Inventram ise tüm odağını üniversitelerden ileri teknoloji 
geliştiren spin off'lar çıkarmak üzerine kurgulayan ilk 
yatırım şirketi unvanıyla Nisan 2010'da yola çıktı. Hiçbir 
zaman e-ticaret, mobil benzeri trendleri kovalamadıklarını 


anlatan Cem Soysal, “İçinde buluş ve ciddi mühendislik 
olan, dünyada da patentlerle korunan teknolojiler aradık” 
diyor ve devam ediyor: “Hep uzun vadeli baktık. Girişimleri, proje aşamasından alıyor, şekillendiriyor, büyütüyor, 
bebeklik dönemindeki tüm desteğini veriyor ve elinden 
tutup ayağa kaldırıyoruz. O nedenle bize “hızlandırıcı fon 
da diyorlar.” Kasım 2016'da yüzde 30'una Japon Mitsui'nin 
ortak olduğu Inventram, geçen yedi senede 41 patent ailesi 
(toplamda 70 patenti geçiyor) oluşturdu ve yedi spin off'a 
yatırım yaptı. 

Inovent ve Inventram'ı 2010 sonrasında diğer üniversiteler bünyesinde kurulan hızlandırıcılar takip ederken 
yavaş yavaş da TTO'lar ortaya çıkmaya başladı. Ancak ekosistemin kamu dışındaki finansman ayağında hala hareket 
yoktu. Aslında 30'un üzerinde risk sermayesi ve erken aşama fon yatırım kovalıyordu ama daha çok e-ticaret, oyun 
gibi popüler işlere yöneliyorlardı. İleri teknoloji üreten 
girişimler hele de üniversite spin off'ları tamamen radar 
dışındaydı. Ta ki 2015'te AB fonlarıyla desteklenen iki 
erken aşama girişim sermayesi fonu ACT Ventures ile Diffusion Capital Partners (DCP) ortaya çıkana kadar... ACT 
ve DCP iki yıl içinde 50'den fazla üniversite spinoffuna 
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toplamda 60 milyon euro'nun üzerinde kaynak sağladı. 

Üstelik bu iki fon sadece klasik bir yatırımcı mantığıyla 
da hareket etmedi. Nihayetinde Türkiye'de altyapı ve kaynaklar olarak daha yüksek potansiyelleri projeler büyük 
kentlerdeki üniversite ve teknoparklardan çıkıyor. Ama 
ACT ve özellikle DCP, yatırım radarının dışında yer alan 
Anadolu'daki teknoparkları da gözetti. 35 milyon euro'luk 
ilk fonuna beş üniversite ve teknoparkın da katıldığı 
DCP'nin portföyündeki 20 kadar spin off Yozgat, Kayseri, 
Samsun, Trabzon gibi kentlerden... 

Atılan bu ilk tohumların da karşılığını almış görünüyorlar. 16 spin off”'a yatırım yapan ACT Ventures Yönetici 
Ortağı Gökhan Güner, portföylerindeki girişimlerin cirolarının üç kat arttığını söylüyor. Portföyün değerleme olarak 
1,7 çarpanda olduğunu da ekliyor. 27,55 milyon euro büyüklüğündeki ilk fonlarını aralık ayında bitiren ACT, şimdi 50 
milyon euro'luk ikinci fon kurmakla uğraşıyor. Güner, “Üç- 
dört ay içinde netleşmiş olacak. Eğer hızlı bir şekilde fon 
toplamayı başarırsak yılın ikinci yarısından itibaren yatırımlara devam etmek istiyoruz. DCP'nin de fonu kapandığı 
için arada boşluk olmasını istemiyoruz” diye konuşuyor. 

Bu boşluğun gerçekten oluşmaması gerekiyor. Şu bir 
gerçek ki bugün kullandığımız çoğu teknolojinin kökeni, 
üniversite laboratuvarları. Dolayısıyla para ve bilimin buluşması çok önemli. Bugün eksikliklerine rağmen Türkiye 
dev bir bilim ekosistemi kurmuş durumda -170 üniversite, 
4 bin spin off ve girişime ev sahipliği yapan 52 teknopark, 
54 TTO, 30 bin 317 proje, 2,4 milyar dolarlık ihracat, 26,4 
milyar liralık ar-ge harcaması... Bu makinenin iyi çalışması ekonomik kalkınmayla da doğrudan bağlantılı... 15 
OECD ülkesinde yapılan araştırmaya göre ar-ge harcamalarındaki 1 puanlık artış, ekonomik büyümeye yüzde 
0,61 etki ediyor. Zaten bu nedenle son Davos Forumu'nda 
üniversitelerin artan ekonomik gücü özel bir oturumun 


ABD'dekine benzeyen Yeni Fikri Mülkiyet 
Yasası ile artık akademisyenlerin tüm fikri 
haklarının üniversiteye ait olacağı resmiyet 
kazandı. Kullanım hakları ise üniversite 
tarafından akademisyene ya da şirketlere 
verilebilecek. Patent hem ucuz hem 


pahalı. Ulusal düzeydeki başvuru teşvik 
mekanizmaları sayesinde ucuz. Ama global 
düzeyde bir rekabet avantajına sahip olmak 
için en az 10-15 ülkede koruma alınması 
gerekiyor. Bu da 50-100 bin dolar yatırımı 
gözden çıkarmak demek. 
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Spin off modelinin merkezinde kuşkusuz buluşu gerçekleştiren 
akademisyen var. Ama buluş laboratuvardan çıkıp şirkete 
dönüştüğünde tablo değişiyor. Bir anda tüm odak ürünün 
ticarileştirilmesi, satışı, pazarlaması, iş ilişkilerinin geliştirilmesine 
kayıyor. Dolayısıyla bir şirketi yönetmek, girişimcilik kası olan 
bir akademisyen için bile görevleri düşünüldüğünde kolay 
değil. Sonuçta dersleri, doktora ve mastır öğrencileri var. 
Makale yayımlamaları gerekiyor ve bunun için de araştırma 
yapmak zorundalar. Çoğu fatura kesmeyi, bordro ve finansal 
tablo yapmayı bilmiyor, hayatında hiç muhasebecisi olmamış, 
bürokratik işlerinin nasıl yürütüleceğinden habersiz ve üretim 
hakkında bir fikri yok. Bu nedenle spin off modelinin doğduğu 
MIT, Stanford gibi üniversiteler, akademisyenlerin aktif rol aldığı 
girişimlere izin vermiyorlar. Aksi durumda okuldan ayrılmasını 
bekliyorlar. Bu nedenle ABD'de genelde akademisyenler belli bir 
hisse payıyla danışman rolü üstleniyor, şirketlerin başında başka 
girişimciler oluyor, fikri haklar da üniversite tarafından şirkete 
lisanslanıyor. Hocanın halka arzdan gelir payı ve belli kararlarda 
yetkisi olabiliyor ama aktif olarak şirketin yöneticisi olamıyor. 
Kariyerinde yedi binden fazla proje görmüş eksi Inventramlı 
Gökhan Güner de, deneyimlerinden hareketle part-time 
girişimcilik olmayacağını, bunun başarısızlığa mahkum olduğunu 
söylüyor. ACT Ventures da bu nedenle şirketleşme aşamasında, 
gerçek girişimciler ile akademisyenleri eşleştirmeyi tercih 
ediyorlar. Akademisyen danışman olarak hissedarlığa ve resmin 
içinde kaldığı bu modelde asıl operasyonu girişimci yönetiyor. 
Atıklardan sağlıklı gıda boyaları geliştiren BioCapSol'de bu 
yatırımında bu modeli uygulamışlar. Buluşun sahibi Özyeğin 
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahar Başım ile kimya şirketi 
Arısan'ın yöneticisi Arısan İhsan İnce'yi eşleştirmişler. CEO'luğu 
da İnce üstlenmiş. 

Inventram ise spin off'un başında akademisyenin girişimcilik 
yönü kuvvetli olsa bile iş dünyasından ağırlıklı olarak bankacı, 
satış ve pazarlama kökenli profesyoneller olmasını tercih ediyor. 
“Portföyümüzdeki CY Vision'ın kurucusu Prof. Hakan Ürey hem 
çok iyi bir akademisyen hem de çok iyi bir iş insanı. Çok nadir 
bir özellik bu” diyor ama hemen ekliyor: “İş ortağı Stanford'dan 
Göksenin Hoca da işin içinde ama CEO büyük bir bankanın eski 
genel müdür yardımcısı. Mutfakta ise akademisyenler var.” 

Diğer bir yöntemse şirketlerin bizzat işin içine girmesi. Ömer 
Hızıroğlu, iş modeli kurgusunda bizzat yer aldığı Surgitate 
örneğinde olduğu gibi kurumların işin içinde olmasının 
spin off'un ilerlemesini hızlandırdığını düşünüyor. Sevdiği 
diğer modelse post doktora öğrencileri ve akademisyenin 
ortaklığında kurulan spin off'lar. “Akademisyenlere sorarız, 
sevdiğiniz bir doktora öğrenciniz var mı diye?” diyor, “Yönetimi 
girişimci olmak isteyen genç dinamik öğrencilere bırakması, 
ortak alması ve kendisinin de danışman, CTO unvanıyla şirketin 
içinde kalması iyi bir model.” 
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konusuydu. “Şu anda dünyanın en başarılı ekonomilerine bakarsanız, hepsinin teknik” KOBİ'ler üzerinden 
büyüdüğünü görürsünüz. Çünkü bu KOBİ'ler istihdam 
sağlıyor, finansal kaynak çekiyor ve sattıkları teknolojilerle katmadeğer yaratıyor” diyor fikri mülkiyet hakları 
uzmanı Ömer Hızıroğlu ve ekliyor: “Teknik KOBİ'nin 
ihtiyacı olan teknolojinin çıkacağı yer de üniversite.” 
Inventram'ın Genel Müdürü Cem Soysal da “KOBİ dediiniz şey sadece köfteci demek değil” diyor. Türkiye'nin 
yazılım, robotik, sağlık teknolojileri geliştiren KOBİlere 
ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek “Bugün hala tanı cihazı, 
protez, belli hastalıkları semptomatik olarak düzeltebilen 
giyilebilir teknoloji üreten şirketlerimiz yok. Ama bu teknolojiler Inventram'ın portföyünde var ve hepsini buldu- 
&umuz yer de üniversite laboratuvarları” diyor. 

Bugün tüm dünya yapa zeka, Nesnelerin İnterneti, robot 
teknolojileri, eskinin itibarı düşük” bilim dalı biyolojinin 
diğer disiplinler etkileşime girmesinin getirdiği buluşlar 
üzerinden farklı bir gelecek tasavvur ediyor. Tüm iş yapış 
tarzımızı ve gündelik hayatımızı alt üst edecek bu teknolojiler, Sosyah'ın da belirttiği gibi Türkiye'nin üniversite 
laboratuvarlarında var. Hem de fazlasıyla... Halihazırdaki 
30 binden fazla projenin sadece yüzde 10'unu bir şirkete ya 
da ürüne dönüştürebilsek Türk ekonomisinde muazzam 
bir etki yaratabiliriz. “Sistemi sürdürülebilir hale getirirsek 
ve iyi örnekler çıkarabilirsek patlama yaşarız” diyor Cem 
Soysal, “Bu olursa daha fazla kaynak akacaktır bu girişimlere... İnanılmaz bir beyin gücümüz olduğunu görüyoruz 
sadece hikayelere ihtiyacımız var.” 
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KAYNAK: WosS-InCites (TÜBİTAK ULAKBİM), Aralık 2017 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. 
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TE-TE-O SORUNSALI 


Türkiye'deki bu “hocalar hareketi”nin halihazırda en zayıf halkası 
teknoloji transfer ofisleri (TTO). Temel görevleri, üniversite 
bünyesindeki araştırmaları takip etmek, bu projelerden 
ticarileşme potansiyeli olanları bulmak, patent sürecini yönetmek 
ve finansman kaynaklarıyla buluşturmak... Aynı zamanda 
akademisyeni yönlendirmek, yönetmek ve rehber olmak... Bunu 
yapabilmek de fazlasıyla uzmanlık istiyor. Teknolojiden fikri 
mülkiyet haklarına, iş modeli kurgusundan pazar araştırmasına 
ve sözleşme yönetimine kadar bilgi birikimi gerektiriyor. Şu 
anda Türkiye genelinde 54 TTO bulunuyor. Her ne kadar 10 tane 
“araştırma üniversitesi” seçilmiş olsa da Türkiye'de 170 üniversite 
ve 52 teknopark var. Dolayısıyla TTO sayısının önümüzdeki 
dönemde artması muhtemel. Dolayısıyla burada soru işareti, 
yüksek kalifikasyon isteyen bir çalışan profiline ihtiyaç duyan 
TTO'lar mevcut insan kaynağını nereden bulacak? TÜBİTAK 
TEYDEB üzerinden 2013-1016 arasında 41 TTO'ya 73 milyon lira 
kaynak aktarıldı. Bu sayede de TTO'lar yüksek maaşlarla (17 bin 
lira gibi) istihdam sağlamaya başladı. 

Ama işleyişte hala çok fazla aksaklık var. Örneğin 
akademisyenler özel izinle teknoloji geliştirme merkezlerinde 
kurabiliyorlar. Nihayetinde fikri mülkiyet hakları üniversiteye ait 
olduğu için kurulan spin off'un TTO'nun bilgisi dahlinde olması 
gerekiyor. Ancak çoğu üniversite FORBES'un araştırmasında 
da ortaya çıktığı gibi hangi akademisyeninin şirketi olduğunu 
bilmiyor. Örneğin bu 300'e yakın spin off'un hepsini bir “girişim” 
olarak tanımlamak zor. Bir kısmı üniversitenin döner sermayesine 
girmeden kamu fonlarından yararlanmaya çalışan ya da iş 
dünyasına danışmanlık yapmak amacıyla kurulan spin off'lar... 
ACT'den Gökhan Güner'e göre bu şirketler, üniversitelerin para 
kaybetmesine neden oluyor. 

Ömer Hızıroğlu, TTO'ların yüksek maaş skalalarına rağmen 
beklenen kalitede insan kaynağını çekemediğini savunuyor. 
“Dolayısıyla kuruyoruz ve üniversite içinden birini yönetici olarak 
atıyoruz. İyi niyetli, öğrenmeye çalışıyorlar ama bu süreçte 
verimli çıktı alınamıyor” diyor. Hızıroğlu ayrıca odağın çok fazla 
proje yönetime kaydığından şikayet ediyor. “Bakıyorsunuz 350 
kişi çalışıyor, Oxford'un TTO'sunda da aynı sayıda insan var ama 
Türkiye'dekinde 30'un 25'i kamu fonlarından finansman almak 
için proje yönetiminde çalışıyor. Bu TTO değil” diyor. 

Inventram Genel Müdürü Cem Soysal ise “TTO'lar verimlilik 
açısından daha iyi bir yerde olmalı. İki patent yaparak bu iş 
bitmiyor” diyor ve ekliyor: “Burada hala eksik adımlar görüyorum. 
TTO'lar bizim gibi şirketlerin kapısında olmalı, ellerindeki 
potansiyel spin off portföyünü sürekli sunmaları gerekiyor.” 


Coca-Cola Türkiye, 
“Kız Kardeşim” projesiyle 
kadınlar için umut dolu. 


Coca-Cola Türkiye, Kız Kardeşim Eğitim Programları ile 17 şehirde, 
2.000 kadına ulaşıyor. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha fazla 
katılmaları için tüm gücüyle destek oluyor. Bir Coca-Cola dolabını açın, 
içine bir daha bakın. Orada yalnızca en sevdiğiniz içecekler değil, 

içi umut dolu bir Türkiye var. 
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İçi umut dolu. Coca-Cola Türkiye 
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İWÜİNİE | SABANCI ÜNİVERSİTESİ 


Global Etki 


Üniversite, sanayi, erken aşama yatırım fonu ortaklığında kurulan Sabancı 
Üniversitesi “spin off'u Surgitate, tıbbi eğitiminde kullanılan materyallerin 
fiyatlarını altıda bir oranında ucuzlatmayı vaat ediyor. 


zge Akbulut'un kariyerini bugünlerde 
takip etmek pek kolay değil. Sabancı Üniversitesi Malzeme ve Nano Mühendislik 
Bölümü Yardımcı Doçenti, FORBES ile 
dört ay önce yaptığı ilk görüşmede kurucusu olduğu sağlık teknolojileri girişimi Surgitate'in, 
yeni doku modellerinin üretimi ve meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Kendimden 
Sorumluyum” projesiyle uğraşıyordu. İkinci görüşmede 
Sabancı Üniversitesi adına geliştirdiği yeni bir kimyasal 
için Fransız çimento şirketi Kerneos ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyordu. Ayrıca Alman Heidelberg Cement 
ile masadaydı ve otomotiv yan sanayi şirketi Farplas'ın 
girişim sermayesi fonu Ft Ventures'ta danışman rolüyle 
yatırımcılığa başlayacaktı. Bir de Hindistan'da yılda dört 
kez düzenlenen onkoplastik cerrahi çalıştayı ile Avrupa 
Onkoloji Cerrahi Topluluğu'nun, Surgitate'in ürünlerini 
kullanmaya başlayacağının müjdesini almıştı. Pakistan'a 
da satış imkanı doğmuştu. “Bir taraftan üniversitedeki 
sorumluluklarım devam ediyor ayrıca annelik görevlerim de” diyor 36 yaşındaki Harvard ve MIT mezunu 
Özge Akbulut, “Evet inanılmaz çalışıyorum ama geliştirdiğim ürünlerin insanlığa bir katkısı olabilirse, global 
bir etki yaratabilirse buna değecek.” 
15 makalesi, dördü ABD'de, biri Avrupa'da beş patenti 
(altıncısıysa başvuru aşamasında) olan Özge Akbulut'un 
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henüz üç yaşındaki Sabancı Üniversitesi spin off'u Surgitate, cerrahi ve tıbbi eğitimde kullanılmak üzere insizyona ve sütürasyona gerçekçi tepkiler veren sentetik 
kadın memesi ve insan derisi modelleri üretiyor. Dünyada vücuttan ayrı meme modeli yapan tek firma gibi bir 
unvana sahip. Akbulut, “neden meme yapıyorum” diye 
soruyor ve aynı şekilde yine kendisi yanıtlıyor: “Her 
sekiz kadından biri meme kanseri. Bu ilk nedenim. Digeriyse aşı, ilaç, tanı ucuzlasın diye uğraşıyoruz ama bu 
hizmeti verecek tıp personelinin eğitiminin maliyetini 
düşürmeye çalışmamız mantıksız.” 

Zaten bu, Surgitate'in vaadi. Bugün tıbbi eğitim oldukça pahalı. En basitinden bir bardağın üzerine “medikal yazıldığında fiyat 5-10 katına çıkıyor. Bu nedenle 
tıp fakültelerinde ve hastanelerde cerrahları ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri pek mümkün olmuyor. Zira çalıştaylarda bile anlatım çoğunlukla çizerek 
yapılıyor, video veya iki boyutlu malzeme kullanılıyor. 
Uygulamalı eğitimdeyse uzman bir cerrah materyal 
üzerinde işlem yaparken diğer doktorlar sadece izleyebiliyor. Dolayısıyla tıp fakültesi öğrencilerinin materyal 
üzerinde çalışması neredeyse imkansıza yakın bir olasılık. “Surgitate'de bu matertallerin daha ucuza yapılabileceğini ispat ediyoruz” diyor Özge Akbulut, “Diğer 
medikal firmaların en basit deri modellerinin fiyatları 
50-100 dolar ki benim ürünümle kalite olarak yarışamayacak seviyedeler..” Onun deri modelleriyse bu etiketleri, en az altıda bir oranında aşağı çekiyor. Bu nedenle 
de şirketinin ciddi bir ölçeğe ulaşabileceğine inanıyor. 
Surgitate'in ürettiği ürün bazında bir pazar büyüklügünden söz etmek olanaksız ama 2016'da dünya genelinde tıbbi cihazlar hariç medikal materyal ürünlerinin 
satış hacmi 1,17 trilyon dolardı. Surgitate şimdilik bu 
pazardan birkaç ısırık alabilmiş durumda. Deri modelleri Yeditepe ve Acıbadem üniversitelerinde kullanılıyor. 
Ama milyon liranın altındaki gelirlerinin asıl kaynağı 
yurtdışı. Dünyanın farklı ülkelerindeki cerrahi eğitim 
ve onkoplastik çalıştayları için model veriyorlar. Ayrıca 
Avustralya ve İngiltere'de 20'den fazla hastaneye tedarik 
sağlıyorlar. Buna ek olarak kendini geliştirmek isteyen 
doktorların ürünlerine erişimini kolaylaştırmak adına 
Amazon ve eBay üzerinden de satış yapıyorlar. Özge Akbulut hacimlerini artırmak için gözüne kestirdiği alansa 
plastik ve mikro cerrahi. Bu iki alana da ABD üzerinden 
girmeyi planlıyor. Halihazırda ABD kapısını açabilecek 
doktorlarla görüştüklerini, bu gerçekleşirse yılda 50 bin 


MARS ÇİMENTOSU 


Özge Akbulut'un ana araştırma alanı aslında çimento. Sentetik meme ve çimento pek 
alakalı durmuyor ancak ortak noktaları, Akbulut'a göre global etki yaratma güçleri. 
“2012'de Türkiye'ye geldiğimde aklımda birtakım projeler vardı ama çevreme bakınca 
çimento gördüm. Şaka değil... Ben de çimentodaki problemi araştırmaya başladım” diyor. 
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Yusuf Menceloğlu ile 
birlikte beş senedir üzerinde çalıştığı bir problem şu anda dünya devi çimento şirketlerini 
peşinden koşturacak kadar ilerleme elde etmiş durumda. Calcium Aluminate Cement 
(CAC) denilen ve havalimanı, otoban inşaatında çabuk donduğu için tercih edilen bir 
çimento türünde geliştirdiği kimyasalın geliştirilmesi için Fransız Kerneos ile ekim ayında 
işbirliği anlaşması imzaladı. Geliştirdikleri kimyasal, bir süper akışkanlaştırıcı ve suyla 
temas ettiğinde 15 dakika sonra özelliğini kaybeden CAC'ın donmasını geciktiriyor. 
Kerneos ile yaptığı anlaşma çerçevesinde şirketin yeni nesil çimentoları için kimyasallar 
tasarlayacaklar. “Yeni bir malzeme bulmamız için para veriyorlar” diyor Akbulut keyifle... 
Ama amacı, çimento işinden bir spin off çıkarmak değil. Eğer bulacakları kimyasallar 
şirketin ürünlerinde kullanılmaya başlanırsa lisans anlaşması yapacaklarını ve gelirin de 
Sabancı Üniversitesi'ne kalacağını söylüyor. “Stanford için 'yapılan her çipten para alıyor” 
diye bir laf vardır. Benim hayalim de, üniversitelerin ürüne dönüştürülebilecek piyasa 
değeri olan araştırmalar yapması ve buradan elde ettikleri gelirleri tekrar araştırmaya 


aktarmaları. Sürdürülebilirlik böyle bir şey” diyor. 
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Bu alandaki bir diğer 
hayali de Türkiye'yi, özelde 
ise Sabancı Üniversitesi'ni 
yapı kimyasalları ve 
çimentoda bir dünya 
merkezi ve otorite haline 
getirmek. “Bunu Sabancı'ya 
götürelim, onlar çözer 
denilmesini istiyorum” 
diyor ve ekliyor: “Şu anda 
bilimsel ve ekonomik değer 
üretebildiğimizi, diğerleri 
kadar iyi yapabildiğimizi 
ve dünya arenasında 
yarışabileceğimizi ispatlama 
noktasındayız.” 


model hacme ulaşabileceklerini hesaplıyor. 

Ancak bu potansiyelin ötesinde Surgitate'i başka bir 
bakış açısıyla asıl değerli kılan, Türkiye'de ilk kez denenen iş kurgusu. Surgitate'in ortakları, otomotiv yan 
sanayi fırması Farplas, Arya Kadın Girişim Platformu ve 
Inovent (SUCool). Üç ortak da henüz kuruluş aşamasında Surgitate'e ortak oldu yani bir nevi birlikte kurdular. 
“Üniversite, sanayi, erken aşama yatırım fonu ve akademisyenden” oluşan bu spin off modelinde SUCool, TTO 
fonksiyonlarıyla ticarileşme ve patent sürecini üstlendi. 
Arya ise finans desteğinin yanısıra Surgitate'i destekçisi 
Farplas ile eşleştirdi. Böylece Surgitate henüz başlangıç- 
ta organizasyonu oturmuş bir şirketin operasyonel insan 
kaynağına ve üretim altyapısına sahip olabildi. 

Şu anda Farplas'ta bir mühendis Surgitate için çalışıyor; şirketin kalıphanesindeki mühendisler ihtiyaç olduğunda destek veriyor; otomotiv yedek parçası üreten şirketin fabrikasında sentetik meme üretimi de yapılıyor; 
Surgitate'in muhasebesi Farplas'ın finans departmanı 
tarafından tutuluyor; noter, belediye gibi operasyonel 
işleri de Farplas yönetiliyor; çalışan 
alımında mülakatları, Farplas İK 
departmanı yapıyor. “Ben fatura kesmeyi bilmem, şirketin operasyonel 
terimlerinden anlamam. Hayatımda 
hiç muhasebecim olmadı” diyor 
Özge Akbulut, “Farplasın altyapısını 
açması üzerimdeki insan kaynağı, 
yönetim, üretim gibi yükleri kaldırıp 
ar-ge'ye odaklanmamı sağladı. Normalde akademiyle beraber bu işlerin 
altından kalkamazdım.” Ardından da 
bu modele olan inancını vurguluyor: 
“Büyük küçüğe sahip çıkıyor, onun 
iyiliği için uğraşıyor ve ortak aynı 
zamanda... Ülke olarak daha kısa sürede başarıya ulaşmaya ihtiyacımız 
var. Dolayısıyla büyük şirketlerin 
girişimleri kanatlarının altına alıp 
daha hızlı ilerlemesini sağlamalı. 
Bu, şirket içindeki inovasyon kültürünün de daha dinamik olmasını 
sağlıyor.” 

Kocaeli doğumlu Akbulut, ilkokul öğretmeni bir anne ile elektrik 
mühendisi bir babanın tek evladı. 
Çocukken oyuncak bebekler yerine 
bloklarla oynamayı tercih ettiğini 
ve mühendis olacağını küçüklükten 
beri bildiğini anlatıyor. “Yani mühendis olmak sonradan verilmiş bir 
karar değil” diyor. Bu hedef doğrultusunda Kocaeli Anadolu ve Körfez 
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Dünya mutfaklarından seçme bir akşam yemeği ve en sevdiğiniz filmden sonra yatağa 
dönüşebilen koltuklarımızda uykuya dalın. 


Hello Tomorrow 
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Fen Lisesi ile başlayan eğitimine, hayatının büyük şanslarından gördüğü Sabancı Üniversitesi ile devam etti. 

200”te malzeme mühendisi olarak mezun olduğunda ABD, Boston'a MIT'ye direkt doktoraya gitti. 2009'da 
bitirdiği doktorasının tezi, “DNA ve protein sıra dizilerinin daha ucuza üretilmesi” ile ilgili bir çalışmaydı. 
Makale olarak yayımlanan bu tez, Akbulut'un akademik 
kariyerinin “global etkiyi yaratmak için tanı ve teşhisi 
ucuzlatma” üzerine yönelmesine vesile oldu. MIT sonrası post doktora için Harvard'a geçti. Burası da onun 
girişimcilik kasları edinmesini sağladı. Harvard sonrası 
kendisindeki diğişimi şöyle anlatıyor: “O günden beri 
yapacağım her işe 'o zenginliği yaratır m” diye bakıyorum. Nihayetinde para, başarı parametresi. O parayı işin 
içine koyamıyorsanız, bir yerde tıkanıyorsunuz. Bir sonraki araştırmayı destekleyemiyorsunuz.” 

Akbulut ABD'deki yedi buçuk 
yılın ardından 2012'de, Sabancı 
Üniversitesi'ne yardımcı doçent 
olarak döndü. Aklında bir spin off 
kurmak vardı. MIT ve Harvard deneyimi de, kendi ifadesiyle “global 
etkiyi yaratacak şeyi bulmanın önemini kavramasını” sağlamıştı. Ayrıca 
interdisipliner bakış açısı kazanmıştı. 
Böyle bir proje Türkiye'deki ikinci 
yılında karşısına çıktı. Halihazırda 
bir ilaç şirketinde çalışan (bugün 
Surgitate'deki ortağı) arkadaşı Barkın Eldem, ona cerrahlara eğitim 
veren ve yeni teknikleri öğreten “SenaTürk” isimli bir 
doktorlar oluşumunun, sentetik meme modellerine ihtiyacı olduğundan bahsetti. “Aslında teklif geldiğinde 
başka bir proje üzerinde çalışıyordum. Ama “ihtiyaç var” 
denilince kulak arkası etmedim. Çünkü meme kanseri 
ve ameliyatlar sonrası vücuttaki deformasyon ciddi bir 
konu. “Global etki” dediğimiz şeyin burada gerçekleşmesi mümkündü” diyor ve ekliyor: “Bir de ben polimerciyim, Meme yapılacaksa bu mermer ya da seramikten 
olmayacak. Zaten silikon tecrübem de var. Yani doğru 
insandım.” 

Akbulut, 2014 başında Barkın Eldem, tasarımcı Ece 
Polen Budak ve birkaç öğrencisi ile yola çıktı. Bu ekip, 
Akbulut'un Sabancı Üniversitesi”ndeki laboratuvarında formülasyonları geliştirdi, üretimi ise merdivenaltı 
yaptırdı. Ve mayıs ayındaki SenaTürk çalıştayında ilk 
kez doktorlar tarafından kullanıldı. “En büyük şansımız” diyor Akbulut, “SenaTürk ile çalışmamız. Cerrahi 
müdahaleye tepki verebilmesi için şeklinden, içindeki 
katmalara kadar herşeyin gerçeğine uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla doktor ve mühendisin birlikte geliştirmesi çok önemliydi. Bu sayede kestiğinizde gerçeklik 
hissi verecek bir ürün tasarlayabildik. Zaten başarımız- 
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Yakın vadedeki bir 
plan da, artırılmış 
gerçeklik teknolojisini 


geliştirdikleri organ 
ve doku modelleriyle 
birleştirmek... 


daki sır da silikon formülasyonları çok iyi geliştirmiş 
olmamız...” 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın bizzat katıldığı bir açılışla Surgitate Kasım 2014'te kuruldu. 
“Ürününüzün iyi olduğuna inanıyorsanız ve daha fazla 
insana erişmesini istiyorsanız, bunun yolu şirketleşme” 
diyor Akbulut neden spin off kurduğunu anlatırken... Bu 
yolda Sabancı Üniversitesi'nin de ciddi desteğini aldı 
ki zaten okul akademisyenlerinin spin off kurmasını 
teşvik ediyor. Sakıp Sabancı'nın vasiyet ettiği ve akademisyenlerin laboratuvarlarında geliştirdikleri buluşların 
ticarileşmesi için ayrılan ve Sakıp Sabancı Vakfı'nın 
kontrolünde bir kaynak bulunuyor. Bu para da üniversite bünyesinde 2006'da kurulan teknoloji ticarileştirme / 
hızlandırıcı ve çekirdek fon şirketi Inovent üzerinden 
aktarılıyor (şu anda Inovent bir yeniden yapılanma sürecinde, 2017'de 
kurulan SUColl şimdilik bu görevi 
üstlenmiş durumda). Akbulut da 
Surgitate için kuruluş aşamasında 
Inovent'ten 75 bin lira yatırım aldı. 
TÜBİTAK'tan da 100 bin lira kaynak 
buldu. Buna ek olarak kadın girişimcilere yönelik bir fon olan Arya Kadın Yatırım Platformu da otomotiv 
yan sanayi şirketi Farplas üzerinden 
75 bin lirayla Surgitate'e ortak oldu. 

Akbulut geçen üç senenin ardından başa baş noktasına getirdiği 
Surgitate'in, Sağlık Bakanlığı, 84 tıp fakültesi ve simülasyon merkezlerinden oluşan iç pazardaki payını artırmaya çalışıyor. 

Türkiye'de derdini anlatamamaktan muzdarip. “Bu 
ürünün akademik dünyada kabul edilmesi, dersin bir 
parçası haline gelmesi lazım. Ancak o zaman bir ivme 
yakalayabiliriz” diyor. Diğer taraftan ürün portföyünü 
çeşitlendirme peşinde. TÜBİTAK'tan aldıkları yeni 200 
bin liralık kaynakla damar yollarının açılması eğitimine 
yönelik diz ve kol modelleri geliştiriyorlar. Ayrıca mikro 
cerrahi için geliştirdikleri modeller 2018'in ilk yarısında 
bitmiş olacak. Yakın vadedeki bir plan da artırılmış gerçeklik teknolojisini geliştirdikleri organ ve doku modelleriyle birleştirmek... 

Kısa vadede planı Surgitate'i daha iyi yönetebilecek 
bir profesyonelin yönetimine bırakmak. Uzun vadede 
ise büyük bir şirkete satmayı planlıyor. Akademisyenliği 
ise bırakmak niyetinde değil. “Akademisyenliği bırakırsam Surgitate'de pazarlama yapan bir insana dönüşürüm ki istediğim bu değil” diyor, “Bilim başka alanlarında dünyada etki yaratabilecek işlere imza atmak 
istiyorum. Yeni şirketler kurma heyecanı içindeyim.” 

-EYYÜP KARAGÜLLÜ 
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Seri Akademisyen 


50 patent, iki şirket, iki de şirketleşmeyi bekleyen proje. Avrupa 
Araştırma Konseyi'nden “Advance Grant” unvanı. Vestel Ventures ve 
Intel Capital'den 7 milyon euro'luk yatırım. Bunlar Prof. Dr. Hakan Ürey'i 
“Bilimin CEO'su” yapmaya yeterde artar bile. 


ıldız Savaşları serisinin 1977'de yayınlanan 

ilk bölümünde, R2D2'nun açtığı hologramdaki Prenses Leia'nın yardım çağrısını hatırlamayan yoktur. O günler için bu tür bir 

iletişim, ancak bilimkurgunun konusu olabilecek kadar uzak bir geleceği temsil ediyordu. Bugünse 
artırılmış gerçeklik teknolojisindeki ilerlemelerle beraber hologram iletişimi üstelik insan gözüne en yakın 
görüntü veren haliyle yavaş yavaş hayatımıza girmeye 
hazırlanıyor. Bu, cep telefonlarından bilgisayarlara ve 
televizyonlara kadar tüm görüntü evrenin yeni baştan 
tasarlanmasına yol açacak bir değişimi tetikleyecek. Bu 
da iş ve eğlence tarzımızın kökten değişmesine yol açacak. Optik ve mikro elektro-mekanik sistemler alanında 
dünya çapında bir biliminsanı olan Prof. Dr. Hakan Ürey 
ve ortaklarının kurduğu Koç Üniversitesi spinoffu CY 
Vision da işte bu değişimin ortasında duruyor. Girişimin 
geliştirdiği holografik görüntü teknolojisi, gerçek dünyanın gözde yarattığı sahnenin aynısını sayısal olarak 
oluşturabiliyor. “20'nci yüzyılda elektron dünyanın hakimiydi” diyor Hakan Ürey, “2Vinci yüzyılda ise ışığın 
temel birimi foton bu tahtın yeni sahibi...” 

Bu öngörüye paralel olarak Koç Holding ve Mitsui 
ortaklığındaki Inventram'dan ilk yatırımı alan CY Vision, ikinci turda Zorlu Grubu'na bağlı Vestel Ventures ile 
Intel'den 7 milyon dolar kaynak topladı. Intel'in Kıdemli 
Başkan Yardımcısı ve Intel Capital'in Yönetim Kurulu 
Başkanı Wendell Brooks, bu yatırımın temel nedeni olarak sanal ve artırılmış gerçekliğin insan-makine etkileşimini yeniden tanımlama potansiyeline sahip olmasını 
gösteriyor. 

Profesör Ürey de, beş yıl önce “insan-makine etkileşiminin geleceğinin nasıl olacağı” sorusu üzerinden 
yola çıktıklarını anlatıyor. Ona göre insanları başları 
önde küçük ekranlara mahkum eden mevcut teknolojiler sorunlu. Çözüm ise hem elleri serbest bırakan hem 
büyük ekran tecrübesi yaşatacak aynı zamanda kişiyi 
dünyadan izole etmeyecek artırılmış gerçeklik gözlükleri. Benzer çalışmalardan farklarını ise üç boyutlu filmler 
üzerinden anlatıyor: “Üç boyutlu bir filme tek gözünüzü 
kapatıp baktığınızda aslında iki boyutlu bir resim görüyorsunuz. Ama iki gözünüzle baktığınızda üç boyutlu 
bir görüntüye dönüşüyor. İki resim arasındaki küçük 
farklardan dolayı beyniniz onu üç boyutlu bir resim gibi 
algılıyor. O aldatmaca özellikle gözlük formatında gözünüzü ve beyninizi çok yoruyor, mide bulantısı ve baş 
dönmesine neden oluyor. Kısa süre izleyebiliyorsunuz. 
Biz de tek gözünle baktığınızda bile üç boyutlu görünmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalıştık. Bu optik 
olarak bilinen ama çözülmesi çok zor bir problem... Ama 
bunu başardık ve yaklaşık 10 patent aldık. “ 

Profesör Ürey, CY Vision'ı İzmir Fen Lisesi'nden arkadaşları Gökselin Yaralıoğlu ve Orkun Oğuz ile birlikte 
2015'te kurdu. Yaklaşık sekiz ay süren patent sürecinin 
ardından işi Silikon Vadisi'ne taşımaya karar vermişler. 
İlk yıl bir kontak ofisle idare ettiklerini sonra Gökselin 
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Yaralıoğlu ve Orkun Oğuz'un ABD'ye taşındıklarını söylüyor. O da bir buçuk ayda bir ülkeye gidiyor. 2018 onlar 
için önemli bir yıl çünkü ürün çıkartmayı hedefliyorlar. 
“Referans tasarımları göstereceğimiz ve lisanslama anlaşmalarını konuşacağımız bir yıl olacak” diyor. Henüz 
son halini vermedikleri ürünlerinin, sanal ya da artırılmış gerçeklik gözlüğü yapan her firmanın alıp kullanacağı temel optik bir çözüm haline gelmesini hedefliyorlar. “Yani algoritmalarımız ve optik çözümlerimiz 
kullanılacak ama nihai ürünün tamamını yapmayacağız. 
Cep telefonu üreten şirketler bunu yapacak” diyor. 

CY Vision öncesinde dört girişimin daha fikir babası 
olan 47 yaşındaki akademisyen, ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu. Bilkent Üniversitesi'nde bir yıl asistan 
olarak çalıştıktan sonra TÜBİTAK-NATO bursiyer programıyla ABD'ye gitti. Georgia Institute of Technology'de 
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elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında yüksek 
lisans ve doktora eğitimi aldı. 1998'de artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine ürün geliştiren birkaç şirketten 
biri olan, yeni kurulmuş MicroVision'da araştırma mühendisi unvanıyla çalışmaya başladı. O günlerde ABD 
dahi akademiden girişimlere ya da şirketlere gitmek 

pek tercih edilen birşey değildi. Çoğu doktora mezunu 
akademide kalmayı ya da araştırmacı olmaya çalışıyordu. “Ama özellikle yeni başlayan bir şirkette deneyimim 
olmasını istedim” diyor Ürey, “Şanslıymışım ki büyük 
bir kariyer deneyimi oldu. Ürün geliştiren herkesin aynı 
şeye odaklandığı bir takım çalışmasının içinde hiç yer 
almamıştım.” Üç sene çalıştığı MicroVision'da dünyanın 
ilk lazer ekranlarının geliştirilmesi, pilotların gece uçuşlarında dış görüntülerin direk olarak gözüne yansıtılmasını sağlayan ekranlar ve artırılmış gerçeklik gözlüğü 
gibi projelerde yer aldı. Bugün sayısı 50'ye ulaşan patentlerinin ilkini de burada aldı. “Bir kere patent aldıktan sonra gittiğim her ortamda, “bundan patent çıkar mr 
diye düşünerek hareket ettim” diyor. 

Bu iş tecrübesinden sonra 2002'de 
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı Yaman Arkun'un 
davetiyle Türkiye'ye döndü. Ama 
MicrovVision ile bağları kopmadı. 
Şirket, Prof. Ürey'in araştırmalarına 
12 yıl boyunca fon sağlamaya devam 
etti. Zaten Türkiye'deki kariyerini 
2012 öncesi ve sonrası olarak ikiye 
ayırmak gerekiyor. İlk 10 yılda öğrencilerinin de buluş sahibi olduğu 30 patent aldı ve tamamını dört firmaya MicroVision, Aselsan, Alman Fraunhofer-Gesellschaft Enstitüsü, Inventram'a lisansladı. 
Örneğin Aselsan için bir gece görüş kamerası teknolojisi 
geliştirdiklerini anlatıyor. 

Profesör Ürey 2012 sonrasında ise daha çok şirketleşmeye odaklandı. Aynı yıl Koç Holding şirketlerinden 
OPET ile “araçlarda kullanılan her tür fonksiyonel sıvının kuantum parçacıklarla etiketlenmesi” üzerine bir 
projeye başladı. İki yıl boyunca ar-ge'si yapılan proje, 
Opet ve Koç Holding ortaklığında “Kuantag” isimli bir 
girişime dönüştü. Ürün safhasına gelen girişim, 2020'de 
3,5 milyar dolara ulaşması beklenen bu pazardan önemli 
bir pay kapmayı hedefliyor. 

2012 sonrasının kritik gelişmelerinden biri, 2013'te 
giyilebilir ve üç boyutlu ekran teknolojisi geliştirme çalışmaları dolayısıyla Avrupa Araştırma Konseyi'nce verilen “Advanced Grant” unvanı. Araştırmacının ilgilendiği 
alanla ilgili dünya genelindeki en uzman kişilerin onayı 
dahilinde verilen bu unvan, bir anlamda araştırmacının 
yetkinliğini kabul eden bir sertifika. Hakan Ürey, “İleri 
seviyeye alanların en gençlerindenim” diyor. Buna paralel, “Türkiye'de bir araştırma grubuna tek seferde ve- 
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MicrovVision, 
Prof. Ürey'in 


araştırmalarına 12 yıl 
boyunca fon sağladı. 
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rilen en büyük meblağ” diye ifade ettiği ABD'den gelen 
2,5 milyon euro bütçeli bir araştırma fonu aldı. 

Hakan Ürey, “Akademik Bilgi Nasıl Ticarileşir?” 
konusunu en iyi bilen akademisyenlerden. Girişimcilik kasları da oldukça gelişmiş bir akademisyen. Bu 
nedenle özellikle 2014 sonrasında masasında biriken 
onlarca şirketleşmeyi bekleyen proje var. Bunlardan en 
muhtemelleri henüz laboratuvarda proje olarak devam 
eden Tarabios. Bir damla kandan hastalık tanısı koyan, 
tek kullanımlık kartuş ve okuyucu cihaz geliştirmeyi hedefleyen projenin finansmanı TÜBİTAK fonları 
ve Inventram'dan sağlanıyor. 2010'da başladıkları bu 
ürünün klinik testleri devam ediyor. Tıp alanındaki 
bir başka çalışmaları ise Parkinson hastalarının beyin 
ameliyat olmalarına gerek kalmadan semptomlarının 
azaltılmasına yardımcı olmak üzere Dr. Özgür Çakmak 
ile birlikte geliştirdikleri bir ürün. Kulaklarına takılan 
bir cihazdan gönderilen elektriksel sinyaller sayesinde 
hastaların motor becerilerindeki aksaklıkların ve titremelerin azalacağını söylüyor. Dört 
yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu 
proje için insan deneyleri yapıldığını 
ve çok olumlu sonuçlar aldıklarını 
aktarıyor. Patenti de yakın zamanda 
çıktı ve makale olarak Journal of 
Neuroscience'da yayımlandı. Ürey, 
“2018 içinde şirketleşeceğiz” diyor 
ve ekliyor: “Dünya çapında ses getirme potansiyeli olan büyük bir iş 
olarak görüyoruz.” Şu sıralar yeni 
yatırım görüşmelerine başladığı bir girişim ise 2016'ta 
Altuğ Karayel ile kurduğu Koç Üniversitesi spin off'u 
Augmeney. Girişim, Skype gibi programlar üzerinden 
görüntülü konuşma yaparken kişinin hem kendisini hem 
de diğer kişiyi görmesini sağlayan bir lazerli projeksiyon sistemi geliştiriyor. Patenti alınan bu teknolojiyi 
ürün haline getirdiklerini, şimdi yatırım görüşmeleri 
yaptıklarını anlatıyor. 

Hakan Ürey bu yoğun gündem içinde çok yüksek bir 
tempoyla çalıştığını anlatıyor. Laboratuvarların tüm ihtiyaçlarıyla bire bir ilgilendiğini ama hepsinin de profosyonel yöneticileri olduğunu söylüyor. “Bir akademisyenin 
tek başına bunları yapması mümkün değil. Bu şirketlerin 
günlük işleriyle ilgilenmem mümkün değil. O yüzden her 
bir girişimde ya da şirketleşmeye giden projede bir tane 
de yönetici olmalı” diyor. Aslında daha çok, büyük keyif 
aldığını söylediği öğrencilerinin mezuniyet projeleriyle 
ilgilenmek istiyor. “Üniversite ortamında olmasam bu 
kadar farklı alanlardan beslenemezdim. Yaptığım bütün 
projeler birbirinden farklı alanlarla ilgili. Kampüste bir 
sürü farklı alanda uzman olan arkadaşla çalışma şansımız 
var. Herhangi bir şirkette bu kadar geniş spectrumlu işler 
yapma şansınız yok” diyor. -3.Ö. 
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Felci İyileştirmek 
Interact'in geliştirdiği rehabilitasyon robotları, fizik tedavi sürecinin 
maliyetini düşürerek iyileşme sürecini hızlandırıyor. 


er yıl 17 milyon kişi felç geçiriyor. Her altı kişiden birinin 

felç geçirmesi muhtemel... Felç 

geçiren hastaların yüzde 79inin 

tedavi edilmesi gerekiyor. Bu 
tedavinin de etkili olan tek bir yolu var: Fizik tedavi... Örneğin felçli bir hastanın tedavisinde çeşitli 
eklem hareketleri, germe egzersizleri, kasların 
güçlendirilmesi ve mobilizasyon aktiviteleri önemli yer tutar. Ancak mevcut fizik tedavi yöntemleri 
ve teknolojisi, düşük performanslı ve yavaş sonuç 
veriyor. İkisi de doçent olan Volkan Patoğlu ve Esra 
Erdem'in Sabancı Üniversitesi spin off'u Interact'ı, 
fizik tedavi sürecindeki bu problemleri çözmeyi 
vaat ediyor. Hem de World Health Organisation'a 
göre ABD ve Avrupa'da 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşan fizik tedavi harcamalarındaki maliyetleri 
aşağı çekerek... 

Patoğlu ve Erdem'in Sabancı Üniversitesi İnsan 
Makina Etkileşim Laboratuvarı'nda geliştirdiği 
rehabilitasyon robotu ve akıllı protez sistemi temelde bir tıbbi cihaz. Hem kol hem de bacak için 
tasarlanan cihaz, 30 saniye içinde kullanıma hazır 
hale geliyor. Bu sürenin diğer cihazlarda 20 dakikaya kadar çıktığını söyleyen Esra Erdem, “Bu 
da hastayı yoruyor. Oysa bizim cihazımız çubuk 
krakerle bile hareket ettirilebiliyor. Böylece felçli 
hastalara çok geniş bir çalışma alanı sağlıyor” 
diyor. Diğer taraftan Interact'in cihazı makine 
öğrenme teknolojisine dayandığı için kişiselleştirilmiş bir tedavi imkanı sağlıyor: Terapist, temel 
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egzersizleri hasta ve cihazla bir kere uyguluyor. 
Cihaz hareketi algıladıktan sonra hastayla birlikte 
tekrar etmeye başlıyor. Hasta da cihazla birlikte 
etkileşime geçiyor. O sırada cihaz bilgi toplayarak 
tedaviyi kişiselleştiriyor. “İyileşme sürecini nicel 
ölçütlerle takip edilebiliyoruz” diyor Patoğlu, “Bu 
da fizik tedavi egzersizlerinin her hastanın iyileşme hızına paralel olarak özel bir programla uygulanmasına imkan sağlıyor ve tedavinin başarısını 
olumlu yönde etkiliyor.” 

Volkan Patoğlu ve Esra Erdem, Interact teknolojisini sekiz yıllık bir laboratuvar çalışması sonucu 
geliştirdi. Ana çalışma alanı insan-makine etkileşimi, robot destekli rehabilitasyon (fizik tedavi) 
sistemleri olan Patoğlu, ODTÜ sonrası Michigan 
Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği ile Elektrik 
ve Elektronik Sistemleri'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Rehabilitasyon robotları üzerinde doktora sonrası çalışmaya başladı. Bu alanı seçmesinin 
nedenini, “insanların hayatına doğrudan dokunan 
bir teknoloji geliştirmek en büyük motivasyonum” 
diye açıklıyor. Bu dönemde büyük hastane gruplarında felçli hastalar üstünde denen dünyanın ilk 
rehabilitasyon robotlarından birinin klinik deneylerini yaptığını anlatıyor. 2007'de ise Türkiye'ye 
dönerek Sabancı Üniversitesi'nde İnsan Robot 
Etkileşimi Laboratuvarı'nı kurdu. 

Doç. Dr. Esra Erdem ise Bilkent Üniversitesi Fen 
Bilimleri mezunu. O dönemde yapay zeka konusunda çalışmaya karar verdiğini söylüyor. “Çünkü 
insanların hayatını kolaylaştırabilecek uygulamalar 
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geliştirebileceğimi hayal ettim” diyor bu alana girme nedenini... Daha sonra bu doğrultuda Teksas Üniversitesi'nde 
bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanında mastır ve doktora yaptı. Post doktora için Toronto Üniversitesi'ne giden 
Erdem, ailevi sebeplerden ötürü 2007'de Türkiye'ye dönerek Sabancı Üniversitesi bünyesinde Bilgi Gösterimi ve 
Otomatik Akıl Yürütme Laboratuvarı'nı kurdu. 

Patoğlu ve Erdem'in yolları okula geldikleri aynı gün 
kesişmiş. “Çünkü yapay zeka ve robotik birbirine yakın 
alanlar... Aynı dili konuşmaya başlayınca birbirimizin konularını öğrenmeye başladık” diyorlar. Bu etkileşim Bilişsel Robotik Laboratuvarı'nı kurulmasını sağlamış. Böylece 
2007'de önce lisans öğrencileriyle çalışmaya başlamışlar. 
Daha sonra mastır ve doktora öğrencileri de dahil olmuş. 
Bu ortaklık sayesinde 2014”te TÜBİTAK desteği ile hem 
hastaların tedavisini hızlandıracak hem de terapistlerin iş 
yükünü azaltacak bir rehabilitasyon robot sistemi geliştirilmiş. Bu haber gazetelerde yer bulunca hastalar arasında 
büyük ilgi görmüş. Hatta bazıları onlara ulaşıp hikayelerini 
anlatmış. Erdem, “Çok dokunaklıydı. Asıl kararı, yani bu 
işin ticaretini yapıp insanlara ulaştırmaya o gün verdik” 
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diyor. Aynı yıl Doç. Dr. Cemil Arıkan tarafından Teknopark İstanbula davet edilen ikili, Interact”ı 2015'te kurdu. 
Projeye ulusal ve uluslararası fonlardan aldıkları parayla 
başladılar. Patoğlu, şimdiye kadar 2,5 milyon dolar kaynak 
sağladıklarını, bugünlerde de yeni bir yatırım turunun arifesinde olduğunu söylüyor. Diğer taraftan yeni tur öncesi, 
ocakta, iş modellerini de değiştirdiler. Sağlık alanında dokuz yıllık tecrübesi olan ve Patoğlu'nun ODTÜ'den arkadaşı Salih Derici şirketin yönetimini üstlendi. “Çünkü teknolojimiz çok güçlü ama kaynak bulmakta ve operasyonel 
işleri yönetmekte zorlanıyorduk” diyor Patoğlu, “Salih'e üç 
ay önce birlikte çalışmayı teklif ettim. Bu ay şirkete hem 
melek yatırımı yaptı hem de yönetimini devraldı.” 

Şimdi yol haritasındaki ilk iş, insanların teknolojilerine 
dolayısıyla cihazlarına erişimini artırmak. Sonrasında hastalardan veri toplamaya başlayacaklar. Amaçları bu verileri 
işleyip gerçek kişiselleştirilmiş tedaviyi başlatmak... “Cihazımız ev ya da hastane ortamında tıbbi ve ekonomik açıdan 
en etkin biçimde çözüm sunabiliyor. Dünyada bir ilk..” 
diyor Esra Erdem, “Felçli hastaların hepsinin cihazımıza 
erişebilmesini istiyoruz.” -C.M. 
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Ref Research | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 


Kanseri Paketlemek 


Türkiye ölçeğinde son 10 yılda yapılmış üçüncü büyük biyoteknoloji 
yatırımını almayı başaran RS Research, bu yılın sonunda Faz | 
deneylerine başlayacak. Sonrası milyar dolarlık bir yol... 


BD kurulu biyoteknolojik ilaç 

şirketi Celgene, henüz bir yıllık bir geçmişi olan Impact 

Biomedicines'la toplamda 7 milyar 

doları bulan bir anlaşmaya imza 
attı. 7 Ocak'ta duyurulan anlaşmaya göre Celgene, girişime ilk etapta 1,1 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti. 
Impact'in nadir görülen kemik kanseri türü “myelofibrosis” ve yine nadir rastlanan kan kanseri türü “polyeythemia vera” için geliştirdiği ilaçların FDA onay sürecinden 
geçip geçmemesine bağlı olarak 1,4 milyar dolarlık bir 
ödeme daha yapılacak. Şirketin yıllık satış rakamı 5 milyar doları aşarsa Celgene, 4,5 milyar dolar daha ödeyecek. 
Bu işlemden birkaç ay önce de küçük bir biyoteknoloji 
şirketi Loxo Oncology'nin nadir görülen iki kanser türünün tedavisi için geliştirdiği ilaçların ticari haklarını 400 
milyon dolara Bayer satın aldı. İlaçların onaylanması sonrasındaki gelişmelere bağlı olarak Bayer 1,5 milyar dolar 
daha ödeyecek. 

Türkiye'de ise ocak ayında, 2015'te kurulan biyoteknoloji şirketi RS Research, ikinci yatırım turundan 900 bin 
euro toplamayı başardı. Böylece 2017'deki ilk turla beraber Boğaziçi Üniversitesi spinoff'u toplamda 2 milyon 
euro kaynak çekmeyi başardı. Ablası Rana Sanyal ile birlikte şirketin kurucu ortağı ve operasyon direktörü Sena 
Nomak, haziran ayına kadar 2 milyon euro daha kaynak 
bulmayı hedeflediklerini söylüyor. Loxo ve Impact'in 
aldığı milyar dolarlık yatırımların yanında bu çok çok 
küçük bir rakam. Ancak Prof. Dr. Rana Sanyalin üzerinde 
çalıştığı, kanserli hücreleri hedef alan moleküllerle elde 
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ettiği ilk sonuçlar oldukça umut verici. “Loxo bizden sadece birkaç adım ileride. Klinik araştırma safhasındalar. 
Aldığımız yeni yatırımla bu yılın sonunda biz de klinik 
araştırmalara başlayacağız” diyor Nomak. 

Türkiye'de kurulu olmak, orijinal ilaç geliştirme iddiasındaki bir şirket için önemli bir dezavantaj... En büyüklerin sadece eşdeğer ilaç geliştirdiği, şimdiye kadar hiçbir 
orijinal ilaç üretmeyen (lisanslı olarak yerli üretimi yapılanlar hariç) bir ülkeden yenilikçi bir ilaç şirketi çıkar mı? 
Son yıllarda özellikle kanser alanındaki yenilikçi ilaçlar, 
RS Research benzeri genç biyoteknoloji şirketlerinden 
çıktı. Sonra da Loxo ve Impact örneklerinde olduğu gibi 
milyar dolara büyük ilaç şirketleri tarafından satın alındı. 

Pendik Teknoloji Geliştirme Merkezi'nden yönetilen RS Research de birkaç yıl içinde milyar dolarlık bir 
unicorn haline gelebilir. Yatırımcılara yapılan sunum ve 
görüşmelerle Sanyal'ın laboratuvarında çalışmalarına 
odaklanması için gereken finansmanın sağlanmasından 
sorumlu olan kişi Sena Nomak. Bu nedenle Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Bölümü'nde halen ders veren Prof. 
Dr. Rana Sanyal, rakamlardan konuşulurken sözü kardeşi Nomak'a bırakıyor. Onun peşinde olduğu parasal 
bir başarıdan çok daha fazlası... Boston Üniversitesi'nde 
“Organik Sentez” üzerine doktora yapan Sanyal, ardından 
dünyanın en büyük biyoteknolojik ilaç şirketlerinden 
Amgen'de (Mustafa Nevzat”ı 2012'de 700 milyon dolara 
satın almıştı) çalışmaya başladı. “Orada çalışırken bir molekül geliştirdik. Çeşitli aşamalardan sonra bu molekülü, 
artık tedavisine dair tüm umutların yok olduğu 27 yaşındaki bir hastada denedik. İki hafta sonra röntgen çekimine götürmek için odasına girdiğimizde hastayı yatağında 
oturmuş kendi yemeğini yerken bulduk” diye anlatırken 
sesi titriyor: “O zaman hissettiğim birşey vardı. Şimdi o 
hissi tekrar yaşamak için çalışıyorum.” 

Sanyal, Amgen'da preklinik aşamasında çalıştıktan 
sonra 200te Türkiye'ye döndü ve Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde laboratuvar kurdu. Aslında iki laboratuvar 
açmışlar; biri aynı bölümde öğretim üyesi olan eşi Profesör 
Amitav Sanyal için malzeme, diğeri ise Rana Sanyab'ın ilaç 
geliştirme laboratuvarı. Bu laboratuvarda, üniversitede 
öğrencilerinden oluşturduğu bir ekiple Sanayi Bakanlığı, 
TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi birçok kurum- 
dan destek alarak 25 kadar proje geliştirdiklerini anlatıyor. 

RS Research'le üzerinde çalıştıkları moleküller ise 
kanser hücrelerini hedefliyor. Kanser ilaçları, hızlı üreyen kanserli hücreleri öldürmeyi hedeflediğinden sadece 
kanserli tümöre değil, insan vücudunda hızlı üreyen diğer hücrelere 
de büyük zarar veriyor. Saç, mide içi 
mukozası, alyuvar-akyuvarlar, kemik 
iliği hücreleri gibi... Yani ilaçlar hedeflediklerinden fazlasını öldürüyor. 
“Mevcut ilaçları sadece tümörlü hücrelere uygulayabilsek bir sorun kalmayacak ama dozu her tarafa yaydığımız 
için başka organlar zarar görüp hasta 
iyice yorgun düşüyor” diyor Sanyal. 
Çalışmalarının hedefi, ilaçlarını doğrudan kanserli hücreleri hedefleyecek şekilde paketleyip 
güdümlü bir füze gibi hedefe göndermek. Oraya ulaşana 
kadar da paketin açılmamasını sağlamak... Bu “paketleme” işlemi moleküler düzeyde yapılıyor. Var olan kanser 
ilaçlarını alıp hastaya doğrudan vermek yerine üzerine 
deyim yerindeyse biyolojik bir adres yazma işlemi uygulayarak ilacın ancak tümöre ulaştığında açılıp kanserli 
hücreleri öldürmesini hedefliyorlar. 

RS Research gibi hedefe yönelik ilaç geliştirme üzerinde çalışan onlarca şirket var. Sanyal diğerlerinden 
ayrıştıkları noktayı anlatırken geliştirdikleri moleküllerin 
bir kaba benzetilebileceğini söylüyor. Yaptıkları iş kanser 
ilacını bir kabın içinde tümöre göndermek olarak düşünülebilir, Ürettikleri aslında bir taşıyıcı olacak. Böyle bir 
taşıyıcı ile patent süresi dolan birçok kanser ilacını “paketleyebilirler”. Ve yeniden patent alabilirler. Bu gerçekten çok büyük bir potansiyel... 

Sanyal özellikle kanser gibi bir alanda umut verici 
konuşmaktan çok çekiniyor ve henüz klinik araştırma 
safhasına da geçmediklerinden üzerinde çalıştığı moleküllerin hangi kanser türleri ve gen mutasyonlarında 
nasıl etkiler gösterdiği gibi detayları anlatmak istemiyor. 
Ancak aldıkları ilk sonuçlardan son derece umutlular. 
Sanyal ve ekibi geliştirdikleri formülle, fare deneylerinde 
çok olumlu sonuçlar almış. “Elimizde iyi bir şeyler var” 
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Nisan 2017'de ACT'den 
sağladıkları kaynak, 


Türkiye'nin üçüncü 
büyük biyoteknoloji 
yatırımı. 


dedikleri noktaya ulaştıklarında bunu daha ileri götürmenin yollarını aramışlar. RS Research'ün kuruluşu da 
böyle olmuş. Teknopark içinde akademisyenlere sağlanan 
şirket kurma olanaklarından yararlanmışlar. “Bu konular- 
da hiçbir fikrim, bilgim yoktu. Limited şirket mi kurulur, 
anonim mi nasıl yapılır vs... Sonuçta hayatım boyunca 
laboratuvardan hiç çıkmamıştım ki” diyor Sanyal. 

Bu noktada Sanyal'ın yardımına kardeşi Sena Nomak 
yetişmiş. İsimlerinin baş harflerinden oluşan şirketi 
Mart 2015'te kurdular. “Sena olmasa şirket kurmaya 
cesaret edemezdim çünkü bir muhasebeciyle bile konuşamam. İyi bir kimyacıyım evet ama hepsi bu kadar” 
diyor Profesör Sanyal. Sena Nomak da daha önce ne ilaç 
geliştirme ne de biyoteknoloji alanında çalışmış değil. 
Yüksek gemi mühendisi olan Nomak, uzun yıllar tersanelerde çalıştıktan sonra kendi şirketini kurarak dört- 
beş yıl boyunca savunma sanayinde 
çeşitli ar-ge çalışmaları yürütmüş. 
Onun bu deneyimi RS Research'ün 
kurulması, iş planlarının hazırlanması ve yatırımcı arayışı sürecinde 
çok işlerine yaramış. Yatırımcılarla 
Nomak, biliminsanları ve hocalarla 
da Sanyal konuşuyor. 

Nomak'ın ana motivasyonu RS 
Research'ün para kazanması. İlk 
yatırımı alana kadar oldukça zorlandıklarını anlatıyor. Ancak ikisi de 
bundan sonrası için umutlu. Nisan 2017'de ACT'den aldıkları 1,1 milyon euro'luk yatırım, global ölçekte bakınca 
çok küçük. “Ama Türkiye ölçeğinde bakarsanız son 10 
yılda yapılmış üçüncü büyük biyoteknoloji yatırımı” diyor 
Nomak. 

İlk yatırımı aldıktan hemen sonra TEPAWın ödülü Haziran 2017'de ABD'deki BIO Konferansı'na katılmak olan 
bir programına katılıp kazanmışlar. Nomak: “Bu bizim 
için çok önemliydi. Bir kere sınırlarımızı Türkiye dışına 
genişletmiş olduk. Orada yaptığımız görüşmelerde datalarımızı paylaştığımızda başka neler görmek istediklerini 
de öğrenmiş olduk” diyor. 

Şimdi hedefleri, bu yılın sonunda Faz 1 araştırmalarına 
başlamak. İlaç geliştirmenin klinik aşamaları üç fazdan 
oluşuyor. Faz 1 aşaması 20 kişilik sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılıyor. Kanser ilaçları söz konusu olduğundaysa 
(ilaçların toksik etkisi yüksek olduğundan) gönüllüler 
yine kanser hastaları arasından seçiliyor. Onlarınki 
Türkiye'de onkoloji alanında yapılan ilk Faz 1 araştırması 
olacak. Sadece bu aşamada alacakları sonuçlara bağlı olarak yüzlerce milyon dolarlık piyasa değerine ulaşabilirler. 
Hedefleri de bu zaten. Ama” diyor Sanyal, “Bunu geliştirip satsak bile “iki öğrenci bir masa” ile devam ettirdiğim 
başka bir sürü proje var. Elimde üzerinde çalışacağım 
yeni projeler illa ki olacaktır.” -Büşra Bozok Akkurt 
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İletişimin Mimarı 
Prof. Dr. Mustafa Ergen 2005'te ABD'de kurduğu girişimini 200 milyon dolara 


sattı. Şimdi Türkiye'de peşi sıra spin off'lar çıkarıyor. Son girişimi Ambeent, 
kablosuz iletişimi iyileştirmeyi vaat ediyor. 


stanbul Teknik Üniversitesi'nin Arı Teknokent yerleşkesi restoranları ve kafeleriyle küçük modern bir kasabayı anımsatıyor. 40 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa 

Ergen'in Ambeent'ı, Arı 3 binasının yeraltındaki otoparkında faaliyet gösteriyor. Ergen, günümüzün büyük teknoloji şirketlerinin tohumlarının atıldığı 
yere gönderme yaparak “Biz ABD'deki garaj hikayelerini, 
Türkiye'ye uyarladık” diyor gülerek... 

Onun garajındaki büyük teknolojiyse yapay zeka ve 
bulut bilişim temelli bir Wi-Fi uygulaması. Geliştirdiği 
teknoloji, lisansız frekans olarak da adlandırılan Wi-Fi 
ağlarında İnternet hızının ve kalitesinin sürekli olmasını 
sağlıyor. Ergen, bir tarihçi edasıyla detaylı olarak neredeyse her safhasında yer aldığı kablosuz iletişimin 20 yıla 
uzanan yolculuğunu anlatıp son yıllarda Wi-Fi'nin, maliyetler ve kapsama alanı sorunları nedeniyle mobil iletişimde hızla cazip hale geldiğine vurgu yapıyor. “2016'da 
dünyada 15 milyon Wi-Fi noktası kuruldu. Aldığımız 
verilerin yüzde 70'i kablosuz İnternet üzerinden aktarılıyor. Wi-Fi'nin hızı 4G'ninkini bazı yerlerde altıya katladı. 
Üstelik mobile göre çok ucuz hatta bedava. Dolayısıyla 
yakın gelecekte telefon görüşmelerinin ağırlığı dahi buraya kayacak” diyor. 

Çözümünü de bu gelecek üzerine inşa ediyor. Lisanssız frekansta 13 kanal bulunuyor. Fakat tüm kullanıcıların 
tek bir kanalda yığılma ihtimali İnternet hızının ve kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Ergen'in geliştirdiği uygulama tüm kablosuz İnternet cihazlarıyla konuşuyor ve 
onları buluttaki optimizasyon yazılımına yönlendiriyor. 
Böylece en uygun kanal uygulama tarafından seçiliyor. 
Tüm patentleri tamamlanan ve 2018 sonunda ticarileşecek bu uygulamayı, cep telefonlarına indirenlerden yıllık 
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Idolarlık abonelik ücretiyle satmayı planlıyorlar. Hedefse 
1 milyar kuruluma ulaşmak... “Öyle niş bir alan yakaladık 
ki” diyor Ergen, “Büyük bir yatırıma gerek kalmadan 
dünyaya yayılacağız. Unicorn olursak süper olabilir. Yoksa bir şirketin satın alması daha mantıklı” 

Ekim 2016'da kurulan Ambeent henüz ticari bir ürün 
çıkarmamış olsa da, şimdiye kadar tamamı ACT'den gelen 
2,5 milyon euro yatırım aldı. Henüz ürünü olmayan bir 
girişim için görece yüksek bu yatırımın temel nedeni teknolojisinin ötesinde Profesör Ergen'in kariyeri... ODTÜ 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden 2000'de mezun 
olan Ergen, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD, Berkeley Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği ve bilgisayar 
bilimlerinde tamamladı. Okulun uluslararası çalışmalar 
bölümünde Silikon Vadisi'nden fayda sağlayan ülkeleri 
incelediği teziyle ikincilik ödülü aldı ve HAAS İşletme 
Okulu'nda teknoloji yönetimi programını bitirdi. 

Eğitimi devam ederken (2004) yarı zamanlı çalıştığı 
National Semiconductor”ın (Texas Instruments'a satıldı) 
desteğiyle akıllı sensör ve ulaştırma teknolojileri üzerine 
bir araştırma laboratuvarı kurdu. Ertesi yıl Pakistanlı Rehan Jalil ile Silikon Vadisi'nde 4G teknolojisine dayalı baz 
istasyonları üzerine çalışan “WiChorus” isimli bir şirket 
kurdu. Risk sermayesi fonlarından 42,5 milyon dolar yatırım alan şirket, dört yıl sonra “Tellabs”a (şimdi Coriant) 
200 milyon dolara satıldı. Hala aktif olan şirket şu anda 5 
binin üzerinde çalışana sahip. 

Bu işlem sonrası, 2009'da Türkiye'ye döndü ve bir 
şirketi kurarak danışmalık yapmaya başladı. O günden bu 
yana Türk Telekom'un baş danışmanlığını yapıyor. Buna 
ek olarak Koç Üniversitesi'nde ders veriyor; son iki yıldır 
Avrupa Birliği'nin Horizon2020 araştırma programının 
ICT alanında TÜBİTAK adına ülke temsilciliği görevini 
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yürütüyor; Altınbaş Holding'de bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak yer alıyor. Bu dönemde de Ambeent dışında 
“Misone” ve “Cloudone” isimli iki şirket daha kurdu. Kasım 2017'de İTÜ'de profesör unvanıyla akademisyenliğe 
başlayan Ergen, bugüne kadar 25 patentli teknoloji geliştirdi, 50 yayın ve üç kitap yazdı. 

Mustafa Ergen şimdilerde Silikon Vadisi'nde bir ofis de 
açtığı Ambeent'ın yeni uygulamasına son halini vermeye 
çalışıyor, diğer yandan farklı projeler üzerinde çalışıyor. 

. Örneğin geçen yıl Zubizu ve Renault ile İnternet'e bağlı 
araçlar için bir proje geliştirmek üzere anlaşma imzalamış. “Aldığımız projelerle kendimizi döndürebilir haldeyiz” diyor ama artık akademiye daha fazla yoğunlaşmak 

“istediğini söylüyor. “Çünkü şirketi de öteye taşıyacak 


akademik çalışmalar gerekiyor” diyor. Aklında İTÜ bünyesinde bir araştırma kurulu kurmak ile otonom araçlar 
merkezi gibi fikirler var. Zaten Ambeent'ın da yapay zeka 
çalışmaları için bir üs olmasını istiyor. 

Akademisyenliği ve girişimciliği yan yana yürütmek 
istemesinin sebebini ise ODTÜ'de okuduğu yıllarda 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olan 
Kemal İnan'ın cümleleriyle açıklamayı tercih ediyor. 
“80lerde akademisyenler doktorasını yaparken bir 
teoremi olsun, ismiyle anılsın isterdi. 2000'lere geldiğimizde ise “bir şirketim olsun, yaptığımız çalışmalar gündelik hayatta da işe yarasın” demeye başladılar” diyor ve 
ekliyor: “Dolayısıyla günümüzde akademisyenler, aynı 
zamanda patronlar da...” -B.Ö. 
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Perakendenin 
Yeni Kahramanı 


Prof. Dr. Aytül Erçil'in 60 insan yılı aşan çabayla geliştirdiği 
görüntü tanıma teknolojisi, Gartner tarafından yakın geleceğin 
en önemli buluşları arasında gösteriliyor. 


rofesör Dr. Aytül Erçil, Amazon'un 
baskısı altında kıvranan perakende sektörünün yeni kahramanı olabilir. Zira 
59 yaşındaki Erçil, Sabancı Üniversitesi spin off'u “Vispera” ile perakende 
işinde 1,75 trilyon dolar ciro kaybına neden olan “ürünün 
rafta bulunmaması” sorununu ortadan kaldırmayı vaat 
ediyor. Vaadin ötesinde, Vispera'nın, görüntü işleme ve 
yapay görme tabanlı teknolojisini kullanan şirketler, sadece bir ay içinde anahtar performans göstergelerinde 
(KPD) yüzde 30 ile 80 arasında artışlar elde ediyor. Bu 
rakamlar da 2014'te kurulan Vispera'nın üç yatırım turu 
üzerinden toplamda 2 milyon dolar kaynak bulmasını 
sağladı. Kasım 2017'de Logo Ventures'tan gelen son yatırım turuyla şirketin değeri 12 milyon doları gördü. Ancak 
beklentiler daha büyük... Araştırma şirketi Gartner, yapay 
görme ve veri madenciliği alanında hem akademik hem 
de endüstriyel deneyimi 60 insan-yılı aşan Vispera ekibinin geliştirdiği çözümü, “yakın geleceğin en önemli teknolojileri” arasında gösteriyor. Zaten bu nedenle Vispera, 
Keiretsu Capital'in ABD dışında yaptığı ilk yatırım. Logo 
Ventures'ın Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Cahit Güvensoy da, Vispera'nın yakın bir gelecekte 2 milyar dolar 
değerlemeyi rahatlıkla görebileceğine inanıyor. 

Bu inancın kaynağı, Vispera'nın imge işleme, yapay 
görme, görüntü tanıma, istatiksel öğrenme ve veri madenciliği teknolojileri üzerinden yükselen “resimlerden 
otomatik ürün tanıma” çözümü. İkisi başvuru aşamasında 
üç patente sahip bu teknoloji, perakende işindeki üreticilerin, satış noktasındaki ürünlerinin görünürlüklerini, 
raf paylarını, stok durumlarını ve yerleşimlerini insan 
denetimine dayalı geleneksel yöntemlere kıyasla çok 
daha hızlı, detaylı ve en önemlisi daha doğru bir şekilde 
takip etmesini sağlıyor: Bir ürünün satılabilmesi için rafta 
bulunması ve planogram denen yerleştirme planına uygun sıralanması gerekiyor. Şirketlerin para ödediği raf ile 
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planogram uyumlu değilse üreticinin cirosu yüzde 8 
civarı düşebiliyor. Ayrıca raf bilgisi rekabette önemli. Güncel raf durumu şimdiye kadar ekiplerle saptanıp üreticiye raporlanıyordu. Şimdi Vispera bunu 
kamera ya da robot ile yapabiliyor. Çekilen resimler 
bulut üzerinden Vispera'ya geliyor ve burada yapay 
zeka yazılımı raftaki ürünleri gerçek zamanlı olarak 
tanıyıp dökümünü yapıyor. 

Vispera, Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Programı öğretim üyesi ve yapay görme laboratuvarı VPALAB'”ın kurucu direktörü Aytül Erçil'in ikinci 
girişimi. Akademisyenliğin yanına girişimcilik kariyerini 
ekleme kararının hikayesiyse ABD'de profesyonel olarak çalıştığı günlere dayanıyor. Robert Koleji mezunu, 
çift ana dal yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik 
bölümünü birincilikle, elektronik mühendisliğini ise 
üçüncülükle tamamlandı. 1980'de ABD'ye gitti ve Brown 
Üniversitesi'nde uygulamalı matematik alanında yüksek 
lisans ve doktora yaptı. İş hayatına General Motors'un 
(GM) araştırma departmanında atıldı. “O güne kadar hem 
teori ve ispatlar üzerine çalışmıştım. GM'de geliştirdiğim 
bir teorinin hayata geçmesinin verdiği keyif, uygulama- 
ya yönelmemi sağladı” diye anlatıyor. Şirketteki beşinci 
yılının sonunda, 1988'de, Türkiye'ye döndü ve Boğaziçi 
Üniversitesi”nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 

13 yıllık Boğaziçi kariyeri, onun GM'de yaşadığı keyfin bir benzerini hayata geçirme çabalarıyla dolu. “Proje 
geliştirmek için sanayi şirketlerini dolaşırdım” diye hatırlıyor, “Tabii o günlerde üniversite-sanayi işbirliği kavramı 
yoktu. Bu nedenle “üniversitenin parası yok, bizden almaya çalışıyorlar” diye bakıyorlardı.” Bu yıllar, Erçil'in ana 
çalışma alanın yapay görme teknolojileri olarak netleştiği 
dönem aynı zamanda. Zaten 1993'te üniversite bünyesinde kurduğu “Pattern Analysis and Machine Vision” (BU- 
PAM) laboratuvarı da ilk girişimi Vistek'e giden yolunda 
başlangıcını oluşturuyor. Zira dört sene sonra iki mezun 
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öğrencisiyle kurduğu Vistek Ltd, “kamera görüntülerini 
işleyerek sanayinin çeşitli problemleri azaltma” misyonuyla hareket enden laboratuvardaki çalışmalarını ürüne dönüştürme çabasının bir sonucu. “Ar-ge'nin ürüne 
dönüştürülmesi için ara mühendislik firmalarına ihtiyaç 
olduğunu fark ettim” diye hatırlıyor ve ekliyor: “Laboratuvarda ürün haline gelmeyen çalışmaların hayata geçme 
şanslarının olmadığını anladım.” Ama Vistek'in ilk yılları 
pek beklediği gibi gitmemiş. Sanayi şirketleri, üniversite 
çıkışlı Vistek'ten hep demo yapmalarını istiyor ardından 
da fiyatları öğrenip yurtdışındaki üreticilerle pazarlıkta 
kullanıyorlarmış. Yine de bu dönemde çeşitli uluslararası 
projelerde (Nato, Eureka, NSF gibi) araştırmacı/yürütücü 
olarak görev yapmış. Hatta Avrupa Birliği 4'üncü Çerçeve 
Programı'nın Türkiye'den çıkan tek projesini geliştirmiş. 
AB projeleri kapsamında İtalyanlar için teknoloji üretmiş. 
Erçilin hikayesinde asıl kırılma, 2001'de Boğaziçi'nden 
emekli olup “girişimci” diye nitelediği Sabancı'ya geçmesi... Aynı yıl üniversitede VPALAB'”ı kurdu; Eylül 2006'da 
ise Sabancı Üniversitesi'nin ticarileştirme/hızlandırıcı ve 
çekirdek fon şirketi Inovent, Vistek'in ilk yatırımcısı oldu. 
“Yatırım sonrasında çok hızlı büyüdük” diye anlatıyor, 
“Akademisyen olarak proje ve prototip yapmayı biliyoruz 
ama ürün yapmak bambaşka bir şeymiş. Onu öğrendik.” 
2013'te makine görmesi alanında Avrupa'nın bir, dünyanın üç numarası Alman Isra Vision'a satılan Vistek'in 
uzmanlığı görüntü teknolojilerini üretim ve kalite kontrol otomasyonunda kullanmaktı, Örneğin yazılımları altı 
kamera kullanarak 200 adet/dakika hızla bir bant üzerinden geçen su bardaklarının hatalı olanlarını ayıklıyordu. 
Aslında Isra Vision, satın alma öncesinde Kasım 2009'da, 
Vistek'e ortak olmuştu, Erçil de CTO rolünü üstlenmişti. 
Ama bu ortaklık kan uyuşmazlığı nedeniyle dört sene 
sürebildi. Vistek ar-ge ekibi ayrıldı, Erçil ise bir yıl daha 
kalıp yeni bir ekip kurdu ve payını sattı. 

Ertesi yıl da Sabancı Üniversitesi'nden Dr. Ceyhun 
Burak Akgül ile birlikte Vispera'yı kurdu. Bugüne dek 
Keiretsu Forum Türkiye, Kerietsu Capital, Galata İş 
Melekleri ve Actus-Logo Ventures'dan toplam 2 milyon 
dolar kaynak sağlayan Vispera, şimdiden müşteri portföyüne Ülker, Coca-Cola, Unilever gibi firmaların yerel 
ve küresel operasyonlarının yanısıra Carrefour gibi zincirleri eklemiş durumda. Aytül Erçil, aktif bir pazarlama 
yapmamalarına rağmen Avustralya, Tayland, İrlanda, 
BAE, Polonya, Romanya'dan da işbirliği talepleri aldıklarını söylüyor. “Oynadığımız pazar Türkiye'de 300 milyon 
dolar ama dünyada 30 milyar dolara ulaşıyor. Dolayısıyla 
asıl büyüme rotamız yurtdışı” diyor. 

Erçil, bugünlerde “ikinci” kez emekli olmasına rağmen hem akademisyenliğe hem de Vispera'daki CEO'luk 
görevini sürdürüyor. “Haftada 80 saat çalışıyorum artık 
yavaşlamam lazım. Ama enerjim olduğu müddetçe devam 
edeceğim?” diyor ve ekliyor: “Türkiye'den milyar dolarlık 
teknoloji şirketi çıkarmak istiyorum.” -C.M. 
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Robotların Eli 


Doç. Dr. Utku Büyükşahin, robotik sistemlerin dokunma duyusu kazanmasını sağlayan 
bir teknoloji geliştirdi. Bu buluş, insansı robotların geliştirilmesini hızlandırabilir. 


ki sene önceki İnovasyon Haftası'nda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Hüsnü Özyeğin'in de yer aldığı ikili 
oturumda, “Bir elde 25 algılayıcı vardır. Çok yeni ABD'de bir yatırım yaptık, 1 santimetrekareye 241 sensör sığdırabiliyor. Becerebilirsek, insan eline en yakın dokunma hissi verecek robotik el 
yapacağız” demişti ve hemen eklemişti: “Bu iş için NASA ile çalışıyoruz.” 

Ali Koç'un açıklamasıyla ilk kez ortaya çıkan dolayısıyla tüm spot ışıklarının 
üzerine çevrilmesiyle bir hayli de popülerleşen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Utku Büyükşahin'in “Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri” 
projesi, geçen iki senede bir hayli yol katetti. Hem teknolojik hem de ticarileşme 
anlamında... Bugün Ali Koç'un bahsettiği 241 sensör adedi tam 1 milyona çıkmış 
durumda. “Fiber optik kablolar kullanarak ürettiğimiz 9 mikron çapındaki 1 milyon sensörü, 1 santimetrekarelik alana sığdırmayı başardık” diyor 38 yaşındaki 
Büyükşahin, “Üstelik bu sayı, insan parmağındaki sinir hücresinden yaklaşık dört 
kat daha fazla...” 

NASA işbirliğiyse artık ayrıntıları netleşen bir projeye dönüştü. Kurum, dokunma hissini bilgisayar ve robotlara aktarabilmeye yarayan sistemi, Mars'a 
gidecek uzay aracı “Rovers”ın robotik kollarında ve robot astronot “Robonaut”ta 
kullanmayı planlıyor. “Bu gerçekleştiğinde robotik bilimini bambaşka boyuta taşıyacak” diyor 30 patenti bulanan biliminsanı Büyükşahin, “Çünkü robotlar geniş 
frekans aralıklarını algılayabiliyor hatta ultrasonik seviyede sesi duyabiliyor. Ama 
dokunma duyusu henüz insanlarınkiyle rekabet edemeyecek seviyede... İşte biz 
bunu çözüyoruz.” 

Diğer taraftan Inventram, Yıldız Teknopark ve TÜBİTAK'tan toplam 1 milyon 
lira kaynak sağlayan Büyükşahim'in projesi artık “Sensobright” adıyla şirketleşmeye hazır... 2018 içinde ABD Portland'ta bir şirket kurulacak. İlk yıl Türkiye 
ofisinde faaliyet gösterdikten sonra çalışmalara ABD'de devam edilecek. Büyükşahin bu gelişmelerden oldukça memnun. Inventram'ın ortakları Koç Holding ve 
Mitsui'yi kast ederek “Böyle büyük gruplar, size referans ya da yatırımcı olduklarızaman iş başka bir şeye eviriliyor” diyor. 
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Gerçekten de öyle. IDC verilerine göre 2017'de dünya 
genelinde robotik sistemlere, yazılımlara ve donanıma 
97,2 milyar dolar harcandı. Üç yıl sonra bu rakamın 230,7 
milyar doları görmesi bekleniyor. 2016'da ise 50 robotik 
teknoloji geliştiren girişim, 19 milyar dolara satın alındı. 

Sitesinde kendini “besteci ve müzisyen, mucit ve 
mühendis, akademisyen, 3D animatör” olarak tanıtan 
Büyükşahin, doktora dahil tüm eğitim kariyerini Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde 
tamamladı. Sensobright”ı ise yine YTÜ'nün Mekatronik 
Mühendisliği'nde öğretim görevlisi olarak çalışırken 
geliştirdi. Bu işe girme gerekçesinin altyapısında ise yaşadığı iki olayın olduğunu anlatıyor. İlki bir kaza eseri 
parmağının makineye sıkışması ve bir daha enstrüman 
çalamayacağını düşünerek paniğe kapılması. Diğeriyse 
2017'de askerliğini yaptığı Ankara Kara Harp Okulu'ndaki 
komutanın “robotlar fiziksel anlamda bu kadar gelişmişken neden hala insanlara yetişemiyor” sorusu... Alakasızmış gibi görünen bu iki hikaye, Şahin'i “robotik eller geliştirme” fikrinin ilk eskizlerini çizmeye yöneltmiş. Terhis 
sonrası okula dönüp çalışmalara devam etmiş. Ardından 
onu akademik kariyer yapması için destekleyen Yıldız 


— Km 


DoçSDMUtKulBuyuksahınesYildizsleknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
l 


Teknik Üniversitesi'nin eski rektörü İsmail Yüksek, rektör yardımcıları Prof. Dr. Haluk Görgün, Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz ve proje destek ofisi müdürlerinin bulunduğu bir 
gruba sunum yapmış. Onların önerisiyle de Aralık 2012'de 
ilk şirketi HTMSS Yüksek Teknoloji'yi kurmuş. 

Robotik eller, Utku Büyükşahim'in tek projesi değil 
kuşkusuz. 30 patentin yanısıra 21 yayında yayınlanmış 
sekiz makalesi bulunuyor. Ayrıca 70'ten fazla projenin 
mekanik ve elektronik tasarımının, imalatının ve yazılımlarının hazırlanmasında imzası var. 10 boyutlu sinemalar 
için altı serbestlik dereceli hareket oluşturabilmek için 
manipülatörler aracılığıyla üç eksende üç kuvvet, üç moment oluşturan robot platformları (stewart platformu) ile 
dünyada sayılı örneği olan 11 serbestlik dereceli “HEPA 
Filtre Test Robotu” da araştırma portföyündeki işlerden. 

Ama şimdilik odağını, Sensobright ve şirketinin 
ABD'deki kuruluş süreci. Dokunma hissine sahip yapay 
derinin algıladığı dokunma duyusunu insan beynine aktarmayı hedefliyor. “Eğer bu gerçekleşirse insan makine 
etkileşiminde önemli bir yol kat edilecek.” Bunun anlamı 
şu: “Uzvunu kaybetmiş insanlar dokunma hissine yeniden 
kavuşacak” -B.Ö. 


Doç. Dr. Utku 
Büyükşahin'in “Dokunma 
Hissine Sahip Yapay Deri” 
projesi, iki sene önceki 
İnovasyon Haftası'nda Koç 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ali Koç'un 
açıklamasıyla ilk kez 
ortaya çıktı. 
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Toz Sihirbazı 


Profesör Ender Suvacı, birkaç yıl içinde 13 milyar dolarlık koruyucu 
güneş kremi pazarını alt üst edebilir. 


nadolu Üniversitesi'ndeki odasında 


Prof. Dr. Ender Suvacı, bilgisayarındaki sunumu açıp ekrandaki 

birtakım görselleri işaret ediyor. 

“Bu geliştirdiğimiz MicNo toz 
teknolojisi” diyor, “Mikron ve nano boyutlu aktiflerde iki 
problem gördük. Nano partiküllerin belirli bir düzende 
biraraya gelmelerini sağladık. Mikron boyutunda, güneş 
altında şeffaf görünen ve deri altına nüfuz etmeyen güvenli tozlar oluşturduk.” Bu cümlesinin fazla anlaşılmaz 
kaldığını düşünüp uzun uzun sunumdaki bilgilere göz 
gezdiriyor sonra da “Güneş kremlerinin yeni bir nano 
partikül teknolojisiyle üretimine olanak tanıyoruz. Bu 
kozmetik alanında önemli bir buluş” diyor. 

Bugün kullanılan mineral bazlı fiziksel aktif koruyucu 
tozlar, nano boyutta üretildiklerinde cilt üzerinde şeffaflık sağlasa da, topaklanma, pütürsü etki yaratıyor ya da 
kıl köklerinden deri içine nüfuz ediyor. Kremde mikron 
gibi daha büyük boyutlu tozlar kullanıldığında ise cilde 
yoğurt sürülmüş gibi estetik açıdan olumsuz bir beyazlık 
etkisi yaratıyor. İşte Suvacı'nın MicNo'su da tam olarak 
bu sorunları ortadan kaldırıyor. Mevcut güneş kremlerine 
göre daha yüksek koruma sağlıyor; şeffaf olması sayesinde cilt üzerinde kalıntı oluşmasını engelliyor; nano kremlerin toksik özelliklerini minimize ediyor. 

Kozmetik dışında su arıtma, elektronik ve savunma 
sanayinde de kullanım alanı olan MicNo henüz bir ürüne 
dönüşmüş değil. Ancak Suvacı'nın Anadolu ve İstanbul 
Şehir üniversiteleri spin off*u Entekno, bu buluşla Ekim 
2016'da Avrupa Birliği destekli “Horizon-2020 SME Instrument” programının ilk fazından 50 bin euro, bir yıl 
sonraki ikinci fazdan ise 800 bin euro kaynak bulmayı başardı. Aynı günlerde erken aşama girişim sermayesi fonu 
DCP'nin yatırımı geldi. Bu kaynak girişleri, Entekno'nun 
Statista verilerine göre altı yıl sonra 13,7 milyar dolar 
hacme ulaşması beklenen güneş koruyucusu işine girişini 
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simgeliyor. Buna göre Şubat 2018'de başlayacak ve 20 ay 
sürecek Faz II kapsamında MicNo teknolojisiyle geliştirilecek güneş kremi gibi kozmetik ürünlerin ticarileştirme- 
ye hazır hale gelmesi için gereken formülasyon çalışmaları, testler ve uluslararası belgelendirmeler tamamlanacak. 
Yani yaklaşık iki yıl içinde üretim aşamasına geçmiş 
olmayı planlıyorlar. Prof. Suvacı özellikle oldukça rekabetçi bulduğu “SME Instrument-Faz 11” desteğini almayı 
önemli buluyor. “Entekno'nun Avrupa'daki inovasyon 
tabanlı şirketler arasında en üstteki yüzde lik dilimde 
yer aldığını göstermesi açısından önemli” diyor. 

39 yaşında profesör unvanını alan Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi Bölümü öğretim üyesi ve Arinkom TTO Proje Yürütücüsü Suvacı aslında Entekno'yu 
2008'de Siemens AG için geliştirdiği elektroseramik 
tozları üretimi için kurdu. “Tozlara” ilgisinin temeliyse 
ABD'de mastır ve doktora dönemine dayanıyor. Memur 
bir ailenin çocuğu olan ve babasının mesleğinden ötürü ilkokulu dört farklı kentte okuyan Suvacı, ilk ve orta 
öğretiminde ortalama bir öğrenci olduğunu, yazları ise 
eczanelerde çıraklık yaptığını hatırlıyor. “Babam paranın 
nasıl kazanıldığını öğretmek istiyordu” diyor. Üniversite sınavında yüzde “lük dilime girerek ODTÜ Malzeme Mühendisliği'ni kazandı. Okul bitince de staj için 
İngiltere'ye gitti. “O sıralar Türkiye'de kalite yönetimi 
yeni başlıyordu. Kaliteci olmaya karar vermiştim” diyor. 
Bu hedefle staj sonrası ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde 
mastır yaptı. Mastır sırasında kazandığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursu ile Pensilvanya Eyalet 
Üniversitesinde “İleri Teknoloji Seramikler” alanında 
mastırını tamamladı, ardından doktora yaptı. Fotoğraf 
makinelerinden radyolara, fırın çakmaklarından dizel 
otomobillere kadar birçok alanda kullanılan “piezoelektrik” malzemesinin kurşun içermeyen ve seramik tabanlı 
geliştirilmesini konu alan doktora tezinin, “en iy? çalışma 
seçildiğini söylüyor. 
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Post doktora için okulda kalan Suvacı'nın ilgi alanın 
şekillenmesi de bugünlere dayanıyor. Okulda “Toz Esaslı 
Malzemeler Araştırma Grubu”na katılan Suvacı, aldığı 
MEB bursunun karşılığı olarak Anadolu Üniversitesi'ne 
dönme zorunluluğu olsa da aslında yurtdışında kalmayı 
daha çok istediğini anlatıyor. Ama 200V'de bir kongre 
için davet edildiği Anadolu Üniversitesi'nde rektör Engin 
Ataç ile yaptığı sohbet fikrini değiştirmesine yol açmış. 
Aynı dönemde malzeme bilimi ve mühendisliği bölümü- 
ne kendi deyimiyle “ondan çok daha başarılı” akademisyenlerin katıldığını, aynı vizyona sahip insanlarla çalışmaya başladığı için şanslı olduğunu düşünüyor. 

2001'de Eskişehir'e dönen Sıvacı, 200te ise bu kez 
Alexander von Humboldt bursuyla bir buçuk yıl Darmstadt Teknik Üniversitesi'ne ziyaretçi profesör olarak 
çalıştı. Entekno'yu kurmasına kurmasına vesile olan 
Siemens işbirliği de bu dönemde başladı. “Siemens'in 
misafiri olarak Münih'te bir konferansa çağırıldım. Orada 
doktora tezimde yaptığım bir çalışmayı çok beğendiklerini ve kendi sistemlerine adapte etmek istediklerini söylediler” diyor. Proje bazlı olarak başlayan bu işbirliğini bir 
süre arkadaşlarının şirketleri üzerinden yürütmüş. Suvacı 


sitesi ğretimlÜyes 


ancak 2008'de Siemens'in isteğiyle Entekno'yu kurdu. 
“Açıkçası öğretim görevlilerin şirket kurmasına sıcak 
bakmıyordum. Bilim insanlarının yerinin laboratuvar 
olduğunu düşünüyorum” diye gerekçelendiriyor bunun 
nedenini. Suvacı, Entekno'yu kurar kurmaz ilk işi, finansal işleri yürütmesi için ODTÜ'den de arkadaşı Oktay 
Uysal ile çalışmak oldu. “Çünkü” diyor, “sürdürülebilir 
bir iş kurmak için hem yöneticilik yapıp hem de teknoloji 
geliştirmek kolay değil.» 

Entekno, Siemens işbirliği çerçevesinde geliştirdiği kurşunsuz elektroseramik toz bazlı elektroseramik malzemeleri Almanya, Belçika, Avustralya, İsveç gibi ülkelere ihraç 
etti. Ama artık Siemens işbirliği sonlanmış durumda. Artık 
tüm odak, altı yıldır üzerinde çalıştığı MicNo. Sıvacı, Anadolu Üniversitesi teknoloji transfer ofisi Arinkom ile Şehir 
Üniversitesi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı 
ortaklığındaki “MicNo” için öncelikli amacının birkaç yıl 
içinde teknolojiyi yerli yerine oturtmak olduğunu anlatıyor. Yeni teknolojiler üretmeye devam edecek, teklif gelirse 
de “çıkış” yapmayı düşünüyor. “Bizim gibi şirketlerin böyle 
düşünmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji geliştiren insanlarız. 
Girişimci akademisyenlik böyle birşey?”-c.M. 


Nano partüküllerin belirli 
bir düzende biraraya 
gelmesini sağlayan MicNo, 
güneş kremlerinin yeni bir 
nano partikül teknolojisiyle 
üretimine olanak tanıyor. 
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Grill | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 


Mikro Çevreler 


Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur geliştirdiği üç boyutlu mikroçip ile ilaç 
endüstrisini büyük bir yanlıştan döndürüyor olabilir. 


ugün yeni bir ilaç geliştirmek için 12-15 
yıl gerekiyor. Bu sürede harcanması 
gereken para, Tufts Center verilerine 
göre yaklaşık 2,7 milyar dolar -tabii 
herşey yolunda giderse... Zira “klinik 
aşamalarda başarısız oldu”, ilaç endüstrisinin hayli aşina 
olduğunu bir laf. Her 100 denemeden iyi ihtimalle biri 
FDA onayı aşamasına ulaşabiliyor. Doç. Dr. Devrim Pesen 
Okvur, 2010'dan beri bu klinik araştırmaların sorunlu 
olduğunu düşünüyor. “Çünkü ilaçlar doğru koşullarda 
test edilmiyor” diyor İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim 
üyesi ve olabildiğince sade bir dille anlatıyor: “Bu araştırmaların en zayıf halkası, iki boyutlu hücre kültürü dediğimiz kısım. Bir hücrenin ilaca tepkisi ölçülüyor. Ama 
burada bir yanlışlık var zira hücrenin kendisi üç boyutlu. 
Dolayısıyla iki boyutlu ortamda sudan çıkmış balığa dönüyor. Diyelim ki iki boyutta ilaç etki etti. Ama yanına 
normal bir hücre koyduğunuzda çalışmıyor. Ya da etkili 
olmadığını düşündüğünüz bir ilaç bu sefer etki ediyor.” 
Aslında endüstri bir süredir 3B mikroçiplerle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ama henüz gelişim aşamasında bir 
teknoloji. Bu nedenle de çok pahalı, üretimi uzun sürüyor 
ve temiz oda gerekliliği gibi nedenlerle de kullanımı hayli 
zor. İşte Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur'un bu sorun üzerine inşa ettiği İYTE spin off'u Initio'da en başta 3B çipleri, 
3B yazıcılarla üretiliyordu. Okvur, şimdi ise bu çiplerin 
üretilmesinde daha üst bir teknoloji kullandıklarını ifade 
ediyor. Hem de mevcut üretim yöntemlerinden yaklaşık 
10 kat daha düşük maliyetle, daha az zamanda ve mevcut 
klasik çip teknolojisiyle eşdeğerde... “Artık araştırmacıların 
taleplerine göre 3B yazıcılar kullanarak hücrelerin doğal 
ortamlarını taklit eden mikroçipler üretebiliyoruz” diyor 
Okvur gayet mütevazı bir şekilde... 
Bu buluş, Okvur'un mütevazılığının aksine hayli şatafatı hak ediyor. Zira iki boyutlu hücre kültürü testleri, bir 
ilacın toplam araştırma bütçesinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Ve sadece 15 büyük ilaç şirketinin 2016'da araştırma faaliyetlerine 86 milyar dolar harcadıkları düşünüldügünde Okvur'un buluşunun yaratacağı etki de netleşiyor. 

3B mikroçipleri ucuzlatmanın ve erişimini kolaylaştırmanın paranın ötesinde faydaları var. Örneğin bir 
kanserli hastaya hangisi ilacın iyi geleceğini bilmenin tek 
yolu, ilacın kullanılması. Ama bu yıpratıcı bir süreç. İşte 
Okvur'un 3B mikroçipleri, alınacak bir doku veya kan 
örneğiyle önceden ilacın hastanın hücrelerine nasıl etki 
ettiğini belirleme şansı sunacak. Çipin üzerindeki gaz 
geçirgen özelliğine sahip malzeme sayesinde de herhangi 
bir mikroskoptan bu inceleme yapılabilecek. Yani ayrı bir 
cihaz alınması ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. “Bizim 
çipler çok işlevli” diyor Okvur, “Çipin bir tarafına kanserli bir tarafına normal hücreleri, ortaya ise test etmek istediğimiz ilacı koyup ilacın hangisine etki ettiğini görebiliyorum. Ayrıca doz testi de yapabiliyorum. Yani üç soruya 
aynı anda cevap verebiliyoruz. Etkili mi, yan etkisi, kaç 
doz kullanılmalı... Böyle bir çip piyasada yok.” 

Diğer taraftan Okvur'un ucuz ve erişilebilir hale getirdiği 3B çipler yeni ilaç geliştirme sürecini de kuşkusuz 
kolaylaştıracak ve hızlandıracak. “Her durumda 3B çiple 
yapılan testler daha doğru sonuç veriyor” diyor Okvur, 
“Mesela geçen bir hoca, “Devrim deneyleri yıllardır böyle 
yapıyorduk ama sonra hastadakiyle aynı sonuçlar çıkmıyordu” dedi. Hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz?” 

Şimdiye kadar 2 milyon euro'luk proje üreten ve iki 
patenti ile 13 bilimsel makalesi olan Doç. Dr. Devrim Pesen 
Okvur, Initio'yu Nisan 2016'da İzmir Teknopark'ta kurdu. 
Bu alanda çalışmak çocukluk hayali. 41 yaşındaki Okvur, 
“Babamla yaptığımız deneyler ve evimizin kütüphanesini 
kaplayan bilim ansiklopedileri sayesinde çocukluğumdan 
beri genetik alanında çalışmak istiyordum” diye hatırlıyor 
ve ekliyor: “Üniversite sınavından birkaç ay önce bir kağıdın üzerine büyük harflerle genetik yazıp başucuma koymuştum.” Okvur, 1995'te Bilkent Üniversitesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü kazandı. Mezun olduktan 
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sonra John Hopkins Üniversitesi'nde Hücresel ve Moleküler Fizyoloji alanında doktora yaptı. Yurtdışında kaldığı 10 
yıl boyunca kanser hücre biyolojisi üzerine özellikle meme 
kanseri üzerine çalıştı. 2010'da Türkiye'ye geri döndü ve 
İYTE'de mikroçipler üzerine çalışmaya başladı. 

Aslında Initio öncesinde iki öğrencisinin, dönemin 
teknolojisi mikro akışkan çipler üzerine kurduğu şirkete bilimsel danışmanlık yaptı. Ancak zamanla yanlıştı 
ve şirket kapandı. Ama bu deneyimin, iş devam ettirme 
yönünde düşünmesini sağladığını anlatıyor. “O dönemki 
yüksek lisans öğrencim ve şimdiki ortağım Sevgi (Önab, 
“hocam yapalım, bu işi” dedi. Öyle başladık” diyor. İzmir 
Teknopark'taki iki haftalık eğitimlere katılmışlar, yerel 
komiteden de geçip projelerini TÜBİTAK'a ulaştırmayı 
başarmışlar. “Bu iş çok zor” 
diye biraz çekimserdim. 
Sevgi'nin motivasyonu çok 
yüksekti” diye hatırlıyor, 
“Devlet memuru olarak kredi çektim. Maddi anlamda 
da zorluyor ama bir heves 
istiyordum. Yapmasaydım 
içimde kalırdı. Ailem de 
destekliyordu.” Projelerinin seçilmesiyle teknoparkta bir ofisleri oldu ve 
TÜBİTAK'tan 150 bin lira 
aldılar, AB fonlarından da 
100 bin euro geldi. 2013'te 
de patent çalışmalarına 
başladılar. 2015'te ise Cenevre Uluslararası Buluşlar 
Fuarı'ndan “Hücre biyolojisinde uzaklığa bağlı etkileşimlerin araştırılması için 
mikroakışkan cihaz” buluşuyla altın madalya geldi. 

Initio, geçen dört yılın 
ardından Haziran 2017'de 
ilk çiplerini satışa hazır hale 
getirdi. Temmuzdan bu yana 
tek kullanımlık ve 65 dolar 
etiketli mikroçiplerinden 
yurtiçinde 60 adet sattılar. 
Alıcıları genellikle kanser 
araştırmaları yapan akademisyenler. Fakat asıl hedef 
kitlesi ilaç şirketleri -tabii 

' Türkiye'de ilaç araştırmaları 
sınırlı olduğu için yurtdışındakiler... Bu nedenle ABD'de 
bir ofis açmayı planlıyor. 


Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur - 


“En geç yılsonuna kadar yurtdışına satış yapmamız lazım” diyor ve ekliyor: “Yurtdışına açıldığımız zaman 
gerisi çorap söküğü gibi gelecek” Şu sıralar Almanya'da 
bir şirketle distribütörlük görüşmeleri yapıyorlar. Ayrıca 
ABD'de bir firmayla 5 bin adetlik satış için temastalar. 

Diğer taraftan melek yatırımcılarla görüşme halindeler. “İnsanlar hastalıklarına çare olacak doğru ilacı bu 
mikroçipler sayesinde kullanabilsin, istiyorum. Bunu hızlı ve etkili şekilde hayata geçirebilmenin yolu ise seri üretimden geçiyor” diyor muhtemel bir kaynağın üretime ve 
tanıma harcanacağını anlatırken... Uzun vadede: “Büyük 
bir ilaç şirketi tarafından satın alınmasını istiyor. Çünkü 
sonrası kolay... Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlarız. 
Çözülecek o kadar çok problem var ki.” -B.6. 


İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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Magopi 


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 


Görünmez Zırh 


Yardımcı Doçent Doktor Özgür Özer, Amerikan ordusunun 
Hummer'larını koruyan zırhın üretim maliyetlerini düşürerek sivil 
uygulamalarda kullanılmasına olanak sağladı. 


ardımcı Doçent Özgür Özer, savunma, elektronik, saat gibi dev endüstrilerin kullandığı 

cam ve ekran teknolojisini kökten sarsmanın 

arifesinde duruyor. Anadolu Üniversitesi 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi “çizilmez transparan seramik cam” adı 
verilen teknolojisiyle camın direnemediği ekstrem koşullara bile dayanıklı optik materyaller üretiyor. 

Özer'in Anadolu Üniversitesi spin off'u “MagSpin” ile 
aynı adı taşıyan teknolojisi, muadil şeffaf seramiklerden 
yüzde 25 daha sert olan yapısıyla çizilmelere karşı yüksek 
direnç sağlıyor; yüksek aşındırıcı koşullarda (asit gibi) 
sağlam kalıyor; 1.300 santigrat dereceye kadar optik özelliklerini koruyabiliyor böylece yüksek sıcaklık uygulamalarında net görüş sunuyor. Bu da hipersonik uçuşlarda 
sinyal iletim oranının korunmasını sağlıyor aynı zamanda 
kızılötesi kullanımda yüzde 95 optimal iletim sunuyor. 
İnce ve homojen tanecikleri sayesinde de yüksek mühendislik ürünleri için ileri uygulamaları mümkün kılıyor. Bu 
haliyle de şeffaf zırhlar, misil konileri, gece görüş gözlükleri gibi askeri uygulamalara olanak tanıyor. Ayrıca kol 
saatleri, cep telefonu ekranları, kamera lensleri ve sentetik değerli taşlar gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Zaten 
çıkış mottoları da, “Amerikan ordusunun Hummer'larını 
koruyan zırh, neden cep telefonunuzu ve saatinizi korumasın!” Özer, temelde yaptıklarının varolan bir savunma 
teknolojisinin üretim maliyetlerini düşürerek sivil uygulamalarda kullanılmasını sağlamak olarak özetliyor. 
“Ürettiğimiz malzeme aslında taktik araçlarının pencerelerinde kullanılan transparan bir zırh. Ancak üretimi 
ekonomik hale getirerek bu malzemeyi yüksek mekanik 
özellikler gerektiren saat ekranı ve telefon ekranı gibi 
diğer alanlarda da kullanma imkanı bulduk” diyor. 

Şu anda Mag5pin özelleştirilmiş tasarımlar yapabiliyor. Örneğin difüzyon kullanarak malzemenin belirli 
bölgelerini renklendiriyorlar; cep telefonu ekranında 
kullanılacak ürünlerinin çarpmaya en açık kenar ve köşe 
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bölgelerini toklaştırıyorlar; içinde desen olan transparan 
seramik bıçak (dünyada ilk) üretebiliyorlar. “Bu alanda 
bu tür çözümler sunan tek firmayız” diyor Özer, “Farklı 
tasarımlar ya da bu tür kişiselleştirilmiş ürünler pazarda 
fark yaratabilmeniz için çok önemli” diye de ekliyor. 

12 makalesi, biri ulusal üçü uluslararası toplam dört 
patenti olan (iki yeni patent başvurusu da yolda) 40 
yaşındaki Özgür Özen akademisyen bir ailenin çocuğu... Anadolu 
Üniversitesi'nde Seramik Mühendisliği Bölümü'nde okudu. Yüksek lisans 
ve doktorayı da burada tamamladı. 

Bu dönemde Fransa'da Grenoble 
Üniversitesi'nde ve Slovenya'da Jozef 
Stefan Enstitüsü'nde farklı projelerde 
çalıştığını doktora sonrası ise burslu 
olarak ABD, Pennstate Üniversitesi'ne 
gittiğini anlatıyor. Doktora sonrası ise 
iyi bir şirkette bol kazançlı iş bulsa da, 
ailevi sebeplerden dolayı eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldığını anlatıyor. Ancak öğretim üyesi kadrosu alamamıştı. Boş durmak istemedi 
ve MagSpin teknolojisini atası projeyi 
yazdı. “TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Çalışmalara 
da böyle başladım” diye hatırlıyor. Projedeki hedefi, transparan zırh olarak 
kullanılan şeffaf seramiklerin üretimi 
sırasında rol oynayan mekanizmaları 
analiz etmekti. Ama proje sonunda 
hem üretimi ekonomik hale getirebileceğini hem de sivil alanlarda uygulama 
imkanı olabileceğini keşfetti. 

Projenin bu beklenmedik çıktısı 
Anadolu Üniversitesi'nin TTO'su Arinkom dikkatini çekti. Arinkom vasıtasıy- 


FOTOĞRAF: ŞEREF YILMAZ 


la Şehir TTO ile tanıştıklarını anlatan Özer, “Geliştirilen 
teknolojiye inançları benden daha fazlaydı” diyor. Şehir 
TTO ve Arinkom ile teknolojiyi nasıl pazarlayacağı, fikri 
mülkiyet hakları konusunda nasıl stratejiler izleyecekleri 
üzerine çalışmışlar. Ardından da 100 bin euro'luk DCP 
yatırımı gelmiş. “Sanıyorum bu süreç içimdeki girişimciliği tekrar uyandırdı” diye anlatıyor keyifle, “25 yıl önce 
dört arkadaş biraraya gelip “Universal PC Club adında bir 
oyun şirketi kurmuştuk. Ama yürümedi.” Buna ek olarak 
akademik dünyanın mevcut koşulları da geliştirdiği teknolojiyi bir girişime dönüştürme fikrinin aklına yatmasına yol açmış görünüyor. “Gerçek anlamda bilimsel bir 
çalışma yürütecek vakit çok sınırlı. Akademi sizi temel 
bilimsel çalışma yapmak yerine mühendislik becerilerinizi konuşturmaya itiyorsa neden bu beceriler bir girişim 
ile sonuçlanmasın?” diyor. 

Ama girişimcilik yolculuğu çıktığında beklemediği 
sorunlarla karşılaşmış. “Proje çıktıları bir girişime dönüşene kadar teknolojinin seri üretime uygun olmayışını hiç 
sorgulamadım” diye anlatıyor: “Nihayetinde “Türkiye kaç 
tane zırh üretiyor ki, günde bir-iki transparan zırh üretimi belli sayıda aracın revizyonu için yeterli olur” diye 
düşünüyordum. Ancak çok fazla zırh üretiyormuşuz. 


YrdNDOÇADrÖzgür Özer - Anadolu Üniversitesi e. Üyesi 


Üstelik bu malzemeyi dayanıklı tüketim ürünlerinde de 
kullanmak isteyince iş farklı bir noktaya taşındı.” 

Henüz şirketleşmeden gelen DCP'nin 100 bin 
euro'luk yatırımının küçük bir kısmı seri üretim çalışmaları için kullanılmış. “Malzemeyi yığın olarak üretme 
kararı alınca ikinci yatırım ihtiyacı doğdu” diyen Özer 
adet ve boyutlar artınca ve işin içine pazarlama girince 
oyunun kurallarının tamamen değiştiğini anlatıyor. Değişen ilk şey, bir şirkete dönüşme zorunluluğu olmuş. 
Özer, MagSpin Ağustos 2017'de kurdu. Şirketleşme için 
bir kısmı seri üretim olmak üzere 200 bin lira harcadığını anlatıyor. Bu aşamada miktarı açıklanmayan ikinci 
tur yatırımı geldi. Özer bu paranın ekip ve üretim tesisi 
oluşturmak üzere harcandığını söylüyor. Altı ay sonra 
üretim tesisinin faaliyete geçmesi planlanıyor. Aklında 
saat için yıllık 500 bin ila 1 milyon adetlik bir üretim 
hedefi var. Özer, oyunu kurallarına göre oynayacak bir 
CEO'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Kendisi için de 
CTO pozisyonu ideal görüyor. Bir taraftan birçok spinoff gibi onun da planı şirketi satıp çıkmak. “Arkamda 
DCP gibi güçlü bir yatırımcı olması avantaj. Uygun bir 
çıkış senaryosunu zamanı geldiğinde hayata geçirebileceklerine eminim” diyor. -C.M. 


MagSpin aslında taktik 
araçlarının pencerelerinde 
kullanılan transparan bir 
zırh. Ancak bu teknolojinin 
üretiminin ekonomik 

hale getirilmesi, yüksek 
mekanik özellikler 
gerektiren saat ekranı ve 
telefon ekranı gibi diğer 
alanlarda da kullanmasına 
imkanı sağladı. 
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NET BAKIŞ 


KANBOLAT UZ 


Kişisel Veri İştahına AB Sınırı 


vrupa Birliği kişisel verilerin korunması için 

yeni bir yasal düzenlemeye gidiyor. Bu yasal 

düzenleme özellikle 
İnternet reklamcılığı ve online pazarlama gibi büyük çaplı kişisel veri 
işlemeye dayanan İnternet şirketlerini zorlayacak. 

Avrupa Birliği, vatandaşlarının 
kişisel verilerinin gizliliğine ne kadar 
önem verdiğini bu yasal düzenlemeyle kalın çizgilerle vurgulamış oluyor. 
General Data Protection Regulation 
(GDPR) adı verilen düzenleme 25 
Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olacak. Bu kural bir direktif 
olmadığı için AB üyesi ülkelerde, tek 
tek parlamentolarda onaylanması gerekmeden anında yürürlüğe girecek. 

Peki bu yeni yasal düzenleme 
neler getiriyor? Avrupa Birliği s1- 
nırlarında yerleşik bireylerin kişisel 
verilerinin korunması için çok katı 
kurallar söz konusu. Bu kurallar 
sadece AB ülkelerinde bulunan kişi, 
kurum ve şirketlerle sınırlı kalmayıp, 
dünyanın neresinde olursa olsun 
Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerini bulunduran ve işleyenleri bağlayıcı hükümler içeriyor. Yeni yasanın 
hükümlerine aykırı hareket eden 
şirketlere, dünya çapındaki yıllık 
cirolarının yüzde #üne ulaşabilecek 
para cezaları kesilebilecek. 

Günümüzün dijital ekonomisinde kişisel verilerin değeri de büyük 
boyutlara ulaşıyor. Başta reklam ve 
pazarlama şirketleri olmak üzere 
bireylerin kişisel verilerini işleyip 
pazarlama konusundaki stratejik 
kararlarını buna göre şekillendiren 
şirketler, dev büyüme rakamlarına 
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ulaşabiliyor. Buna karşılık yeni dijital 
ekonomi koşullarına ayak uyduramayan şirketler, yavaş yavaş yok oluyor. 
Bu durumda da kişisel verilerin önemi giderek artıyor. Tabii ki bu durum 
her tür kişisel verinin toplanması konusunda şirketlerin sınırsız bir iştaha 
sahip olmasına sebep oluyor. 

İşte Avrupa Birliği'nin yeni yasası, bu duruma bir sınırlama getirme 
amacı taşıyor. Yasaya göre kişisel veri 
bir bireyin ister bireysel ister profesyonel isterse de toplumsal yaşamına 
dair her tür veriyi kapsıyor. Kişinin 
ismi, adresi, görüntüsü, e-posta adresi, banka hesapları, tıbbi kayıtları, 
sosyal medyadaki faaliyetleri hatta 
kullandığı İnternet'e bağlı cihazla- 


AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KİŞİSEL 
VERİLERİN KORUNMASINA 
İLİŞKİN YENİ YASAL 
DÜZENLEMESİ DOLAYLI 
BİLE OLSA TÜRKİYE'YE DE 
UZANIYOR. 


rının ayırt edilmesini sağlayan IP 
adresleri kişisel veri kapsamında 
değerlendirilebilecek. AB üyesi olan 
tüm devletler yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bağımsız bir denetim 
otoritesi oluşturacak. 

Kişisel verileri toplayan ve işleyen 
kuruluşlar, bu verilerin güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olacak. Toplanan veriler içinde bulunan ayırt 
edici isimler, kod numarası gibi anonimleştirici verilere dönüştürülecek. 
Eğer verileri kontrol eden şirket, bu 
verilerin çalınması gibi bir durumla 
karşılaşırsa, bunu derhal yetkili oto- 


ritelere bildirmek zorunda olacak. 
Eğer veri çalınma olayında, çalınan 
verilerde bilgileri bulunan bireyler 
ayırt edilebilir durumdaysa yani eğer 
veriler anonimleştirilmediyse, bu 
bireylerin de haberdar edilmesi zorunluluğu bulunuyor. 

Bireyler, verileri kontrol eden şirketlere, kendisi hakkında toplanan 
verileri sorma hakkına sahip olacak. 
Ayrıca bireylerin bu verilerin silinmesini talep etme hakkı da var. 

Görüldüğü gibi Avrupa Birliği'nin 
yeni yasal düzenlemesi bireylere, 
kendi kişisel verileri üzerinde önemli 
haklar verirken, bu verilere sahip 
olan ve işleyen şirketlere de çok ciddi 
yükümlülükler getiriyor. Türkiye'nin 
en büyük ticaret ortağının Avrupa 
Birliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türk şirketlerinin de bu 
yeni GDPR yasasından ciddi biçimde 
etkileneceği ortada. 

İnternet ve dijital ekonominin 
devleri çoktan bu yeni düzene ayak 
uydurmak üzere çalışmalarına hız 
vermiş durumda. Google, Microsoft 
gibi devler sahip oldukları büyük 
uzman kadrolarla, gelen dalganın 
kendilerini vurmaması için çalışıyorlar. Ancak ülkemizde özellikle Avrupa ile iş yapan firmaların ya da sivil 
toplum kuruluşlarının yeni düzenlemeden ne kadar haberdar oldukları 
meçhul. Eğer hazırlıksız yakalanırsa 
Türkiye'de Avrupa ile iş yapan kuruluşların ciddi cezai yaptırımlarla 
karşılaşması söz konusu. İnternet 
üzerinde, bu konuyla ilgili yeterli 
kaynak mevcut bulunuyor. Türk 
firmalarının bu yeni düzene uyum 
sağlamak üzere bir an önce çalışmaya 
başlaması gerekiyor. © 
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Aksa Akrilik olarak, 

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan ve 
Kurumsal Yönetim Derneği tarafından değerlendirilen 
tüm şirketleri geride bırakıp en yüksek notu alarak 
bu yıl da birinci olduk. 

Emeğimize sevgi ve özveri katarak, 
bir kez daha kazandığımız Kurumsal Yönetim Ödülü'nün 
mutluluğunu tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve 


hissedarlarımızla paylaşmaktan onur duyarız. 


AKKÖK 
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li Zi 


si kongrenin 


7 nın Global 
İestekleme 
girişimcilerin nasıl 
cekleriyle ilgili 
7 Dünya Başkanı 
bir çalıştay 


is. üzen leyeceğini Söylüyor. 


DÜNYA MELEK YATIRIM FORUMU 


Süper Meleklerin 


Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları 
topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), İstanbul'da 


”stanbul'da 18-20 Şubat tarihleri arasında Swissotel The 
Bosphorus'ta düzenleyeceği 
ya dünyanın en 

m iyi melek yatırımcılarını ve 
binden fazla delegeyi biraraya getirecek WBAF World Congress 2018, eş 
zamanlı beş önemli zirveye ev sahipliği yapacak. Bu zirvelerden ilki, melek yatırımcılara yönelik ve “WBAF 
Yıllık Konferans 2018” adını taşıyor. 
İkincisyse start-up ve scale-up'lar 
için “WBAF Yatırım Alma Zirvesi”. 
Üçüncü zirve 100 milyon dolar cironun üzerindeki şirketlerin CEO”larını hedefliyor. Impact (sosyal etki) 
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bir ilke daha imza atacak. 


yatırımcılar için “Impact Yatırımcılık 
Zirvesi 2018” ve finans yöneticileri 
için “FinTech Zirvesi 2018” ise diğer 
oturumların ana başlıkları. Ayrıca forumda erken aşama yatırımcılığının 
Oscar'ı kabul edilen “WBAF Dünya 
Mükemmellik Ödülleri” de sahiplerini bulacak. 

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı (WBAF), Avrupa Melek Yatırım 
Ticaret Örgütü Başkan Yardımcısı 
(EBAN) ve Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı (TBAA) Baybars 
Altuntaş, etkinlik süresince aile ofisleri ve varlık yönetimi kurumlarının 
yenilikleri nasıl teşvik edeceklerini; 


melek yatırımcılar, start-up, scale-up, 
high-growth şirketler ve KOBİ'ler ile 
işbirliği yaparak işlerine nasıl daha 
fazla değer katabileceklerini araştırmaya odaklanacaklarını anlatıyor. 
Ayrıca WBAF 2018'in aile şirketleri 
ve varlık yönetimi kuruluşlarıyla 
işbirliği yapmak isteyen melek yatırımcılara odaklanacağını da sözleri- 
ne ekliyor. 

Melek yatırımcıları, start-up ve 
scale-up sermaye piyasalarıyla tanıştıracak bilgi birikimine ve ağa 
sahip olan WBAF World Congress 
2018 için “Erken çıkış için yenilikçi 
finansal planlar hazırlayabilirsek bu 


çok daha kısa zamanlarda daha fazla 
işimkanı ve toplumsal adalet anlamına gelecek” diyen Altuntaş, bu yıl 
aynı zamanda ilk kez devlet başkanı 
düzeyinde katılımın gerçekleşeceğini 
söylüyor. Makedonya Cumhurbaşkanı Dr. Corge Ivanov, heyetiyle birlikte 
kongreye katılmak için Türkiye'ye 
gelecek. Diğer taraftan Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de küresel melek yatırımcılara hitap eden 
bir konuşma yapacağı kongrede ilk 
günün kapanış oturumunu ise Hırvatistan Başbakan Yardımcısı yapacak. 
Kosova İnavosyan Bakanı Start-up 
Panelinde konuşmacı olurken Porto 
Belediye Başkanı da “Akıllı Şehirler 
ve FinTech” konulu bir konuşma 
yapacak. 

Aynı zamanda dünyada ilk kez 
düzenlenen “melek yatırımcılığın İslami finansal enstrüman olarak kullanılıp kullanılamayacağının” tartışılacağı paneli yönetmek üzere IFC'nin 
İslami Finans Direktörü Türkiye'ye 
gelecek. Panelde Bahreyn Eski İçişleri Bakanı Şeyh İbrahim ve Albaraka 
Türk Genel Müdürü Melikşah Utku 
da konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca kendi türünde ilk kez tartışılacak 
“Blockchain'in Impact Yatırımlar ve 
Sosyal Girişimcilik Üzerine Etkileri” 


WBAF 


World Business Angels 
investment Forum 


WBAF 


Re si 


COMMITTED TO EMPOWERİNG THE 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE WORLD 
Annual Meeting, Istanbul 2017 


Za 
m a Ür 


konulu paneli ise Slovenya Blockchain Hub Center kurucusu yönetecek. 
Dünyanın önde gelen borsaları, 
varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım 
fonları, servet yönetim şirketleri, aile 
ofisleri, özel bankacılık birimleri, 
teknopark yöneticileri, 100 milyon 
doların üzerinde değerlemeye sahip 
şirketlerin uluslararası CEO”ları, 
melek yatırımcılar, Vler ve pek çok 
ülkeden bakanın katılacağı WBAF 
World Congress 2018, Türkiye'yi 
uluslararası sermaye piyasalarının 
adeta “hub center”ı haline getirecek. 
CEO-Preneurship Zirvesi ile 
“Dünyada ilk kez 100 milyon dolar ve 
üzerindeki şirketlerin CEO'larına bir 
kongre ev sahipliği yapacak” diyen 


DEV KATILIM 


Kongrede temsil edilen sermaye 
toplamı 250 milyar dolar. Bünyesinde 
32 küresel panel, 82 ülkeden katılımcı, 
bin 200 melek yatırımcı, 115 uluslararası 
konuşmacı, bir devlet başkanı, beş 
başbakan yardımcısı, 15 ülke birincisi 

: girişim, 31 WBAF ülke başkanı, 68 melek 

: yatırım ağı başkanı ve beş uluslararası 
eğitim programı barındıracak olan 
kongre hakkında geniş bilgiye 
www.wbaf2018.istanbul adresinden 
ulaşılabiliyor. 


Baybars Altuntaş, buradaki amacın 
CEO'ları emekli olduktan sonra 
melek yatırımcı olarak ekonomiye 
kazandırmak olduğunu belirtiyor. 
Kongrenin ikinci günü düzenlenen CEO Zirvesi'ni Türk Telekom 
CEO'su Paul Doany yönetecek. 
Kongrede çok önemli konuşmacıların olduğunu ifade eden Altuntaş, Dusan Stojanovic'in de (Silikon 
Vadisi'nde üç ayda 100 milyon dolarlık çıkış başarısı yakalayan melek 
yatırımcı) “Erken Çıkış Nasıl Başarılır” konulu bir konuşma yapacağını 
söylüyor. Altuntaş ayrıca Dünya 
Blockchain Konsorsiyumu'nun kurucularından Brad Yasar'ın “1ICO'nun 
Melek Yatırımcılığı Nasıl Etkileyeceği” ve IFC'nin SME Finance Forum 
Başkanı Matthew Gamser'in “Mültecilerin Girişimcilik Dünyasına Nasıl 
Kazandırılabileceği” başlıklı konuşmalarına da dikkat çekiyor. Öte yandan kongrede EBAN”ın Onursal Başkanı ve Jungen Holding'in kurucusu 
Peter Jungen “CEO'ların Girişimlerle 
Nasıl İşbirliği Yapabileceklerini”, 
IBM Watsons Financial Services 
FinTech Kurulu Başkanı Paolo Sironi 
de “Finansal Teknolojilerde Bizi Bekleyen Fırsatlar” konularında değerlendirmelerde bulunacak. © 
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2017 PİYASALAR AÇISINDAN BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE İYİ 
BİR YIL OLDU. BİST 100 ENDEKSİ YÜZDE 60'LIK YÜKSELİŞİYLE 
HİSSE VE BORSA YATIRIM FONLARININ GETİRİLERDE ÖN PLANA 
ÇIKMASINI SAĞLADI. AYNI ZAMANDA DÖVİZ KURLARINDA 
YAŞANAN YÜKSELİŞ TÜRK EUROBONDLARI VE YABANCI 
MENKUL KIYMET TAŞIYAN FONLARIN GETİRİLERİNİ OLUMLU 
ETKİLEDİ. 2017'DE KLASİK FONLARIN YANI SIRA YENİ KURULAN 
GİRİŞİM SERMAYESİ İLE GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE 
SERBEST FONLARA OLAN TALEP SEKTÖRÜN YENİ BİR YOLDA 
İLERLEDİĞİNİN DE İŞARETİNİ VERDİ. 


ANALİZ- ALTERNATİF BÜYÜME, 104 EN İYİLER, 106 KARMA DEĞİŞKEN/DEĞİŞKEN FONLAR, 107 ALTIN VE EMTİA FONLARI, 
ENDEKSLİ HİSSE FONLARI, 108 ULUSLARARASI HİSSE FONLARI, 108 KİRA SERTİFİKASI FONLARI, 
UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONLARI, 109 HİSSE YOĞUN FONLAR, 109 DİĞER FONLAR, 110 KISA VADELİ BONO FONLARI, 
ORTA VADELİ TAHVİL BONO FONLARI, 1/i KARMA DEĞİŞKEN/KARMA FONLAR, 
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI, 112 ULUSLARARASI TAHVİL BONO FONLARI, 112 PP LİKİT FONLAR 


KISALTMALAR: Borçlanma Araçları Fonu: B.A.F, Gelişmekte Olan Ülkeler: G.O.Ü., Fon Sepeti Fonu : F.S.F, Hisse Senedi Fonu : H.S.F, Borsa Yatırım Fonu: BY.F, 
Para Piyasası Fonu: P.P.F., Özel Sektör Borçlanma Araçları: O.S.B.A., Hisse Senedi Fonu: H.S.F., Hisse Senedi Yoğun: H.SY., Değişken: Değ,, Portföy: Port. 
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Alternatif Büyüme 


on sektörünün korkulu rüyası yüksek mevduat faiz 
oranları geri döndü. Özellikle hisse senedi cephesinde son derece iyi bir yılı 
geride bırakmamıza rağmen yatırım 
fonlarındaki büyüme yüzde 7'nin üzerine çıkmadı, sektör emeklilik fonları 
haricinde büyümeyi neredeyse unuttu. 2016'yı 41,7 milyar lira büyüklükle 
kapatan yatırım fonu toplam portföyü 
2017'de 44,8 milyar liraya çıktı. Yüzde 
7'lik büyümeyi işaret eden bu rakamlara getiriden elde edilen büyümenin 
de dahil olduğunu unutmamak gerekiyor. Yatırım fonları yerinde sayarken buna karşılık emeklilik fonları 
hız kesmeden büyümeye devam etti. 
Toplam portföy büyüklüğü 59,9 milyar liradan 77,8 milyar liraya çıkarak 
yüzde 29,9'lik büyüme rakamını yakaladı. Evet yatırım fonları ile emeklilik 
fonları aynı potada değerlendirilemez 
ancak rakamlar her iki fon grubunun 
da yöneticisi olan portföy yönetim 
şirketlerinin odaklarının hangi alana 
doğru kaydığını göstermesi açısından 
önemli. Şirketler için emeklilik fon- 


larının son derece cazip ve öncelikli 
olduğu bir dönemden geçiyoruz. 

Evet yatırım fonları yerinde sayma- 
ya devam ediyor ne var ki hem piyasa 
gelişmeleri hem de yatırımcı kompozisyonu bu durumun daha da kötüye 
gitmesine neden oluyor. Önce piyasalara bir göz atalım. Geçen yıl ocak 
ayında son derece karamsar bir hava 
bütün piyasalara hakimdi. Şirketlerin 
kredi geri ödemelerini nasıl yapacaklarından 4 lira sınırında dolaşarak tarihi rekorlar kıran dolar kuru gelişmelerine, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 
faiz artırımlarını hızlı bir şekilde 
yapacağından Suriye'deki gelişmelere 
kadar birçok konuda hem gerçekleşen 
rakamlar hem de beklentiler kötüydü. 

Arka arkaya dizilen bu engeller 
sene içinde birer birer aşıldı. Özellikle 
Kredi Garanti Fonu'nun devreye alınarak yaklaşık 250 milyar liralık f1- 
nansal desteğin dağıtılması şirketlerin 
elini rahatlattı. Çarklar yeniden dönmeye başladı. Fed'in faiz artırımlarını 
oldukça “güvercin bir biçimde sakince 
yapması ve süreci iyi yönetmesi herkesin elini rahatlattı. Böylece sadece 


MEHMET GERZ | ATA PORTFÖY - GENEL MÜDÜR 


yılın ilk yarısında gelişen ülkelere 44 
milyar dolarlık para girişi yaşandı. Bu 
hareketten bütün gelişen ülke piyasaları olumlu etkilendi ve böylece sene 
başında leri test eden dolar kuru 
biraz istikrar kazanarak 3,60-3,70 lira 
bandında hareket etmeye başladı. 

Hem küresel sermaye akışının 
lehimize olması hem de içerde KGF 
sayesinde canlanan reel piyasaların yarattığı çarpan etkisi Borsa 
İstanbul'da net bir şekilde hissedildi. 
Endeks seneyi yüzde 60'lık yükselişle 
kapatarak 2017 başındaki karamsarlık 
havasını alaşağı etti. Halka açık şirketlerin karlılıklarında yaşanan ortalama 
yüzde 40'a varan artış ise asıl çarpan 
etkisini doğurdu. 

Borsa İstanbul'da esen bu “yüksek 
getiri” havasına devlet tahvili ve Hazine Bonoları katılmadı. Bu yatırım 
araçlarında getiriler o kadar geriledi 
ki yıl sonu getirileri incelendiğinde 
enflasyonun neredeyse yarısı kadar 
bir getiri sağlayabildikleri görüldü. 

KGF elbette borsadaki bu yükselişin önemli bir etkeni oldu ne var ki 
KGFP'nin yan etkisi de farklı şekillerde 


6 2017'de yıla başlarken temkinliydik. Banka 

hisselerinde kıstaslarımızın altında kaldık. Bankaların 

zayıf performans sergilediği bir sene oldu. Banka dışı 
sektörlerde sanayi şirketleri (Tüpraş gibi), cam sektörü 
(Anadolu Cam, Trakya Cam) ve Türk Hava Yolları 

hisseleri portföyümüzde fark yaratan hisselerin başında 

geldi. Yazıcılar Holding'in dönüşüm hikayesinin değerini ilk 
açıklandığı günden itibaren yakaladığımızı düşünüyoruz. Şirket 
yaklaşık bir yıl süren Anadolu Grubu ile birleşme sürecinde etkin 
iletişim sürdürdü ve biz de zaten daha önceden tanıyorduk. Böylece 
hisse senedi portföyümüz fark yarattı. 

e Hisse senedi seçiminde çok rekabetçi davranıyoruz. Fonlarımız 
için 35 hisse senedi seçiyoruz. Seçimlerimiz için BİST 100 * 

50 yeterli oluyor. BİST 100'ün ağırlığı yüzde 80. Geriye kalan 

yüzde 20'lik kısmı diğer hisselerden seçiyorum. Kriterlerimizden 
geçen bir hisseyi yüzde 1-2 gibi oranlarda portföye alıyor ve bir 


sene bekletiyoruz. Kurumsal yönetimin nasıl hayata 
, geçirildiğini inceliyoruz. Bu alanda sıkıntısı olan şirketleri 
portföyden hemen çıkartıyoruz. Şirket dört çeyrek 
bilançoda bizim beklentilerimizi karşılayabiliyorsa 
portföydeki oranını artırıyoruz. 
e Yönettiğimiz iki hisse senedi, bir karma, iki emeklilik 
fonunda yaklaşık 100 milyon liralık hisse pozisyonumuz var. 
Birinci hisse senedi fonumuzun beş yıllık kümülatif brüt getirisi 
yüzde 357,6. Kıstasımız olan BİST 100 aynı dönemde temettülerle 
birlikte kümülatif yüzde 139 getiri sağlamış durumda. Getirileri 
yıllıklandırdığımız zaman BİSTI 100'ün beş yılda her yıl yüzde 9,7, 
bizim fonumuzun ise 18,3 getiri sağladığını görüyoruz. 
e Yönetimdeki başarımızın sebebi sadece hisse seçimleri değil aynı 
zamanda aşırı al sat yapmamamız yani orta uzun vadeli yatırım 
yapmamız. Yedi yıldır portföyümüzde tuttuğumuz hisseler var. Bir 
hisseyi ortalama iki-üç yıl portföyümüzde tutuyoruz. 
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kendini gösterdi. İlk hasar mevduat 
faizlerinin yükselmesiyle verildi. Halihazırda yüzde 100'ün üzerinde kredi/mevduat rasyosuna sahip bankalar 
KGF kredilerini verebilmek için müthiş bir mevduat savaşına girdi. Bunun 
sonucu olarak faizler yüzde 14-15ler 
seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın 
faiz politikası bir yana sadece 250 
milyar liralık kredinin verilmesi için 
yürütülen bu mevduat savaşı iki farklı 
yatırım enstrümanını da kalbinden 
vurdu: Özel sektör tahvilleri (ÖST) 
ve yatırım fonları. Sene içinde birkaç 
tahvil sahibi şirketin iflasıyla sonuçlanan süreçler de yaşandığı için ÖST 
piyasası iyice geriledi. 

Yatırımcı kompozisyonuna bakacak olursak... 28 milyar liralık büyüklüğe sahip yatırım fonu pazarının 21 
milyar lirasının para piyasası fonlarında olduğu görülüyor. Yani pazarın 
yüzde 7'i likit ve kısa vadeli tahvilbono fonlarında tutuluyor. Hemen 
ekleyelim burada bankalar devreye 
giriyor, ürün gamlarında bulunan 
çeşitli hesaplar otomatik olarak likit 
fona yönlendiriliyor. 

Rakamın bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biri de bankaların 
uyguladığı bu strateji. 2017'de para 
piyasası fonları büyüklüğünde yüzde 
3,75 (yaklaşık 800 milyon lira) küçülme yaşandı. Bu hareket dikkat çekici 
zira faizlerin arttığı bir dönemde 
yaşandı. Yine tahvil-bono fonları faiz 
artışının kurbanlarından biri oldu ve 
portföy büyüklüğü 4 milyar liradan 
3,5 milyar liraya geriledi. Emtia fonlarıen büyük kaybı yaşayan grup oldu. 
Özellikle altın yatırımcısının getirilerden memnun olmaması fon büyüklüğünün yüzde 52 
düşmesine neden oldu 
ve emtia fon toplam büyüklüğü 28 milyondan 
13,5 milyona geriledi. 
Yukarıda kısaca degindiğimiz piyasa koşulları doğal olarak üç 
fon türünün ön plana 
çıkmasına neden oldu: 
Hisse, Uluslararası ve 


Toplam 
Yatırım Fonu 


Toplam 
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YATIRIM FONLARI 


Bireysel Emeklilik Fonu 
Emeklilik Devlet Katkısı Fonu 7.251 9.772 34,77 


Esnek fonlar... Hisse fonların toplam 
portföy değeri yüzde 276 büyüyerek 
1 milyar liradan 1,3 milyara çıkarken 
bu rakam esnek fonlarda yüzde 21,7 
ve uluslararası fonlarda ise yüzde 70,1 
oldu. Yatırım fonları toplam portföy 
büyüklüğü ise 2016'ya göre yüzde 1,80 
gerileyerek 28,8'den 28,2 milyar liraya geriledi. Borsanın yüzde 60 getiri 
sağladığı bir yılda sadece uluslararası 
fonlarda yüzde 70'lik büyüme yaşanması yatırımcı tercihlerini göstermesi 
açısından çok önemli. 

Yatırım fonlarının katili mevduat 
faizinin tekrar sahneye çıkması da 
önümüzdeki dönemde fon sektörü 
için zor günlerin kapıda olduğunun 
bir göstergesi. Ancak çok fazla karamsarlığa da kapılmamak gerekiyor zira 
hem sektörü ayakta tutacak hem de 
yatırımcılara yeni alternatifler sunacak bir trend başladı: Alternatif fonlar. 
Toplam değer baz alındığında asıl büyümenin alternatif fonlar cephesinde 
yaşandığını söylemek mümkün. Serbest, girişim, gayrimenkul, ana para 
korumalı-garantili ve kişiye /gruba 
özel dizayn edilen fonlar kitle fonlarına oranla daha hızlı büyüdü. 2016'da 
“diğer” fonların büyüklüğü 12,9 milyar 
lira iken bu rakam 2017'de 16,5 milyara çıktı. Yüzde 278'lik büyüme fon 
sektörünün geleceği açasından oldukça önemli zira bu fon türleri hem 
yüksek komisyonlu hem de uzmanlık 
istiyor. Serbest fonlar malum, nitelikli 
yatırımcıya hitap ediyor ve geçmiş acı 
tecrübelerin yanında artık belirli bir 
standart oluşmuş durumda. Sektöre 
ve yatırımcılara yeni soluk getiren 
ise girişim sermayesi ve gayrimenkul 
yatırım fonları olacak. Şu anda yedi 


YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI 


PORTFÖY DEĞERİ (Milyon TL) 

i 12/30/16 | 12/29/17 | Değişim (9) 
41747 44.834 7,39 
41.609 44.706 7,44 


Borsa Yatırım Fonu 138 127 -7,97 
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 


i 12/30/16 | 12/29/17 | Değişim(X) 
59.935 o 77843 29,88 
49.208 o 62.308 26,62 


HALİM ÇUN 
GEDİK PORTFÖY - GENEL MÜDÜR 


e Gedik Portföy İkinci 

Hisse Senedi Fonunu, 

yaklaşık beş yıl önce 

kurduğumuzda, faktör 

yatırımı yaklaşımıyla iki 

temel kritere göre hisse 

dağılımını yapmaya karar 

verdik. Bunlar “ölçek” ve 'değer' olarak 
saptandı. Hisseleri BST 30 dışındaki 1 
milyar dolar altı piyasa büyüklüğü olan 
şirketlerden seçiyoruz. Diğer seçim 
kriterimiz ise PD/DD ve FK oranlarının 
iskontolu olması. 

e Değer yatırımına göre hisse 
seçtiğimiz için piyasa trendi ve makro 
göstergeler birincil önem taşımıyor. Bu 
nedenle hisse senetlerinde kısa vadeli 
al-sat yapmıyoruz, satış disiplinimiz 
ağırlıklı olarak temel analizlere göre 
belirlediğimiz hedef değerlere ulaşması 
veya yeni bilanço verileri ile görüşlerimiz 
negatif yönde değişmesine bağlı 
gerekçelere dayanıyor. Endekse yönelik 
genel piyasa beklentilerimiz değiştiğinde 
taktiksel varlık dağılımı anlamında 
pozisyonumuzu ayarlamak için VIOP 
kontratlarından yararlanıyoruz, koruma 
amaçlı BIST 30'da kısa pozisyon alarak 
sert hareketlerden korunuyoruz. 

e Stratejimiz bize Fonun kuruluşundan 
bu yana beş yıl iki aylık sürede yüzde 
148,2 getiri ile aktif yönetilen hisse yoğun 
fonlar içinde en iyi getiriyi yakalamamız 
sağladı. Bu dönemde BIST 100'ün getirisi 
yüzde 59 oldu. Ayrıca bu getiriyi, BIST 
100 ortalamasından yüzde 20 daha 
düşük risk katsayısı (standart sapma) 

ile sağladık. Üstelik geçen yıl yüzde 31, 
getiri ile BIST 100'ün gerisinde kalmıştık. 
Risk yönetimi yaklaşımımız sonucu 

hisse yoğun bir fon olmamıza rağmen 
2013 ve 2015'te BİST 100 yüzde -13,3 

ve -16,3 gibi eksi getiri kaydetmesine 
karşın fonumuz artı getirilerde kalmayı 
başardı. Daha düşük risk katsayısı 

ile daha iyi performans sağladığımız 
stratejimizi hisse seçimi ve taktik varlık 
dağılımı alanlarında bazı iyileştirmelerle 
sürdüreceğiz. 


En lezzetli duygu; 
yenilenmektir. 


Ulke ekonomisine ve tavukçuluk sektörüne kattığı değerlerle 
Türkiye'nin kalbinde yer edinen 
Keskinoğlu 55 yaşında! 


Bu toprağın zenginliklerinden aldığımız güçle, 
Türkiye'için yenilenmeye, 
çalışmaya ve büyümeye devam ediyoruz 


vg) 


keskinoğlu 


www.keskinoglu.com.tr FI (9) 6) en lezzetli duygu 


girişim sermayesi, 29 gayrimenkul 
yatırım fonu bulunuyor. Bu fonların 
çoğunluğu 2017'de hayata geçti ve fon 
yatırımcılarına farklı bir alternatif 
sunmalarıyla dikkat çekiyor. Bu alternatif fonlar sayesinde yatırımcılar 
yabancı oldukları melek yatırımcılık, 
start-up gibi işlemlere ulaşabilirken 
enerji yatırımlarından inşaat sektörüne kadar geniş bir yelpazede reel 
sektör” ve bileşenlerine ulaşma imkanı 
elde ediyor. Henüz bu fonların getirilerini karşılaştırmak ve bir trackrecord'dan söz edebilmek mümkün 
değil. Ancak bu fonların sağladığı 
çeşitlilik özellikle faizlerin arttığı bu 
dönemde yatırımcılar için müthiş bir 
rahatlama şansı doğuruyor. 

Küçük bir parantez de esnek fonlar 
için açalım. 2016'daki 1 milyar lira 
büyüklüğünden 2017'de 1,2 milyar 
büyüklüğü ulaşan esnek fonlar farklı 
varlık sınıflarını aynı potada toplayabildiği için yatırımcılar tarafından 
geçen yıl ilgi gördü. Döviz-borsa, 
borsa-öst gibi kombinasyonları barındıran bu fonlar 2018'deki piyasa 
ortamında yatırım yapmak için ideal. 
Ancak elbette yatırım yapmadan önce 
fonların içeriğini ve kıstaslarını iyice 
incelemek gerekiyor. 

2018'de piyasalar geçen yıla oranla 
çok daha iyimser başladı. Fon yöneticilerinin çizdikleri stratejilere göre 
yılın ilk yarısında 2017'nin iyimserliği 
devam edecek. Ancak ikinci yarıyla 
birlikte tedirgin bir hava eseceği tahmin ediliyor. Bunun iki sebebi var. İlki 
Fed'in faiz artırımlarının nasıl gelişeceğinin netleşecek olması. ABD ekonomisi ısınmak üzere 
ve fon yöneticileri 
Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı 
artırarak müdahale 
etme riskini konuşmaya başladı. İkinci 
sebep Türkiye'ye 
özel, malum yerel 
seçimler ve 2019 
Başkanlık seçimi 
yaklaşıyor. Hükümet 
her ne kadar popülist 


FON TİPİ 

Emtia 

Esnek 

Fon Sepeti 

Hisse Senedi Yoğun 
Karma 

Para Piyasası 

Tahvil Bono 
Uluslararası 
Toplam 
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seçim ekonomisi uygulamayacağını 
açıklasa da fon yöneticilerinde endişe 
havası hakim. Üstelik geçen yılı kurtaran KGF'nin devam edeceği söylense 
de henüz net ve sınırları çizilmediği, 
daha da önemlisi bankalarda kredi 
mevduat oranının yüzde 140'lara 
çıkmış olması fon yöneticilerini endişelendiriyor. Finansman sıkıntısına 
bulunacak çözümle birlikte piyasaların yön belirleyeceği ortada. Borsa 
açısından bu yıl endeksin kaderini 
faiz ve enflasyon ikilisiyle bankacılık 
hisseleri belirleyecek. 

Gedik Portföy Genel Müdürü Halim Çun “Faiz ve enflasyonun gelişmesine göre oldukça ucuz çarpanlardaki 
bankacılık hisseleri bu yıl şanslı olabilir” diyor. Çun'a göre cam, çimento, 
enerji, gıda, turizm, oto yan sanayi 
gibi sektörlerde de olumlu gelişmeler 
borsaya yansıyacak. Ata Portföy Genel 
Müdürü Mehmet Gerz ise karlılığın 
ve temettü veriminin bu yılın ilk yarısında devam edeceğini söylüyor. İkinci yarı içinse Gerz temkinli bir bekleyiş içinde olduklarını vurguluyor. 

Alternatif fonların da devreye 
girmesiyle birlikte fon yatırımcısının 
seçeneklerinin çoğaldığı bir dönemdeyiz. 2018'e dair izlenecek en iyi 
stratejilerden biri fon portföyü oluşturmaktan geçiyor. Risk algınıza ve 
piyasa beklentinize göre hisse ağırlıklı 
oluşturulacak fon portföyünü yıl ortasında revize etmek yararlı olabilir. 
Ya da portföyün büyük bir bölümüyle 
farklı varlık sınıflarına yatırım yapma 
imkanı sağlayan esnek fonlara yatırım 
seçeneği de değerlendirilebilir. 


FON TİPİNE GÖRE BÜYÜME 


PORTFÖY DEĞERİ (TL) 


12/30/16 | | 
28.309.047 
1.034.798.242 
20.863.413 
1.033.568.957 
526.409.131 
21.896.329.495 
4.046.049.570 3.445.684.748 
228.626.213 389.006.133 
28.814.954.068 28.294.884.392 


12/29/17 
13.548.999 
1.260.121.132 
19.620.052 
1.319.519.993 
771168.959 
21.076.214.376 


İ DEĞİŞİM (90) 


ZİYA ÇAKMAK 
ONB FİNANS PORTFÖY - 
KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 


e Getiride yarattığımız 

farkın ana sebebi hem 

yurtdışı gelişmeleri hem 

de yurtiçi gelişmeleri 

iyi takip ve analiz 

edebilmemiz. Geçen yıl 

yurtdışı için ana senaryomuz 

düşük faiz ortamının ve gelişen ülkelere 
para girişinin devam edeceği üzerine 
kuruluydu. Tabii ana senaryoyu bu 
şekilde belirlediğinizde portföyünüze 
aldığınız hisseler de farklılık gösteriyor. 
Yurtiçinde ise KGF nedeniyle artan 
mevduat yarışı ve faizlerinin banka 
hisselerinin yükseliş potansiyelini 
sınırlayacağını öngördük. Bu nedenle 
2017'ye kıstasımızın altında banka hisse 
pozisyonuyla başladık. 

e Haftalık bazda toplanan komitelerimiz 
var. Yatırım komitesi, Varlık Seçim 
Komitesi gibi. Bu komitelerde hem genel 
stratejiyi çiziyoruz hem de daha kısa 
vadede piyasaların yönünü tartışıyoruz. 
Ayrıca risk yönetimi, araştırma gibi 
birimler de toplantılara katılıyor. Bu 
sayede ONB Finans Portföy'ün yönetimi 
altındaki bütün hisse senedi pozisyonları 
için ortak hareket edebiliyoruz. Elbette 
fonların kıstasları ve risk seviyelerine 
göre yatırım stratejileri kendi içinde 
ayrılıyor. Fon yöneticileri kendileri için 
belirlenen sınırlarda hareket etmekte 
özgür. Ancak büyük portföy değişimleri 
olacağı zaman konsensüs gerekiyor. 

Bu toplantılarda “hangi hisseden hangi 
dönemde nasıl getiri sağlamışız?” gibi 
soruların cevapları da aranıyor. 

e Stratejimizin belkemiği şirketleri 
tanımak. Yönettiğimiz bütün hisse senedi 
portföyü için şirketlerle görüşüyoruz. 
Şirketi ve yöneticilerini tanıyor sonra 
kendi araştırmalarımızı yapıyoruz çünkü 
genelde bu şirketlerle ilgili aracı kurum 
tavsiyesi bulunmuyor. Mümkün olduğu 
kadar çok şirkete gidip tanıyarak ana 
stratejimiz bu şirkete yatırım yapmaya 
uygun olduğunda fon portföyümüze 
alıyoruz. Hisseleri ortalama iki-üç sene 
portföyde tutuyoruz. 


(ŞİLİ) A ANANANANA 
lalmlmimiminsiminimimimimimi mii mimimimimiimi 
AMVESNESESESEEEESS SSS 
SESE RR 


İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA 
İŞİNİZİ BÜYÜTEMEZSİNİZ. 
Stok takibi ve 


işinizi büyütmenizi sağlayacak 
pek çok özellik Mikro Yazılım'da. 


m 


» mikro.com.tr 


EN İYİLER 


SIRALAMALAR, YATIRIM FONLARININ SON BEŞ YILDAKİ PERFORMANSLARINA GÖRE HAZIRLANDI. BEŞ YIL GEÇMİŞİ 
BULUNMAYAN FONLAR KURULUŞ TARİHİ BAZ ALINARAK SIRALANDI. FON RAPORU'NDA SIRALAMALARA ESAS OLARAK 
KULLANILAN GETİRİLERİN YILLARA GÖRE ARALIKLARI; 2013: 31/12/2012-31/12/2013, 2014: 31/12/2013-31/12/2014, 2015: 
31/12/2014-31/12/2015, 2016: 31/12/2015-30/12/2016, 2017: 30/12/2016-29/12/2017. KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ 01.01.2018 
TARİHLİDİR, BU TARİHTEN SONRA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLABİLİR. 


ALTIN VE EMTİA FONLARI 


FON ADI 

Finans Portföy Altın BYF 
Bizim Portföy Altın BYF 

Hsbc Portföy Altın Fonu 

Ak Portföy Altın Fonu 


Ing Portföy Altın Fonu 

Teb Portföy Altın Fonu 

İş Portföy Altın Fonu 

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 


Sv wE 4 au BW Ni 


Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 


o 


Fiba Portföy Altın Fonu 


KARMA DEĞİŞKEN FONLAR 


FON ADI 
Azimut Pyş Çoklu Varlık Değ. F. 


Yapı Kredi Portföy Py İkinci Değ. Özel Fon 
Meksa Portföy Birinci Değ. F. 

İstanbul Portföy Birinci Değ. F. 

Hsbc Portföy Değ. F. 

Deniz Portföy Birinci Değ. F. 

Fokus Portföy Birinci Değ. F. 

Oyak Portföy Birinci Değ. F. 


VW JA WU BUN, 


Şeker Portföy Değ. F. 


o: 


Yapı Kredi Portföy Py Üçüncü Değ. Özel Fon 


KISA VADELİ BA FONLARI 


FON ADI 
İstanbul Portföy Kısa Vadeli BAF 
Tacirler Portföy Kısa Vadeli BAF 


N | 


Ata Portföy Kısa Vadeli BAF 

Halk Portföy Kısa Vadeli BAF 

Gedik Portföy Kısa Vadeli BAF 

İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli BAF 
Vakıf Portföy Kısa Vadeli BAF 

Ziraat Portföy Kısa Vadeli BAF 

Ak Portföy Kısa Vadeli BAF 

Finans Portföy Kısa Vadeli BAF 


vw. au Bi 


o 
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2017 


SON 5 YILDA YILLIK 
ORTALAMA GETİRİ (90) 


SON 5 YILDA YILLIK 
ORTALAMA GETİRİ (90) 


SON 5 YILDA YILLIK 
ORTALAMA GETİRİ (90) 


HİSSE YOĞUN FONLAR 


vV© Jia a BW İN! 


o 


SON 5 YILDA YILLIK 
ORTALAMA GETİRİ (96) 


FON ADI 2017 
Finans Portföy Birinci HSYF 

Ata Portföy İkinci HSYF 

Gedik Portföy İkinci HSYF 

Kare Portföy HSYF 

Ata Portföy Birinci HSYF 

Azimut Pyş Birinci HSYF 

Fokus Portföy HSYF 

Meksa Portföy Birinci Değişken Fon 

Ziraat Portföy HSYF 


Hsbc Portföy HSYF 


ENDEKSLİ HİSSE FONLARI 


ko Koi ın Cey “O “e İN 


o 


ÖZEL SEKTÖR TAHVİL BONO FONLARI 


| SONSYILDAYILLIK 
/ ORTALAMA GETİRİ (96) 


6 ea ou Bb Win 


o 


SON 5 YILDA YILLIK 
ORTALAMA GETİRİ (96) 


FON ADI 

İş Portföy BİST Teknoloji Endeksi HSYF 
Deniz Portföy Bist 100 Endeksi HSYF 

Yapı Kredi P. Koç Holding İştirak HSYF 

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi HSYF 
Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım HSYF 
Finans P. Dow Jones İstanbul 20 HSYF BYF 
Ziraat P. Temettü Ödeyen Şirketler HSYF 
Finans P. Bıst-30 Endeksi HSYF Yoğun BYF 
İş Portöy Bıst 30 BYF 

Yapı Kredi Portföy Bıst 30 Endeksi HSYF 


FON ADI 
Kare Portföy Birinci BAF 


2017 


Deniz Portföy Birinci Değişken Fon 

İş Portföy Py Özel Sektör BA Özel Fonu 
Deniz Portföy Özel Sektör BAF 

Teb Portföy Özel Sektör BAF 

Ak Portföy Özel Sektör BAF 

Yapı Kredi Portföy Özel Sektör BAF 
Garanti Portföy Özel Sektör BAF 

İş Portföy Özel Sektör BAF 

Ata Portföy Özel Sektör BA 


Multinet BB 


dak şirketinizin 
Am giderleri İcin 


tek Dir çözüm 
ortağınız Val: 


UŞAN 


SATINALMA 
. ÇÖZÜMLERİ 


444 87 36 gi multinet.com.tr 


Ürik 


KARMA&DEĞİŞKEN / DEĞİŞKEN FONLAR m 


Madalyalar | HACİM FONADI | 2015 2016 2017 | 5 Yıllık 
 3#V © AzimutPyşÇokluVarlıkDeğ.F 1,00 2210 470 2050 | 2820 1730 
İ 4 İ 4 © Yapı Kredi Portföy Py İkinci Değ. Özel Fon 8,30 10,40 O 28,00 22,30 12,90 16,38 

si | 4 (©) Meksa Portföy Birinci Değ. F. s0 29,40 11,50 7,50 22,10 15,16 
4 (©) İstanbul Portföy Birinci Değ. F. 6,30 12,70 11,70 12,60 14,20 11,50 
5 Y 14 Y o Hsbc Portföy Değ. F. -8,60 19,10 10) 15,90 37,90 11,40 
. 6) © DenizPortföyBirinciDeğ.F. 8,00 10,50 1,50 1410 10,50 10,92 
> yi © Fokus Portföy Birinci Değ. F. -8,00 38,00 3.20 5,70 15,50 10,88 
8 Y Y o Oyak Portföy Birinci Değ. F. -10,60 20,70 -12,00 14,80 38,60 10,30 
o o Şeker Portföy Değ. F. 0,10 15,60 -1,20 10,70 25,60 10,16 
1(0) © Yapı Kredi Portföy Py Üçüncü Değ. Özel Fon 4,60 11,70 70 11,80 15,30 10,10 
Nİ o Hsbc Portföy Çoklu Varlık İkinci Değ. F. 2,70 14,20 4,70 12,40 15,30 9,86 
r iel (0) Garanti Portföy Dördüncü Değ. F. 4,10 6,20 9,10 12,50 15,60 9,50 
13 (©) Teb Portföy Py Değ. Özel Fon 2,90 13,40 7,20 10,80 11,50 9,16 
14 o Fiba Portföy Değ. F. 0,60 16,30 2,20 8,60 17,50 9,04 
15 O Yapı Kredi Portföy Py Birinci Değ. Özel Fon 2,50 8,40 9,00 11,00 14,30 9,04 
, e) © Hsbc Portföy Çoklu Varlık Birinci Değ. F. 2,70 12,20 6,50 10,70 12,10 8,84 
iyi © Ziraat Portföy İkinci Değ. F. -210 1210 9,90 5,00 1750 8,48 
18 (©) Taaleri Portföy Değ. F. 3,40 10,50 4,50 9,80 13,90 8,42 
19 © Tacirler Portföy Değ. F. -8,90 24,70 2,/0 10,80 12,80 8,42 
20 o Ing Portföy Birinci Değ. F. 0,50 13,30 -1,40 9,30 2010 8,36 
EN ©  TebPortföy ÜçüncüDeğ.F. 3,60 2,90 6,70 10,40 10,70 8,26 
222) © ÜnlüPortföy Birinci Değ.F. -9,80 8,30 4,40 1780 20,50 8,24 
23 © İstanbul Portföy İkinci Değ. F. -3,90 11,70 -1,90 9,50 25,80 8,24 
24 o Teb Portföy İkinci Değ. F. 3,60 9,40 6,70 9,60 110 8,08 
25 o Azimut Pyş Dördüncü Değ. F. 1,20 8,70 12,10 11,30 6,90 8,04 
 26| ©  TebPortföy Pyİkinci Değ. Özel Fon 4,80 9,50 710 10,40 8,20 8,00 
P>7 ©  OyakPortföy İkinci Değ. F. 7.00 9,50 6,00 9,90 740 7.96 
28 © Yapı Kredi Portföy İkinci Değ. F. 4,50 11,40 3,80 6,20 13,20 7,82 
20) o Global Md Portföy İkinci Değ. F. 6,10 8,10 6,30 3,20 14,50 7,64 
30 © Icbc Turkey Portföy İkinci Değ. F. -20,00 17,30 2,30 12,40 26,00 7,60 
SN © AkPortföyDeğ.F. 1,70 9,50 8,60 790 10,00 754 
32 © Ing Portföy İkinci Değ. F. 1,40 9,40 510 8,70 TO 714 
33 © Teb Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. F. 5:20) 18,50 -7,40 8,90 20,10 6,98 
35 o Finans Portföy Birinci Değ. F. -9,20 TO 4,30 2,710 25,90 6,96 
36 o Meksa Portföy İkinci Değ. F. 4,60 8,10 7,50 3,80 10,10 6,82 
EE 37| o İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon -3,20 14110 -3,50 9,00 1740 6,76 
38 o Ünlü Portföy İkinci Değ. F. 8,90 12,70 12,00 11,20 -11,00 6,76 
591 (e) İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon -1,50 12,40 2,40 6,30 9,80 5,88 
40 (©) Deniz Portföy Dördüncü Değ. F. -8,60 13,70 -11,20 8,60 26,70 5,84 
41 o İş Portföy Değ. F. -O0,10 7,90 5,/0 3,90 10,90 5,66 
| 42| ©  VakıfPortföy İkinci Değ.F. -2,90 10,10 120 8,00 12,90 5,38 
43 © Icbc Turkey Portföy Birinci Değ. F. -9,90 5,70 6,40 10,10 14,20 5,30 
44 (©) Vakıf Portföy Birinci Değ. F. -11,30 17,00 -16,00 6,60 28,90 5,04 
45 o Global Md Portföy Birinci Değ. F. 3,80 -1,60 0,40 3,50 17,30 4,68 
46 (©) Ginvest Portföy Değ. F. -3,50 11,50 0,00 0,00 13,90 4,38 
47 (0) Deniz Portföy Üçüncü Değ. F. -3,70 12,50 -13,30 6,10 17,50 3,78 

4 Yıllık 
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değ. Özel Fon - 15,10 4,20 7,40 30,70 14,35 


Hsbc Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değ. F. 5 15,80 2,90 12,40 19,30 12,60 
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değ. F. - 10,50 4,70 5,90 13,20 8,58 
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon - 
İş Portföy Py Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 


Yapı Kredi Portföy Dördüncü Değ. F. 


2 Yıllık 


Garanti Portföy Üçüncü Değ. F. (Smart Büyüme Değ.) 
Garanti Portföy Üçüncü Değ. F. (Smart Büyüme Değ.) 
Garanti Portföy İkinci Değ. F. (Smart Dengeli Değ.) 
Atlas Portföy Birinci Değ. F. 

Garanti Portföy Birinci Değ. F. (Smart Temkinli Değ.) - - - 11,90 15,70 13,80 
Ak Portföy Py Değ. Özel Fonu - - - 11,80 14,30 13,05 
Ünlü Portföy Üçüncü Değ. F. - - - 
Ginvest Portföy İkinci Değ. F. 


BEN — 


© | MU 


Madalyaların renkleri kaç yıllık ortalama olduğunu, rakamlar ise o yıl ortalaması içinde kaçıncı olduğunu gösteriyor: 
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KARMA&DEĞİŞKEN / DEĞİŞKEN FONLAR e 


Madalyalar | HACİM FONADI 2013 Yıllık 


2014 2015 2016 


4 Taaleri Portföy İkinci Değ. F. - - - - 31,40 31,40 
Deniz Portföy Öbym Değ. Özel Fon - - - - 23,70 23,70 
Yapı Kredi Portföy Py Dördüncü Değ. Özel Fon - - - - 15,10 15,10 


İstanbul Portföy Yönetimi Üçüncü Değ. F. - - - - 
Actus Portföy 2017 Yatırım Dönemli Değ. F. 


Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 


5 Yıllık 


2013 2014 2015 2017 


b Y Finans Portföy Altın BYF -12,60 5,10 10,50 30,80 19,70 10,70 
Y T i o Bizim Portföy Altın BYF -12,50 5,70 10,40 28,30 18,50 10,08 
si T ©  HsbcPortföyAltınFonu 15,20 6,60 9,60 28,50 1730 9,36 
© Ak Portföy Altın Fonu -15,10 6,40 8,90 29,10 1710 9,28 
© Ing Portföy Altın Fonu 14,20 6,60 8,70 27,70 17,00 9,16 
Gi © TebPortföyAltınFonu 15,40 6,30 910 28,80 1700 9,16 
Y © İş Portföy Altın Fonu 14,90 6,00 9,40 27,40 17,90 9,16 
© Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu -15,40 6,10 8,70 28,40 17,80 9,12 
© Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu -15,40 6,00 9,20 28,50 1710 9,08 
(©) Fiba Portföy Altın Fonu -15,30 6,50 8,40 28,80 16,10 8,90 
(©) Icbc Turkey Portföy Altın Fonu 16,00 6,50 8,70 28,50 16,70 8,88 
© Garanti Portföy Altın Fonu -15,70 6,50 8,90 28,00 16,70 8,88 
Misi ©  YapıKrediPortföy Altın Fonu 14,80 6,60 760 2790 1700 8,86 
O Deniz Portföy Altın Fonu -15,60 6,50 8,20 28,30 16,30 8,74 
© Şeker Portföy Altın Fonu 14,40 2,90 8,50 26,80 16,30 8,02 
16 © AkbPortföy Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 9,80 10,70 -8,60 30,20 10,80 6,30 
Y o İş Portföy Emtia Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 2,70 14,90 -13,60 37,80 14,20 5,24 
4 Y (©) Finans Portföy Gümüş BYF -21,30 -14,00 8,60 40,10 11,50 4,98 
© Halk Portföy Altın Katılım Fonu - 5 - 5,10 10,10 7,60 

ENDEKSLİ HİSSE FONLARI GEO 

Getiri (X) 
| HACİM | FONADI 2013 Oo 2014 | 2015 Oo 2016 2017 | 5 Yıllık 
o İş Portföy Bıst Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi HSYF 10,90 48,90 40,70 24,80 63,30 33,36 
(©) Deniz Portföy Bıst 100 Endeksi HSYF 12,10 27,20 14,30 0,90 49,50 17,08 
© Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak Ve HSYF 3,10 31,70 0,60 7,90 2710 16,08 
© İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi HSYF -0,30 20,00 -7,40 22,90 36,50 14,34 
(©) Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım HSYF -7,00 5,30 2,80 9,10 55,70 13,18 
© Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 HSYF BYF -12,60 30,10 -15,50 4,20 49,60 13,16 
© Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF -5,30 18,80 250) 13,10 41,40 13,10 
Oo Finans Portföy Bist-30 Endeksi HSYF Yoğun BYF 14,50 30,90 -15,50 11,60 52,40 12,98 
© İş Portöy Bist 30 BYF 14,30 30,20 -15,50 11,40 52,70 12,90 
© Yapı Kredi Portföy Bist 30 Endeksi HSYF -14,00 28,40 14,60 0,30 50,20 12,06 
© Ziraat Portföy Bist 30 Endeksi HSYF -14,60 28,40 14,90 10,10 50,40 11,88 
(©) Hsbc Portföy Bist 30 Endeksi HSYF 14,50 26,80 116,10 0,50 51,60 11,66 
O Ak Portföy Bist 30 Endeksi HSYF -12,20 28,10 -15,20 10,30 47,00 11,60 
© İş Portföy Bist 30 Endeksi HSYF -13,10 28,20 -15,70 9,60 48,80 11,56 
© Yapı Kredi Portföy Bist Temettü 25 Endeksi HSYF -11,20 240 113,10 8,90 38,60 11,46 
(©) Vakıf Portföy Bist 30 Endeksi HSYF -13,70 26,60 114,50 9,90 47,50 11,16 
© Garanti Portföy Bist 30 Endeksi HSYF 14,60 27,50 -15,60 9,70 47,90 10,98 
© Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi HSYF -2,20 18,30 -8,50 10,50 36,70 10,96 
© Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım HSYF -5,90 29,70 1510 19,50 26,10 10,86 
© Yapı Kredi Portföy Bist 100 Endeksi HSYF -11,90 27,60 14,00 8,70 43,50 10,78 
© İş Portföy Katılım HSYF 110 8,10 -2,50 14,10 28,10 9,78 
(©) Ak Portföy Bist Banka Endeksi HSYF 12,00 22,30 -18,20 8,60 31,90 6,52 
Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar 
Mi en YE y y 7 -24,30 33,60 -24,30 10,20 35,70 618 
© İş Portföy Bist Banka Endeksi HSYF -17,60 27,40 -17,60 10,20 27,60 6,00 
— ımız 

Vİ © Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi HSYF - 3150 010 18,60 41,70 22,98 


PORTFÖY HACMİ 


Olmilyon altı o O1-10 milyon Harası o ©10-30 milyon Harası o © 30-100 milyon Harası (o ©1101 milyon-1 milyar #arası o ©1milyar büstü FORBES | 107 


onar! 


Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 


5 Yıllık 


ULUSLARARASI HİSSE FONLARI 


Madalyalar | HACİM FONADI 


ii Kİ © Ak Portföy Amerika Yabancı HSYF 17,80 28,80 15,50 32,20 30,58 

i &| © Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü HSYF 24,40 22,40 22,30 39,50 25,64 
© Ak Portföy Yabancı HSYF 48,10 -0,90 18,90 2770 30,50 24,86 
© Ak Portföy Avrupa Yabancı HSYF 53,90 -6,80 17,70 18,20 34,0 23,42 
o Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı HSYF 33,30 1,00 10,30 28,70 33,20 21,30 
© İş Portföy Yabancı HSYF 26,40 11,80 14,80 28,20 18,10 19,86 
© Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu 29,40 6,60 15,70 21,20 16,30 17,84 
o Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı HSYF 11,40 -5,00 3,00 46,10 30,60 17,22 
o Ak Portföy Asya Yabancı HSYF 9,40 13,30 13,00 28,50 47,40 1712 
© Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 20,30 18,00 


© Hsbc Portföy Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 5 11,40 15,70 26,40 1410 16,90 


© Garanti Portföy Yabancı (GOÜ) Hisse Byf Fon Sepeti Fonu 26,70 36,90 


© Teb Portföy Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu > - - - 24,90 24,90 


Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 


5 Yıllık 
7,60 


KİRA SERTİFİKASI FONLARI 


FON ADI 2013 2014 2015 2016 2017 
Y o Alkhair Portföy KS (Sukuk) Katılım Fonu 2,00 19,00 0,20 7,40 9,40 
Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu 410 7,80 7,70 6,60 7,550 
İş Portföy KS Katılım Fonu 4,50 7,30 7,90 5,40 7,30 


Ak Portföy KS Katılım Fonu 6,40 10,80 
Bizim Portföy İkinci KS Katılım Fonu 7,70 5,40 


Azimut Pyş KS (Sukuk) Katılım Fonu 
Yapı Kredi Portföy KS Katılım Fonu 


Y Y © Ginvest Portföy KS Katılım Fonu 

Y YVY © Ziraat Portföy KS (Sukuk) Katılım Fonu z 5 8,20 10,70 9,45 
o Halk Portföy KS (Sukuk) Katılım Fonu > > 5 6,30 8,10 7,20 
O Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu - - - 
(©) Bizim Portföy Birinci KS Katılım Fonu 


Kt Portföy KS Katılım Fonu 
Deniz Portföy KS Katılım Fonu - - - - 
Vakıf Portföy KS (Sukuk) Katılım Fonu 


Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 


5 Yıllık 


UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONLARI 


| HACİM 


Madalyalar FON ADI 2015 | 


2016 2017 


o Ak Portföy Uzun Vadeli BAF -0,30 14,60 2,70 8,00 8,60 6,72 
(0) Ata Portföy Uzun Vadeli BAF 3,10 15,30 -0,20 770 6,60 6,50 
(©) Ing Portföy Birinci BAF 2,40 7,70 5,60 7,80 710 6,12 
© Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli BAF -0,90 12,40 2,00 6,40 7,60 5,50 
(©) Hsbc Portföy Uzun Vadeli BAF -4,40 15,90 -0,90 6,40 6,90 4,78 
o Teb Portföy İkinci Uzun Vadeli BAF -3,00 16,50 -5,40 6,20 6,90 4,24 
Vİ © Garanti Portföy Uzun Vadeli BAF -4,70 14,70 -1,90 7) 5,30 4,22 
© İş Portföy Uzun Vadeli BAF -210 12,70 
© Deniz Portföy Uzun Vadeli BAF -190 11,60 


Madalyaların renkleri kaç yıllık ortalama olduğunu, rakamlar ise o yıl ortalaması içinde kaçıncı olduğunu gösteriyor: 
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HİSSE YOĞUN FONLAR şi 


Madalyalar | HACİM FONADI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 207, SYıllık 
VU İV © FinansPortföyBirinciHSYF -6,80 3750 -8,20 6,20 | 7050 19,84 
##V © AtaPortföyİkinciHSYF 5,70 4070 160 8,90 55,60 19,58 
O Gedik Portföy İkinci HSYF 570 | 3440 310 1890 3110 18,84 
T ©  KarePoriföy HSYF 720 4310 Oo -880 (o 24350 3900 18,08 
© AtaPortföyBirinci HSYF 700 O 3890 (o 1310 o 1590 5390 72 
4 © Azimut Pyş Birinci HSYF 9,00 170 | -440 6,50 5280 1712 
O Fokus Portföy HSYF -8,80 | 4010 -780 770 5360 16,96 
O Meksa Portföy Birinci Değişken Fon 530 | 2940 1,50 750 2210 1516 
O Ziraat Portföy HSYF 10 | 2700 (o 1050 Oo 1000 O 5600 14,88 
Y © HsbcPortföyHSyF 48,90 | 3260 (O 1550 3,90 61,40 14,70 
© Icbc Turkey Portföy HSYF 19,90 | 2980 -090 12,50 4700 13/72 
© Şeker Portföy HSYF 670 2730 1010 300 | 44,30 13,56 
© Garanti Portföy HSYF 1240 2780 1040 1280 O 48,30 13,24 
O Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF -5,30 18,80 -2,50 510 4140 1510 
©  TebPortföy HSYF -8,70 0 2880 1630 13,30 4810 13,04 
O Teb Portföy Py HSYF Özel -6,40 120 | 3,00 (o 1300 O 5020 1,00 
O Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen HSYF 26,50 110 -8,70 260 32,60 12,82 
© Yapı Kredi Portföy Birinci HSYF O | 2580 41210 9,80 (48,30 1214 
© Tacirler Portföy HSYF -730 15,40 230 33,60 2110 1,70 
© İş Portföy Privia Bankacılık HSYF Özel 840 | 2340 | 120 120 | 4440 1,70 
O Yapı Kredi Portföy İkinci HSYF 160 | 300 1460 6,60 ( 46,50 1,58 
©  AkPortföy HSYF 1060 | 2290 o 1480 9,50 50,60 1,52 
O Halk Portföy HSYF 1080 ( 2790 (o 460 1250 42,00 1,36 
© İişPorttöyHsyF 750 2080 o 71250 Oo 1050 O 4540 1,34 
O Deniz Portföy HSYF 180 O 2500 O 30 1050 43,60 1,20 
O  Ginvest Portföy HSYF 1020 | 2260 120 6,20 | 3840 16 
© IngPortföy Birinci HSYF 730 o 2430 4240 590 4140 10,38 
O Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 1060 ( 2070 (o 1200 O 1480 O 38,60 10,30 
© Global Md Portföy Birinci HSYF 20 | 2700 13,80 700 ( 3940 10,28 
O  Alkhair Portföy Katılım HSYF 050 | 1840 -4,00 1510 21,30 10,26 
© Strateji Portföy İkinci HSYF 5,90 1210 9,20 12,30 770 9,44 
© Gedik Portföy Birinci HSYF 060 | 2740 O 4220 500 25,00 916 
© Strateji Portföy Birinci HSYF 60 | 2950 O -030 O 1850 6,70 916 
© iş Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF 4310 | 2470 | 1260 920 | 36,20 3,88 
© Global Md Portföy İkinci HSYF -9,30 610 (180 730 | 3840 814 
© İstanbul Portföy İkinci HSYF 1250 2940 | 14,00 300 33,60 790 
©. İstanbul Portföy HSYF 390 O 18,00 -3,50 090 1450 6,76 
O Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon -8,60 170 | 120 8,60 2670 5,84 
(©) Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon -11,30 17,00 -16,00 6,60 28,90 5,04 
© Global Md Portföy Birinci Değişken Fon 3,80 1,60 0,40 3,50 1730 4,68 
© İş Portföy Py HSYF Özel - o 2590 130 12,30 50,10 18,75 


Marmara Capital Portföy HSYF 14,80 20,40 20,20 
Yapı Kredi Portföy Py HSYF Özel -11,00 7,70 51,70 


Taaleri Portföy HSYF 
Ziraat Portföy Katılım Endeksi HSYF - - - 
Atlas Portföy Birinci HSYF 


Fiba Portföy HSYF 
Actus Portföy HSYF 


Yıllık Ortalama 


DİĞER FONLAR Getiri (96) 


I HACİM FONADI 2013 2014 5 Yıllık 
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu - - - 12,80 14,30 - 


Madalyalar 


Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu - - - 13,20 16,20 - 
Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Yatırım Fonu - - - - 13,10 - 
Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı BYF 20,00 770 24,00 20,40 7,00 15,82 


©0000 


Ziraat Portföy Katılım Fonu -3,80 4,50 11,20 


PORTFÖY HACMİ 
Olmilyon altı o O1-10 milyon #arası o ©10-30 milyon Harası (o © 30-100 milyon Harası (o ©1101 milyon-1 milyar Harası oO©1milyar büstü FORBES | 109 


Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 


2015 2016 2017 5 Yıllık 
VELEV © İstanbul Portföy Kısa VadeliBAF 10,70 10,70 1,90 13,50 | 10,58 
#2 XY © TacirlerPortföy Kısa VadeliBAF 8,00 9,30 10,60 1,70 8,86 
o Ata Portföy Kısa Vadeli BAF 4,50 8,20 9,60 10,00 11,00 8,66 
© Halk Portföy Kısa Vadeli BAF 4,80 8,00 8,70 9,70 11,70 8,58 
o Gedik Portföy Kısa Vadeli BAF 5,10 8,80 9,50 8,90 10,40 8,54 
Y Y © İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli BAF 4,30 7,90 8,40 9,90 11,70 8,44 
© Vakıf Portföy Kısa Vadeli BAF 5,00 8,00 8,50 9,10 10,80 8,28 
(©) Ziraat Portföy Kısa Vadeli BAF 4,70 8,00 8,60 8,70 10,60 8,12 
© Ak Portföy Kısa Vadeli BAF 4,80 7,60 8,30 8,90 10,60 8,04 
© Finans Portföy Kısa Vadeli BAF 4,80 7,20 8,20 9,10 10,80 8,02 
ll © Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli BAF 4,50 7,710 8,50 8,80 10,50 8,00 
© Deniz Portföy Kısa Vadeli BAF 4,00 7,50 8,40 9,00 10,90 7,96 
9 Garanti Portföy Kısa Vadeli BAF 4,70 7,60 8,40 8,80 10,20 7,94 
© Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli BAF 4,30 7,50 8,10 8,70 10,40 7,80 
© Hsbc Portföy Kısa Vadeli BAF 4,50 7,50 8,00 8,30 10,50 7,16 
© İş Portföy Kısa Vadeli BAF 410 7,60 8,00 8,40 10,10 7,64 
© İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli BAF 4,30 7,40 8,00 8,40 10,00 7,62 
© Şeker Portföy Kısa Vadeli BAF 4,30 710 7,50 8,30 10,80 7,60 
© Teb Portföy Kısa Vadeli BAF 3,90 7,40 8,10 8,40 10,10 7,58 
Global Md Portföy Kısa Vadeli BAF 3,60 6,80 7,40 7,80 10,10 714 


Osmanlı Portföy Kısa Vadeli BAF 9,40 10,00 


O Perform Portföy Kısa Vadeli BAF - 7,70 8,60 9,10 9,60 8,75 
© Fiba Portföy Kısa Vadeli BAF 5 2 - 9,60 11,00 10,30 
ORTA VADELİ TAHVİL BONO FONLARI YG 
Getiri (X) 
Madalyalar HACİM FONADI 2013 (0 2014 2015 2016 2017 5 Yıllık 
N Y 5 Y o Azimut Pyş Birinci BAF 6,80 11,80 11,20 11,60 11,90 10,66 
MY X?3V © OyakPortföyBirinciBAF 3,00 9,20 9,80 140 13,80 9,38 
Si 4 ö O Ak Portföy Orta Vadeli BAF 4,70 10,50 7,80 10,30 9,90 8,64 
| 4) © Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli BAF 4,70 10,10 7.60 8,80 910 8,06 
5 © Deniz Portföy Orta Vadeli BAF 7.00 10,40 1,20 10,20 0,80 792 
6 o Ziraat Portföy Orta Vadeli BAF 4,90 8,50 8,10 8,20 9,00 7,74 
7 © Halk Portföy Orta Vadeli BAF 4,60 9,80 4,30 8,40 7,90 7,00 
8 © Fiba Portföy BAF -2,80 10,60 5,20 10,50 11,20 6,94 
9) © Garanti Portföy Orta Vadeli BAF 3,10 9,30 6,50 8,80 7,00 6,94 
© Teb Portföy İkinci Orta Vadeli BAF 0,80 8,20 7,80 8,70 9,00 6,90 
Y o Ziraat Portföy BAF -2,90 13,30 2,80 8,10 12,70 6,80 
(©) Global Md Portföy Orta Vadeli BAF 1,90 8,20 5,30 7,50 9,30 6,44 
© Hsbc Portföy Orta Vadeli BAF 2,00 11,60 3,20 7,90 7,30 6,40 
o Şeker Portföy BAF 3,70 4,90 5,70 8,90 8,60 6,36 
(©) Vakıf Portföy BAF -0,40 9,20 1,00 9,00 10,40 5,84 
© Teb Portföy Birinci Orta Vadeli BAF 0,90 9,40 3,80 8,20 6,80 5,82 
o Finans Portföy BAF -2,00 10,50 4,00 8,30 7,10 5,58 
(©) Finans Portföy FTSE İstanbul Bono Fbıst BYF -3,00 16,60 -0,60 8,10 6,70 5,56 
© İş Portföy Orta Vadeli BAF 2,10 6,90 3,40 7,80 7,60 5,56 
O Strateji Portföy BAF - - 8,10 8,60 10,10 8,93 
O Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 5 5 - 6,20 15,50 10,85 
© Actus Portföy BAF - - - - 9,30 9,30 


Madalyaların renkleri kaç yıllık ortalama olduğunu, rakamlar ise o yıl ortalaması içinde kaçıncı olduğunu gösteriyor: 
Y Dört Yıllık Ortalama, 4 Üç Yıllık Ortalama, Y İki Yıllık Ortalama, Y 2016 Getirisi 
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Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 


5 Yıllık 


KARMA&DEĞİŞKEN / KARMA FONLAR 


HACİM FONADI 


Madalyalar | 2013 2014 2016 


| 4 © AtaPortföy KarmaFon -4,5 261 -720 1,30 2110 9,36 
YVZZ XV © YapıKredi Portföy KarmaFon 31 18 -4,40 8,70 26,40 912 
© Gedik Portföy KarmaFon 57 15,4 1,80 10,50 9,90 8,66 
Y 4 © Halk Portföy KarmaFon 3.3 177 -4,30 8,40 24,00 8,50 
YE IVY © iİşPortföyKarmaFon -5,8 14,3 1,30 10,00 23,70 818 
o İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 
(©) Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 


Ak Portföy İkinci Değişken Fon 


Kt Portföy Birinci Katılım Fonu 


Yıllık Ortalama 


Getiri (X) 
5 Yıllık 


T © Kare Portföy Birinci BAF 
1 İ 4 © Deniz Portföy Birinci Değişken Fon 8,00 10,50 11,50 
© İş Portföy Py Özel Sektör BA Özel Fonu 7,50 T1,5O 11,80 10,40 11,80 10,60 
© Deniz Portföy Özel Sektör BAF 6,90 11,00 TO 11,40 10,70 10,22 
NE) © Teb Portföy Özel Sektör BAF 8,30 9,90 1010 10,30 12,20 1016 
© Ak Portföy Özel Sektör BAF 4,80 9,90 9,70 10,30 11,70 9,28 
© Yapı Kredi Portföy Özel Sektör BAF 5,80 9,80 9,30 9,80 11,20 9,18 
© Garanti Portföy Özel Sektör BAF 5,60 9,90 9,40 9,70 11,20 9,16 
© İş Portföy Özel Sektör BAF 3,80 10,10 10,40 9,00 12,20 9,10 
© Ata Portföy Özel Sektör BA 5,70 11,30 11,50 11,90 3,30 8,74 
Emi ©  HalkPortföy Özel Sektör BAF 4,20 780 8,80 8,80 13,40 8,60 
2) ©  GedikPortföyBAF 3,60 6,30 8,20 10,70 12,40 8,24 
Y O Ziraat Portföy Özel Sektör BAF -2,60 11,60 10,30 5,00 14,10 7,68 
o Fiba Portföy BAF 
o Finans Portföy Özel Sektör BAF 


Ak Portföy Py Özel Sektör BA Özel Fonu 
Hsbc Portföy Özel Sektör BAF 
Yapı Kredi Portföy İkinci BAF 


Logos Portföy Özel Sektör BAF 


Tacirler Portföy Özel Sektör BAF 
Osmanlı Portföy Özel Sektör BAF 


12'ncisini hazırladığımız FORBES Fon Raporu önümüzdeki yıl farklı bir 
formatta okuyucularıyla buluşacak. Sektördeki gelişmeler ve fon çeşitlerinin 
artması performansların değerlendirilmesinde artık çeşitli faktörlerin de 

devreye girmesini zorunlu hale getiriyor. Hem sektörün hem de yatırımcıların 
bu ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki yıldan itibaren Emeklilik ve Yatırım 

Fonları Raporlarımızda yeni performans hesaplama metodlarını kullanmaya 

başlayacağız. Yeni metodolojimizi önümüzdeki dönemde 
bütün ayrıntılarıyla paylaşacağız. 
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Yıllık Ortalama 
Getiri (X) 

FON ADI İ İ | 5 Yıllık 
Kare Portföy İkinci BA (Döviz) Fonu 30,90 27,20 
Ak Portföy Eurobond (Dolar) BAF 22,40 18,40 
İstanbul Portföy Yabancı (GOP) BAF 25,00 31,80 
Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) BAF 20,90 21,40 
İş Portföy Yabancı BAF 17,60 26,30 
Vakıf Portföy Eurobond (Dolar) BAF 20,20 14,10 
Finans Portföy Eurobond BAF 0,40 17,40 


İş Portföy Py Eurobond BA (Döviz) Özel Fonu 28,30 25,10 


Deniz Portföy Eurobond (Döviz) BAF 


Ginvest Portföy KS Katılım (Döviz) Fonu 
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 


Garanti Portföy Eurobond BA (Döviz) Fonu 

İş Portföy Eurobond BA (Döviz) Fonu 

Fiba Portföy Eurobond BAF 

Taaleri Portföy Yabancı BAF 

Yapı Kredi Portföy Py BA (Döviz) Özel Fonu 

Teb Portföy Eurobond (Döviz) BAF 

Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu 


Döviz kurlarındaki hareket uluslararası tahvil ve bono fonlarının getirilerinin 
artmasına yaradı. Ne var ki getiriler geçen yıla oranla daha düşük oldu. 


PP LİKİT FONLAR ee 
Getiri (X) 

Madalyalar | HACİM FONADI 2013 (0 2014 2015 | 5 Yıllık 

Azimut Pyş PP Fonu 

İstanbul Portföy PP Fonu 

Ak Portföy İkinci PP Fonu 

Fiba Portföy PP Fonu 

Vakıf Portföy İkinci PP Fonu 

Yapı Kredi Portföy PP Fonu 

Halk Portföy PP Fonu 

Finans Portföy PP Fonu 

Deniz Portföy PP Fonu 

Vakıf Portföy Birinci PP Fonu 

İş Portföy PP Fonu 

Garanti Portföy İkinci PP Fonu 

Ing Portföy PP Fonu 

Teb Portföy PP Fonu 

Ata Portföy PP Fonu 

Hsbc Portföy PP Fonu 

Icbc Turkey Portföy PP Fonu 

Oyak Portföy Birinci PP Fonu 

Ginvest Portföy PP Fonu 

Şeker Portföy PP Fonu 

Global Md Portföy PP Fonu 


Ziraat Portföy PP Fonu 
Ak Portföy PP Fonu 
Garanti Portföy Birinci PP Fonu 


Madalyaların renkleri kaç yıllık ortalama olduğunu, rakamlar ise o yıl ortalaması içinde kaçıncı olduğunu gösteriyor: 
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE / 
YATIRIMIN EN PRESTİJLİ HALİ 


Atakeni-Küçükçekmece'nin en prestijli 
projesinde size özel ödeme koşulları ile 
yaşama ve kazanmaya hemen başlamak için 


son daireler, son fırsatlar... 


“80'i yeşil alana ayrıldı (26.500 m? A 


Geniş kapalı havuz ve jakuzi 360* deniz ve göl manzarası Zengin sosyal alanlar ve eşsiz ayrıcalıklar 


mer 
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Belirtilen taksit tutarı anlaşmalı banka uygulamalarına tabidir; Mu olası değişikliklerden dolayı İnanlar dilediği zaman fiyatlarda ve ödeme planlarında değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tular, 
Yaşama hazır Terrace Tema'da ev sahibi olmak için bizi arayabilirsiniz. 


pe İNANLAR Merkez Tanıtım Ofisi m 
ME 4 44 20 0? Terrace Fulya Hakkı Yeten Cad. No: 11 M4 Katı Fulya - İstanbul L NAN LAR e 
ri TERRACE TEMA Tanıtım Ofisi > 


244. Sokak No: 7 Atakeni-Küçükçekmece / İstanbul 
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FORBES 


PARA & YATIRIM 


KÜRESEL PİYASALAR 


2018'e Bakış: 
Kış Gelmeyecek Gibi 


2017'nin ardından bu yıl parlak beklentilerle dolu. Küresel ekonomi 
canlı, ufukta durgunluk yok. Piyasalarda boğalar hala güçlü, Wall 
Street'te karlar yine yüksek çıkacak. Petrol ve altın yukarı bakıyor. 
Tek risk enflasyonda artış... Ve tabii savaş... 
LEVENT GÜRSES 


018 yatırımcılar için parlak bir yıl olacağa benziyor. Küresel ekonomi penceresinden bakıldığında beklentilerin fazlasıyla umutlu olduğu 

görülüyor. Ufukta durgunluk görülmüyor, 

şirket karlarının bu yıl da yüksek çıkması bekleniyor, borsalardaki boğa egemenliği sürecek gibi hem 
menkul değer fiyatları hem de makro ekonomik veriler 
son yılların en yükseğinde olmaya devam edecek. 

Bu yılın günah keçisi ise, “enflasyon olacak... 2018'de 
olumlu havayı bozacak üç konu şöyle: 1- ABD'de enflasyonun yükselişe geçmesi, 2- ABD iç politikası ve Başkan 
Donald Trump'un geleceği ile ilgili gelişmeler, 3- Kuzey 
Kore ile ABD arasındaki gerilimin yükselmesi ve diğer 
jeopolitik riskler... 


ABD Ekonomisi Tam Gaz 

Makro veriler şimdilik beklentilerin üzerinde denilebilecek seviyede olumlu. Ancak şimdilik... Başkan Trump'ın 
görevde olduğu bir yılda, 2005'ten bu yana görülmemiş 
bir gelişme yaşandı ve Amerikan ekonomisi üç çeyrek yıl 
art arda yüzde 3 büyüme gerçekleştirdi. 

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla 
yıllık yüzde 3,2 büyüdü. Bu ikinci çeyrekteki yüzde 3,Vin 
üzerindeydi ve 2015'in birinci çeyreğinden bu yana en 
yüksek orandı. Son çeyrekte olumlu göstergeler doğrultusunda, bu yıl da vergi indirimlerinin ekonomiye yansıyacağı tahminleriyle güçlü büyüme bekleniyor. Fransız 
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yatırım bankası Americas at Natixis'in kıdemli ekonomisti Joseph LaVorgna verilerin çok güçlü olduğunu son 
çeyrekte yüzde ün üzerinde büyüme gerçekleşebileceğini savunuyor. 

Aralık verilerine göre perakende satışlar tüm zamanların, ev satışları son 10 yılın, imalat sanayindeki artış 
son üç yılın en yükseğinde, işsizlik ise son 40 yılın en 
düşüğünde... Sözün özü şimdilik ufukta bir resesyon gözükmüyor. 

Ekonomik büyüme döngüsünün “yaşlanması” da kimi 
uzmanların büyüme dalgası “ne zaman bitecek” söylemlerini yükseltiyor. ABD'de canlanma 2009'dan bu yana 
34 çeyrek yıldır devam ediyor. Eğer 2018'in birinci çeyreğinde de büyüme kaydedilirse, modern tarihin ikinci 
en büyük büyüme dönemi gerçekleşmiş olacak. Bundan 
daha büyük büyüme dönemi 1991-2001 yılları arasında 40 
çeyrek yıl ile gerçekleşti. 

Sadece ABD değil küresel ekonomi de doğru yolda... 
Geçen yıl OECD'nin radarındaki 45 önemli ekonominin 
tamamı büyüdü. OECD bu yıl da benzer durumu öngörüyor ve dünya ekonomisinin bu çapta büyümesi bundan 10 
yıl önce olmuştu. 

Geçen yıl gelişen piyasalar son sekiz yılın en verimli 
yükselişini gerçekleştirdi. Bu yıl da trendin sürmesi bekleniyor, en büyük risk ise kimi ülkelerde yapılacak seçimler... Özellikle Brezilya ve Meksika seçimlerinin sonuçlarının tahmin edilemez olması can sıkıyor. 


FOTOĞRAFLAR: FORBES ARŞİV 


Boğa Piyasası Sürecek mi? 
2017'de borsalarda ve özellikle 
Wall Street'te artan karlar ve 
düşük faiz oranları sayesinde 
müthiş bir boğa piyasası yaşandı. S&P 500 endeksi 2016'daki 
yüzde 9,5 yükselişin ardından, 
geçen yıl da yüzde 18,2 gibi tarihi 
performanslarından birini yaptı. 
İki yıllık artış yüzde 28'i buldu. 
Peki kazandıran yükseliş bu yıl da 
devam edecek mi? Hisse senetlerinde aşırı bir değerlenme var mı? 
Fed faiz oranlarının yüzde 2'nin 
altında olduğu, 2010”lu yılların 
fiyat/kazanç ortalamasının yüzde 
17 seviyesinde olduğu ortamda 
bu soruya olumlu yanıt verenler 
fazla değil. 1990'lı yılların fiyat kazanç ortalaması yüzde 19'un 2000'li yılların ise yüzde 
20'nin üzerindeydi. 

Wall Street'in yatırım stratejistlerinin S&P 
500'de ortalama yılsonu tahmini 2 bin 840 
puan. Bir anketi yanıtlayan Goldman Sachs'ın 
yatırım stratejisti David Kostin S&P 500'de 
yılsonunu 2 bin 750 puanda, ABD ekonomisinde büyüme hızını yüzde 2,5 olarak öngörürken, JP Morgan yatırım stratejisti Dubravko Lakos-Bujas endeksi 2 bin 800, büyümeyi 
ise yüzde 2,3 olarak öngörüyor. 

Bank of America Merrill Lynchten Savita 
Subramanian yılsonunda S&P 500'ü 2 bin 
800, büyüme hızını yüzde 2,4, en iyimser tahmini yapan Yardeni Research'ten Ed Yardeni 
ise S&P 500'ü 3 bin 100, büyüme hızını yüzde 
3 olarak tahmin ediyor. S&P 500 geçen yılı 2 
bin 683 puandan kapattı. 

Yatırım stratejistlerinin önerdiği sektörlerin başında yükselen petrol fiyatlarına paralel 
enerji geliyor. Gayrimenkul ve inşaat malzemeleri sektörleri de yükselişini sürdüreceği 
tahmin edilenler arasında. Finans, sağlık, 
teknoloji, e-ticaret sektörleri de favorilerden. 

Tabii risklerle dolu günümüz finans dünyasında olumsuz senaryoları da düşünmek 
gerek. Uzmanlara göre endekslerde yüzde 10 
düzeltme ihtimali her zaman mevcut. Ayrıca 
S&P 500'de yüzde 20 seviyesindeki keskin bir 
düşüş bile endeksin içinde bulunduğu uzun 
vadeli yükseliş kanalından çıkmasına neden 
olmayacak. Bu seviyede bir düşüş endeksin 
söz konusu yükseliş kanalının tabanına yaslanmasına neden olacak. 


Kar Artışları Devam Edecek 
Wall Street şirketleri kar artışı bakımından 
en parlak yıllardan birini geride bıraktı. Dördüncü çeyrekte şirketlerin ortalama yüzde 
10,6 kar artışı açıklaması bekleniyor. Böylece 
son dört çeyrekte çift basamaklı oranlarda 
kar artışı gerçekleşmiş olacak. Şirket kasalarının nakit ile dolu ve geçmiş yıllarda borçlanma maliyetlerinin epey düşük olması kar 
artışının başlıca nedenleri. 

Özellikle geçen yılın son çeyreğinde toplam 5,3 milyar dolar kar açıklayan enerji 
sektörünün son çeyrekte yüzde 12'lik ar- 


2017 GSYH büyümesi 
yüzde “'ü geçmesi 
beklenen ABD'de borsalar 
rekor yükselişlerle dolu bir 
yılı geride bıraktı. 


HERŞEY TOZ PEMBE DEĞİL, RİSKLER DE VAR 


Enflasyon yıllar sonra korkutuyor. 


2018'de ABD ekonomisinde tek endişe kaynağı enflasyon olabilir. ABD'de 
Merkez Bankası (Fed) parasal genişleme programına başladığından bu yana 


tüm uzmanlar enflasyonda artış arayışında. Fed'in enflasyonda hedefi yüzde 2 
ve enflasyonu ölçmek için kişisel tüketim harcamaları verisini kullanıyor. Geçen 
ay bu veri yüzde 1,6 çıktı ve geçen Şubat, 2012'nin ikinci çeyreğinden bu yana 
yüzde 2'yi geçen tek aydı. 

Ancak iş piyasasındaki sıkılaşmanın ücret artışlarını beraberinde getirmesi, 
20 eyalette asgari ücretin artırılması, petrol fiyatlarının varil başına 70 dolara 
dayanması, ekonomiye 1,5 trilyon dolar enjekte edecek vergi indirimleri, 
enflasyonun 2018'de dönüş yapacağı yorumlarını güçlendiriyor. 

IMF'nin eski kıdemli ekonomisti ve Harvard Üniversitesi ekonomi 
profesörlerinden Kenneth Rogoff, “Yüksek büyüme ve düşük işsizlik nedeniyle 
bu yıl içinde enflasyon yüzde 2'nin üzerine çıkabilir” diyor. New York Fed 
Başkanı William Dudley de, iş piyasasının daha fazla sıkılaşması halinde 
enflasyonun kademeli olarak hedefin üzerine çıkma riskinin bulunduğunu ve 
gelecek birkaç yıl içinde frene daha sert basılmasını gerektirebileceğini söyledi. 

Burada yeni Başkan Jerome Powell ile Fed'in ne yapacağı sorusu geliyor. 
Uzmanlar enflasyonun yüzde 2'nin üzerine doğru hareketlenmesi halinde 
Fed'in de faizleri en az iki kez artırarak yüzde 2'nin biraz altında bir tabana 
oturtacağını öngörüyor. 
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tışla 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Enformasyon teknolojisi sektöründe yüzde 
15, ara mallar sektöründe yüzde 28, finans 
sektöründe yüzde 12 kar artışı yaşanacak. 

2018'de de kar artışları devam edecek. 
Bunda 2017'de sabit yatırımlarda yaşanan 
artış ve kurumlar vergisi indirimleri etkili 
olacak. Tahminlerin ortalamasına göre bu 
yıl yüzde 11,2 kar, yüzde 5,5 ciro artışı gerçekleşecek. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 
10,7 kar artışı ve yüzde 6,8 ciro artışı bekleniyor. 


Dolarda Boğalar Hala Güçlü 

Euro geçen yıl dolar karşısında son 14 yılın 
en iyi performansını yaptı ve rallinin aynı 
hızda olmasa da bu yıl da devam etmesi 
bekleniyor. Dolar 2018'e euro karşısında son 
üç yılın en düşük seviyesine inerek başladı. 
Bloomberg”in anketine katılan işlemci ve uzmanların üçte iki gibi bir çoğunluğu parite- 


KUZEY KORE, ORTADOĞU'YU UNUTUN 


En büyük risk Çin ile ticaret savaşı. 


2018'de Çin küresel ekonominin yakından takip edilmesi gereken noktalarından 
biri olacak. Kimi uzmanlar, olası bir ticaret savaşının, korumacı politikaların 
küresel ticaretin önünü tıkamasının Kuzey Kore ile nükleer savaştan daha ciddi 
risk olduğunu savunuyor. Çin ile olası bir ticaret savaşı piyasalarda büyük bir 
düzeltmeye ve belki de daha fazlasına neden olabilir. 

Yeni yıl ile birlikte Çin'in ABD Hazine bonosu alımlarını azaltması, para birimi 
Yuan'ın günlük kur belirleme protokolünde değişiklik yaparak daha serbest 
işlem gören para birimi olması yönünde attığı adımlar yakından izleniyor. 

Çinli yetkililer düşük getiriler ve ticari anlaşmazlık konularında tansiyonun 
artmasına bağlı olarak Hazine bonosu alımlarını azalttıklarını fısıldıyorlar. Çin, 
ABD Hazine bonolarının en büyük alıcısı ve en büyük portföy sahibi. 

Diğer yandan Dış İlişkiler Konseyi kıdemli üyesi Brad Setser de, Çin'i Hazine 
bonosu hedefine ulaştığını ve rezervleri sabit durduğu sürece yeni alımlara 
gerek olmadığı savunuyor. 

Korumacı söylemlerle iktidara gelen Trump'ın, Çin ile ticaret savaşı riskini 
artırması küresel ekonominin kabuslarından biri olacak. BlackRock küresel 
kıdemli yatırım stratejisti Richard Turnill, Çin ile sorunlu teknoloji, çelik ve 
alüminyum ticaretlerini yakından izlediklerini söylüyor. Turnill 2018'de Çin 
ile hızla büyüyecek bir ticaret savaşı beklemediklerini ancak ticarete dayalı 
dalgalanmalara hazır olmak gerektiğini vurguluyor. 

Korumacılığın en az siyasi riskler kadar tehlikeli olduğunu vurgulayan 
yatırım fonu EventShares'in kıdemli yatırım yetkilisi Ben Phillips ise başta 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) olmak üzere tüm serbest 
ticaret anlaşmalarını ve yatırım anlaşmalarının iptal edilmesinden etkilenecek 
şirketleri yakından izlediklerini söylüyor. Phillips NAFTA'nın Trump tarafından 
iptal edilmesinin Meksika ile ortaklık, yatırım ve ticareti olan birçok şirketi 
etkileyeceğini belirterek boğa piyasasının geleceğinin de riske gireceğini 
vurguluyor. 

Borsanın bilgeleri, “piyasalar zirveye ulaştığı zaman asla çanlar çalmaz. 
Beki de çalar ama biz yatırımcılar duymayız” derler. İşte Çin'in ABD Hazine 
bonosu alımlarını durduracak derecede azaltması, ABD'de enflasyonun sinyaller 
vermesi, ticarette korumacılık tehditleri ve en önemlisi savaş riski çalan ancak 
kimsenin pek duymadığı çanlar olabilir... 
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nin yılsonunda 1,2119-1,2229 dolar aralığında olma ihtimalini yüksek görüyorlar. 1,2560 
dolar diyenler de yüzde 50'yi buluyor. 

Euro, ocak ortasında 1,2323 dolar ile Aralık 
201ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 
Ancak daha sonra Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) yetkililerinden gelen açıklamalarla 
1,2197 dolara geriledi. ECB yetkilisi Ewald 
Nowotny, euro'nun dolar karşısında değer 
artışının “yararlı olmadığını” söyledi. 


Petrolde Yükseliş İçin Tüm Nedenler Var 
Batı Teksas petrolü yıla 2015'ten bu yana 
görülmeyen fiyatlarla başladı. Varil başına 
60 dolar seviyesinden kapattıktan sonra 15 
Ocakta 64,73 dolara yükseldi. Brent petrolünün varili ise 70 doların üzerini gördü. 

Küresel canlanma ile birlikte gelen güçlü 
talep, ABD'nin petrol stoklarının azalması, 
OPEC'in kararlı bir şekilde Rusya ile beraber düşük üretim kotalarına sadık kalması, 
doların değer yitirmesi, Ortadoğu'daki iki 
büyük üretici Suudi Arabistan ve İran merkezli gerilim fiyatların yükselmesine neden 
oluyor. Bank of America Merrill Lynch ve 
Morgan Stanley gibi büyük yatırım bankaları, 2018'e ilişkin fiyat tahminlerini yukarı 
çekti. 

Morgan Stanley kıdemli analisti güçlü 
sermaye akışının petrol fiyatlarını yukarı 
çektiğini, Brent petrolün varilinin 70-75 dolar aralığına oturduğunu belirterek, 2018'in 
üçüncü çeyreği için fiyat hedefi tahminini 63 
dolardan 75'e çıkardı. 

BofA Merrill Lynch daha önce varil başına 
56 dolar olan Brent petrolde 2018 ortalama 
tahminini 64 dolara, Batı Teksas petrolü için 
de 52 dolardan 60'a çıkardı. 


Altın Hızlı Başladı 

Doların değer kaybı altına yarıyor. 2017'de 
yüzde 13,5 değer kazanan sarı maden yıla 
ralli ile başladı. Bu yılın da altına yatırım 

için uygun olacağı konusunda şu gerekçeler 
sıralanıyor: Jeopolitik riskler, aşırı ısınmış 
menkul değer piyasaları, artan yatırım platformları çeşitliliği ile altına erişimin kolaylaşması, yüksek küresel ekonomik büyüme, faiz 
oranlarında artış... Dünya Altın Konseyi, 12 
Aralık'ta onsu bin 248 dolar seviyesinde olan 
altın, yılbaşında bin 308 dolar ve 16 Ocak'ta 
son 4 ayın en yüksek seviyesi olan bin 337 
doları gördü. G 
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Kodlama, Küresel Farkındalık, Finansal Okuryazarlık, Elektronik Tasarım, 
M-Lead ve E-STEM dersleriyle geleceği bugünden okumayı öğrenen 
Mektebim öğrencileri, iki yabancı dil öğrenerek başarı hikâyelerini yazıyorlar. 
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ma, STEM Uygulamalarıyla Ürün Odaklı Çalışmalar 

Okul öncesinde Kritik Düşünme Becerileri, M-- Station, İnovasyon dersleri ile Endüstri 4.0 için ilk hazırlıklarına başlayan öğrencilerimiz; İlkokulda Finansal Okuryazarlık, 
Küresel Farkındalık, Kodlama; Ortaokulda STEM, 3D ve Kodlama uygulamaları ile Endüstri 4.0 için çalışmalarını geliştirmekte; Lisede tüm gruplarda STEM, Kodlama ve 
M-LEAD dersleri kapsamında girişimcilik, inovasyon üzerine yoğunlaşıp üç boyutlu tasarımlar geliştirebilecekleri bilişim ve STEM uygulamalarıyla ürün odaklı çalışmalar 
yapmakta ve Endüstri 4.0 süreçlerini tamamlamaktadırlar. 


na Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı 
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© geçip iş birliği içinde çalışabilecektir. 
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a çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve 
bin ye -& değer zincirinin kullanıcıları tarafından 
Bast Füze dü Güres değerlendirilecektir. 


mu “Hayal et-Tasarla-Üret” 


Endüstri 4.0'ın teknolojik unsurlarından biri olan “Eklemeli Üretim” için 3D yazıcılar kullanan Mektebim, Türkiye 
genelindeki 52 kampüsünde ve 165 okulunda uygulama gerçekleştiriyor..Endüstri 4.0'ın hayatımıza kattığı “Hayal 
et-Tasarla-Üret” mottosuyla bilişim derslerinde öğrenilen üç boyutlu tasarım programları aracılığıyla istedikleri 
ürünü üç boyutlu olarak tasarlayabilen ve 3D yazıcılardan çıktı alarak hayal ettikleri objeleri. ürüne dönüştürebilen 
Mektebimliler, Endüstri 4.0'ın diğer unsurlarından biri olan “Artırılmış Gerçeklik”le ilgili olarak Artırılmış Gerçeklik 
gözlükleri de kullanmaktadır. Endüstri 4.0'ın veri-analiz, yazılımların yatay ve dikey entegrasyonu, bulut, simülasyon 
ve akıllı robotlar kısmında ise çözüm ortakları ile hareket eden Mektebim, Kodlama derslerinde karmaşık 
problemlerin çözümlerini yaparak ve sistematik düşünme becerilerini geliştirerek öğrencilerini geleceğin dünyasına 
hazırlamaktadır. Tasarladıkları kodlarla robotların verilen görevleri yapmalarını sağlayan öğrenciler, bilgi ve 
becerilerini en üst seviyeye çıkarabiliyorlar. 
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Goldilocks Senaryosuna Devam 


üresel hisse piyasaları 

2018'e hızlı bir giriş 

yaparak geçen yılın 

pozitif trendini yeni 

yılın ilk haftalarında da 
devam ettirdi. Yatırımcıları sevindiren 
bu pozitif borsa gelişmesinin nedenlerine baktığımızda bir yandan güçlü 
devam eden küresel ekonomik büyüme, geniş ve ihtiyatlı para politikaları 
ile şirketlerin mükemmel kar durumu 
gibi faktörlerin ön plana çıktığını görüyoruz. 

2017'deki boğa piyasasını analiz ettiğimde yükselişlerin özellikle büyüme hisselerinden (growth stocks) ve 
döngüsel hisselerden (cyclical stocks) 
geldiğini görüyorum. Sektörel bazda 
bakarsak ekonomik büyümeye hassas 
seyreden teknoloji veya sanayi şirketlerinin yüksek performans gösterip, 
defansif değer şirketlerine (value 
stocks) açık bir fark attığı görülüyor. 

Değer yatırım stratejesi uzun vadede cazip bir hisse seçim kriteri olsa 
bile şu anda daha çok momentumbazlı hisseler yatırımcı favorisi olarak 
öne çıkıyor. 2018'in ilk haftalarına 
ait performans verilerine bakınca bu 
trendin devam ettiği görülüyor. 

Hisse senedi piyasaları öznelinde 
bütün bu olumlu genel görünüme ek 
olarak aralık ayında ABD'de yaşanan 
gelişmenin piyasalara doping etkisi 
yaptığını da söylememiz gerekiyor. 
Son 30 yılın en büyük vergi reformu 
yasa tasarısında büyük uğraşlar sonucunda uzlaşma sağlandı ve bu durum 
kar beklentilerini olumlu etkileyip 
fıyatlandırmaları yılın ilk haftalarında 
daha da ateşledi. Trump yönetimi 
ekonomik büyüme için hazırladığı 
reform ABD'deki kurumlar vergisini 
düşürülmesini sağlıyor. Bu sayede 
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ABD'li şirketler denizaşırı karları 
(bir kereliğine cazip bir vergi uygulanarak) kendi ülkesine getirebilecek. 
Trump'da vaad ettiği “America First 
sloganını gerçekleştirmek istiyor. 

Özellikle Apple veya Google (Alphabet) gibi çokuluslu, yüksek karlılık 
gösteren büyük teknoloji şirketler için 
bu yasal gelişme büyük yılbaşı piyango 
ikramiyesi gibi geldi. Ve şirketlerden 
vergi reformuna ilk reaksiyonlar fazla 
gecikmeden açıklandı bile. 

Yeni vergi yasasının yürürleğe girmesiyle birlikte böylece örnek olarak 
gösterebiliceğimiz Apple'ın yıllarca 
uyguladığı uluslararası vergi “optimizasyonu sonunda ödüllendirildi. 
Yıllarca Apple yüzde 35 oranındaki 
ABD kurumlar vergisi ödememek 
için karlarını denizaşırı gösterip çok 
daha düşük vergi oranlardan bir hayli faydalanmıştı. Vergi reformuyla 
birlikte Apple bir defalık 38 milyar 
dolar ödeyip 252 milyar dolar denizaşırı varlıklarının yine ABD'ye geri 
getirebilicek. Tabii ki Apple bir örnek 
ve çokuluslu şirketlerden sadece bir 
tanesi. Ancak ABD vergi reformunun 
küresel piyasalar için önemini bize 
gösteriyor. Özellikle ABD doları orta 
vadede bu gelişmeden faydalanabilir. 
ABD faizlerinin yükselmesiyle dolar 
daha cazip hale gelerek euro'ya karşı 
2017'de yaşanan yüksek değer kaybını 
gelecek aylarda frenleyebilir. 

Tüm olumlu makro ve mikroekonomik koşullar 2018'de de Goldilocks 
senaryosunun devam edeceğini 
gösteriyor. Goldilocks ekonomisinin 
en önemli belirtileri düşük işsizlik 
oranları, artan varlık fiyatları (hisse 
senetleri, bonolar, gayrimenkul), devam eden gevşek para politikası ile 
düşük faiz oranları, düşük enflasyon 


ve normal bir GSMH büyüme oranı 
ile karakterizedir. 2017'de görünen 
çok düşük dalgalanma ve yatırımcılardaki iyimserlik havası piyasaları taşıyarak Goldilocks senaryosunu piyasa 
fiyatlamaları üzerinde egemen hale 
getirdi. Fed'in 2018'de uygulayacağı 
faiz politikası bu olumlu senaryonun 
en önemli parçalardan biri. 2018'e 
yönelik medyan faiz oranı beklentileri 
Fed'in aralık toplantısının ardından 
yayınlanan projeksiyon raporunda 
yüzde 2,1 olarak açıklanmıştı. Bu şu an 
üst sınırı yüzde 1,5 seviyesinde olan 
politika faizinde 25 baz puanlık 3 tane 
faiz artışı demek. Özellikle vergi reformuyla birlikte istihdam piyasasının 
daha da sıkılaşması, maaşların hızla 
artabileceği ve bunun enflasyonist 
baskı yaratabileceğini düşünerek Fed 
faiz artışlarda daha hızlı bir yol çizerse iyimser Goldilocks senaryosuna 

bir darbe vurabilir. Ancak şu anda 
piyasalar böyle bir gelişmeyi düşük bir 
ihtimal olarak değerlendiriyor. 

Geçmiş Fed faiz dönemleri ve hisse 
performansları analiz edince hisse 
yatırımlarını 2018'de destekleyen 
ilave bir argüman bulabiliriz. Faiz 
politikası dönüm noktaları alış veya 
satış sinyali olarak kullanılabilinir. İlk 
Fed faiz artırımı yatırımcılar pozisiyonlar satın alıp faiz artırım politikası 
sona doğru yaklaşırken hisse gibi risk 
pozisiyonları satıp katma değer sağlayabilir -“Buy the First, Sell the last 
Rate Hike. 

Yine de tüm bu olumlu havaya ve 
piyasa trendine karşın bu yıl 2017'ye 
nazaran daha büyük dalgalanmalar 
bekliyorum. Böylece aktif bir varlık ve 
risk yönetimi ile zaten pozitif eğilimde 
olan hisse piyasalardan yatırımcılar 
ilave bir katma değer sağlayabilir. © 
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ALMANYA 


Koalisyon Engeli 


Merkel'in bir türlü hükümeti kuramamasına, Brexit'e, Deutsche Bank'ın sıkıntılarına 
rağmen Almanya hala ayakta... 2017'de ekonomi yüzde 2,2 büyüdü, rekor bütçe 
fazlası verildi; Dax endeksi sürekli yükseliyor. 

LEVENT GÜRSES 


Imanya bir çeşit mucize yaratıyor. Britanya'nın Avrupa 

Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) ülke ekonomisi ve şirketleri 

üzerindeki yüksek maliyetine, 
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche 
Bank'ın zorlu dönem yaşamasına, Kasım seçimleri sonrasında en çok oyu alan Angela 
Merkel'in hükümeti bir türlü kuramamasına 
rağmen 2017'de Alman ekonomisi müthiş 
performans gösteriyor. Almanya büyümede 
son altı yılın en yükseğine çıkarken, rekor 
bütçe fazlası verdi, işsizlik dipte ve DAX endeksi sürekli yükseliyor. 

Almanya gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 
geçen yıl yüzde 2,2 büyüdü. Son altı yılın en 
yüksek büyüme hızında, çok düşük borçlanma maliyetlerinin ivmelediği yüksek tüketici harcamaları, istihdamda rekor artış ve artan ücretler etkili oldu. 
Almanya'nın geçen yılki büyüme hızı son 10 yılın büyüme 
ortalaması olan yüzde 1,2>'den neredeyse bir puan daha 
fazla. Euro Bölgesi'nin son 10 yılın büyük canlanmasını 
göstermesinin yanısıra Avrupa'nın en büyük ekonomisinin geleneksel itici gücü şirket yatırımları ve ihracat da 
büyümeye katkı sağladı. “Made in Germany” ürünlerine 
küresel talep geçen yıl da artış gösterirken, ihracatın 
büyümeye katkısı beklenildiği kadar olmadı. Tüketici 
harcamaları 1,1 ile büyümenin yarısı paya sahipti. Diğer 
yarıyı da ihracat, kamu harcamaları, inşaat, iç yatırımlar 
gerçekleştirdi. 

2017 sadece büyümede değil diğer ekonomik verilerde 
de rekorlar yılıydı. Bütçe fazlası 38,4 milyar euro'ya çıkarak, GSYİH”nın yüzde 1,”sine ulaştı. Bu bütçe fazlasında 
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Angela Merkel 


dördüncü yıl ve diğer hükümetler gerçekleştiremedikleri 
bu başarı konusunda uzun süredir Berlin'e küresel ekonominin yeniden dengeye oturmasına sağlamak için daha 
çok harcama yapmasını öneriyor. Bu nedenle fazlanın bir 
bölümü bu yıl harcanabilir ve bu da kuşkusuz ekonomik 
büyümeye katkı sağlayacak. Geçen yıl rekor bir rakam 
olan 44,3 milyon kişiye -bir önceki yıldan 638 bin kişi 
daha fazla- istihdam sağlandı ve işsizlik yüzde 3,7?'ye indi. 

Yeni bir hükümet kurulmasını beklerken geçen yıl 
2017'den bu yana en hızlı büyümesini garçekleştiren 
Almanya'da bu yıl daha hızlı bir ekonomi öngörülüyor. 
Ekonomi düşünce kuruluşu IFO Enstitüsü aylardır bir 
koalisyon kurulamamasına rağmen bu yıl yüzde 2,6 büyüme tahmin ediyor. 

VP Bank'tan Thomas Gitzel, “Ekonomideki parlamayı geleceğe taşımak önemli. Bunun için yatırım gerekli. 
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Hükümetin kurulamaması ağır bir yük” diye 
konuşuyor. ING Bank ekonomisti Carsten 
Brzeski, “Geçen yıl büyümeyi destekleyen 
bütün temel göstergeler bu yıl da devam edecek” diyor. 

Ekonomideki bu ivmelenme bazı ekonomistleri aşırı ısınma konusunda endişelendiriyor. Ancak IFO Enstitüsü'nün başkanı 
Clemens Fuest, ücretlerin üretkenlikten hızlı 
artmadığını belirterek “Aşırı ısınmayı konuşmaya şimdilik gerek” diyor. 

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişlemeci politikaları da ekonomik büyümeye katkı yaptı. IFO Enstitüsü'nden Timo 
Wollmershaeuser eğer ekonomi iyi performans göstermeye devam ederse ECB'nin 
para musluklarını kapatacağı 2019'a kadar 
Almanya'nın, planlanan vergi indirimlerini 
ertelemesinin daha iyi olacağını savunuyor. 

ECB'nin politikalarının Alman ekonomisine katkısı konusunda dikkat çekici bir veri 
de şu: Bundesbank'a göre düşük faiz oranları 
nedeniyle Berlin 2008'den bu yana 300 milyar euro tasarruf etti. Sadece geçen yıl merkezi ve yerel yönetikler seviyesinde tasarruf 
miktarı 50 milyar euro oldu. 

Almanya'da hükümetin kurulamamasına 
ve bankacılık sektöründeki sıkıntılara rağmen DAX Endeksi yükselişini sürdürüyor. 
Ekonomideki canlılık ve yüksek şirket karları 
sayesinde geçen yıl 12 bin puan seviyesinden 
başlayan yükseliş, Kasım ayında endeksin 13 
bin 525 puan ile tarihi en yüksek seviyesine 
çıkması ile sürdü. Endeks 16 Ocak'ta 13 bin 
342 puandaydı. Rallinin bu yıl da devam 
etmesi bekleniyor. Uzmanlar, DAX'ın bu yıl 
yüze 5-10 arasındaki bir yükselişle tarihte ilk 
kez 14 puan barajını aşmasını öngörüyorlar. 

Ancak işin bir de Brexit tarafı var. AB kasasına en büyük katkıyı sağlayan Almanya'ya, 
Brexit 4 milyar euro'ya yakın külfet getirecek. Britanya'nın ayrılmasıyla AB bütçesinde oluşacak 10,2 milyar euro'luk açığın 
3,8 milyarını Almanya üstlenecek. Bu da 
Almanya'nın AB'ye ödediği yıllık miktarda 
yüzde 16'lik artış anlamına geliyor. 

Brexit'in bir başka yüzü de Deloitte'un raporunda ortaya çıktı. Raporda sert Brexit'in 
(AB ile tüm köprülerin atılması) Alman 
otomotiv sanayine darbe vuracağı, otomotiv 
üreticilerinin yıllık cirolarında 3,8 milyar 
euro'luk düşüş yaşanacağı ve 14 bin kişinin 
işini kaybedebileceği belirtiliyor. © 


HÜKÜMET DÖRT AYDIR KURULAMADI 


Merkel partiler arasında dört dönüyor. 


Almanya'da 24 Eylül seçimlerinden sonra “maraton koalisyon görüşmelerine” 
rağmen hükümet bir türlü kurulamıyor. Seçimlerin hemen ardından Hristiyan 
Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında 
yapılan koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Bunun üzerine CDU lideri Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile 
tekrar büyük koalisyonun kurulması için görüşmelere başladı. Almanya son 
dört yıldır CDU, CSU ve SPD'nin oluşturduğu büyük koalisyon ile yönetiliyordu. 
Ekonomiyi ve piyasaları da rahatlatacak “Büyük Koalisyonun” ön görüşmeleri 
7 Ocak'ta başladı. Berlin'de süren görüşmelerde, tartışmalı konular üzerinde 
mutabakat sağlandı ve taraflar koalisyon müzakerelerine resmen başlamak için 
prensipte anlaştı. 

Müzakerelerin temelini oluşturacak 28 sayfalık taslak belgede, göçmenler, 
vergiler ve sağlık konusunda maddeler yer aldı. Bunlar arasında ayda bin 
kişiye, mülteci aile birleşiminden faydalanmasına izin verilmesi, vergilerin 
artırılmaması, bütçenin açık vermemesinin sağlanması gibi maddeler var. 

Büyük koalisyonun kurulacağı düşünülürken SDP içindeki çatlak büyüdü, 
Martin Schulz, partisini iktidar ortağı olmaya ikna etmekte zorlandı ve Berlin 
teşkilatı yönetiminde yapılan oylamada büyük koalisyonun kurulmasına 8'e 
karşı 21 oyla karşı çıkıldı. SPD içinde Birlik partileriyle varılan uzlaşmaya karşı 
olanlar giderek seslerini yükseltti. 

Kimi siyasi yorumcular, “Kimse Angela Merkel ile oynamak istemiyor. 
Alman halkı ona birçok konuda teşekkür borçlu. Ama artık arkasında çoğunluk 
yok. Onun dönemi sona erdi” derken, Merkel liderliğinde büyük koalisyonun 
kurulamamasının, Yeşiller Partisi ile kurulacak bir azınlık hükümeti ya da 
yeniden seçimlere gidilmesinin Alman ekonomisi ve Euro Bölgesi için çalkantılı 
bir döneme neden olacağı savunuluyor. 


KÜRESEL GÜÇ OLMAK İSTİYOR 


Oyunu büyük oynuyor. 


Almanya ABD'nin küresel hakimiyetine karşı, liderliğini sürdürdüğü Avrupa 
Birliği'nin uluslararası alanda etkisini artırarak Washington'un Rusya 
ambargosunu desteklemeyerek ve Çin ile işbirliğini artırarak yeni bir güç olma 
yolunda adımlar atıyor. Ancak diğer yandan bir türlü hükümetin kurulamaması 
nedeniyle, Merkel AB içinde liderliği Fransa lideri Emmanuel Macron'a kaptırma 
riskiyle karşı karşıya. 

Avrupa basınındaki yorumlarda Macron'un AB'nin gündemini belirleyen 
lider olarak Merkel'in yerini almaya başladığı belirtiliyor. Almanya'da büyük 
koalisyonun bir türlü kurulamaması ve Brexit'in maliyeti Berlin'in elini 
zayıflatıyor. Buna karşılık Macron'un yeni bir AB vizyonu sunması, Fransa'nın 
AB sahnesinde daha fazla rol almasını sağlıyor. Buna bir de ABD'nin 
korumacılığı öne çıkarması, Avrupa ile ilişkilerin gerilmesini eklersek Fransa'ya 
AB'yi dışarda temsil etme fırsatı sunuyor. Bunun en iyi örneği olarak da geçen 
ay Fransa lideri Emmanuel Macron'un Çin'e yaptığı ziyaretin dünya çapında 
yankılanması ve iki ülke arasında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmaları 
gösterilebilir. 

Oysa Almanya da benzer strateji ile ilerliyor. Merkel temmuz ayındaki Çin 
ziyaretinde, yine birçok işbirliği anlaşmalarına imza atmış ve ülkesinin İpek Yolu 
projesinde yer alabileceğini vurgulamıştı. GSYİH'nda ihracatın payı yüzde 47 
olan Almanya, ekonomik olarak hemen hemen dünyadaki tüm ülkelere 'değen 
elini” siyasi olarak da güçlendirmek istiyor. 

Bu nedenle ABD'nin korumacı saldırılarına karşı sadece Çin ile işbirliği 
yapan bir ülke değil, “elindeki güçle Avrupa'yı kendi ayakları üstünde tutan, 
dünya politikasında düzen kuran bir güç” olmayı hedefliyor. Almanya'da, 
ABD'nin küresel etkisinin zayıflayacağını öngören Bilim ve Politika Vakfı (SWP) 
gibi düşünce kuruluşları, “Dünyayı yönetmenin yeni yollarında Almanya'nın 
donanımı diğer güçlerden daha iyidir” görüşü savunuyor. 
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2018: Riskler, Fırsatlar... 


iyasalar 2017'ye müthiş 
bir karamsarlık havasıyla girmişti. 2018 ise 
çok daha ılımlı başladı. 
Bu iyimser hava içinde 
Türkiye ekonomisi için birçok senaryo tartışılıyor. Dünya ekonomisinin 
2018'in nasıl geçeceği Türkiye ekonomisine de ışık tutacak. Dünya Bankası projeksiyonlarına göre küresel 
ekonomi 2018'de yüzde 3,1 büyüyecek. 2008 küresel kredi krizinden bu 
yana en iyi büyüme oranı olarak görülebilir. Küresel büyüme bu noktada 
toparlanmaya başlarken, Türkiye 
ihracatçısı açısından büyük önem taşıyan AB ekonomilerinde de büyüme 
beklentileri artıyor. Bir önceki yıla 
göre belirli bir ivme kaybı olsa da AB 
ekonomilerinin 2018'de yüzde lere 
yakın büyümesi bekleniyor. Dünya 
Bankası'na göre Türkiye ekonomisi 
de 2018'de yüzde 3,5'larda bir büyümeye ulaşacak. Piyasa oyuncularının 
büyüme beklentisi ise de yüzde 4-4,5 
civarında. Seçime giden bir yılda büyüme dostu bir senaryo daha makul 
olabilir ve Dünya Bankası beklentisi 
burada alt sınır olarak kalabilir. 


ABD'de Enflasyon Beklentisi 
Küresel büyümenin bu şekilde görece istikrarlı olması büyüme tarafında 
riskleri azaltırken enflasyon ve faiz 
konularında risk yaratabilecek unsurlar ortaya çıkartıyor. 50 dolardan 
70'lere yaklaşan petrol fiyatlarının 
dünyada enflasyona olumsuz yönde katkı sunabilir. Bu gelişmeleri 
ABD'de son dönem geçen vergi tasarısının etkileriyle incelemek önemli. 
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İndirilen vergiler ABD ekonomik 
büyümesine doping etkisi yapabilir 
ve enflasyonun artmasına neden 
olabilir. Bu gelişmeler ABD'deki en 
önemli enflasyon beklentisi verilerinin yüzde 2,09'ların üstüne çıkmasına neden oldu. Enflasyona endeksli 
tahvil faizlerinden türetilen beklenti 
endekslerine göre ABD'de enflasyon 
beklentisinin 2014”ten bu yana en 
yüksek seviyelere geldiği görülüyor 
(kaynak: FT, Bloomberg). 


ABD Faizleri 

ABD 10 yıl vadeli faizleri altı ayda 
yüzde 2,Vden 2,6'ya hızla yükseldi. 
Bu doğal olarak yukarıda anlatılan 
enflasyon beklentisiyle uyumlu bir 
görünüm. 2018'de Fed'in alacağı faiz 
artışı kararları bu gelişmelerle birlikte daha da önemli hale geldi. Normal 
şartlarda ABD'nin üç faiz artışı gerçekleştireceği düşünülmekle beraber 
enflasyon seviyesindeki bu gidiş 
hızlanırsa dördüncü artırım da olabilir. Tüm bu gelişmeler, büyümenin 
gelişmiş ülkelerde normalleşmesine, 
enflasyonun da yakın bir gelecekte 
ortaya çıkacağına işaret ediyor. 


Gelişen Ülkeler ve Türkiye 

Türkiye ekonomisi için 2018'de yüzde 3,5 ile 4,5 arasında değişecek bir 
büyüme beklentisi bulunuyor. Yüzde 
3,5luk Dünya Bankası tahmini gerçekleşirse işsizlikte olumlu gelişme 
elde edilemez ancak enflasyon riski 
iyice azalır. Yüzde 5'e yakın bir büyümede ise işsizlik daha iyi toparlarken 
enflasyonun çift haneli seviyelerde 
daha uzun süre kalma riski artar. Bü- 


yümenin nasıl sağlanacağı ve bütçe 
performansı belirleyici olacak. 


2018 Riskleri 

2017'de olumsuz ekonomik beklentileri kamu desteğiyle aşabildik. 
2018'de beklentiler 2017'den daha 
iyiyken mevduat, kredi faizleri ve kur 
oynaklığı oldukça yukarıda. Ekonomi 
yönetiminin temel planı enflasyonun 
aşağı inmesi sonrası faizlerin de aşağıda seyretmesi ve bu esnada kredi 
genişlemesinin büyümeye olumlu 
katkıda bulunması. Bu gelişmeleri 
bozacak riskler arasında artan petrol 
fıyatları, gıda fiyatlarında oynaklık, 
jeopolitik riskler, katılaşan mevduat ve kredi faizleri sayılabilir. KGF 
benzeri bir teşviğin 2017'de sağlanan 
kadar etkili olamaması durumu da 
önemli. Teşvikler ile büyüme gelmezse ekonomi yönetimi başka kanallara 
yönelebilir. Bu da enflasyonun dizginlenmesinde sorun çıkarabilir. Bu 
yıl büyümede ihracatın sağlayacağı 
net katkı önemli olacak. 


Para Politikası 

TCMB yüksek faiz seviyesini 2018 
başında da korudu. Şu an reel pozitif 
bir faiz seviyesine ulaşabildik. Bunu 
önümüzdeki iki-üç ay baz etkisiyle 
düşecek enflasyon seviyesi sonrası 

da koruyabilmek önemli görünüyor. Enflasyonun geçici rahatlama 
sağlaması sonrası yapılacak bir faiz 
indirimi tekrar kur riskini gündeme 
getirebilir. Enflasyon tek basamaklı 
seviyelere indiğinde bir süre muhafazakar davranılabilirse büyüme ve faiz 
riski daha iyi yönetilebilir. © 
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İRAN EKONOMİSİ 


Yoksulluğun Öfkesi 


Beş yıl süren ambargo kalkmasına rağmen muazzam petrol gelirlerini 
refah artışına yansıtamayan İran'da halkın sokağa dökülmesinin gerçek 
nedeni fiyat artışları, işsizlik ve yolsuzluklar... 

LEVENT GÜRSES 


ranlılar 2017'nin son günlerini sokaklara dökülerek, Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani yönetimini protesto ederek 
geçirdi. 2009'dan bu yana en büyük 
kitlesel protestolarda 21 kişi hayatını 
kaybetti ve binlerce kişi tutuklandı. Caddeler- 
deki gösterilerin, sloganların gerçek nedeni, 
Cumhurbaşkanı Ruhani de dahil olmak üzere 
birçok İranlı yetkilinin kabul ettiği gibi et, 
yumurta, akaryakıt fiyatlarındaki artış, işsizlikti... Yani öfkeyi alevlendiren ekonomiydi... 
Tabii ki mollaların katı yönetiminin, özgürlük talebinin ve dış güçlerin de payı var. 
İran'ın birçok kentinde kendiliğinden gelişen 
gösterilerde kuşkusuz rejimi protesto ediyorlardı ancak istenilen rejim değişikliği değil 
petrol zengini bu ülkenin yaşam standartlarında yıllardır beklenen yükselişin gerçekleşmesi... 
İranlıları sokağa çıkaran Ruhani'nin 2015'teki nükleer 
anlaşma ile ambargonun kalkmasından sonra yerine getiremediği vaatlerdi. Bunu “Halkın ekonomik, siyasi ve 
sosyal talepleri var” diyen Ruhani de kabul ediyor. Dini 
lider Hamaney'in eski danışmanlarından Ali Ekber Velayati de aynı görüşte, “Halkın hükümetten ve yetkililerden 
ana talebi ekonomik sorunları bir an çözmesi” diyor. 
ABD ve diğer Batılı güçler yaklaşık 10 yıl boyunca 
İran'ı nükleer programını durdurmaya zorlamak için 
sıkıştırdı. Ambargo en büyük gelir kaynağı petrolü dış pazarlara satamayan İran'ın ekonomisini iyice köşeye sıkıştırırken halkın yaşam standardını da daha da aşağı çekti. 
2013'te iktidara gelen Cumhurbaşkanı Ruhani Batı ile 
anlaşarak nükleer programından vazgeçti ekonomik ambargonun kaldırılmasını sağladı. 
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21 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı gösterilerde 
Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yönetimi protesto edildi. 


Ambargo 2015'te yapılan anlaşma ile 2016 başında sona 


erdi. Bu İran'ın bir sıçrama yapması için büyük bir fırsattı. Ruhani de anlaşmanın refah ve zenginlik getireceğini 
söyledi. Ekonomi 2016 yılında biraz toparlandı büyüme 
canlandı, enflasyon yüzde 40'lardan 10'lar seviyesine 
indi. Petrol üretimi yaptırımlardan önceki seviyeye çıktı. 
Ancak İranlıların petrol gelirlerinden beklediği “kar payı 
bir türlü gelmedi. Evet ekonomi canlandı ancak bu kesinlikle sıradan halka yansımadı, büyüme gösteren petrol 
endüstrisiydi. Yumurta, et, akaryakıt fiyatlarına zamlar 
gelince öfkeli gençlerin sokağa çıkması kaçınılmaz oldu. 
Diğer yanda ise Tahran yönetiminin Suriye, Irak ve 
Yemen'de yaptığı askeri harcamalar İran halkını kızdırıyor. Ambargonun kalkmasıyla beklenen refah bir türlü 
gelmezken, Suriye savaşına, Irak'a ve son olarak Yemen'e 
müdahale ederek harcamalar yapılması, göstericileri 
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“Halkın ekmeğinden kesip silaha yatırım 
yapıyorlar” isyanına sürüklüyor. 

Halk askeri harcamaların kısılmasını, kaynakların sosyal harcamalara yöneltilmesini 
istiyor. Oysa Birleşmiş Milletler'e göre İran 
her yıl Hizbullah'a 800 milyon-1 milyar dolar, 
Suriye'de Esad rejimine ise 6 milyar dolar 
yardım yapıyor. 

İran ekonomisi 2008-2016 yılları arasında 
keskin bir durgunluk yaşadı. İran Merkez 
Bankası'nın verilerine göre 2016'da kişi başına gelir, 201Ve göre yüzde 28 daha düşük. 
Yaptırımların kalkması ve ardından gelen sıkı 
maliye politikası ile 2016'da bir boom” dönemi yaşandı. Ancak bu sürekli olmadı, halka 
doğrudan yansımadı ve son zamlar geleceğe 
ilişkin kaygıyı yükseltti. 

Ayrıca Ruhani yönetiminin popülist politikalarını sürdürmesi eşitsizliğin giderek 
artacağı beklentisini güçlendirdi. Tahran 
yönetiminin akaryakıtı sübvanse etmesi, belli 
kesimlere nakit destekler, döviz kurlarının 
manipüle edilmesi, tahılda çiftçiden garantili 
alım yapılması, fiyatlara doğrudan müdahale 
edilmesi sıradan halkın öfkesini artırıyor. 

Kuşkusuz bu politikalar, bütçe açığına, 
makro-ekonomik istikrarsızlığa ve ülkenin 
rekabet edebilirliğinin azalmasına da neden 
oluyor. Bu nedenle yönetimin nakit destek 
ödemelerini durdurarak, tüketim malları 
üzerindeki vergileri azaltarak, tarım sektörüne destek politikalarını yeniden düzenleyerek, istikrarlı bir kur politikası tesis ederek, 
bankacılık sektöründe reform ve bütçede 
şeffaflık ve iyileştirme sağlayarak reformlar 
gerçekleştirmesi gerekiyor. 

İran'da 2010'da yüzde 10 seviyesindeki 
enflasyon ekonomik yatırımların etkisiyle 
2013'te yüzde 40'a çıktı. Yaptırımların kalkmasıyla birlikte Ahmadinecat'ın popülist 
politikalarını kısmen terk eden Ruhani'nin 
para musluklarını sıkmasıyla yüzde 9'a indi. 
Aynı şekilde ambargo döneminde köşeye 
sıkışan İran ekonomisi 2015'te yüzde 1,3 daralmış iken 2016'da 13,4 büyüdü. Ancak gayrisafı yurtiçi hasılada artış hızı geçen yıl yüzde 


YOLSUZLUK VE KAYIRMACILIĞA FERYAT 


Rüşvetle gelen büyük servet. 


Yatırım ortamının eksikliği, ekonominin petrole dayalı olması, halk ile elitler 
arasında artan uçurum, fiyat artışları İran ekonomisinin başlıca açmazları... 
Bunlara yolsuzluk ve kayırmacılığı da eklemezsek liste eksik kalır. Bu ikili 
yıllardır Tahran yönetiminden yakınanların birinci haykırışıydı diyebiliriz. 
1999'daki öğrenci olaylarında da, 2009'da Yeşil Hareket'in protestolarında da 
ve son eylemlerde de yolsuzluk ve kayırmacılık başköşedeydi. 

Bir rapora göre Ahmedinecat döneminin son iki yılını ve Ruhani döneminin 
ilk iki yılını kapsayan 2011-2015 arasında, görevini kötüye kullanma ve 
yolsuzluklar İran'a 18 milyar dolara mal oldu. Transparency International'a 
göre İran'ın yolsuzluk sıralamasındaki yeri, birinin katı yönetimine diğerinin 
reformist olmasına rağmen ne Ahmedinecat ne de Ruhani döneminde değişti. 
Yolsuzluk ve kötü yönetim, özellikle mollalar ve Devrim Muhafızları arasında 
yeni bir zengin sınıfının da doğmasına neden oldu. Dini liderlerin başını çektiği 
bu rüşvetçi sınıfın toplam servetinin 55-70 milyar dolar arasında olduğu iddia 
ediliyor. Tabii bunlar yatırımcıların ülkeden kaçmasına ya da yeni yabancı 
yatırım gelmemesine neden oluyor. 

İran'da tarihi bir geçmişi olan kayırmacılık, bölgeye göre nispeten 
eğitimli bir halkı olan İran'da gençlerin istihdamında en büyük engel. Ülkenin 
etkili elitlerinin akrabalarının yüksek görevlere, devlet memurluklarına 
yerleştirilmesi her zaman şikayet konusu oldu. Ekonominin yüzde 80'inin 
kamuya ait olduğu bir ortamda, kuşkusuz en istikrarlı iş; devlet memurluğu... 
Ancak son olarak Merkezi Sigorta Şirketi'nin milyonlarca çalışanının birkaç 
yüz dolarlık maaşına karşılık, sekiz yöneticisinin ikramiyelerle beraber 
yılda 50 bin dolar kazandığı haberi İranlıları çileden çıkardı. Elitlerin devlet 
bankalarından aldığı faizsiz kredileri, Ahmedinecat döneminden beri geri 
ödemedikleri de bilinen bir gerçek. 


pian Credit Institute'nün batması, İran'daki 
ekonomik umutsuzluğun değişik yüzlerini 
de ortaya çıkardı. Çok zor durumdaki İran 
finans sisteminde bu tip finans kurumlarının batacağına ilişkin kaygılar hala sürüyor. 
Mudilerin sık sık şube önlerinde protestolar 
yaparak paralarını istediği İran'da ucuz kredi de veren bu kurumların sayısı özellikle 
Mahmud Ahmedinecat döneminde hızla 
arttı. Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetin bu 
soruna çözüm aradığını ve 3 milyar dolarlık 
destek paketinin verileceğini söyledi. 

İran'da bankacılık sektörünün ciddi sorunları var, batık kredilerin azaltılması ve Uluslararası Para Fonu'nun dikkat çektiği gibi 
acilen yeniden yapılandırılmaları ve yönetim 
yapısını iyileştirmeleri gerekiyor. © 


İRAN'IN MAKRO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ «> 


2017 


3,6'ya geriledi. 2016'deki büyümenin nedeni 


a : 204 (o 2015 (o 2016 ( TAHMİNİ 
petrol endüstrisinin canlanmasıydı. İhracat GSYİH'DA DEĞİŞİM nz E Zi 5 
gelirinin yüzde 70'ini oluşturan petrole da- ENFLASYON e a e 
yalı bir ekonomi olan İran'da petrol zengin- CARİ İŞLEMLER DENGESİ (GSYİH'YA ORANI) a 28 88 41 
liğinin halka yansıtılamadığı da işsizlikteki MALİ DENGE (GSYİH'YA ORANI) a a2 23 22 


yükselişten belli oluyor. 
Geçen yıl aşırı yüksek getiri vaat eden Cas- 


KAYNAK: DÜNYA BANKASI 
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DİREKT TEMAS - BURÇİN MAVİTUNA 


PARA & YATIRIM 


Çalışkan Para 


ürkiye'de bireylerin tasarruf alışkanlıklarının 

zayıf olması istikrarlı 

büyümenin önüne çıkan 

önemli bir engel olarak 
duruyor. Cebimizdeki parayı genellikle harcama eğilimindeyiz. Yapılan 
anketlerde çok yüksek oranda bir 
kitle hiçbir birikim alışkanlığının ve 
niyetinin de olmadığını açık olarak 
ifade ediyor. Bu şartlar altında devlet teşviki ile desteklenen bireysel 
emeklilik fonlarında sağlanan büyümeyi büyük bir başarı hikayesi olarak 
kabul ediyorum. Bireysel emeklilik 
sistemi Türkiye gibi birikim alışkanlığı olmayan ülkelerde kurtarıcı bir 
politikadır. Özellikle devlet tarafında 
yüzde yirmi beş oranında sağlanan 
katkıyla sistemin teşvik edilmesi hatırı sayılır bir katkıdır. 

Türkiye'de bireysel birikim alışkanlığı Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların değerlendirmelerinde alarm zillerini çaldırınca, 
bireysel emeklilik sistemine getirilen 
teşvikler adeta ilaç gibi geldi. 2010'da 
Türkiye ekonomisinde birikimlerin 
payı yüzde onlara kadar gerilemişti. 
Bu durum bireysel anlamda bir eksik 
kadar ülke kalkınması için de büyük 
bir manidir. En basit ifade ile sağlıklı 
bir ekonomide yatırımların artması 
için birikimlerin artması gerekiyor! 
Gelişmiş ülkelerde, bireysel finansal 
planlama disiplininde kazanılan paranın yüzde on beşi birikim için ayrılıyor. Bizim için başlangıç seviyesi 
olarak yüzde on çok iyi bir orandır. 

Para durduğu zaman aşınıyor. Bugün kasada olan yüz lira 2010 senesinde olan yüz liradan daha düşük bir 
alım gücüne sahip. Zira hayat pahalanıyor ve paranın değeri düşüyor. Paranın yatırımlara dönerek çalışması 
gerekiyor. Bizim çalışkan paraya ihtiyacımız var. Faiz ile sağlanan değer 
artışını maalesef çok çalışkan bir 
tercih olarak görmüyorum. Faiz daha 
çok bir koruma sağlıyor. Paranın enflasyona karşı erimesinin önüne geçiyor. Birikimin değerini koruyor. Satın 
alma gücünü destekliyor. En başarılı 
çalışkan para hikayeleri ise faiz geliri 
ile değil ortaklık suretiyle yapılan 
sermaye yatırımlardan geliyor. 

Şu açıdan bakalım; Warren Buffett 
dünyanın en zenginleri arasında yerini koruyor ve Berkshire Hathaway 
şirketi daha uzun yıllar bir başarı 
hikayesi olarak konuşulmaya devam edecek. Bu başarının arkasında 
Warren Buffett'ın istikrarlı olarak 
hisse senedi yatırımı yapması yatıyor. 
Kendi deyimi ile hisse senetleri için 
şu yorumu yapıyor, “Paranızla altın 
aldığınız zaman o değerli madenin fiyatını almış oluyorsunuz. Halbuki bir 
şirkete ortak olmak üzere borsadan 
hisse senedi aldığınız zaman sizin 
için çalışan insanlar, makineler ve bir 
sermaye payı var.” 

Dikkat ederseniz şirket paylarına yatırım yapmayı öneriyorum. 
Borsalarda sürekli bir al sat işlemini 
değil. Benim tecrübemde borsaların 
zamanlamasını yapmak ve sıklıkla 
yapılan al sat işlemleri ile en düşükten almaya çalışmak ve en yüksekten 
satmak bir hayaldir. 

Şimdi 2018 için bir çalışkan para 
reçetesi yazalım. Bu sene de geçen 
seneki getirilerin mümkün olacağını 
varsayalım. Bu durumda şüphesiz 
paramızı borsaya yatırırdık. Ama 
borsanın yerinde saydığı bir yıl geçirdiğimizde yüzde 12 getiriden olacağız. Ancak paramın beşte biri gibi 


bir payı hisse senetlerine ayırsam ve 
borsanın yükseldiği senaryoda yıllık 
portföy getirim faiz getirisinin üzerine yükseliyor ve yüzde 18 oluyor. Diğer taraftan kötü senaryo gerçek olsa 
ve borsa hiç yükselmese bile yine de 
yüzde 9,6 gibi bir getirim oluyor. 

Bu sene dünya ekonomisinde 
büyük bir çalkantı beklentim yok. 
Birikimlerin ve varlıkların hisse senedi yatırımları ile çeşitlendirilmesini önerebilirim. Bireysel emeklilik 
sistemine yeni katılan ve gelecek on 
yıl ve üzerinde bir birikim planı olanların hisse paylarını daha cesurca 
kullanması gerekir. 2018'de kaliteli 
bir portföyün en az yüzde yirmi oranında hisse senedi payı taşımasını 
öneriyorum. Hisse senedine en iyi 
yatırımın, geçmiş performansı ile 
kendini ispatlamış yatırım fonları 
olduğunu not düşüyorum. 

Kuşkusuz bu hikayenin eksik kalan tarafı kripto paraların hayatımıza 
girmesiyle Bitcoin oldu. Eğer bir 
malın değeri Bitcoin gibi artış gösteriyorsa çok ilgi çeker. Diğer taraftan 
fiyat hareketleri Bitcoin gibi dalgalanıyorsa aşırı riskli demektir. Bu kadar 
yüksek bir riskin birikimlerin içine 
konulması için çok dikkat etmek 
gerekiyor. Önerim bu yeniliklere kapalı olmak değildir. Ancak bu kadar 
yüksek bir riski direkt olarak portföye katmayı uygun bulmuyorum. 
Gelirin yüzde onu ile çalışkan para 
birikimlerini disiplinli olarak takip 
edin. Heyecandan eksik kalmamak 
için, ayrıca bir yüzde beşlik oranı bu 
derece yüksek risk içeren kripto para 
dünyasında al sat yapmak için ayırabilirsiniz. 

Benim manifestom çok basit; “Ortak ol zengin ol” © 


BURÇİN MAVİTUNA, BLOG: WWW.ORTAKOLZENGINOL.COM 


BURCIN.MAVITUNA©GMAIL.COM, TWITTER: ©MAVITTUNA 
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0212 354 36 04 / 0212 354 3611/0212 354 3627 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 0000 www.turkuvazabone.com 


e» Derginiz kargo ile iş veya ev cdresinize imza karşılığı teslim edilsin 
e» Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin 
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YTUNNLUNI 
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* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya bbakiyenizden düşebilir. 
* Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 


Jasarım 
Lüks 
Otel 

Sinema 


Ki kof (Ak-47), Avusturyalı tasarımcı Rainer Weber'in de tercihi. Ancak kullanım şekli bir 


Ot U f m d Z hayli farklı... Neredeyse kült haline gelmiş bu silahı pek çok yerde görmek mümkün. "AK-47 
şeklinde buz küpleri bile var" V 
Kr e a 


diyor Weber. Onun tercihi bu silahları Londra ve Venedik'te elde dokunmuş lüks kumaşlarla buluşturan sandalye tasarımları yapmak. Kromla ya da altınla kaplı olması 
> tercihe kalmış. Yalnız altın sürümünün 127 bin dolar civarında olduğunu belirtmek gerek. "Neden?" 
li | S | iz) | v4 il diye sorabilirsiniz? Savaşa değil sanata inandığını söyleyen Weber de Ak-47 ile öldürülen insanlar 
için büyük ihtimalle aynı soruyu yöneltiyor. ak47chair.at 
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dük 


Saklambaçlı 
Muhafaza 


ücevherleri, kasaların yerine bir kalede 
amak! Üstelik de mevzubahis yer 
re Şatosu gibi dünyanın en görkemi 
i örneklerinden biri ise. Şa 
bu kez ünlü bir film ekibi değ 
lıyor. Yüksek vasıflı ustaların elind 
mücevher kutusu, 10 bin 944 parça bir 
rek yapılmış. Üç ana çekm 


onun kapıla- 
I, Linley ara- 
en çıkan bu 


eceye sahip, 


ip. davidlinley.com 


kendisi gibi sırlarla örülü. Dokundufe hissi veren akçaağaç başrolü 
urumda. 65 bin İngiliz poundu değeu şato yerine daha mütevazı bir tercih 
kün. New York'taki Metropolitan 
üzesi, çarpıcı Korint sütunları, 23 x 61 


ölçüleri ve 25 bin poundluk etiketiyle 


w 
— 
wv 
< 
w 
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ii motosiklet kavramını yeniden tanımlayan bir ekiple çalışıyor. Fütüristik tasarımları, 


| E | A CE — | genel kabul gören estetik kaygılardan azade ama ileri teknolojinin tüm imkanlarını kullanmakta 
NE iz ısrarlı. Uzak doğulu ekip, 9O4L paslanmaz çelikten, yekpare çağrışımlı bir model yaratmış: Ody- 


dez En) 


ssey. Motoru konusunda kararsız kalanlar için 1400 cc'lik V-Twin ya da elektrikli olmak üzere iki 
farklı seçenek sunuyor. OLED lambası, gösterge paneli, jantları, İtalyan işi deri selesi ondan kopya 


Ke şiet | | | — k çekecek çok sayıda tasarımla karşılaşacağımızın habercisi gibi. Kötü haberse Odyssey ile yolların 
İM e iş 5 


tozunu yalnızca 9 şanslı kişi atabilecek. bandit9motors.com 


Ilk Olmak 


Sa Francisco merkezli Mikol için mermerden yapılamayacak bir şey namümkün. Kartvizitten tutun, telefon 
koruyucularına kadar. Bu kez bir oyuna davetliyiz, masada 
doğal mermerden yapılmış dünyanın ilk poker kağıtları 
dağıtılıyor. Özel teknolojilerini kullanarak hazırladıkları 

bu gösterişli kartlarda her parça dikkatlice elde zımparalanmış, lazerle mükemmel bir biçimde detaylandırılmış, 
haliyle çok dayanıklı ve hafif! Kartların ebatları konusunda 
endişelenmekse yersiz, boyutları standart oyun kartları ile 
aynı. 775 dolarlık bu parçayı özel kılan detaylardan biri de 
her mermer parçasının asırlar öncesinden kalma zengin 
bir geçmişe sahip olması. Böylece Mikol'un müşterileri 
yüzyıllık bir hikayenin bir parçası oluyorlar, yalnızca sahibi 
değil. mikolmarmi.com 
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. İsveçli Mora saatleri, bugünlerde 18. ve 
19. yüzyıldaki ihtişamlı günlerine göz kırpıyor. 
Müzayedeleri beklemek istemeyenler için saatlerin 
yapıldığı Mora Kasabası'ndan uzakta, antika meraklılarının yakından tanıdığı Londra merkezli Gustavian 
doğru adres. Çarpıcı süslemelerle bezeli bu zarif 
saatlerin orijinal mekanizmaları, çarkları, sarkaç ve 
ağırlıkları temizleniyor, a alınıyor ve itinayla 
son dokunuşları yapıl stavian'da. Saatler, kuşaktan kuşağa aktarıldıkları ve pek çok kez yeniden 
boyandıkları için taliplileri şaşırtıcı renk katmanları 
bekliyor. Rokoko etkisinin ağır bastığı parçalar da 
evcut, Çin Sanatından esintiler taşıyanlar da. Zaanı kendisinden öğrenmenin bedeli ise 500 ile 6 
in İngiliz sterlini arasında değişiyor. gustavian.com 


şıltısıyla büyüleyen Avril, ilhamını Külkedisi'nden alsa da bu çağa ait bir peri masalının parçası. 
Üstelik kelimelerle değil, Swarovski kristalleri ile yazılan cinsten. Haliyle Charles Perrault yerine 


Jimmy Chooii 


kadar göz ka 


mzası taşıyor. Sevgililer Günü'nde ya da şık bir partide davetlilerden rol çalabilecek 
maştırıcı olduğu aşikar. Ona sahip olmak içinse üç boyutlu bir masal kitabının sayfa- 


larını arşınlamaya gerek yok. Özel bir işçilikle ve ihtimamla sabitlenen taşların süetle buluştuğu 
bu ayakkabılar sipariş üzerine hazırlanıyor. Kristal, altın ve siyah renklerde, 3 bin 495 euroluk bir 
etiketle. /immychoo.com 
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HAZIRLAYAN: NİLAY DİRİM 


LONDRA 


Cirgue du Soleil: OVO 


Nasıl enerjikler, bu kudreti ise gittikçe güçlü esen isyan rüzgarından alıyorlar. 
OVO, hayat dolu bir gösteri. Fantastik böcekler, hareket halindeyken kesintisiz bir isyan enerjisiyle çalışıyor, oynuyor, dövüşüyor ve aşkı arıyor. Biyoçeşitlilik ve ekosistem ekseni üzerinde ilerleyen bu performans, dünyanın en 
ünlü gösteri ve akrobasi topluluklarından Kanadalı Cirgue du Soleil takdimi. 
"Gerçeklik görecelidir” diyorlar ve onlarca akrobat, koreograf ve pek çok 
yaratıcı isim eşliğinde hazırladıkları gösteri ile her şeyi yeni baştan icat eder- 


ken algılarımızla oynayıp, onları ters yüz etmekten çekinmiyorlar. İradenin, 


gerçeği değiştirip değiştiremeyeceğini sorgulayacak kadar cesur 
olan topluluk bu kez yaşamsal 
döngüleri böcekler, karıncalar, 
örümcekler eşliğinde sorguluyor. 
Bu çılgın örümceklerin ağına 
takılmak isteyenler 4 Mart'a kadar 
Londra'da Royal Albert Hall'un kapısını çalabilir. cirguedusoleil.com 
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SAPPORO 
Sapporo Kar Festivali 


Sapporo bugünlerde, görkemli yüzlerce buzdan heykelle yeniden yaratılan bir masal kent havasında. Çin'in Harbin Festivali misali içinde 
bulunulan mekanı eğlenceli bir kar küresine çevirme gücünü haiz. Her yıl 
milyonlarca konuğu ağırlayan Sapporo Kar Festivali, Odori Parkı, TsuDome ve Susukino olmak üzere üç ana mekanda gerçekleştiriliyor. Hikayesi 
ise çok mütevazı, 1950'li yıllarda altı lise öğrencisinin Odori Parkı'nda 


yaptığı altı tane buzdan heykel çok beğeni topluyor ve bu iş kısa süre 


sonra bir festivale dönüşüyor. Aslında bu etkinliğin öncesinde Sapporo'da 


birçok kar festivali olduğu biliniyor ancak II. Dünya Savaşı sırasında bu 


kutlamalar askıya alınmış. sonra da unutulup gitmiş. Sappora'daki hey- 
d 


kelleri gezerken en çok yaşanacak hallerin başında 


ise şaşkınlık geliyor. Zira ünlü mimari yapıların yan 

başında, hiç beklemediğiniz insanların heykelleri ile tk - 
karşılaşabiliyorsunuz; ünlü beyzbol oyuncusu Hi- 

deki Matsui'nun temsilleri gibi. Oldukça meşakkatli o £ 


bir yapım süreci olan bu devasa heykeller genellikle > 


gece yapılmaya başlanıyor ve sayıları 400'ü bulu- Y 


yor. Ziyaretçilere ise kısa bir süre sonra yok olacak 
bu çalışmaları, fotoğraf kareleriyle ölümsüz kılmak ; k « 

- 
kalıyor. snowfes.com 


İSTANBUL 
Gülsin Onay Konseri Mohsen Namjoo Konseri 

, IŞubat 
Pera Palace Hotel Jumeirah, nice tarihi aşklara tanıklık etmiş bir me- İranlı söz yazarı, şarkıcı, müzik bilimcisi ve setar sanatçısı Mohsen 
kan. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bu geleneği bozmuyor. Ancak Namjoo, New York Times tarafından “İran'ın Bob Dylan'ı" olarak tanım- 
bu kez konuklarını dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın çalacağı lanıyor. İran'daki gençliği dünyada temsil eden vizyoner bir isim olan 
romantik eserlerle, müziğin aşk dolu tınılarıyla karşılayacak. “Harika Namjoo, klasik fars setarını, elektrik gitar; rock & blues vokal teknikleriçocuk” unvanıyla başladığı müzik kariyerinde, özellikle romantik ni Avaz ile (Fars şarkı söyleme tekniği) birleştirme konusunda oldukça 
dönem bestecilerinin yapıtlarını ayrı bir ustalıkla yorumlayan Onay'ın başarılı. Amerika'nın en prestijli okullarında dersler veriyor, tüm dünyamüzik ziyafeti bu kez zamansız aşklar için. Yapıtlarına yer verilen da biletleri günler öncesinden tükenen konserlere imza atıyor. Siz bu 
bestecilerin arasında ise Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, satırları okurken duyurusunu yaptığımız konserin biletleri de tükenmiş 
Robert Schumann ve Ahmed Adnan Saygun gibi isimleri seçmesi bu olabilir. Acem-blues türünün kurucusu Namjoo, rock ve cazı gelenekperformansı geceye en yakışan etkinliklerden biri kılıyor. biletix.com sel İran müziği ile harmanladığı eşsiz yorumuyla 1 Şubat tarihinde bu 


kez Zorlu PSM Ana Tiyatro'da olacak. 
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yanda 


romen toramenel 


Zamanı geriye döndürmek Louvre Müzesi'nde kısmen de olsa 
mümkün. Abu Dabi'de görebileceğiniz “From One Louvre to Anot- 
her" (Bir Louvre'dan Diğerine) adlı sergide yer alan şaheserler bu 
yolculuğu olanaklı kılıyor. Müzenin kökenine dair büyüleyici hikayeler anlatan, Juliette Trey küratörlüğünde düzenlenen sergi, 17. ve 18. 


yüzyıl Fransa'sına ziyaretçilerini götürmekle kalmıyor, o döneme âit 


fikirleri, toplumsal yapıyı ve politik ortamı farklı yönleriyle keşfetme 


imkanı da sunuyor. Louvre Abu Dabi'nin bu ilk geçici sergisinde 


öncü sanatçıların atölyelerinden çıkan yapıtlar, resim, heykel, mobilya ve farklı coğrafyalardan toplanan seramik örnekleri 7 Nisan 


tarihine dek görülebilir. Geçtiğimiz aylarda açılan müzenin, Louvre 


ismini kullanabilmek ve Paris'te bulunan eserleri sergileyebilmek 


vw E N 


için Fransa'ya yüz milyonlarca dolar ödediğini de not düşelim. 


ArchIST-MIMARSIV Selection 2013 ŞEŞEN 
Bincne Karnavalı 


2016'dan beri her sene, özgün 11-13 Şubat 
konseptlerle düzenlenen büyük Tarihi Pagan geleneklerine dayanan, 14'üncü yüzyıldan bu yana bak etkinliği MIMARSIV Selec- 


ion, mimari camia için benzersiz 


mimar harın gelişi şerefine Belçika'da düzenlenen Binche Karnavalı, dünya- 


daki en eski ve en eğlenceli festivallerden. Öyle ki karnaval, Unesco 


bir buluşma alanı yaratıyor. 2016'da tarafından “İnsanlığın sözlü ve somut mirasının başyapıtlarından biri” 


Fransız Sarayı'nda, 2017'de Hasköy olarak kabul ediliyor. Festivalde kötü ruhları korkutmak, kovmak asli 


görev olsa da karnavalın alamet-i farikası başka. “Gilles” bu etkinliğin 


İplik Fabrikası'nda gerçekleşen bu 


kinlikler bir yandan da mimarlar en önemli figürü. Karnaval süresince yaşları üç ila 60 arasında deği- 


e n 

sıra dışı sahne sohbetleriyle fikir ve e a şen bin kişi Belçika bayrağının renklerini taşıyan özel olarak hazırlan- 
b e 

d 


irikimlerini konuştuğu, sergileriyl mış kostümler giyiyor, maskeleri ve bıyıkları ile de kalabalığın içinde 


isiplinler arası etkileşimin yaşandı- —. — . kolayca fark ediliyorlar. Uzun bir sözlü gelenekten gelen bu folklorik 
ğı ortamlar oluşturuyor. pa pe Gil olay, katılımcılara benzersiz olma hissi veren gerçek bir tören niteli- 
29-30 Mart'ta Swissotel'de gerçek- ğinde. Festivale katılırsanız ve bir gelenek olarak fırlatılan portakallarleşecek ARSIV Selection 2018, dan biri size isabet ederse kızmayı aklınızdan bile geçirmeyin, inanışa 
40 markayı ve binlerce sektör profesyonelini bir kez daha biraraya getire- göre bu ne denli şanslı biri olduğunuzun işareti! Bu ay dünyanın pek 
cek. Türk ve yabancı mimarların iki gün süren oturumlarda farklı disiplin- çok yerinden gelecek katılımcıları misafir etmeye hazırlanan şehrin 
lerden isimlerle sahne sohbetleri yapacağı bu süreçte MIMARSIV"'in yeni sakinleri, yaşadıkları coğrafya konusunda ise çok iddialılar, “Dünyada 
yarışma markası ArchIST iç mimarlık yarışması ve sergisi de yer alacak. Binche gibi bir yer yok" diyecek kadar. carmava/debincdhe.£ 


Türkiye'nin tek iç mimarlık yarışması ArchlST; marka adını İstanbul'dan 


alan, ülke ölçeğinde katılıma açık olan ve dünyada ses getirmeyi hedefleyen bir yarışma. Bu yeni yarışmanın jürisi tasarımcılar Aziz Sarıyer, 


Ayşe Birsel, mimarlar Mustafa Toner, Seyhan Özdemir, iç mimarlar Cem 


Kocacıklıoğlu, Hakan Ezer, Prof. Meltem Eti Proto ve mimari fotoğrafçı Ali 


Bekman gibi yetkin isimlerden oluşuyor. Organizasyon komitesinde ise 


MIMARSIV ile iç mimarlar Ali Doruk,Jale Kulin, mimarlar Hakan Sekmen, 


Görkem Volkan, Dicle Aslan ve Yrd.Doç.Dr. Bülent Ayberk çalışıyor. Alli- 


gator sponsorluğunda Londra Tasarım Haftası Gezisi ödülü, Swissotel'de 


düzenlenecek ödül töreni ve gala gecesi ile 30 Mart'a hazırlanan ArchiST 


yarışmasına başvurular 15 Şubat'a kadar archist.mimarsiv.com üzerinden 


devam ediyor. 
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KOPENHAG 


Alphonse Mucha - Beauty Pervades 

3 Haziran'a kadar 

Çek doğumlu, Art Nouveau akımının önde gelen isimlerinden Alphonse Mucha (1860-1939), yaşadığı 
dönemde Paris'te hatırı sayılır üne kavuşmuş bir ressam olmasıyla birlikte yaptığı endüstriyel tasarımlarla da hayranlık uyandırıyordu. Mucha'nın eserleri şiirsel bir güzellik taşıyor ve sanatçı doğa ile insanın 


birlikteliğini farklı alanlarda ürettiği dekoratif çalışmalarında gizemli bir ustalıkla yansıtıyordu. Il. Dünya 


Savaşı sonrası bağımsızlığını kazandığında Çekoslovakya için yeni posta pullarını, banknotları ve diğer hükümet dokümanlarını tasarlayan da Mucha'dan 
başkası değildi. Kopenhag'daki Arken Müzesi'nde düzenlenen geniş kapsamlı 
"Beauty Pervades" adlı sergi tam da Mucha'nın verimliliğine yaraşır bir şekilde 
hazırlanmış. Sanatçıya ait resim, afiş, reklam, fotoğraf, tasarım objeleri ve 
mücevherler bir arada sunulurken, 1893'ün başında ilk kamerasını edinmiş olan 
Mucha'nın, kendisini ve modellerini çektiği birçok kare de sergide unutulmamış. 4 Şubat'tan itibaren Arken'de, sanatçının özellikle kariyerinde kilometre 
taşı olan Fransız oyuncu Sarah Bernhardt'ı model aldığı çalışmaları incelerken 
neden bu denli taklit edildiğinin yanıtını bulabileceksiniz. arken dk 


Bana Bak! "la Caixa' Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler 
ve Diğer Kurmacalar 


“Portrenin temelinde figüre sadakat ve ona benzeyen bir imge yaratmak vardır; bir yandan da sanat bize 


portre yapmanın bir imgeyi yeniden üretmek değil, onu baştan yaratmak, yani bir kurmaca oluşturmak 
olduğunu öğretmişti 


r" Karşımızdaki sergide kimi sanatçılar, portrelerin anonimliğine ilgi gösterirken, kimi- 


eri de kimliği temsil etmenin sorunlarını vurgulayıp toplumsal rolleri araştıran işlere imza atıyor. Bana Bak! 


"la Caixa" Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar adlı sergi, sanat tarihindeki en eski 


ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele alıyor. Resim, fotoğ- 


raf, heykel ve videodan oluşan bu seçki, izleyicilerin portrelerin toplumsal aynasında kendilerine bakmaları 
için bir çağrı niteliğinde. Siz de bu davete 4 Mart'a dek iştirak edebilirsiniz. a, 


Bite eke 


1956'da kurulan Brafa Art Fair (Brafa Sanat Fuarı), sanat piyasasının en 
güvenilir pusulalarından biri. Bu yıl, 27 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan Brafa, sanatseverlerin özellikle de koleksiyonerlerin ajandasında kaçırılmaması gerekenlerin başında geliyor. 15 ülkeden 
132 sanat galerisine ev sahipliği yapacak etkinliğin düzenleneceği yer ise 
Brüksel'deki endüstriyel mirasın bir parçası olan Tour & Taxis. 2012'de 
46 binden, 2017'de ise 61 binden fazla kişi, Brafa aracılığıyla mücevher, 


resim, heykel, mobilya ve tasarım gibi farklı 


alanları temsil eden sanatsal objelerin en seçki 


örnekleriyle buluşma fırsatı yakalamıştı. Bu yıl 


özellikle Chamarande imzalı mücevherler, Dario 


Ghio'nun altın ve gümüş eşya koleksiyonu, Galeri 


Tanakaya'nın yüzyıllar öncesine ait Japonya'dan 


getirdiği orijinal baskılar ve eski eserler ile 


1950'lerin figüratif ressamlarının çalışmaları ziya- 


retçilerin bir hayli ilgisini çekecek gibi. 
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MUKEMMEL 
ZAMANLAMA 


KLASİK SAATLERDEN AZ DA OLSA SIKILMIŞ OLABİLİR MİSİNİZ? 
O HALDE İŞTE SİZE LÜKSTEN, KOMPLEKS MEKANİZMALARDAN, 
DEĞERLİ TAŞLARDAN VE BUTİK ÜRETİMDEN ÖDÜN VERMEDEN 
ÜRETİLMİŞ ÜÇ FÜTÜRİSTİK SAAT. 
DENİZ BORA 


ugatti Chiron'un saate dönüşmüş hali. Aslında bu işbirliği yeni değil, Parmigiani Hluerier, 
İ 2004 yılından bu yana Bugatti için saat üretiyor. Son model Bugatti Type 390 da SIHH 
2018'in yıldızlarından biri olarak karşımıza çıktı. 1.500 HP motor gücü ve saatte 402 
) kilometre hızı ile dünyanın en süratli otomobillerinden biri olan Chiron gibi bu saat 
de sert, dinamik ve fütüristik çizgiler taşıyor. Parmigiani Fluerier'nin başkanı Michel 
Parmigiani saati “bileğinizdeki motor kütlesi” olarak tanımlıyor. 42,2 milimetre en, 57,7 milimetre 
boy ve 18,4 milimetre kalınlığındaki saatin mekanik kalibresi 80 saatlik güç rezervine sahip. 30 
metreye kadar su geçirmezlik özelliği var. Bugatti Type 390, yansıtmaz safir camın içinde 302 
parça ve 32 değerli taş barındırıyor. 
10 adet pembe altın ve 10 adet beyaz altından üretilen saatin timsah kayışı Hermes'ten. 
Her iki serinin de fiyatı 295.000 dolar. Titanyum kasalı saatin yolda olduğunu da ekleyelim. İşi 
maddiyata dökmüşken Bugatti Chiron'un “başlangıç” fiyatını da verelim: 2,5 milyon dolar... 


| İğ — 
zl EE elini 
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NEW YORK NEW YORK 
Urwerk | he UR-105 CT Streamliner 


sveçli saat markası Urwerk, sadece 16 çalışanla yılda 150 parça iş 
çıkaran bir butik atölye. Markanın 20'nci yılına özel tasarladığı modeli 
UR105 CT Streamliner hem art deco hem de fütüristik izler taşıyor. 
İlhamını New York ve gösterişli gökdelenlerinden alan saatin alt 
kısmında bulunan yay şeklindeki ekran, zamanı saat, dakika ve saniye 
olarak gösteriyor. Tasarımın New York vurgusu, markanın kurucuları 
Martin Frei ve Felix Baumgartner'in hikayesini taşıyor. Markanın hayata 
geçtiği 1997'de Baumgartner Cenevre, Frei ise New York'ta imiş. Uzak 
mesafe işi zorlaştırdığı için Baumgartner 22 yaşında Cenevre'den New 
York'a gelmiş. Hem kendini bir mücadelenin içinde bulmuş hem de 
New York'un verdiği enerjiyle markayı bu denli büyütebilmiş. Martin 
Frei “Streamliner minimalist bir tasarıma ve temiz çizgilere sahip. 
Empire State, Chrysler ve Comcast binalarını anımsatıyor. Bu yüzden 
sonsuzluğa uzanır gibi bir çizgisi var” diyor. 
39,5 milimetre en, 53 milimetre uzunluk ve 173 milimetre 
kalınlığındaki saatin safir kristal camı, kapağı sayesinde her daim ışıltısını 
koruyor. Kapağı açıp mekanizmayı seyretme keyfi ise saatin sahibine 
özel kalıyor. UR-105 CT Streamliner, titanyum-parlak çelik ve titanyumsiyah PVD kaplı çelik olmak üzere iki farklı sürümle sunuluyor. Her 
ikisinin de fiyatı 65 bin dolar. 


KOLUMDAKİ UFO 
MB&F HMO6 Alien Nation 


sviçreli saat markası MB&F (Maximilian Büsser and Friends) 
her zaman sıra dışı modellerle karşımıza çıkıyor. Ancak bu 
defa, markanın kurucusu ve tasarımcısı Maximillian Büsser, 
MB&F HM6 Alien Nation ile adeta evren değiştirmiş. 
1947'de New Mexico, Roswell'e düştüğü söylenen UFO'ya 
benzetilen saat, safir kristal cam ve titanyum grade 5'ten 
imal edilmiş. 12 ayrı safir kristal parça 510 saatlik bir işlemle 
birleştirilmiş ve cilalanmış. Kasanın veya “UFO"nun içinde 
tam altı adet "uzaylı" var. Bunlardan biri kaptan, diğer beşi 
de mürettebatı. Her minik uzaylı tek tek beyaz altından elde 
yapılmış ve işlenmiş. Kum tanesine yakın büyüklükteki her bir 
uzaylının yapılışı 34 saat almış. Hepsi birer mikro heykel... 
MB&F HM6 Alien Nation'ın 360 derece açıyla görülebilen 
dört küresinin içinde 60 saniyelik bir Flying Tourbillon yer 
alıyor. 496 parçadan oluşan bu küçük mühendislik harikası 
68 parça mücevher içeriyor. Yeşil, mavi, mor ve turkuaz 
renklerden sadece birer yani dört adet üretilen saatin fiyatı 
500 bin dolar. Fiyatın yüksekliğinden daha kötü olan haber 
şu ki satışa sunulur sunulmaz dört saat de satıldı. İyi haberse 
HM6 mekanizmalı benzer bir modelin yolda olması... 
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17-25 Şubat 2018 
İstanbul Tuzla'da açılan, 80 metreye kadar 
750 bağlama kapasitesine sahip Türkiye'nin 
en yeni 5 çıpalı marinası Viaport Marina'da 


DO TOO EURASİA i düzenlenecek fur, marinada gerçekleşmesi 


sebebiyle lojistik bakımdan avantajlı. Kimi 
eyi : — tekneleri denizde görmek, deneme seyrine  : 
Lil £ çıkmak gibi kolaylıklar sunan, toplamda 50 bin : 
: metrekare kara ve deniz alanına yayılan fuar, 17 : 
: Şubat'ta başlıyor. : 


— 


Ne 


Zahmetsiz Güzellik 


uvolari&Lenard tarafından tasarlanan 24,62 metre boy 
ve 615 metre enindeki Monte Carlo Yachts 80, kendine 


öZgü tarzıyla dikkat çekici. MCY teknelerinin ikonik özelliği 
olarak öne çıkan flybridge, jakuzi, büyük bar bölümü ve şezlong ile 
donatılan güneşlenme alanlarına sahip. Fiybridge üzeri açılabilen 
hard top ile istendiğinde güneş veya yıldızlarla bir, istendiğinde 
korunaklı olabiliyor. Pürüzsüz dış hatları ile çok keskin veya minimalist 
olmadan modern bir görünüme sahip olan MCY 80, diğer kardeşleri 
gibi "zamansız tasarım" tarzında. Çok geniş yüzme platformundan 
birkaç basamakla girilen kokpit, geniş bir oturma grubu ve masasıyla 
rahat. Tamamen açılabilen cam kapıyla kokpitle bütünleşen salon ise 
çok aydınlık ve ferah bir yerleşimde. İç mekanlar, Nuvolari&Lenard demir yerinde dahi mahremiyeti korumak mümkün oluyor. 
arzının yanı sıra Hermös, Armani Casa ve Minotti mobilyalar Alt güvertede ise ana kamara tüm eni kaplayacak şekilde vasata 
ile "zahmetsizce" yakalanmış bir şıklığa işaret ediyor. Oturma yerleştirilmiş. Büyük yatağın yanı sıra koltuklar, giyinme odası, ayrı 
bölümünün devamında altı kişilik yemek masası var. İki tarafta da yer duş kabinli banyo konforu artırıyor. VIP kamara da büyük dolapları 
alan boydan boya cam kapılar açılınca bu sofrada saatlerce keyifle ve koltuklarıyla rahat. İki tek yataklı diğer kamaralar, VIP ve ana 
sohbetler edilip yemekler yenilebilir. Bu bölümünün devamında kamaralar gibi özel banyolu. Elbette bu yerleşim, yeni siparişlerde 
iskelede yanında oturma grubu bulunan kumanda mahalli, sancakta tekne sahibinin isteğine göre farklı seçeneklerle değiştirilebiliyor. 
ise mutfak yer alıyor. MCY 80'in bir diğer önemli dış yaşam mahalli ise MCY 80, 2XMAN V12 1550 ve 2XMAN V12 1650 motor alternatifleri- 
Portekiz tarzı ön güvertesi. Çok geniş oturma-güneşlenme alanları ve yle sunuluyor, 31 knot'a kadar hız yapıyor. 6 bin litre yakıt, bin 200 
masasıyla hayli keyifli baş güverte, biraz derin konumlandırıldığından litre su kapasitesi var. 
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Beneteau Gran Turismo 50 SportFiy 


Zıpkın Gibi 


Beneteau Oceanis 51.1 ran Turismo serisinin en büyüğü 50 feet'in spor 


Yeni Kuşak Dir -arika versiyonu. Modern ve dinamik çizgisiyle dikkati çeken 


15,78 metre boy ve 4,38 metre enindeki 50 SportFiy, 
Beneteau'nun sürüş, güvenlik ve konforla ilgili tüm verileri tek 


edinci jenerasyon Oceanis'lerin ilk modeli 15,94 metre bir merkezde toplayan yeni ship control sistemini kullandığı 

boy ve 4,80 metre enindeki Oceanis 511, Berret- ilk tekne. Ship control ekranı, navigasyon panelinde yer alıyor 

Racoupeau Yacht Design tarafından tasarlandı. ancak teknenin wi-fi bulunan her yerinden herhangi bir 
Yeni kuşak Oceanis'lerin DNASını yansıtan sabit kemer, tabletle kontrol edilebiliyor. Işıklandırma, havalandırma ve ses 
büyük yüzme platformu ve sabit yan camlar yine teknenin sistemi, teknenin başından, kıçından hatta pontondan bile 
vazgeçilmezi. Bot taşımak için teleskopik matafora, yönetilebiliyor. Ergonomik ekranıyla kolay kullanılan sistemde 
havuzlukta ızgara, kasarada güneşlenme alanı yenilikler aküler, su-yakıt, pis su tanklarının durumu görülebiliyor, 
arasında yer alıyor. Aynı gövdede üç ayrı konsept sunan sintine pompası, sualtı ışıklandırması, ırgat gibi birçok 
Oceanis 51.'in smart cruiser versiyonu, kolay kullanım tercih ekipman kullanılabiliyor. 
eden denizciler için. Otomatik tramola, sarma yelken ve İki ya da üç kamaralı iki versiyonla sunulan teknenin tüm 
sadece iki vinçle yelken yapabilirken Dock&Go versiyonu eni kullanan ana kamarası ayrı duş kabinli banyosu ve uzanma 
marina manevralarını kolaylaştırıyor. Fast cruiser versiyonu koltukları ile konforlu. Aydınlık salon ve kokpit, açılan cam 
ise performans düşkünü denizciler için birçok seçenek kapılar ile bütünleşiyor. FHiybridge, masa ve oturma grubunun 
sunuyor. Karbon veya alüminyum uzun ; : yanısıra kumanda mahallinin yanındaki 
direk, ekstra uzun salma, dyform arma TEZMARİN güneşlenme alanı ile keyifli seyirler vaat 
ve performans yelkenler seçeneklerden: : ediyor. Suya inen yüzme platformu ile 
bazıları. 80 HP kuyruklu yeni nesil Tezmarin, 33 tekneyle en çok model ortaya çıkan tender garajda, 2,90 metrelik 
Common Rail Yanmar motora alternatif oo : o sergileyen firma BeneteauveMonte  : bir bota yer var 2X435 HP Volvo IPS600 
olarak 110 HP şaftlı Yanmar tercih i Carlo Yachts'ın yanı sıra Lagoon : dizel mortorlarla 29 knot'a kadar hız 
edilebiliyor. 400 litre yakıt, 770 litre su COMMAreNE, Fire RUS, CİESLfOR yapıyor, Air Step gövdesiyle dengeli ve 


ği : markalarından birçok tekne Boat Show ME > i : 
kapasitesi var. Başlangıç fiyatı; 265 bin İ Eurasia, Viaport Marina'da görülebilir. £ ; Tahat sürüş sağlıyor. Bin 300 litre yakıt, 


300 euro, > : 400Olitre su kapasitesi var. 
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Boat Show Eurasia 


Sirena 56 > e 
Yedi Denli lerin Teknesi Sunseeker Manhattan 52 


Manhattan Tarzı 


8,68 metre boy ve 5,35 metre enindeki Sirena 56, büyük 
kardeşi Sirena 64 gibi denizciliğiyle ön planda. Üretim 


teknolojisi yatın ağırlığını azaltırken kalite ve dayanıklılığını 7.21 metre boy ve 4,87 metre enindeki Manhattan 52, 
kanıtlıyor. Hafif fakat güçlü bir tekne gövdesi için teknenin süperyat tarzı mini beach club'ı; geriye dönük oturma 
üretim aşamasında karbon hibrit parçalar tercih edilmiş. 275 grubu, bolca doğal ışık alan katlanır lavabolu barı ve 
metrekarelik flybridge, benzerlerine göre geniş. Çift kişilik katlanır duşuyla dikkat çekici. Buradan konforlu ve bolca 
kumanda mahalli, yemek-oturma bölümü ve güneşlenme doğal ışık alan, iyi boyutlu bir yatağı, çamaşır makinesi ve ayrı 
alanları var, Geniş yüzme platformundan girilen kokpit ise bir tuvalet ve duş kabini bulunan mürettebat kamarasına 
oturma grubu ve masasıyla korunaklı bir alan. Mutfağın, cam geçiliyor. Beach club'dan iki yüksek basamakla havuzluğa 
kapıyla girilen salonun hemen girişinde olması hem içeri hem çıkılıyor. Açıldığında altı kişinin oturabildiği masa ve oturma 
de dışarı servisi kolaylaştırıyor. Işık ve konforun öne çıktığı grubu bulunuyor. Bu bölüm ile mutfağın bir araya gelip 
mekanlara sahip Sirena 56'nın iç tasarımı, beyazın farkl kesintisiz bir alan sunması, havuzluğa daha geniş bir görünüm 
tonları, koyu renk geçişleri, venge ile kombine edilen meşe kazandırmış. Mutfağın gerisinde kullanılan cam bölme 
ağacı detaylarıyla ferah tarzı destekliyor. Ana kamara tüm elektrikli olarak indirilerek menteşeli tezgahın altında gözden 
eni kullanıyor. Baş taraftaki VIP kamaranın yanı sıra iki ayrı kayboluyor. Kullanılan açık renkli mobilyalar salona ferahlık 
yataklı bir kamara seçeneği daha mevcut. Tüm kamaralar özel hissi verirken geniş tek parça pencereler içeriyi bolca gün 
banyolu. Tekne sahibine mürettebat kamarası seçeneği de ışığıyla dolduruyor. Aşağıda vasatta tüm ene oturan ana 
sunuluyor. kamara, başta VIP kamara ve sancak tarafta iki yataklı misafir 

3 bin 600 litre yakıt, 800 litre su kapasitesi bulunan 56, kamarası yer alıyor. 
standart olarak sunulan 2X650 HP CAT C 8.7 motorlarıyla Çift 725PS motorlar ile azami 33 knot hıza ulaşabilen 
294 knot hıza ulaşabiliyor. Ekonomik seyirde 850 deniz mili Manhattan 52'de, şaftlı veya IPS'li Volvo Penta sistem tercih 
menzili var. 2XX850 HP CAT C 12.9 motorlar da seçenekler edilebiliyor. 2 bin 200 litre yakıt, 600 litre su kapasitesi var. 
arasında. Fiyatı; 865 bin euro olan tekneyi Sirena Marine Başlangıç fiyatı; 847 bin sterlin. Sunseeker Türkiye standında 
standında inceleyebilirsiniz. teşhir ediliyor. 
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Absolute Navetta 73 
-n Yaratıcı Tekne 


2,30 metre boy ve 5,60 metre enindeki Navetta 73, N 
salonunda özel ve kapalı bir kaptan köşkünün yer Bavaria R4O 
alması, salonun sancak tarafından VIP kamaranın ayrı | > 
bir girişi bulunması gibi farklı yerleşim tercihleriyle dikkat sile hfeza 
çekiyor. Tekne, bu özellikleriyle 2017 Dünya Yat Ödülleri 


töreninde 24 metreye kadar tekne kategorisinde “En oat Show Eurasia, Viaport Marina'da Gena Yatçılık 
Yaratıcı Tekne Ödülü"nü kazanmıştı. Alt güvertede dört standında görebileceğiniz 12,65 metre boy (platform 
kamara ve dört banyo yer alıyor. Baş tarafta teknenin tam dahil) ve 3,99 metre enindeki yeni Bavaria R4O'ın 
enini kullanan ana kamara, banyosu ve giyinme bölümü Fiy ve Coupe versiyonları bulunuyor. Hidrodinamiği azami 
var. Baş tarafta yer alan ana kamara, yekpare ön güverte verimliliğe çıkaran kendine özgü su hattı kesimine sahip 
camları ile her an denizi yaşamak için ideal. Ana kamaranın teknenin kumanda mahallinde üç koltuk yer alıyor; böylece 
banyosu ve giyinme odası süperyat izlenimi veriyor. Vasata konukların kaptana eşlik etmesi sağlanıyor. Bu bölümün 
yerleştirilmiş birinci VIP kamara, ana kamarayı aratmayacak yanında güverteye açılan ayrı bir kapı olması kaptanın işin 
alana sahip ve salondan özel bir merdivenle diğer kamara kolaylaştırıyor. Çok aydınlık ve ferah salonda geniş bir oturma 
girişlerinden ayrılıyor. Teknenin havuzluğu ve baş taraftaki grubu-masa ve deniz manzaralı bir mutfak yer alıyor. Her 
oturma grupları alt güvertede iki ayrı büyük mekan olarak iki kamarasında da ayrı duş kabinli banyolar mevcut. Baş 
sunulmuş. Dış mekanlardaki en önemli özelliklerden yüksek güvertede güneşlenme minderiyle entegre edilmiş bimini 
yan duvarlı yürüme yolları ise çok geniş ve güverteden yer alıyor, Fly seçeneğinde üst güverte sayesinde daha çok 
rıhtıma yandan çıkış imkanı sunacak şekilde tasarlanmış. dış mekan sağlanıyor. Her iki modelde de kapıları tamamen 
Geniş üst güvertedeyse yemek masası, oturma grupları, bar açılan kokpit, salonla birleşerek genişliyor. Teknenin yüzme 
ve güneşlenme alanları bulunuyor. platformu 250 kilogramlık bot taşıma kapasitesine sahip. 
2XVolvo Penta D13 IPS1350 motorlarıyla 22 knot hıza Standart olarak 2XVolvo Penta D6-300 EVC motorlara 
ulaşıyor. 4 bin litre yakıt kapasitesi var. Vergiler hariç fabrika sahip olan R4O'ta 2X370 HP motor seçeneği de sunuluyor. 35 
teslim başlangıç fiyatı, 2 milyon 866 bin euro. Tekneyi Deniz knot'a kadar hız yapabilen teknenin yakıt kapasitesi 900, su 
Yatçılık standında görebilirsiniz. kapasitesi 348 litre. Başlangıç fiyatı 295 bin 100 euro. 
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Boat Show Eurasia 


Kaşif Yatı 


-avalı lekne 


xplorer serisinin ilk modeli 32,5 metre boy ve 8 metre 
enindeki Numarine 32 XP çelik gövde ve fiberglas 
014 yılında tanıtımı yapılarak büyük ilgiyle karşılanan üst binaya sahip. Dünyanın her denizinde seyir 
bol ödüllü Finlandiya markasının 700'den fazla satılan yapabilecek sağlamlık, güç ve donanımda üretilen 32 XP, 
modeli Axopar 28, 2018 yılı için yenilendi. Performansı, Can Yalman imzası taşıyor. Toplamda 330 metrekare yaşam 
tarzı, kullanım kolaylığı, sürüş konforu ve sınıfındaki çok iyi alanına sahip süperyat, iç mekanda ve yerleşimde kişiye 
fiyat/performans oranı ile öne çıkan 918 metre boy ve 2,95 özel düzenleme yapma olanağı veriyor. Tekne sahibinin 
metre enindeki model, DNA'sı değiştirilmeden daha sportif kamarası üst güvertede 40 metrekare alanı, giyinme odası 
çizgilerle güncellendi. Gövdesi 13 santimetre uzatılan ve eni ve iki banyosuyla çok konforlu. Ana güvertede ise salon, 
5 santimetre genişletilen teknenin bordası 8 santimetre, yemek bölümü ve mutfağın yanı sıra 30 metrekarelik ikinci 
güvertesi de 4 santimetre yükseltildi. bir ana kamara yer alıyor. Bu kamara da iki ayrı tuvalet ve 
Yeni Axopar 28 ayrıca 400 HP'ye kadar olan motorları ortak bir duşa sahip. Alt güvertede iki VIP kamara-iki misafir 
destekleyecek şekilde tasarlandı. Dört mevsim denize kamarasının yanı sıra beş kişilik mürettebat için ayrı bir yaşam 
açılmak için geliştirilen Axopar 28'in Cabin, Open ve T-Top alanı bulunuyor. Teknenin yaşam alanlarında bolca ahşap, 
versiyonları mevcut. 300 litre yakıt kapasitesi bulunan tekne, deri, pirinç ve mermer çeşitleri kullanılmış. Rahat ve tarz 
30 knot hızda 1,75/deniz mili yakıt sarf ediyor. Azami hızı sahibi mobilyalar, Missoni Home, B&B Italia and Tom Dixon 
48 knot Teknenin Cabin versiyonunun korunaklı bir masa- gibi birinci sınıf markalara ait. 
oturma bölümü, iki kişilik yatağı, tuvaleti ve buzdolabı-lavabo 32 XP, 2XCAT CI8 Acert C 715bhp ©2100rpm motorlar 
yerleşimi bulunuyor. Axopar 28 Cabin'in fiyatı -Türk Bayraklı, 14 knot azami hız ve 12 knot seyir hızına sahip. Ses ve titreşim 
İstanbul denizde kullanıma hazır, güncel vergiler ve 300 HP yalıtımında üst standartları karşılayan yat, 9 knot hızda 4 bin 
dıştan takma deniz motoru dahil- 87 bin euro. Tekneyi Agua deniz mili kat edebiliyor. 26 bin litre yakıt, 3 bin 500 litre su 
Motor standında inceleyebilirsiniz. kapasitesi olan tekneyi Karina Yatçılık standında görebilirsini 
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Marinas 


SETUR MARINAS İLE 
ZİNCİR MARİNA 
AYRICALIKLARINI 
KEŞFET! 


Setur Marinaları kampanya süre ve koşullarını değiştirme, kaldırma 
hakkını saklı tutar. Kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için marina ön 
bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz. Midilli tekneleri ortak lift 
kullanımından, Midilli'yi ziyaret eden diğer marinaların tekneleri ise 
Midilli'de yol yardımından faydalanamayacak. 


Zincir 
Setur Marinaları'nda yıllık 


sözleşmeye sahip teknelere, 


her Setur Marinası'nda 
ilk 30 gün ücretsiz ve 
sonraki 60 gün 
7050 indirimli 
bağlama fırsatı. 


Sözleşmeni 
Dizayn Et 


Kişiye özel takvimle, 
max. 3 Setur Marinası'nda 
avantajlı fiyatlarla yıllık 

sözleşme imkanı. 


Günlük Sözleşmeni 


Yıllığa Çevir 


Setur Marinaları'nda 
15 güne kadar olan günlük 


sözleşme tutarlarını herhangi bir 


Setur Marinası'nda yapılacak 
yıllık sözleşme tutarından 
mahsup etme fırsatı. 


Sıfır Tekne 


Sıfır tekne sahiplerinin 
Setur Marinaları'nda 
yapacağı yıllık bağlama 


sözleşmelerine 9610 indirim ve 


ücretsiz kara park, 
çekme ve atma hizmeti. 


Ortak Lift Kullanımı 


Setur Marinaları'nda geçerli 
yıllık sözleşmesi olan, 
bulunduğu marinada karaya 
çekemediğimiz teknelere 
diğer bir Setur Marinası'nda 
ücretsiz kara park ve 
çekme ve atma hizmeti. 


Gezerken Kazan 


Setur Marinaları'nda 
zincir kampanya kapsamında, 
60 güne kadar 
9650 indirimli konaklamaların, 
max. 30 günü yenilenen 
yıllık sözleşmelere hediye. 


Sadakat 


Yıllık bağlama sözleşmelerinde, 
Setur Marinalarıyla geçirilen 
her yıl için 

72 indirim. 


Satılık Tekne 


Setur Marinaları'nda güncel 
yıllık sözleşme olması şartıyla; 
Tekne satış öncesi; ücretsiz 
2 lift (1 saate kadar), satış sonrası 
7050 indirimli konaklama veya 
başka Setur Marinası'nda 
sözleşme devir imkanı. 


Kazan Kazandır 


Setur Marinaları'na 
yıllık sözleşme yapmak amacıyla 
getireceğiniz her bir 
yatçı arkadaşınıza ve size 
1 ay ücretsiz ilave süre. 


Yol Yardımı 


Yıllık bağlama sözleşmeli 
teknelerin seyir halindeyken, 
acil olarak karaya çıkma ihtiyacı 
oluşması halinde; 
en yakın Setur Marinası'nda 
ücretsiz kara park ve 


7050 indirimli 
çekme ve atma hizmeti 


FENERBAHÇE & KALAMIŞ 0 216 346 23 46 | YALOVA 0 226 813 19 19 | AYVALIK 0 266 312 2696 | MİDİLLİ 4-30 22510 54000 | ÇEŞME ALTINYUNUS 0 232 723 1434 
KUŞADASI 0 256 618 14 60 | GÖKOVA ÖREN 025253233 61 MARMARİS NETSEL 0 25241227 08 | KAŞ 0 242 836 37 00 | FİNİKE 0 242 855 50 30 | ANTALYA 0 242 2593259 


GA Koc 


www.seturmarinas.com | Bi Eğ (O) seturmarinas 


0216346 23 46 


? (Pi: Show Eurasia 


Hem Tanıdık Hem Yepyeni 


aşarılı model Dufour 500 Grand Large'dan esinlenen 
15,20 metre boy ve 4,80 metre enindeki teknede 
en büyük yenilik, kokpitteki barbekü ve lavabo 


İm liz Ta (Zİ sisteminin oturma alanı altına gizlenmiş olması. Yeni tasarım 

RE İİZAMKeJA| ahşap kokpit masasının içindeyse 30 litrelik bir buzdolabı 
bulunuyor. Seyirde konfor ve güvenli navigasyona izin veren 

i 6,92 metre boy ve 5,15 metre enindeki tekne, deri, ahşap dümen arkası oturma grubu, istenirse vardavela üzerine 


seçimleri ve işçiliğindeki özenle dikkat çekiyor. Yumuşak açılan yaslanma aparatları ile daha da keyifli hale getirilmiş. 

ama modern kavisler, verniklenmiş ahşaplar ve sunduğu Tamamen kapanan arka yüzme platformu çift basamaklı 
bolca yerleşim seçeneğiyle Sguadron 53, sahibi nasıl isterse o yapısıyla şık bir görünüm sağlıyor. Dümenler yeni ergonomik 
şekle bürünebiliyor. Tam olarak 10 farklı yerleşim seçeneğiyle ve şık tasarıma sahip pedestallar ile donatılmış. Dufour'lara 
tasarlanan bu modern Sguadron, üç ya da dört kamara ferahlık veren kasara üstü büyük salon camına ilave olarak 
olarak üretilirken mutfağın yerleşimi yine tekne sahibinin ana kamara üzerinde de benzer bir aydınlık camı ilave 
tercihine bırakılmış: Mutfak iskele ön taraf, sancak kokpit edilmiş. Salon masası elektrikle hareket ediyor ve eksenin 
veya alt gövdede konumlandırılabiliyor. Teknede uygulanan dönebiliyor. Mutfak ve salon bölümleri ayrı düzenlenmiş. 
mühendislik ve tasarım, alan kullanımını azami düzeye Kaliteli açık renk ahşap döşemeleri ve yeni farş tahtaları ile 
ulaştırıyor. Ana kamara, 1,92 metrelik tavan yüksekliğiyle çok tarz sahibi bir dekorasyon dikkat çekiyor. 
ferah. Fiybridge'e LED şeritlerle aydınlatılan basamaklardan Üç ya da dört kamara seçeneğiyle sunulan teknede iskele 
çıkılıyor. Güneşlenme ve oturma bölümlerinin yanı sıra burada kamara tek kişilik iki ayrı yatakla da tercih edilebiliyor ve bu 
tam teçhizatlı mini bir mutfak bulunuyor. yataklar, birleşip çift kişilik yatak haline getirilebiliyor. 450 

Şaft tahrikli iki adet Volvo Penta 725'lik veya 675'lik mo- litre yakıt, 720 litre su kapasitesi bunulan Dufour 520 Grand 
torlarla sunulan Sguadron 53, 32 knot azami hıza çıkabiliyor. 2 Large'ı Boat Show Eurasia, Viaport Marina'da Turmarin 
bin 412 litre yakıt, 550 litre su kapasitesi bulunan tekne Karina standında görebilirsiniz. Fransa Fabrika çıkış fiyatı, 282 bin 
Yatçılık standında sergileniyor. 625 euro'dan başlıyor. 
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KARINA MARINE GROUP 


Ataköy Marina Park Residence 1. Kat No:104 İstanbul Tel: 0212 560 4004 
infoG&karina.com.tr - www.karina.com.tr 


7 ZIMLJ'T 


La Dolce Vita 3.0 


Advanced Yachting Experience 
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GRANDE 27 METRİ — Carbon-Tech 
Exterior Design . Stefano Righini 


Interior Design  Achille Salvagni Architetti 


A brand of AZIMUTİBENETTİ Group 


azimutyachts.com.tr 


CNR Avrasya Boat Show 


Hanse 548 Sanlorenzo 5L78 
eknolgjisi 


Super Hayat Yüzen Taban 


6,22 metre boy ve 5,05 metre enindeki Hanse 548, anlorenzo son yıllarda daha büyük modellerini 

kolay kullanım ve seyir performansının yanı sıra yenilemiş ve birkaç yıl içerisinde SL96, 51106 ve amiral 

süperyatlarda görmeye alıştığımız birçok özelliğe sahip. gemisi SL118'i lanse etmişti. Şimdi sıra giriş modellerine 
Kokpit hardtop'ı, tender taşıma çözümleri, lounge stilinde geldi. 24,64 metre boy ve 5,74 metre enindeki SL78'in 
tasarlanmış salon, sessiz ana ve VIP kamara ile özel iç alan birçok teknik özelliği bu serinin amiral gemisi olan SL118 ile 
tasarımları bu özelliklerin birkaçı. Sade ve kalabalık olmaya aynı: Seyir hızında performans ve düşük yakıt tüketimini 
güverte yerleşim planı tekneye sportif bir karakter katıyor. sağlayan hidro-dinamik gövde, titreşim ve gürültüyü en aza 
Büyük ön güverte ve yükselmeden devam eden üst bina indiren “yüzen taban" teknolojisi, vakum infüzyon tekniğiyle 
yapısı geniş güneşlenme alanları yaratıyor. Hanse 548, 2.1 üretilmiş gövde ve üst bina... Bu yenilikçi çözümlerin yanında 
metrelik yükseklik, dört adet açılabilir heçten oluşan tava Sanlorenzo'nun yıllardır takdir gören birçok artısı da küçük 
camları ile ferah ve aydınlık bir salona sahip. Uzun armas olmasına rağmen bu modelde aynen uygulanmış: Tamamı 
sayesinde daha güçlü bir yelken planı sunan teknenin yel aynı seviyede olan ana güverte, 2 metrelik dikdörtgen 
kapasitesi alınabi ikinci baş ıstralya ile artırılabiliyor. Bu yataklar ve geniş duş kabinleri. SL78 farklı istekleri 
sayede standa en kendinden  ; : karşılayabilecek farklı yerleşim planları ile 
tramolalı floğ üreli orsa seyirlerinde i CNR AVRASYA BOAT SHOW sunuluyor. Klasik yerleşimde mutfak ana 
kullanılırken daha süreli seyirler i güvertede yer alıyor. Alternatif yerleşim 
ve geniş açılı rüzgârlarda büyük bir ön 10-18 Şubat 2018 * planında ise mutfak alt güvertede 
yelken kullanılabiliyor. Hidrolik ve elektrikli ; Bu sene 13'üncü defa CNR Expo Yeşilköy'de : ve mürettebat yaşam alanına bitişik 

il N : o düzenlenecek CNR Avrasya Boat Show, 10 : ekme . Ni il 
opsiyonel ekipmanla tüm teknenin tek >  ubebtskapılarmracacak. Birsen rekhe. yerleştirilmiş. Bu da ana güvertede yeni 
kişi tarafından idare edilmesi de mümkün. ; — temsilcilerinden katılım azalsa da önemli | ; alanlar yaratıyor. 
110 HP şaftlı motor ile sunulan teknenin (o? markaların bir bölümü yine CNR'da. 70 bin ; O 2X1622 HP MTU motorlarıyla 25 knot 
yakıt kapasitesi 520, su kapasitesi 770 i metrekare alanda yapılacak fuar, halihazırda ? seyir hızına ve 30 knot azami hıza sahip. 5 
litre, Vergiler hariç 356 bin euro'dan ; tekne sahibi olanlar için en önemli buluşma : bin 350) İtte yakıt, bin 400 litre su kapasi- 

, i : yeri olmaya devam edecek zira aksesuar ve : ” ” 

satışa sunulan Hanse 548, Trio Deniz elorilan finmafanınmı coğu ins butada vet tesi var. Vergiler hariç başlangıç fiyatı 4,5 
Araçları'nın CNR Avrasya Boat Show alıyor. ; milyon euro olan SL 78, Trio Deniz Araçları 
standında görülebilir. i i standında. 
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Sessizliği-Dinleyin. 


85 | ws | ves SARPYACHTS 


The Owality Life Deserves 


CNR Avrasya Boat Show 


Targa 32 


Hızlı kinlandiyalı 


0,78 metre boy ve 3,37 metre enindeki Targa 32, sert 
denizler için tasarlanmış bir Finlandiya klasiği. Detayları, 
sade ve denizci görüntüsünü tamamlıyor; derin ve güvenli 
: N güverte, bel hizasını aşan küpeşteler, kıç kısımda üst kısmı 
Capelli Custom Line-770 Walk Around tik küpeşteler, güvertenin her yerinde tutamaklar... Biri 
başta diğeri kıçta iki ayrı oturma bölümü bulunan teknenin 
La ya Ni De SUN LU havuzluğunda balık tutmak ya da iki güverte sandalyesiyle 
keyif yapmak tekne sahibinin tercihine kalmış. Güvenlik 
ast Marine'in temsilciliğini yeni üstlendiği Capelli RIBS sağlayan havuzluktaki çift kanatlı kapı demirdeyken 
müşteriye özel tasarlanmış modelleriyle fuarda yer açıldığında yüzme platformuna rahatça iniliyor. Sürgülü iki 
alacak. Ürün gamında 16 fiberglas tekne ve 29 şişme kapıyla girilen salondaki doğal renkte ahşap tercihi klasik 
bot modeli bulunan Capelli Tersanesi en iyi reçineler, deniz denizci havasını güçlendiriyor. Dümenci koltuğu ekseninde 
K, 
T 


kontrplakları, sağlam tik, paslanmaz çelik, Neopren Hypalon döndürülerek ve yanındaki iki kişilik koltuğun hareketli arkalığı 
(Pennel & Hipo) malzemelerle kaliteli iş çıkartıyor. Bu diğer tarafa geçirilerek masaya doğru ilebiliyor; böylece 
kaliteli ürünleri iyi işçilik ve tasarımla birleştirerek markasını altı kişi rahatça oturarak yemek yiyebiliyor. Hareketli yemek 
sağlamlaştıran Capelli'nin Custom Line serisinden 770 Walk masası, gerekmediği zamanlarda ortadan kaldırılabiliyor. 
Around modeli, 770 metre boy ve 2,98 metre eninde. Bin Baş kamara, ayakta durulabilecek tavan yüksekliğine 

600 kilo ağırlığındaki 770 WA, Neoprene-Hypalon Orca 1670 sahip. Kıç kamarada ise üç kişilik yatak bulunuyor. Yüksek 
dtex gövdeye sahip. En fazla 250 HP motorla kullanılabiliyor, tavanlı tuvaletinde akıllı saklama çözümleri ve ıslak giysiler 

18 kişi taşıyabiliyor. 215 litre yakıt tankı bulunan botun 60 için askılar bulunuyor. Mutfak donanımı ise dümen mahallinin 
litrelik de duşu var. İç mekanda iki kişinin uzanabileceği yan tarafında dolap altına gizlenmiş durumda. 370-1600 HP 
yatağı ve tuvaleti mevcut. Mutfak donanımı ise kumanda aralığında çok sayıda motor seçeneğiyle sunulan Targa 32, 
koltuğunun altında gizli. Baş tarafında güneşlenme minderleri 34-44 knot azami hıza ulaşıyor. 2X260 HP motor tercihiyle 
de yer alan bota kayak çekme barı monte edilebiliyor. 2,3litre/deniz mili yakıt tüketimi yapan teknenin 800 litre 
Neptün gri/siyah modelin fiyatı, KDV dahil 68 bin 617 yakıt, 150 litre su kapasitesi var. Fabrika teslim fiyatı 235 bin 
euro. East Marine'in CNR Avrasya Boat Show standında 200 euro olan Targa 32, Marina Deniz Araçları standında 
inceleyebilirsiniz. sergileniyor. 
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Lüks otelcilik grubu Four Seasons'ın ünlü 
Rotschild Ailesi ile birlikte üç yılda 100 
milyon euro maliyetle inşa ettiği ultra-lüks 
dağ otelinin açılışı heyecanla bekleniyordu. 
Otel, bölgeyi aile beşiği haline getiren 
Rotschildlerin gönül verdiği “Uyuyan güzel 
Megeve”i uyandırma misyonunda önemli 
bir eşiği temsil ediyor. 
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Four Seasons'ın Avrupa'da açtığı ilk dağ oteli Hotel Megeve, 15 Aralık 
2017'de ilk konuklarını ağırladı. İki Michelin yıldızlı restoranı Le 1920 ile 
unutulmaz tatlar sunan lüks otel, hem doğrudan piste giriş hem de 
helikopterle ski-safari olanaklarıyla Alpler'de özgür kayak keyfi vaat ediyor. 
Bölgenin en büyük SPASına sahip olması ve hemen yanındaki 18 delikli golf 
sahası ise oteli dört mevsim cazip kılıyor. 


“ 
“üs ği 


our Seasons'ın Edmond de Rothschild Group ile ortak girlçimi tesisi anlatmadan öne 
Fransa'nın güneydoğusunda, Haute-Savoie bölgesindeki Megeve'den bahsedelim. Zira bu 
küçük ortaçağ kasabası, kayak tutkunlarının muhakkak görmesi gereken bir adres... En önemli 
özelliği, dağ yerleşimleri arasında en fazla Michelin yıldızlı restorana sahip olması. Yani sadece 
Four Seasons'ın bünyesine kattığı Le 1920 değil, birçok Michelin seçeneği mevcut bu küçük 
kasabada. 
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Fransa'nın güneydoğusunda, zarif şaleleriyle 
masalsı bir görünüme sahip küçük ortaçağ 
kasabası Megeve, Avrupa'nın lüks kayak 
merkezleri içinde sakin ve nezih bir kayak tatili 
isteyenlerin ilk adresleri arasında. 


Masalsı bir görünüme sahip, zarif 
şaleleriyle dikkati çeken Megeve'in hikayesi de hayli ilginç. 1900'lü yılarda jet 
setin en önemli kayak adresi olan Saint- 
Moritz'in hızla kalabalıklaşması, asi 
konuklarını rahatsız etmeye başlamış. 
920'lerde Barones No&mie olarak d 
bilinen Maurice de Rothschild, yeni bir 
Fransız kış sporları merkezinin hayalini 
kuruyormuş. Kayak eğitmeninin tavsiyesiyle Megeve'i bulan 
arones No&mie hem ailesini hem de aristokrasiyi ikna etmiş. 
asabanın meşhur Le Chalet du Mont dArbois oteli, Belçika 
ralı Albert'in sponsorluğu ile kurulmuş. Bu havalı isimler, kasaanın masalsı güzelliğiyle birleşince Megeve'in aristokrasinin 
yeni buluşma adresi olması fazla zaman almamış. Rothschild 
ailesinin kasabaya katkısı yıllar içinde devam etmiş. Baroness 
Noemie'nin oğlu, golf tutkunu Baron Edmond de Rothschild 
de 1964'te dönemin ünlü şampiyonlarından Henry Cotton'un 
tasarımıyla 18 delikli golf sahası Mont d'Arbois Golf Course'u 
açmış. 
960'larda altın çağını yaşayan Megeve, 80'lerde 
rchevel'in gölgesinde kalmış. Ancak hâlâ daha sakin, daha 
h bir kayak tatili isteyenler için önemli bir adres olmayı 
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sürdürüyor. Megeve'in eski kasaba bölümü de hayli keyifli; 


sadece yayalara açık, ulaşım at arabalarıyla, k 
zyıldan kalma kilisesi, meydanı, kafeleri, 


lanıyor. 13'üncü yü 
restoranları ve şık 
Cenevre Havaalan 
başka artısı... 


Rochebrune, Le Jaillet ve Mont dAr 
n Megeve, toplam 325 kilometre pist uzuntd'Arbois ve Rochebrune birbirine telefeüksekte olmadığı için 


adet pistten oluşa 
luğuna sahip. Mon 


rikle bağlı. 100 metrelik Megeve çok y 


butikleriyle yaşayan 


'na sadece bir saat uzaklık 


bir kas 


DOis o 


sezonu benzerleri 


ne göre biraz daha kı 


zaklarla sağ- 


aba Megeve. 
ta olması da bir 


mak üzere üç 


sa SÜr 


üyor. Ancak her 


seviyedeki kayakçılar için pistlerin mevcudiyeti ve ağaçlarla 
korunaklı kayak pisti sunması nedeniyle beğeniliyor. Geniş ve 
uzun pistlerle dolu Mont d'Arbois bölgesi başlangıç ve orta 


Beş geleneksel şaleden oluşan Four Seasons 

Hotel Megeve helikopterli kayak safarisi 

hizmeti ile sadece Megeve'in değil, Chamonix, 

Courchevel ve Val d'isâre gibi Alplerin diğer 

iddialı kayak merkezlerinin pistlerine de ulaşım yy 
imkanı sağlıyor. MM - 


seviyedekiler için uygun. Cote 2000 ise siyah pistleriyle de- Hotel Megeve'in bir diğer can alıcı özelliği ise konuklarına 
neyimlileri memnun edecek koşullara sahip. Mont Joy pistiyse O helikopterle kayak safarisi hizmeti vermesi. Böylece yalnızca 
snowboard'çular için biçilmiş kaftan. Megeve'in pistleri değil, Camonix, Courchevel ve Val d'ls&re 


gibi Alplerin diğer iddialı tesislerine de ulaşım sağlanabiliyor. 

"Yatak & helikopter" konsepti sayesinde, sıra dışı kar koşulları 
ve çok çeşitli kayak bölgesi seçeneği sunuluyor. Günlük kar 
ve pist durumuna göre danışmanlarla birlikte rota belirleniyor 
ve uçuşa geçiliyor. Yoldaki nefes kesici manzaralar, fotoğraf 
Four Seasons Hotel Megeve'in inşası yaklaşık üç sene sürmüş aşıkları için ayrıca eşsiz bir fırsat sunuyor. Ski Safari paketinin 
ve 100 milyon euro'ya mal olmuş. Hotel Megeve, A şekilli geceliği bin 310 euro'dan satılıyor (deluxe oda, iki kişi). Paket 
çatısı, ahşap ve taştan dış yüzeyi ile tipik bir Alp oteli mimarisi- o dahilinde üç gece kalındığında bir gün, beş gecede iki gün, yedi 
ne sahip. Dışarıdaki klasik görüntü, içeride zarif, rahat odalar ile (o gecede ise üç helikopter gezisi imkanı sunuluyor. Cnamonix, 
tamamlanıyor. Otelin iç tasarımına danışmanlık yapan Barones Oo Flaine ya da Courmayeur 15 dakika; Val d'ls&re, Courchevel, 
Ariane de Rothschild, sanat eserlerinin, mobilya ve kumaşların o Meribel or Val Thorens ise 30 dakikalık uçuş mesafesinde... 


seçimine kadar birçok ayrıntıyla ilgilenmiş. Beş şaleden oluşan O 15 Aralık'tan 15 Nisan'a kadar süren kış sezonunda köpekli kar 
otelin 14'ü süit olmak üzere toplam 55 odası bulunuyor. Çoğu kızağı, kar motosikleti gezisi, kar raketi yürüyüşü gibi etkinlikbalkonlu, şömineli odalar, geniş mekanlarıyla dikkati çeki- ler de mevcut. Yaz sezonu ise golfün yanı sıra, balon gezileri, 
yor. 141 metrekarelik Suite des Aravis, 81 metrekarelik Suite bisiklet turları, dağ yürüyüşleri ve en güzeli de Alplerde bir yaz 
Rochebrune ve 120 metrekarelik Suite Mont d'Arbois en iddialı (| serinliği olanakları sunuyor. 

süitler. 900 metrekarelik SPA, altı seans odası, sauna ve hama- Four Seasons Hotel Megeve, sade bir dekora sahip ancak 
mı, spor salonu, kuaförü, iç ve dışmekan havuzuyla konukları her ayrıntısı ince düşünülmüş, tarz sahibi bir mekan. Zira bu 
şımartacak özellikler arasında. Yeni otelin en leziz özelliği ise otel, 100 yıldır Megeve'i kollayan, yatırım yapan Rothschild 
Julien Gatillon şefliğindeki Le 1920. Japon restoranı Katio ve ailesi için önemli bir girişim. Barones Ariane de Rothschild de 
Bar Edmond da otelin vakit ayırmak gereken diğer mekanları. bu konuda iddialı: "Ailemiz, ilk otomobil yolundan ilk liftlerin 
12 bin şişelik şarap mahzeniyse özel yemekler, organizasyonlar o yapımına kadar her kuşakta Megeve'e katkıda bulundu. Şimdi 
için konukları bekliyor. Megeve için yeni dönem daha açıyoruz" diyor. 
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Geçen yıl, fantastik evrenin süper kahramanla 


hem de 


yle ki hemviz 


gişe hası 


nda tüm 
rekoru kırılmış durumda. Kültür ve Tur; 


Sinema Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapor v ve Box 
Office Türkiye'nin verilerinden derlenen bilgiye göre 
sinemanın toplam gişe hasılatı, geçen yıla göre yüzde 
26 artarak 870 milyon 773 bin 224 liraya yükseldi. 
2017'de toplam izleyici sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 
22 arttı, 71 milyonu geçti ve yerli film izleyicisi ise 


2016'ya göre yüzde 29,7 artışla bu sene 40 mi 
325 bin 495 oldu. Bu veriler içinde kayda değer 
başka bir bilgi ise vizyona giren yerli film sayısının 
2005'te yalnızca 29 olduğu ül 
aşmış olması. 
filmle kapattığımız vizyon gündeminde 242 yab 
yapım seyircilerle buluşmuş olsa da bizde bu yıl 


bu sayının 151'e ul 


galibi ne korkusuz savaşçılar n 


bir deyişle Hollywood nefesim 


En çok bilet aldığ 
yapımların oluştu 


mız 10 filmd 


değil. Sağlık Bakanlığı 2015'te 
kişiden birinin antidepresan k 


Bu veriler bize bir 
olarak yüzümüzü 
var. Ancak bu dur 


n gülmesine 
um Ayla film 


izlenen ikinci filmi 
Türkiye'de tüm zaman 
olarak rekor kırmasına 
yıllarda büyük bir ivme kazana 
karşısına kilitleyen yer 
rekorlara engel olamadığı gibi. 


rması şaşırtıc 


kez daha göste 


olmasına ha 
ların en çok izlenen yapımı 
engel olamadı. Tıpk 
rak milyonları ekran 
i dizilerin sinema se 


2017'de toplam 


izi kesmeye yetm 
en altısını, yerli ko 
mı dersiniz? Aslı 
Türkiye'de her 10 
ullandığını açıkla 
riyor ki toplu 
gerçekten ihtiyac 
inin 2017'nin en 
tta drama türünd 


son 


Üstelik Dizi 


yon 


kemizde, geçtiğimiz yıl 
393 


ancı 
n 


e de jediler oldu. Başka 


edi. 
medi 
nda 


IŞİI. 


MıIZz 


çok 


E 


ktöründeki 
ihracatında 


şimdilik dümene geçemesek de pek çok ülkeyi geride 


bırakarak kü 
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resel bazda bir başarı öyküsüne dei 
atmış durumdayız. Kültür ve Turizm Bakan 


lığının 


MmzZa 


prens 


verilerine göre 14 


dizilerine ait ihracat geliri, 2008 yılında sadece 10 
milyon dolarken 2016 yılında 300 milyona, 2017'de ise 
350 milyon dolara ulaştı bile. Sinemadaki gişe verilerine 


geri dönelim: 7m 


lideri olarak “Recep İvedik 5" karşılıyor bizi. Box Office 


Türkiye verilerine 
bin 656), Aile Ara 


Çengi: İkimiz” (2 milyon 798 bin 16) ve “Hızlı ve Öfkeli 8” 
(2 milyon 656 bin 286) izliyor. Türkiye'de ilk beş böyle 


iken Hızlı ve Öfke 
virajla Hollywood 
ABD 2016 yılın 


alınacağını açıklamış, Çin Sineması karşısında safları sıkılaştırmıştı. Bu önlemler biraz da olsa işe yaramış görünüyor. ABD'de toplam hasılat, rekor düzeydeki 2016 yılına 


göre yüzde 2 civa 
2017 yılında 40 m 
Geride bıraktığımı 


oldu dersek, listedeki yapımları bile zorlayacak türden 

fantastik bir beyana imza atmış oluruz. Yine de zirvenin 
galibi Box Office verilerini takip etmeyenler için şaşırtıcı 
en popüler animasyonlarından birinin Spider-Man: Eve Dönüş 
film uyarlaması olan “Güzel ve Çirkin"den söz ediyoruz. 


gelebilir. Disney'in 


O'dan fazla ülkede izlenen Türk 


ilyon 437 bin 50 seyirciyle zirvenin 


göre onu sırasıyla Ayla (5 milyon 287 
sında (3 milyon 384 bin 109), "Çalgı 


li'nin rüzgarını arkamıza alıp keskin bir 
a bir göz atma zamanı. 
da korsanla mücadelede yeni önlemler 


rında düşüş yaşasa da dünya genelinde 
ilyar dolara yakın bir rakama ulaştı. 
z yıl gişenin kazananları sanat filmleri 


pa 


Öyle ki bu masal, seyirciyle buluştuğu ilk hafta dünya si- 


nemalarında 180 


milyon dolarlık hasılat elde etmiş, filmin gişesi 


ABD rakamıyla birleştiğinde ise dünya genelinde 350 milyon 
dolara ulaşmıştı. Üstelik film gösterime girmeden pek çok pro- 


testo ile karşılaşm 


asına karşın. “Güzel ve Çirkin"in yönetmeni Bill 


Condon'un, verdiği bir röportajda filmdeki eşcinsel karakterden 


söz etmesiyle olanlar olmuş, bazı ülkelerde eşcinsel karakterleri 
olumlu yansıttığı için ilgili sahne filmden sansürlenmezse yapım 
için boykot çağrıları bile yapılmıştı. Bu durum Disney tarihi için 


de bir ilkti ama gö 
pek etkilemedi ve 


rüldüğü gibi tüm bu uğraşlar sinema seyircisini 
başrollerini Emma Watson ve Dan Stevens'ın 


paylaştığı 160 milyon dolar maliyetli bu film gişede 1 milyar 263 


gaz devam ettiğin 


Diesel'in 2017'de 
olarak karşımıza ç 


milyon dolar ile gişe yarışının galibi olamasa da bitiş çizgisini 
ikinci kapattı. Burada ilgi çekici detay, filmin başrol oyuncusu Vin 


milyon dolar hasılat elde etti. Üstelik “Güzel ve Çirkin'in tozu 
dumana kattığı bu yolda, tam da arkasından gelen rakibi bu 

işin piri iken gerçekten muazzam başarı! Paul Walker'ın ölümünün ardından seri ile ilgili büyük soru işaretleri oluşan “Hızlı 
ve Öfkeli”, sekizinci filmi “The Fate of the Furious” ile yola tam 


i bir kez daha kanıtlamış oldu ve 1 milyar 235 


,6 milyar dolar ile en çok kazandıran oyuncu 
ıIkması. Listedeki pek çok süper kahramanın 


karşısında o da bizim gibi bir fani olduğu için bu başarı hiç de 


kolay kazanılmam 


ış olsa gerek. Rian Johnson'ın yazıp yönettiği 


Star Wars serisinin destansı son filmi “Star Wars: Son Jedi” ise | 
milyar 56 milyon dolar hasılat rakamı ile üçüncü sıraya yerleşir- 


ken onu "Çılgın Hı 


sız 3", “Spider-Man: Eve Dönüş", “Wolf Warrior 


2" ,"Guardians of the Galaxy vol. 2", “Thor: Ragnarok”, "Wonder 
Woman" ve onuncu sırada “Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı" izledi. Geçtiğimiz yıl en çok hasılat yapan ilk ondaki üç filmin 


başrol oyuncul 


arının kadın olması gibi ilginç bir detay da göze 


çarpıyor. Bu başarı onları Forbes'in en çok kazandıran oyuncular 


listesine yerleş 
cusu Gal Gado 


dördüncü ve “Star Wars: 


görüyoruz. Yal 
cular için çok d 


Harvey Weinstein ska 


tu üçüncü, "Güzel ve Çirkin" 


nız bu sıralama Hollywood'd 


isme uzanan ci 


tirdi bile. Listede Wonder Woman'ın başrol oyun- 


ile Emma Watson'u 


Son Jedi" ile Daisy Ridley'i altıncı sırada 


a işlerin kadın oyun- 


a parlak gittiğini düşündürmesin. Malumunuz 
ndalı ile başlayan ve ucu pek çok önemli 
nsel taciz, suistimal, ve tecavüz iddiaları ile 


birlikte şu sıralar Hollywood zor günler geçiriyor. Bazı isimlerin 
Kevin Spacey tarafından tacize uğradıklarını dile getirmeleri ve 
aktörün açıklamaları neticesinde ünlü oyuncu “House of Cards" 
dizisinin kadrosundan çıkarılmış, “All the Money in the World" 
filmindeki rolünden de olmuştu. Taciz iddiaları dinecek gibi değil 
ve "All the Money in the World" de başka bir mevzu ile şu sıralar 
gündemi oldukça meşgul ediyor. Tartışma 
Spacey değil bu kez, filmin yeniden çekilmesi gereken sahneleri 
için kadın başrol oyuncusu Michelle Willlams'a çok daha düşük 
bir ücret (kimi çevrelerce 1000 doların altında bir rakam telaffuz 


ediliyor) ödeni 


rken Mark Wahlberg'e 1,5 mi 


nin ortaya çıkması. Wahlberg ise bu haksız 


bağış yapmakt 
Hollywood' 


a bulmuş durumda. 
un sürprizlerle ve hayal kırık 


konusu da Kevin 


Iyon dolar ödendiği- 
Ik karşısında çareyi 


ıkları ile dolu olduğu- 


nu gösteren yalnızca “Brokeback Mountain" filmindeki rolüyle 
Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine aday gösterilen başarılı 


oyuncu Miche 


le Williams'ın başına gelenle 


r değil. Geçtiğimiz 


Oscar ödülleri töreninde, zarfların başına gelenler neticesinde 


Faye Dunaway ve Warren Beatty en 


düzelterek ödülü “Moonlight'ın kazand 
nh 
kin 


La Land ekibinin sevin 
bir dramken bu ekibin 
kişilerin de olduğun 
gişede büyük beklenti 
Çanlar bu yıl Kral Arthur için çaldı. Gu 
dolarlık bütçeyle çekti 
"Kral Arthur: Kılıç Efsa 
dolarla dönebildi. Yönet 
gu, yaklaşık 200 milyon 
en yüksek bütçeli film o 


cinin yerini ala 
duygularını ya 


torluğu" ise gişede batmadı ama 225,2 milyon 
a yüzleri güldürmeyerek Christopher Nolan'ı 
nkirk" filminin başarıs 


d 
milyon dolar bütçeli “Du 
dı. Dünya çapında 525 milyon do 
çok gişe yapan Il. Dünya Savaşı fi 
de yin 
Wolverine karakterini canlandırd 
dolar bütçeyle 616,8 milyon dola 
mevzubahis olan. 

Yapımcıların mahzunlaşan yüz 
yeniden dağ 
musun 
bütçe sonras 
dert sahibi o 
2016 yılında 
ri pastadan en büy 
trendi kırmanın bu 
riyor. Örneğin büyük gişe beki 
olan iki yapıma bir bakalım: 16 
olacak Ryan Coogler'in yönet 
B. Jordan, Lupita Nyong'o ile Danai Gu 
Panther" ve 9 Şubat'tan itibaren vizyo 


erin 


nda ise salon sıkıntısı bu 


da sevilen yapımların yen 


Johnson ile Eloise 
En çok merakla be 


umford'un oynad 
klen 


iy 


enlerde ise bu yıl 


lerine karşın isted 


nesi" ABD gişeleri 


e bir süper kahramanın gölgesinde kald 
ğı "Logan" fil 
rlık bir hasılatı yakalaması 


ğ 


ayal kırı 


n 


"Özgürl 


"Avengers: So 


film ödülünü kazananı ilk 
önce "LalalLand" olarak açıklamış, birkaç dakika sonra yanlışlığı 


ığını ilan etmişlerdi. La 


klığı başlı başına 


en hisseden başka 

u belirtmek gerek. Bahsedeceğimiz isimler, 
iklerini alamayanlar. 

y Ritchie'nin 175 milyon 

ği başrolünde Charlie Hunnam'ın olduğu 
nde yalnızca 391 milyon 
men koltuğunda Luc Besson'un oturdu- 
euro ile bugüne kadar Fransa'da çekilen 
an “Valerian ve Bin Gezegen İmpara- 
dolar hasılatla 


yönettiği 100 


ını da yakalayamaar hasılat yaparak tarihte en 
mlerinden biri olan "Dunkirk” 


Hugh Jackman'in 


minin 97 milyon 


in, 2018'de kartların 
tılacağı bir vizyon takvimi yaratacağın 
uz? Düşünmeyin. Özgün yapımların çekim aşamasında 
mak konusu 
dukları bir sır değil. 2017'den pek de farklı olmayarak 
i yorumlar 
ük payı almayı başarmıştı. 201 
aralar pek kimsenin harcı olm 
entisi ile bu ay gös 
Şubat'ta sinemalarımıza konuk 
tiği ve Chadwick Boseman, 
rira'nın oynadığ 
nda yerini 
James Foley'in yönettiği, Dakota Johnson, Jamie Dorn 


düşünüyor 
nda bir hayli 


ve devam filmle- 
8'in ilk günleri, bu 
adığını göste- 


terime girecek 


ichael 
"Black 

k olan 

an, Eric 

Elli Tonu". 
nsuzluk Sa- 


alaca 


üğün 


vaşı" ve "Deadpool 2" gibi yapımlarla Marvel'in süper kahramanları 


oyun masasındaki yerlerini çoktan aldı 


a 


Yine de bazı yapımcılar bu yıl derin 


r bile. 


bir oh çekti! Ja 


mes Ca- 


meron, “Avatar 2" ile 2018'de buluşacağımızı söylemişti. Ancak 


# 


"Avatar'ın 2 milyar 782 
hasılat getiren filmi old 
yoruz. Yani "Avatar 2'nin sah 
u konusunda henüz 
king Bad”in yara 


bırak 
şampiyonluğ 
ğı günler dem 
göreb 
zorunda değil 
Siyasi ve eko 
gölgesi 
kahramanlar, Il. Dü 
bu denli popüler o 
yarattıkları tüm bu 
Sağlık Örgütü (WH 
"2030 
Son yıl 
çekebil 


irler. “Yirminci 


ek. "Brea 
ir filmde “Seyirciler kah 
ler ama neden yapt 
nomik krizlerin, 
nde yeniden revaçta olan 
nya Savaş 
duğunun da bi 
yıkıma ka 
O) yayımlad 
yılında depresyon, kü 
arda yaşanan gelişme 


mil 


yüzy 


dümensiz bir teknede baş 


anlamsızlığı, onu ken 
yazılabilir ve düşünü 
Kubrick. Son dönem 
ler bu anlamı yaratm 


di anl 


de çe 


ama içsel dünyamız 


korkuyoruz. Oysa Box Office verilerinin uzağında kalan niteli 
yapımlar, doğru soruları yöneltmek hatta kimi 
bulabilmek adına gökyüzünde bakmayı unutt 


ne du 


misali yanıp sönüyor. G 


amıza, kendi içsel yolculu 
denli katkı sağlıyor tartışılır. Evet, süper kahramanları a 


| e 7 ein 
Star Wars: Son Jai... MRSA 


film şimdilik 2020'ye e 
bilinmez- "Avatar 2" ile birlikte 3 ve 4'ün 


rtelendi, Cameron -teselli olarak mı 
de çekileceğini açıkladı. 
arlatüm zamanla 
uğunu düşünürsek tah 


yon do 


alara inmem 


rınen çok 
mini rakamları size 
esi bu yılki gişe 


malumun ila 


ramanın yaptıkla 
gınıa 


tehdi 


füze ilerinin 


ö 


rşın gerçektenan 


er 


lin 
boş, 
amın 


ı yaratmaya yö 


lebilirse, film de yapılabilir” diyord 


kilen ve gişe başarıs 


rumda genellikle ke 


tıcısı olan Vince Gi 


nlamak zoru 


ncesinde çizgi roma 
r açıklaması aslında. Biz onları, 


ığı “2014 Ruh Sağlığı At 
resel bir kriz yaratacak" diyordu. 
ışığında bu tarihi biraz 
insanı, bilinmeyen bir denizdeki 
bir kenara atılmış gibidir. Yaşa 


mının yaşanmadıligan'a 
rını onaylamak 
ndalar." 

ve savaşların 


kurgusal evrendeki süper 


nların neden 


lıyoruz. Dünya 
ası"'nda 


daha öne 


mın 
nlendirir. Eğer bu 
u Stanley 
na oynayan filmgumuzda bize ne 
nlıyoruz 

ndimize sormaya 
kli 

zaman yanıtları 


uğumuz yıldız 


ar 
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AYAN: DENİZ BORA 


Yoda Tarzı Süperyati 


eş güverteli Cloud 9, 74 örnekse ana güvertedeki kuaför ve masaj 
metrelik boy ve 13,5 metre bölümü. Bu bölümde açılır yan duvar, 
eniyle CRN Yachts'ın ikinci bir balkon yaratıyor ve burası masaj 
büyük yatı. Her güvertesinden için kullanılabiliyor. Birçok yatta, “Eksik 
şaşaa ve lüks taşan süperyat kalmasın, bulunsun" diye yer ayrılan spor 
ilk bakışta havuzluğundaki 10 binlitre su O salonu da bol ışıklı ferah bir mekan yine. 
kapasiteli, 12 metre enindeki cam zeminli Baş güvertenin bir bölümü gölgede 
havuzuyla dikkat çekiyor. “Denizi boş bir bölümü güneşte kalan geniş uzanma 
ver, önce bir havuza gireyim" dedirtecek (| alanlarının yanı sıra helikopter pisti de 
kadar cazip havuzun yanı sıra beach club o dikkat çekici. Tekne sahiplerinin he- 
da türünün efsane örneklerinden biri. likopter kullanmaya niyeti olmadığından 
Katlanır kapılar açıldığında uzun sofalar, burası en sevdikleri aile aktivitesi olan 
güneşlenme koltukları ve iki şemsiye karaoke için düzenlenmiş. Cloud 9'un en 
ortaya çıkıyor. Ancak keyif bununla sınırlı o cazip özelliklerinden biri, sahibine özel 
değil, birkaç adım içeride espresso bar güvertesi. 400 metrekarelik bu güverte, 
ve iç mekan dinlenme koltukları yer özel sinema, teras ve iç mekanlarıyla 
alıyor. MasterCraft su kayağı teknesi ve şahane, 16 misafir kapasitesine sahip 
envai çeşit oyuncağın bulunduğu garajsa (Cloud 9'da tüm kamaralar Star Wars 
bu alanın devamında... kahramanlarının adını taşıyor. Elbette 
Salondaki 1,5 metre derinliğindeki söylemeye gerek yok; ana kamaraya Jedi 
ekstra rahat koltuk ve sinema salonu Üstadı Yoda'nın adının verildiğini tahmin 
havuzdan çıkıp film seyretmek için edersiniz. 22 kişilik mürettebat bölümü 
düşünülmüş. Kayar cam kapılarla kok- ise ayrı bir dünya. 
pitin ana salonla birleştirilebilmesi parti CRN Yachts, ana kamarada seyir 
ortamını pekiştiriyor. Sahibinin isteğiyle hızında 48, demirde 45 desibel ses 
salonda klasik yemek bölümünden seviyesini başarmış. Cloud 9, 250 bin > 
kaçınılmış, çok daha açık, aydınlık ve litre yakıt kapasitesiyle 12 knot hızda E 
rahat bir ortam yaratılmış. İngiliz sanatçı 6 bin deniz mili seyir menziline sahip. c 
Fenella Elms'in 3D porselen paneli cloud 9'un haftalık charter ücreti 875 & 
"cloud" ise Tim Royall'ın iki Vortex heykeli o bin dolardan başlıyor ancak harcama- i 
ile birlikte salona derilik ve hareket larla birlikte 1 milyon 50 bin dolara mal ğ 
katmış. Yatın geniş mekanlarına bir diğer O olacağı belirtiliyor. wwwdenturyatcom 2 
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M LİZETi | (1 Yen | | () Cİ leri Rahmi M. Koç Müzesi'nin koleksiyonu iki yeni tekne ile zenginleşiyor. Atatürk'ün yatı 
e EE Re ki riya ri iie pi 


Savarona'nın filikası, ve HMS Hood Kruvazörü'nün amiral motoru Maid of Honour... 


Maid of Honour 
16 metrelik bu tekne, 1927 yılında İngiliz Deniz Kuwvetleri için İngiltere, Cowes'deki J. Samuel 
White Tersanesinde inşa edildi. Motorlu filika muharebe kruvazörlerinde kullanıldı. Onu özel 
kılan ise Heybetli Hood olarak bilinen muharebe kruvazörü HMS Hood'la geçirdiği yıllardı. HMS 
Hood, Atlantik Okyanusu'nda Danimarka Boğazı'nda Alman savaş gemisi Bismarck tarafından 
batırılırken gemiye ait amiral teknesi Maid of Honour o sırada limanda tamirat gördüğü için 
sulara gömülmekten kurtuldu. Maid of Honour'ın kaderi, Rahmi M. Koç'un 2004-2006 yılları 
in-IV teknesini de inşa etmiş olan Palmer Yard 

e 

e 


arasında dünyanın etrafını dolaş 


W, do 
w 
N 
D 
3 


Tersanesi'nin sahibi olan Mike Kelsey ile gerçekleştirdiği bir buluşma 

sonrasında değişti. Teknenin güzelliğinden etkilenen Rahmi M. Koç, 

aid of Honour'ı 2014'te satın aldı. İki buçuk yıl süren restorasyon ve 
n 


üzedeki yerini aldı. 


enovasyon süreci sonrasında tüm ihtişamıyla n 


Savarona'nın Filikası 
Savarona, 1931 yılında Almanya'daki Blohm & Voss Tersanesinde 
denize indirilmiş, daha sonra T.C. hükümetine satılarak 24 Mart 
1938'de gönderine Türk Bayrağı çekilmiş ancak ismi değiştirilmemişti. 
1 Haziran 1938'de Florya açıklarında Atatürk'e sunulmuştu. Atatürk, 
Savarona'da sadece altı ay geçirmiş olsa da 24 Temmuz 1938'de 
düzenlediği son kabine toplantısını yatta düzenledi. Müzedeki bu 
filika, Savarona'nın dört filikasından biri. Tekneyi müzeye Hakan 
Çelen hediye etti. 


Formül Uting 


1962 yılından beri üretilen Formula Boats 
teknelerinin Türkiye temsilcisi Uting oldu. 
Marka, yüksek performans teknelerinden 
lüks motorlara uzanan geniş ürün yelpazesi 
ve sekiz haftalık kısa teslimat süresiyle öne 
çıkıyor. Kişiye özel üretilebilen Formula teknelerinin 350 Sun Sport modeli ocak ayında 
Boot Düsseldorf'ta ve CNR'da tanıtılacak. 
www.formulaboatsturkey.com 


Farklı bölgelerdeki 11 marinasıyla denizcilere hizmet eden Setur Marinaları, 2018 
yılı için özel kampanyalarını açıkladı. Liste uzun ancak dikkatimizi çeken bazı 
kampanyalar şöyle: 
- Zincir: Bir Setur Marina ile yıllık sözleşmesi olan teknelere, diğer zincir marinalarda 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı ve sonraki 60 güne kadar konaklamalarda yüzde 50 indirim. 
Gezerken Kazan: Yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama 
sözleşmelerini yenilemeleri durumunda 30 güne kadar ücretsiz ilave süre. 
- Yol Yardımı: Bir Setur Marina ile yıllık sözleşmesi olan teknenin, seyir halindeyken bir başka Setur Marinası'nda karaya çıkma ihtiyacı olursa; denizde ve 
karada ücretsiz konaklama ile lift hizmetinde yüzde 50 indirim. 

- Sadakat: Tekne sahibinin kıdemine göre yüzde 2-25 arasında indirim 

- Sözleşmeni Dizayn Et: Kişiye özel takvimle, iki veya üç Setur Marinası'nda 
avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme imkanı. 
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BİR YENİLGİYİ AÇIKLARKEN: 


AKLIMI KAYBETTİM. HAMLELERİMİ AÇIKLAMANIN 


BAŞKA BİR YOLU YOK. 
IRINA KRUSH 


“Genç insanlar kendilerini 
çalışarak öldürmez. Ama 
çalışmak çok sayıda yaşlı 
işadamını öldürüyor. 
Zihinsel olarak nasıl 
rahatlayacaklarını, oyun 
oynamayı bilmiyorlar. Pek 
çoğu aşırı endişeleniyor. 
Çoğunlukla aile hayatları 
zarar görüyor. Orta 

yaşı geçmiş babalar, 
tamamen kendi işlerine 
yoğunlaşarak çocuklarının 
doğal eğlenme, dinlence, 
keyif isteğine yeterli 
sempatiyi göstermiyor. 

İş dünyasının yaşlanan 
başkomutanlarına tavsiyem, yönetim 
görevlerini giderek en becerikli 
yardımcılarına devretmeleri ve 
günlük iştemposundan uzaklaşarak 
kendilerini hayatlarının ve 
ailelerinin keyfini çıkarmaya 
adamaları.” 

-B.C. FORBES (1938) 


Büyük usta seviyesinde kazananla 
kaybedeni ayıran şey, tasavvur 
edilemez olanı yapma isteğidir. 
Parlak bir strateji elbette zeka 

işidir ama cesaret olmadan zeka 
yeterli değildir. Oyunu patlatacak, 
rakibimin düşünüşünü altüst ederek 
asabını bozacak cesaretimin olması 
gerekir. —-GARRY KASPAROV 


Piyon vermektense parmak vermeyi 
tercih ederim. -RUEBEN FINE 


162 | FORBES100. YIL | ŞUBAT, 2018 


Tahtanın başında otururken birden 
kalbiniz çarpmaya başlar. Taşı 
elinize alıp hamlenizi yaparken 
elleriniz titrer. Ama satranç size 
orada öylece sakin bir şekilde 
oturmanız ve bunun iyi bir hamle 
olup olmadığını; başka daha iyi 
hamlelerin bulunup bulunmadığını 
düşünmeniz gerektiğini öğretir. 
-STANLEY KUBRICK 


Eğer içki çalışanların, çalışmak 
da içenlerin lanetiyse satranç da 
düşünenlerin lanetidir. -J. ROSS 


Yaşım arttıkça piyonlara da daha çok 
değer vermeye başladım. 
-PAUL KERES 


En iyisi rakip taşları 
feda etmektir. 
-SAVTELLY TARTA- 
KOWER 


ALINTI 

Bir keresinde yaklaşık 40 kişi önemli bir 
oyunu canlı olarak 
izlemektedir. Oyunculardan birinin piyonu alttadır ve yeterli 
kompansasyon olup 
olmadığı tartışılmaktadır. Biri, Fine'ın “Piyon kaybetmektense 
parmak kaybetmeyi tercih ederim” 
sözünü anımsatır. Büyükusta Roman 
Dzindzichashvili şöyle cevaplar: “Bu 
kimin piyonu ve kimin parmağı oldu- 
Suna bağlıdır.” 


Satranç tahtası insan zihninin 
jimnastik salonudur. 
—BLATSE PASCAL 


İnsanların yarı tanrı olduğu 
zamanlar olmalı yoksa satrancı 
bulamazlardı. 

—GUSTAV SCHENK 


Satranç hakkında “hayat için çok 

uzun” olduğu söylenir ama bu 

satrancın değil, hayatın kusurudur. 
-IRNING CHERNEV 
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i MediaCat i 


Lovemark? 


2017 


MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle Türkiye'yi temsilen 15-55 yaş arasında v 
3.014 kişinin (1.465 kadın, 1.549 erkek) katılımıyla gerçekleştirilen D 

Ziraat 

Bir bankad 


Bankası 


ir bankadan daha fazlası 


“Türkiye'nin Lovemark'ları 2017” araştırması sonucuna göre Ziraat Bankası, 
Banka kategorisinde 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da birinci olmuştur. 


( 0850 l e 
220 erkezi 

ziraatbankasi 
9) oz www.ziraatbank.com.tr 0000; aatbanka 


İş hayatında 
kat kat ayrıcalıklar 


Prime Business'ta 


İSPARK'TA 
ÜCRETSİZ PARK 


VIP HAVAALANI 
TRANSFERİ 


YANIR Tal! 
HARÇ PULU 


ARAÇ YIKAMA 


Türk Telekom 


p 


Ayrıcalıklarımız 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir, içeriğine e öre yararlanma tarihi, yeri, ku ei al kkı ll e diğer koşulları farklılık göste lala dir. 
Ayrıcalıklarımızdan, 7227'ye SMS atılarak yararlanılmaktadır ve atılan he . bir 2 olar etlen rilm li edir. ww a İletişim Hizmetleri AŞ'nin de eğişiklik 
yapma veya bitirme/dondurma hakkı saklıdır. Ayrıntılar için iL Mi ime.com/pri Gil ss/ne 


